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HAZİRAN SAYISINI 
KAÇIRMAYIN! 
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■ Kısıtlamalar ■ Zararlılar 


Uygulama içi satın alma yok 

Gerçek ücretsiz yazılımları bulabileceğiniz en doğru ve en yeni adresler 


DİKKAT: Her ücretsiz 


i^R a] Hacker'lara karsı en 
* ,ıyı ilk yardım çantası 

İletişiminizi meraklı gözlerden Korumak için en ivi araclac 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\ot eb o ok' % i f ^ ebo °k 

500$ altı en iyi seçenekler 


En iyi messenger kangisi? 

İnternetteki 

filmleri kaydedin 

youTube ve benzerlerinde en iyi film & dizilen bulun 


TERK ETMEKİÇİH13 NEOEH 

Kullanıcılar Façebook’u neden terk ediyor? \şte size tam haklı neden... 

PCNİZE MÜUACMEMl 

Kısıtlı bütçeler için en ıyı bilgisayar terfi ipuçlarını sîzler için bir araya getirdik 


TMJl 11SMFMPUCU 

fNtndovjs, Office, Donanım, 

■ Fotoğraf, Mobil. Sosyal AS 
K^n onlarca pratik çözüm 


Dijital Dergi Aboneliği İçin; 


www.elVlecmua.com 
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EDİTÖRDEN ■ 



http://lBvei.oom.tr http;//facsbook,Cûm/tevald©rgisi h ttp://twi tter. com/1 0 vettr http://twitch.lv/lsveHr ht ip: //yo ut ube, com/level \ r 


RPG gibi RPG! 

Şurası kesri ki bu ay, yılın en önemli ayı çünkü uzun zamandır (A iong time ago in a galaxy far, far away„.) beklediğimiz VVİtcher III, sonunda çıktı. Bu sadece RPG-severleri değil: tüm oyuncuları ilgilendiren bir haber. Öyle ya, VVİtcher İli, RPG sevmeyene bile türü sevdirebilecek kapasitede bir oyun, En son beş yıl önce RPG oynamış olan ben bile VVİtcher lll'e girmeyi düşünüyorum, düşünün, 

VVİtcher III: komplike, sağlam ve üst düzey bir oyun ancak asıl bahsetmemiz gereken şey, geliştirici firmanın, GD Projekt'in çalışma mekaniği, Bildiğiniz üzere GD Projekt, uzun yıllardır (2CQ7'den beri) tek bir oyun için, The VVİtcher için çalışıyor. Haliyle Serinin her versiyonu; üstünde fazlasıyla uğraşılmış, "yenilikçi" bir şekilde ve en az sorunla piyasaya çıkıyor. Yani OD Projekt, tek bir oyuna odaklanıyor, "Odak", bu cümledeki anahtar kelime; eğer bölünmeden 

- bir işe kendinizi verirseniz o işin başarısız olma ihtimali düşüktür. 

Bu, VVİtcher III örneğinde net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu anfamda firmayı takdir etmek lazım; çalıştılar, başardılar. 

Bu olay aynı zamanda büyük" firmalar için de örnek teşkil etmeli, "Büyük olmak’ demek, her yıl piyasaya onlarca vasat oyun çıkartmak' demek değil. "Büyük olmak" demek aynı oyunun farklı rengini, böcekler içinde piyasaya çıkartmak" demek değil. Ve en önemlisi, fark yaratmak... Ne yazık ki büyük" diye tanımladığımız birçok oyun geliştiricisi ve dağıtıcısı bu noktada değil. 

Daha fazlası için sözü Ertuğrul'a bırakıyorum; kendisi bu büyülü yolculukta, 14 sayfa boyunca sizlerle olacak. 56. sayfada. . 

Bu arada, unutmadan.,, Küçük bir yarışmayla 20 adet Xbok One indirme kodu hediye ediyoruz. O da 61. sayfada.. 

Gelelim LEVEL Online'a,.. Bildiğiniz üzere -biraz gecikmeli ûlarak- geçen ayın odasında LEVEL Online"ın yeni versiyonunu yayınladık. 

Şu anda "beta" aşamasında olan site ve yan birimleri {tvvitch.tv/leveItr 

- youtube.com/leveltr). yayına açtığımız ilk günden bu yana büyük ilgi gördü. Desteğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Yeni LEVEL Online hızla büyümeye devam edecek. 

Gelecek ay görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. 


rırat Akyıldız 

Yayın Yönetmeni 


Sı fifamieveLcom.tr ‘J ıvi = * •. ti u , ■ 




■ LEVEL TAYFASI 



'The VVitçher III nihayet çıktığına göre dükkanı kapatıp evlerimize çekilebilir miyiz artık? Hangi oyunu bekleyeceğiz biz şimdi?" 


t Fırat 

@ ı vhiskeytnthtijar 

* Bu yıl görüp görebileceğimiz The VVitçher III'tür bence. 
Fazlasını beklemiyorum. 
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YAYINC3 

Doğan Surda Dergi YâyınCıtık ve Pazarlama A.Ş. 

İCRA KURULU BAŞKANI 

Mehmet V. Yılmaz 

YAYIN DİREKTÖRÜ 

Gokhun Sungurtekln 



Cem 

tyçemsanci 

The VVitçher Itl’ü layıkryla uzun uzun oynamak için kendime bir ay daha verdim, O bir ayda elimdeki kitabı; bitirmek niyet indeyim. Sonrasında kendime koyduğum ödül, VVitçher III. Ancak VVitçher III çıktı veya bitti d ye üzülmeyelim, hala hasretini çektiğimiz, sesini duyalım diye aradığımız telefonları suratımıza kapatan, haberini alalım diye fnosfacı yolu gözlediğimiz, taş yürekli zatım hır sevgiliymiş gibi beklediğimiz Tem Clancy's The Division'u var. 



Tuna 

Şimdi o kadar pesimist de olmamak lazım. Bir kere o VVitçher 3 kolayına hitmez. Sonra Batman Arkham Knighfı da atlamamak lazım. Ondan sonrası da deniz, kum, güneş! 


YAYIN YÖNETMENİ (SORUMLU} 

Fıral Akyıldız 

EDİTÖR 

Kürşaî Zaman 

YAYIN KüRLfLU 

Cem Şanım 
Tuna Şentuna 

GRAFİK TASARIM 

Özgür Akarsu 

KATKIDA BULUNANLAR 

Adem Başaran 
Ayça Zaman 
Burçin Yılmaz 

Enes Özdemir u 

Ercan Uğurlu 
Ertekin Sayındır 
Erte^rul Süngü ipekAtcan 
Kasrı Kyrşl 
Yekta Kgrtcebe 

MARKA MÜDÜRÜ 

Seren Urun ur un ı 

Ankara TeıtısıfDİsi: Erdal Ipekeşerı, 0 312 '1137 14 37-30-39 Web: www.iûvei.cûfTi.e 

YÖNETİM 

Genel Yayın Koordinatörü: Yeşırr Denizel Projeler Direktörü (Tüzel Kişi Temsllöisi}: FeritÜZkaşıkçı Satış Direktörü: Orhan Taşkın 
Finans Direktörü: Dia e m Kurucu Üretim Direktörü: Servet Kavasoğlü 


S Ertekin 

fâertekinöayindtr 

Bert hala Street Fİghter 4 un PS4'e monte edilmesini bekliyorum mesela, Başka da beklediğim oyun yok, ki zaten bu sene çıkan ve daha elimi sürmediğim bir ton oyun var, elim boş değil yani:} 



Ertuğrul 

PjEriugruiSungü 

Hangi dükkanı kapatıyoruz? Neredeyiz ab: biz? Kapatamayız öyle aniden. Bir haber verelim önce insanlara,,. Ben bekleyecek oyun bulurum! Misal, koskoca Star Wars Battlefront 3. 



Ayça 

fâaycazarnan 

Bu yaz mevsiminden bir beklentim yok. Hearthstone'a bir şeyler gelse tatlı olur. Arada The Sim s 4’e ek paket çıkarsa da üzerime atın {Ayça abla'yı SimsTen emekli ettik, adtyö - Kürşat) Bünye arıyor: ( 


Kurumsa) İletişim Direktörü 

Nesl ihan Saöıkoğlu 

REKLAM 

Grup ©aşkam: VIki Habtf 
Çrup Başkan Yardımcısı: Koray Bilici 

LEVEL Rcklıım Sut iş Müdürleri 

■Sevil Hoş m an, shosman@doganburda.com HaticeTarhan, htafhan©doganbu rda.com 
Tef: 0 31 2 336 53 S5, Faks: 0 212 336 53 93 
Reklam Teknik Müdürü: Musre! Kırın lıc-ğlu Tel: Ö 2l£ 336 53 60 (3 Hat). Faks: 0 212 336 53 SÛ 

REZERVASYON 

Rezervasyon Tel: ö 212 33B 53 OD - 57 - 59 
Rezervasyon Faks: 3 21 2 335 63 B2 - 33 
Ankara Reklam Tek 0 312 207 00 72 • 70 
Hedef Sayfalar Tek 0 2*2 336 53 70, Faks: 0 212 336- 53 91 

Yönetim Yeri: îruınp Tûwera, Kula 2, Kal: 21-24, 3*1337, Şişli, la-lanbu 
Tek 0 212 410 31 77 r Faks: 0 212 410 33 67 
©askı: Bılnet Malbaa&lık va Ambalaj San, A Ş. 

Dudulîu-O/g, San. Bökesi l.Cad- No: 16 Ümraniye-SSTANRUL 

Tek 444 44 03 
Faks: 0 216 365 SÛ 0B www.bilnet.r»t.tr 

Dağıtım: Yaysa! A.Ş, Tel: 0 212 622 22 22 
Yayın Türü: Yerel, süreli, aylık p)pp üyesidir. 

© LEVEL dergisi. Doğan Bunda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.ş. tarafından Vogel Surda Holding GmbH lisansıyla T.C. yasalarına uygun olarak yayımlanmaktadır. Dergide yayımlanan yazı, fotoğraf, harita, illüstrasyon ve konuların her hakkı sakildir İzmsız, kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz. 

DE Okur Hizmetleri Hatlı: 0 212 470 D 3Ü0 ü kur Imel leriivdoganb urda .curn DB Abone Hizmetleri Hatlı: 

Tel: 0 212 478 0 300, Faks: 0 212 4t0 35 12- 13 
abone^doganburda .com www.daq a nbu rd a .ca m 

Pazar hariç her gun saat 00,00 - 22,00 arasında hizmet verilmektedir. 
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POPULAR SCIENCE HAZİRAN SAYISINDA 


KARŞINIZDA DÜNYANIN EN HIZLI 
SAVAŞ UÇAĞI. 

► Jurassic Park: Dinozorlar geri mi dönüyor? 

► Enerji alanında çığır açan beyinler. 

► Elon Musk dünyayı değiştirmeye hazır, peki biz buna hazır mıyız? 

► Yeni güneş panelleri bir harika. 

► Neden unutuyoruz? 

► Kök hücre tedavisi mucize mi aldatmaca mı? 

► Okyanuslardaki plastikler. Üstün insan yaratmak. 

Ayrıca yeni icatlar, ilginç makaleler, birbirinden ilginç görseller ve Artırılmış Gerçeklik videoları. Popular Science dergisinde sizi bekliyor. 



HAZİRAN SAYISINI 
KAÇIRMAYIN! 


0 ER GİDE 

Bu simgeyi gördüğünüz sayfalarda video izleyebilirsiniz 
















Assassin’s Creed Chronîdes: China 


%m 


Life Is Strange tpısode 2: Oui of Time 


%20 


BlöOdspOFts.TV 


%15 


Hearthstûna 

L 


%15 




k ; 


Ertekin Bayındır 


Assassin's Creed: China listenin üst sıralarında, 
Life is Strange- Episode 2 de bitti-, Episode 3 
geldi hatta kî az sonra başlayacağım. Ve fırsat buldukça Thtef. Epey fantastikmişim bu ay. 


Ertuğrul Süngü 

Yani çok şey oynamak istedim: aktımda geçmişten gelen yapımlar da vardı ama The VVitcher 3 gerçekten içinden geçtil 


War Thunder 


Assetîo Çorsa 


Şu Dungeons biraz daha İyi olaymış, hiç durmadan oynarmışım herhalde,,. damadıysa, her şey için HotS hizmetimde! 


Heroes of the Starım 


%40 


VVolfenstein: The Oid Blood 


%4fl 


Kürşat Zaman 


Project CARS ve Assetto Corsa'yt karşılaştı racağtm diye ikisi arasında tepinip durduysam da War Thunder hala en fazla zaman ayırdığım oyun olarak gözüküyor,, smf. 


Tuna Şentuna 


%30 


%30 


Projecî CARS 


Dungeons 2 


%30 


%3Ü 
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BLUE JEAN BU AY 
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DOSYA KONUSU 

43 FPS Oyunları Tarihi 


52 Role Playimg Günlükleri 


İNCELEME 


Editörden 
LEVEL Tayfası 
Ne Oynadık? 
Posta 
Takvim 
Splil Screen 
Haber 


İLK BAKIŞ 

28 Cali of Duty - Black Ops III 

30 Trine 3 - Artifacts of Power (Test) 

31 Killing Floor 2 (Test) 

32 VVH40K: Regickte (Jest) 

34 Home İs Wfıere One Starts (test) 

34 Astronot 


The W ite her III - Wild Hunt Project CARS 

VVolfenstein - The Öld Blood 
State of Decay - Year One Editton 
Dungeons 2 

Carmageddon: Reincarnation 
Black 'N Load 

Assassin's Creed Chronlcles: Ghina Verdun 

Kerbai Space Program 
Life Is Strange Episode 02 
Titan Souls 
Son of Nûr 
İn Verbis Virtus 
Running wlth Rifles 
Guns, Göre, Cannolı 
I Am Bread 

Please Don 1 Touch Anything 


99 Donan im 

106 Market 
T 08 Kültür & Sanat 
110 Kare 


39 Mobil 


d LEVEL 


96 Anarşist 


114 LEVEL 222 
























VİDEO 

Assassin's Creed Syndicate 
Batman Ark hain Knight 
Deception IV: The Nightmare Princess Devil May Gry 4: Special Edlîion Ether One 

Heroes of t he Storm 
Into the Siars 
Jost Gause 3 
LEGO Jurassic VVorld 
Might S Magic Heroes VI i 

Nıffelheiım 

Skyforge 

The VVitcher 3: Wild Hunt 
Tom Clancy’s Rainbovv Six Siege 


DEMO 

Eurö Truck Simulator 2 
Heratd 

Technobabybn 
Telepath Tactics 


EKSTRA 


SÜRÜCÜ 


Assassin's Creed Syndicate (VVallpaper Paketi) ATI 14.12 
Cali of Duty: Black Ops III (Wallpaper Paketi) NVIDIA 350.12 

M ad Max {Wall paper Paket i) 

The W ite her 3: Wild Hunt {Wall paper Paketi) 

VVolfensteirı: The O İd Blood (Wailpaper Paketi) 

LEVEL 9 










POSTAKUTUSU 

Sorularınız için inbox@level.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. 



□UESTIONS V - FİNAL SBODQWN 

Bu benim size yollayacağım son mesaj. Artık umurumda bile değilsiniz, (O da arlık ne demekse?) Buna cevap vermeyin. 

Ûoq Ömer is back. Welçqme. Cevap vereceğiz > hem de sonuna kadar! 

1. VVarlods of Draenor’dan önce Th rallin babası Duroton ölmüştü ama yeni seride ölmüyor. Bu durumda ThraH'a ne oldu? 
Sevgili VVarcraft kuşum Ömer. Thralt’ın babasının adının bir Beton & Briket Künk İmalat firması gibi durmasına takılmıyorsun da yeni seride ölmemesine mî takılıyorsun? (Önceliklerim farklı.) Yeni seri ne acaba... Thrall Heroes of the Storm'da kanlı canlı dolanıp duruyor, ben onu biliyorum. 

2. Fişek Teasycat hangi server'da ve ne zaman Battleborn oynuyor HİZVde? 

Canım Twitch böceğim Ömer, Onu Fişek'e soracaksın, bana değil, 

3. Bu Haziran’d a çıkacak en iyi oyun hangisi? 
Brr tanecik yaz aşkım Ömer. {Olmadı.) İyi 

ki bu Haziran'ı sormuşsun, bir sonrakini sorarak bizi kara deliğin ortasına yollayabilirdin. Bu Haziranca Batman damga vuracak! 

4. HIZI 'de genel olarak kullandığın isim ne? 

Unutulmaz antlarımın zombisî 
Ömer, HIZI oynamıyorum, haliyle bir ismim de yok, 

5. HIZI ücretli mi? 

Hizı bağımlısı olduğu her halinden belli olan Ömer kardeş. HIZI ücretli evet. 

6. İstanbul'daki Youtuber toplantısına davet edildin mi? 

Youtuba'da 4K altı video izlemeyen Ömer. 
Youtuber toplantısına LEVEL yazarı olarak 

10 LEVEL 


katılmam düşünülemezdi. Acaba bu soruyu başkasına mı sormak istedin... 

Eh, benden bu kadar. Bir daha ne ben size, ne de sis bana e-mail atın. (Atmayın.) 
Görüşmemek üzere Fişşek ile küpeli, (Şefik ile Tuna.) Ah, bu arada unutmadan, e-mail kutunuzu bu yaz hackleyedilirim. Ama. ineklemeyebilirim de, göreceğiz, {Şimdi bunu yazdım ya, birisi hackleyip suçu benim üstüme atar!) 
"Hayat acılar ve riskeler için fazla kısa." 
Küpeli derken? Kinaye mi var orada Yerlikaya Faruk Ömer? Şefik de artık bu dergide değil, acaba farkında miydin bunun? Sanki tüm soruları ona sormak istemişsin gibi bir hava oldu ama hepsini ben cevapladım. Haha! (Okurla didişen editör.) 
Guestıons VI görecek miyiz bakalım... 
Ömer Faruk YERLİKAYA 

HATIRLAR MISINIZ? 

Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı. 
Adı Cenk, soyadı Aralan, yaşı 16 idi. Bu genç size iki kere e-posta attı ama siz ikisini de yayımlamadınız. (Bu sahnede genç tekerlekli sandalyesiyle eski fabrikatör Tuna Şentuna'ya döner ve acıklı bir şarkı girer.) Bu küçük acıklı metinden sonra bir umut attığım e-postayı size gönderiyorum. Bir de o Facebook’takı saçma teklifimden dolayı öziir dilerim. 

Cenk hoş geldin. Demek genç bir tekerlekli sandalyen var, (Araya koyduğum virgülü kaldırttım bana, - Eflakin) iyi, daha uzun süre kullanırsın. Bana da eski dedin ama fabrikatörle de toparladın, zengin gözüktüm. Olur, Facebooklakî teklifin de şimdi genç dimağlarda şüpheli olasılıklara yol açtı. Teklifi de yazsaydın bari... Ben söyleyeyim, Cenk bana evlenme teklif etti. 


(Hah, topyekun rezîl olduk!) 

t. Sizi ağlattığım için üzgünüm, Abı sormak istediğim ilk soru: Neden orijinal değiliz ve neden farklı bir şeyler üretmiyoruz? Çok net konuşacağım, biz bu "Millet yapsın, biz de ekmeğini yiyelim, 7 ’ kafasıyla bir yere varamayız ve görüldüğü gibi varamadık. 

Bravo, Güzel çıkarım. Zaten bizim bakanlardan biri de şey dememiş miydi: "'Türkiye ancak ara pazar olur, bir şeyler icat eden p dünyaya yayan ülkelerden otamaz.” Onlar böyle dedikten sonra Türkiye ne yapsın... 

2, Bir şey söylemek istiyorum. Tek fakir ama gururlu ben değilim, bir de Kratos var. Ağabeyciğim. 14 Temmuz 2015'te God of War İli Remastered PS4'e geliyor. Tamam ama şimdi sen demiyor musun “God of War IV çıksa da yay ila yayı la oynasam, Big Ross da GoW sayesinde geri döner." Nerede Kratos f un o ucu açık, kalmış ölümünün devamı? Eğer öldüyse, nerede Hades’in ölümünden sonra iyice karışan yeraltından Kratos un çıkış hikayesi? (Big Boss'u araya kaktırdım. Çaktırmayın.) 

E zaten yeni GoW yapılıyor Cenk? Neden isyan ettin ki? Fakat yakın sürede piyasada olmaz diye düşünüyorum. Aynı Big Boss gibi... 

3, Yine God of War ile ilgili bir soru... En sevdiğim oyun, bırakın da sorayım. Eğer yeni oyun gelirse, sence yem oyun nasıl olur, içeriği zenginleştirir ler mi? Ya da Remastered’a Multıpfayer ekleyip zenginleşti rseler ya, o da iyi fikir. [Todd Pappy beni dinleyip ekleyecek sanki,) 

Yeni God of War çok farklı bir oyun olmaz gibi geliyor bana ama sağlam bir senaryo, güzel bir anlatım, iyi bir oynanışla yine kapış kapış gidecektir. GoVV’daki multiplayer özelliği de bence çok gereksizdi; umarım 









LEVEL 

Merhaba Tuna abi. Öncelikte nasılsınız? En son 17 ay önce e-mail atmıştım, uzun zaman olmuş-- Yaklaşık bir yıl önce sprey boya ile tuval boyamaya başladım. Eee, size de yapmadan olmaz. Yaparken video da çekmiştik ama export ederken sıkıntı oldıı o yüzden onu gönderemedim, Umarım beğenirsiniz, tüm LEVEL ailesine sevgiler ve saygılar, 

Ogecîay ERĞÜVEN 




yeni oyuna koymazlar. 

4. Bu sorum kitaplardan geliyor. Dan —-- Brown - Cehennem'i almıştım 

|"\ sonra da unutup başka kitaplara 
dalmıştım ama senin Nisan ayında 
W bahsetmen üzerine kitabı okuyup bitirdim ve geçenlerde (02.05.2015) resimli özel anlatımını gördüm. Sence almaya değer mi? Ve de tavsiye edebileceğin başka Dan Brown kitapları var mı? 

O resimli özet anlatımı tam bilemedim ama sanırım hikayedeki mekanlar, Dan Brovvn'ın yırtınarak tasvir etmeye çalıştığı yerler, nesneler, fotoğraf ve resimlerle yer alıyordu kitabın içinde. (İyi ki tam bilemedim...) Bence akuduysan bir kez daha okumaya gerek yok, aşırı fanatiği o İnadıysan, Onun yerine elbette ki Dan Brovvn'ın şaheseri Da Vinci Şifresİ’ni okuman fazım. 
5. Konuyu bağlamak için cevabım bildiğim bir soru soracağım. Da Vinci’s Demons izliyor musun? Muhtemelen cevabın "Evet" olacak. Bu da asit soru; Üçüncü sezon ne zaman başlıyor? Araştırdım, bulamadım. Bir de bence dizi harika. Floransa'yı hayatımın şehri yapan bir kaç şeyden (AC2, Cehennem, Leonardo da Vinci, Dante Alighierı, Medici'ler) sadece bir tanesi. Sen diziyn nasıl buluyorsun? 
Bak konular ne güzel bağlandı; Da Vinci Şifresi’nden Da VinciYıin Zebanilerime geçtik. Ben o dizinin iki bölümünü İzleyip sıkıldım, (Sorry.) Şimdi The Flash falan İzliyorum, çok güzel, Floransa'ya da bu kadar merak saldıysan git bence, direkt feleğin şaşacak. Müthiş bir yer. Hele şu yaşında gidersen hayatın boyunca da unutamazsın bu tecrübeyi. (Zaman ilerledikçe etki değeri düşüyor mekanların.) 

Ve işte bu kadar abicim, iyi günler. Şefik Abi 


de pereye kıyıp dergiyi aidiyse One da selamlar olsun. 

Görüşürüz Cenk* Floransa biletin yakında gelir. LEVEL'dan sana ufak bir hediye.,. 
(Böyle bir dergi otsak muhteşem olmaz mıydı?) 

Cenk ARSLAN 

ZOMBİLİ OYUNA HAYIR! 

Öncelikle bütün LEVEL ailesine selamlar. Hemen sorularıma geçeyim. 

Merhaba Çağrı. 

Hemen sorulara geçilmeden önce, 

^Nasılsınız, iyi misiniz, bir ihtiyacınız var mı, Tuna Abi 
Amerika’ya giderken cebinde 1000S fazla olsa iyi olmaz mıydı; 
ben sana yolladım, 1 ' gibi şeyler söylenir normalde. 

Neyse, kısmet... 

1. Hayatımda Mario hariç hiç konsol oyunu oynamadım, hep 
PCde oyunlar oynadım ve bu yaz bir konsol almayı düşünüyorum. Konsol alayım mı yoksa PCde mı devam edeyim? 
Mario’yu nerede oynadın yahu? Enteresan.,. Yazın alacağın konsol PS4fen başkası olmamalı bana sorarsan ama onda Mario yok, üzgünüm, (Rayman Legends var, daş gibi? E - Erte kin) 

2. The Last of Us oyunu çıktığında sizin dergideki incelemelerinizi okudum ve oyun bayağı hoşuma gitti. (Sırf onun için konsol almayı düşündüm,) Bana PCde The Last of Usa benzer bir oyun önerir misiniz? Mümkün¬ 


se fazla gerilimi olmasın; zombıli Oyunlardan korkarım da... 

The Last of üs bayağı özel bir oyun oldu, ona benzeyen bir oyun bulmak çok mümkün değil. Bence sen P$4 alıp direkt bu oyunu edin. PCde de ancak Tomb Raider gefiyor aklıma,,. 

3. Kitap okumayı seven bir insandım ama lise öğretmenim o kadar sıkı* 
cı kitaplar okuttu ki kitaplardan soğudum. Bana şöyle bol maceralı, boi aksiyoolu, fazla bilıim kurgu olsun - olmasın, şehirden şehire, çatıdan çatıya bir kaç kitap önerir misiniz? 

O sıkıcı kitapların değerini de sonradan anlıyor insan da şimdi o konu bana düşmez. 
Acaba sen Assassin’s Creed, Diablo falan gibi seriler mi okusan? Kara Elf Üçlemesi şahanedir, ona bak. Dune diyeceğim gene, iyice kabak tadı verdiğimi bite bile... 

4, Sizce Assasin’s Greed Unity almalı mıyım, yoksa Assasin's Creed Ghronicles: Ghina'yı mı beklemeliyim? Veya bunların ikisini de bırakıp Far Çry 4 mu almalıyım? En önemlisi PG özelikleri; 2 GB Nvida 71 Om ekran kattı, 

4 GB Ram, i3 t ,8 GHz işlemci, Bu saydığım 
oyunları kaldırır mı? Çünkü Far Cry 4 ve Unity,, işlemci olarak İ5 istiyorlar. Bir ihtimal var mıdır? 

Şimdi o bilgisayarı önce güzelce derleyip toplayıp bir kutuya koyup babana götürüyorsun ve diyorsun ki, “Babacığım, bu bilgisayar ebedi bir uykuya daldı, ben de 


"Nasılsınız, iyi misiniz, bir ihtiyacınız var mı, 
Tuna Abi Amerika'ya giderken cebinde 
1000$ fazla olsa iyi oimaznnıydı; ben sana yollardım.” 
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onu kutusuna gömdüm. Bu üzgün oğlunu daha da üzmemek adına neden yeni bîr bilgisayar almıyorsun ona?". 0 bilgisayar¬ da Unity, FarCry 4 falan hiç dereme. 
Chronîcles çatışır ancak. 

Sorularımı cevaplarsınız mutlu olurum, Eğer bir de yayımlarsanız be¬ den dersinde takla atmayı öğrenirim. 
Herkese iyi günler. 

Takla kolay; salto atmayı başarırsan konuşalım. (Ben yapabiliyorum.) Görüşmek üzere Çağrı, yine bekleriz. 

Çağrı ULUTAŞ 

GÜM SAYMAK 

Merhaba LEVEL ailesi: Kaynanalar, ailenin çocuğu Tuna ve Şefik dayı. Uzatmak istemiyorum ve sorularıma geçmek istiyorum. 
Geçmeden önce bîr de sitem edeceğim: Yaz ne zaman gelecek? 

Kaynanalar mı? Ben niye çocuk oldum ya? Geçen gün yeni telefon almak için gittiğim iki bayi de bana doğum tarihimi sordu puan kontrolü yapmak için, İkisi de tarihi duyunca afalladı, 

"Abi sen benden 3 yaş büyüksün ama ben S yaş büyük duruyorum!" dedi. 

Babyface dedikleri ben oluyorum sanırım.,. (Sakalı kestim mi üniversite hazırlık..,) 

Yaz da geldi, al P paketledik hazır; 30 
derece şu an dışarısı! 

1. Tuna Abi, LEVEL’dan ayrı bir Facebook, Youtube say tan var mı? Şefik Ab i'ye zaten subscribe attım, seni arıyorum. 

Facebook sayfam var. Tuna Sentuna dîye arat, görürsün. Youtube sayfam yok. Tuna Sentuna diye arat, hiçbir şey çıkmasın, 

2. Oralar nasıl? Buralar bir sıcak, bir soğuk oluyor. (İstanbul'dayım.) 

Ona bahar deniyor işte. Aynısının kışa çalan versiyonuna da sonbahar denilmekte. 
[Ankara’dayım,) 

3. Indie oyunları sevmiyor musunuz ve daha doğrusu Five Nights at Freddy's’e bir gıcığınız mı var? 

Sevmesine seviyoruz da bağımsız oyunlar sebil gibi piyasaya çıktığı için hepsine dergide yer veremediğimiz oluyor maalesef. 

4. Valve ıkı Portal oyununa izin verdi: Biri LEGO, diğeri Pinball. (Sürpriz!) 

Buna ancak Ayça sevinir, dergide sevinecek başkası yok sanırım, 

5. Oyun geliştiricileri için bir dosya gelsin artık, yani hani.,, (Sitem ederek uzaklaşır.) 
Oyun geliştiricisi misin? Ondan mı bu sitemler? Biz geliştirici değiliz maalesef, konuya kafamız basmıyor. Şaka bir yana öyle bir konu yapabiliriz, beklemede kal. 

6. Ben Steam indirimlerinden Dead Island: Riptide'ı aldım, acaba doğru mu ettim? 


Yani şimdi parayı da vermişsin, çok kötü iş yaptın desek seni üzmekten ileri gidemeyiz. O yüzden çok iyi yapmışsın diyorum! 

7. Yaz indirimleri diyorum hani, ne zaman? 

O indirimler oynamayacağın bir ton oyunu almaktan ötesine yet açmıyor valla. Fakat yakındır gelişi,.. 

8. Soruları böyle sıralayınca yoruluyor musunuz? 

Sırasız olunca yoruluyoruz asıl; seninkiiere can kurban. 

9. Şefik Abi. Tuna’yîa video çek artık? (Ben mi körüm?) 

Şefik gitti gitti, yok artık dergide. Bunları görmüyor bile yavrucağızım, 

10. Portal 2 niye Market bölümünden silindi? 
Ben orada çalışsam aildirmezdim. Gareziniz mi var Vaive'a? 

Çünkü Portal 2 biraz eskidi, yerine yeni oyunlar koyduk. Yoksa 
Portal 2’yi zamanında oynadık, sevdik. 

Sorularım bu kadardı. 
Sadece cevap istediğimden yazıyorum. 
Özellikle Portal 2 
Market 1, ten kaldırılınca üzdünüz. Bunu yanıtlayarak ve dergiye koyarak affettirin bari. 
Dileğin yerine geldi 
Hope* görüşürüz! 
u Hope" Doruk ÇAĞLAYAN 
(İlk adım Umut.) 

EN GÜÇLÜ KİM? 

Tuna Abi sana sormak istediğim 

2 soru var. 

Of, çok direkt girdin konuya. Haydi bakalım... 

1, Serviste LEVEL okurken arkadaşlar bana Scorpion mı, Sub-Zero mu diye sordular. Ben ve Keremcen Bayramoğlu diye bir arkadaş Scorpion dedik. Fakat herkes Sub-Zero dedi. 
Ben de sana soruyorum: Sizce Scorpion mı, Sub-Zero mu? Cevabınız her ne olursa olsun teşekkürler ve cevabı yazarsanız lütfen neden olduğunu da söyler misiniz? 

Tabii ki Scorpion, Bir kere düşünün ki kendisi aslında ölü, İstediği gibi NetherRealm’e girip çıkabiliyor. Bir çeşit ölümsüze karşı Sub-Zero ne yapsın? (Jason Voorhees der çekilirim. - Ertekin) 

2. MOBA ve RPG oyunları arasındaki fark nedir? 

MOBA’da olay aksiyon. Yani seçiyorsun bir karakter, birkaç tane daha oyuncuyla karşı takıma karşı savaşıp duruyorsun. RPG ise Witcher, Dragon Age gibi oyunların türüne deniyor. Senaryo, büyüler, diyaloglar, efsanevi dünyalar hep RPG'lerde,*. 

Teşekküller Tuna Abi, iyi günler dilerim, Görüşürüz Kemal, Soyadın ya Köseler di, ya da Köşeler; ben Köseler olmasını dileyerek öyle yazdım, umarım hata olmamış¬ 


tın 

Kemal KÖSELER 

I WANT TO PLAY A GAM'E 

Evet, tekrardan merhabalar Tuna abi. Sorularımı tekrar cevaplamaya cesaret edebilecek misin bakalım? O zaman ben hemen sorularımı sormaya başlayayım. 

Sen geçen ay da buralardaydın değil mi Emirhan? Aradan girmişsin yine, haydi iyisin. Geç bakalım... 

1, Geçen sayınızda (Mayıs 2015) bir arkadaşın mektubunda, "Hangi kısımlarda ön görüşme” yaptığınızı sormamızı istemişsiniz. Ehh, ben de sorayım barı. Hangi bölümlerde ön görüşme yapıyorsunuz? 

O mektubu hiç hatırlayamadım. Neye ön görüşme istiyoruz acaba... Her şeyde ön görüşme iyidir ama. Cevabım her şey! 

2, Bu da ilk sorumdan sonra ikinci sorum; Eğer PS4 alırsam -ki PC'mde iyi bayağıhangisine oyun almamı önerirsiniz? Mesela GTA 5, PS3 den sonra PS4'e çıktı. 3 - 4 ay sonra da PC'ye... Ben de sabırsız biri olarak PS4’üm olsaydı direkt alırdım, Ama olmadığı 
için bekledim ve PC’ye kapalı kutu GTA 5 
aldım. (Geçen sorularımda orijinal oyun ile korsan oyun arasındaki farkı sormuştum. 

Belki korsan oyun oynadığımı düşün mü şşünüzdün, yanılıyorsunuz.) Yani kısacası, bir oyun iki platforma da çıktığında hangisin» tercih etmeliyim? (Nedenleri ile birlikte açıklar mısınız?) 
Burada olay senin hangi sistemde ne kadar rahat ettiğine bakıyor. Mesela PC saçma bir yerde duruyordun başında oturmak iyi gelmiyordur ama konsolu koyduğun yerde yayılıp saatlerce oyun oy n ay ab il iy örsündür, o zaman konsola tercih et. Tabii birde şu var: Sahip olduğun PC oyunları ültra grafik seviyesinde çal işti rıyorsa, o oyun muhtemelen konsol versiyonundan daha iyi gözükecektir, 

3, İkinci sorum çok uzun olduğu için bunu kısa tutacağım. Ailem Steam'e güvenmiyor. 

Eh, tabii ben de Steam’den oyun almıyorum, Steam'e güvenebilir miyim? (Lütfen evet deyin.) 

Steam dünyanın en büyük oyun platformlarından biri. Ona güvenmeyip de kime güveneceksiniz? Kredi kartı bilgilerini onların sunucusunda saklamadan, tek sefer girip de alışveriş yapılabildiği için hiçbir sorun olmuyor. Yıllardır alışveriş yapıyorum oradan, öyle düşün... 

Lafı fazla uzatmaya gerek yok. (Uzattım uzatacağım kadar zaten.) Hemen burada, şimdi lafımı sonlandırıyorum. Hoşçakal! (Abı sen yıldızlarda çektiğim selfie’yi istemişsin ama ben yıldızlara gidemedim ya! Üzgünüm.,,) Emirhan GÜNEY 

BİR YAZILIM MÜHENDİSİNİN SORULARI Selamlar bütün LEVEL yazarları, okuyucuları, emektarları ve Romalılar{7), Artık yavaştan Eclipse’te Java diliyle GUI kullanarak güzel 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güze! kod yazabildiğim için oyun programcılığı ve siber güvenlik alanına basit bir giriş yapıverdim. Sîzleri sormalı biraz da. Nasılsınız? 
!şler nasıl gidiyor? Ben bu yazıyı yazarken siz muhtemelen Witcher 3'ün LEVELa özel verilen sürümünü bitirmiş, incelemesini yazmış ve mutlu mesut yaşamaya devam ediyorsunuzdur. Evet, daha fazla uzatmadan sîzlere soracağım birkaç soruyu sormaya başlayayım. 

Tolga seni Facebcok'tan batırtıyor gibiyim. Hoş geldin. Biz iyiyiz. 
Wîtcher 3 halen elimize ulaşmadı ben bu mektupları cevaplarken. 
Muhtemelen ben de geç oynayacağım oyunu. Zaman ayırmak istiyorum adam gibi! 

1, Geralt Amca'yı özledik mi? Amca dedim ama adamın maşalı ahi var. Aslında şimdi düşündüm de AC; Revelations'daki yaşlı Ezio ile Geralt kapışsa, izlemesi çok zevkli bir dövüş olur bence, Ne dersiniz? 

Bence de güzel olur. Hatta biri bir MOBA yapsın, bu karakterleri kapıştıralım! 

2. Deus Ex r in geçen ay dergide verdiğiniz fragmanım izledim ve son derece müthişti, Oyun hakkında merak ettiğim şey. tüm oyunu gizlilik madundan çıkmadan bit irebilecekmişiz ya. o zaman da oyun Dıshonored'a biraz benzemez mi? Orada post-apokaliptik bir zamanda büyülü güçlerimiz vardı. Burada ise distopik bir dünyada mekanik güçlerimiz var Şöyle ufak bir değişiklik yapacağım, Pishonored post-apokaliptik değil, bayağı fantastik, steampunk temalı bir evrende geçiyordu. Deus Ex ağır bilim-kurgu olduğu için bence bu iki oyunu birbirine benzetmek doğru değil. Ha nedir, oynanışlar benziyordur ama o kadarı da artık olsun. 

3. Merak ettiğim şeylerden biri, LEVEL'ın test ettiği bütün oyunların dergiye oyun piyasaya sürülmeden ewe! gelip gelmediği. Misal, Watch Dogs gibi geniş, kapsamlı bir oyun 
27 Mayıs’ta piyasaya sürülmüştü. Zaten iki 
gün sonra yazı yazmayı bırakıyorsunuz ama Haziran sayınızda Watch Oogs'un uzun bir incelemesi vardı. Bu kadar kısa bir sürede hem böyle bir oyunu oynayıp hem de incelemesini yazdığınıza göre, lahmmimce oyunun inceleme yazısını birden fazla kişi yazdı ya da yazan kişi (Kusura bakmayın, hatırlayamadım şimdi. Aklımda nedense Ertuğrul abi yazdı diye kalmış. Halbuki Ertuğrul abi RPG'ci.) 
sabahlara kadar Watch Dogs oynadı, 

Watch Dogs'u ben yazmıştım. (Galibat) Ve aynen dediğin gibi oyunlar elimize çoğu zaman, nonrıaE çıkış tarihlerinden önce ulaşıyor, Dolayısıyla oynayacak vaktimiz oluyor ama yine de sıkışmıyor değiliz; hele ki GTA gibi geniş kapsamlı oyunlarda.,, 

4, Dead Isiand 2 daha piyasaya çıkmadı ama yine de bu soruyu kimse sormadan ben sormak istiyorum, Dead Isiand 2 vs. Dyfng Light? 
Dead Isiand 2 eğer önceki Dead Isiand veya Dying Light gibi olacaksa çıkmasın 


artık* yeterince tat altlık. 

5. Dishonored'ın devam oyunu gelebilir mı acaba? Arkana StudiöS bu konuya dair herhangi bir bilgi verdi mi veya verecek mi? Siz oyunu pek orijinal bulmamıştınız ama çoğu kişi tarafından sevildi oyun. 

Dishonored’ın devam oyunu açıklandı zaten, Ne zaman çıkacağı belli değil ama yapım aşamasında, 

e. Bu sene Bethesda ilk kez E3’e katılacak.. 
Bence Bethesda herkesin beklediği gibi Fallout 4 yerine ya Dishonored’ın devamı ile ilgili bir bilgi verecek ya da hepimizi ters köşeye yatıracak büyük bir bomba patlatacak. Siz ne dersiniz? 

Bir söylentiye göre yeni 
Dîshonored oyunu E3 ? te yer almayacak; dolayısıyla Bethesda başka, büyük bir oyunu tanıtabilir, Fallout’la alakası olacağını düşünüyorum ben de... 

7. Ve final soruma geldik. E3 zamanları Los 
Arı gel es'a gidip hem tanla oyunu deniyorsunuz, hem oyun yapımcılarıyla tanışıyorsunuz, hem de a muhteşem ortamın verdiği zevki yaşıyorsunuz. 

Acaba bir kura yapsanız da derginizin iyi derecede İngilizce bilen, vizesi ve pasaportu olan okurlarından bir ya da iki tanesini eşlik etmek için yanınıza alsanız fena olmaz mı? Bu sorunun cevabını Fırat abi verebilir biliyorum ama eo azından onu bu konu hakkında ikna etmeye çalışabilir misiniz? 
İmkanımız olsa gerçekten çok güzel olurdu ama imkanlar dahilînde maalesef mümkün olamıyor. Kızmadın değil mi? 

Rüzgarı arkanızdan alıp süratli uçmanız dileğiyle,.. 

Oh İyi gelirdi şu yaz sıcaklarında. Güzel söyledin.. 10Ö10101 Tolga. (Sen anladın.) 

Tolga TİMUR 

SENPAI 

Merhaba Tuna abi, nasılsın? İyi olduğunu umarak devam ediyorum, (Değilsen giderim.) 
Sorulara hemen başlıyorum. 

Çok kötüyüm Mehmet. Dara düştüm, borçlar oldu dağ. Belki biraz yardım? (Dilenciye döndüm iyice.} İyiyim, iyiyim. Gel de sorularına bakalım... 

1. Bundan bir kaç ay önce Tsugumı Ooba'nın hazırlayıp sunduğu Death Mote'u izledim, izlediğim ilk anime olduğundan dolayı önce biraz yadırgasam da sonra birden kurgusu, karakterleri beni benden aldı, Death Note'u bitirince böyle bir boşluğa düştüm. Sonra az araştırınca sayamayacağım kadar anime olduğunu gördüm ve listelere bakarak en iyi anim eleri izlemeye başladım, Shing eki no Kyojin, Ful! Melal Al ehem i st: Brotherhood derken yine bir boşluğa düştüm, Naruto, One 



Pıece falan baktım da sıktı beni, Bana şöyle 
70 - 80 bölüm arası anime önerir misiniz? 

Zaten artık Death Note île anime dünyasına girmeyeni dövüyorlar. İyi etmişsin* iyi seçim Death Note, Madem Naruto‘tar 3 One Piece’ler seni sarmadı, o zaman reçete¬ ne bir adet Code Geass, bir adet Tokyo Ghouf, bir tane Ao no Eaorcist, biraz Elfen lied, biraz da Guilty Crovvn yazıyorum. 

2. Aylar önce PS Store’da dolanırken MGSı Ground Zeroes'un indirimde olduğunu görüp aldım. Oyunu çok ağır oynadım; yani ne zaman düş man tarafından görül sem oyunu yeniden başlatıyordum ve buna rağmen oyun tam 1.5 saat sürdü. Sorum şu: MGS: 
Phantom Rain'de MGS; 
Ground Zeroes da olacak mı? 

Ground Zeroes'u 
Phantom Fain’e giriş niteliğinde bir oyun olarak düşünebilirsin, 
Phantom Pain çok daha geniş bir oyun olacak ve Ground Zeroes içeriğinde olmayacak. 
3, PS4'e dört oyun önerir misiniz? 

PS5 çıktığında da beş oyun önerisi isteyeceksin* değil mî? The Last of Us, 
inFamous: Seçen d Son, The Order: 1886 
(Grafikleri çok güzel, ondan önerdim,) ve GTAV önereceğim izninle, 

4. Tuna Abi seni böyle çok etkileyen bir oyun soundtrack’i var mı? Varsa nedir? Şahsen beni Last of Us’m ki çok etkilemişti, Ben i oyun soundirack'lerr çok sarmıyor ama Devil May Gry’mkiler (Dördüncü oyun mesela.) 
güzeldi bayağı. 

5. Bloodborne almalı mıyım? Bu türe aslında biraz uzağım ama yine de oynamak istiyorum, sizce iyi bir başlangıç olur mu? Artı bir de Türkçe. 

Düşmanlar seni her gördüğünde oyuna yeniden başladığını göz önüne alınca şendeki sabır derecesinin de bir hayli yüksek olduğunu anladım, dolayısıyla Bloodborne sana iyi gidebilir. Oyun çok zor yalnız* belirteyim. 

6. Tuna Abı Cali of Duty: Black Ops III hakkında ne düşünüyorsun? 

Neler düşündüğümü bu ayki doskonusunda görebilirsin. Spoiler vermeyeyim... 

Sorularım bu kadar, LEVEL'daki herkese selamlar. Buradan Çekiç Hazretleri'ne de selam söylüyorum, Kalın sağlıcakla. 

Çekiç hazretleri kim? Biz tanıyor muyuz? 
Daha çok done lazım. Kendine iyi bak, görüşmek dileğiyle! 

Rüzgarı arkanızdan alıp süratli uçmanız dileğiyle... 

Mehmet Can AKAY 



ya 
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Takvim Haziran 





23 Haziran 




12 Haziran 

Fi 2015 İPC PS4 XONE) 

LEGO Jursssic World (PC PS4 XGUE 
P33 X360 WISU) 

Fıreworks Simulator 


Satman: Arkham Knight (PC PS4 XONE) 

Devıl May Cry 4: Special Ecfition 

xo m 

Blûod Bûwl 2 


1 Haziran 

Haired F 
BearrıNG-drive 


2 Haziran 

Heroes of the Storm {PC MAC) 
Mortal Komhat X I ■ •• n:T 


9 Haziran 


The Eldor Scrolls Online: 

TamrioF Unlimited [PS4 XONE) Operatron Abyss: New Tokyo Legacy 

{PsVita) 


Diğer 


10 Haziran 
Kholat (PC MAC) 

Tile Rîder (PC) 

16 Haziran 

Payday 2: Crirrıevyave Edîtion (P34 X0N£) 


19 Haziran 

Tour De France 2015 (PC PS4 XOHE) Construction Machines Simulator 2016 (PC) Garfield Kart (3DS) 

Splatoon (VViiU) 


26 Haziran 

Yoshîi's Woo!y Wortd3 (VViiU) 

Starlighl Drifter (PC) 

Final Fantasy X-2 HD Remaster (PS4) 













PCNET'İN HAZİRAN 
SAYISI BAYİLERDE! 



HoloLens , 

Microsoft, gerçek haya tta I sanal dünyay ı bir teşt iriyor * 


En İyi yazıcılar 

Her amaca uygun hemen satın alabileceğin i z yazı lan seç tik 


Süper tarayıcı 

Her gün kullandığınız web tarayıcınızı dtaha da geliştirin 


NASIL YAPILIR? 
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YENİ PROJE 
ADIM ADIM 34 SAYFA 

MP3'L£RE ALBÜM KAPAĞI EKLEYİN 
■/ DAHA İYİ SELFİE ÇEKİN 
•/ DİSKİNİZİ DOLDURANLARI BULUN 

TARAYICINIZI KURTARIN 

Wsb tarayıcınızın giriş sayfası veya a rama motoru Teknolojiyi seviyoruz f , H5Yne Vı,,; nyai mu değişti? Ele geçirilen tarayıcınızı kurtarabilirsiniz 


Geleceğe 
Dönüş 2 

2015'te gederi bilimkurgu klasiğindeki teknolojiler şimdi ne durumda? 


Facebook'ta 

pazarlama 

Rfmanızı veya markanızı sosyal medyada en iyi şekilde temsil edin, daha büyük kitlelere ulaşın 


mu+r 1 

KP«C î U5W 

ıT- 


EN YENİ ÜRÜNLER, WEB SİTELERİ, YAZILIMLAR VE MOBİL UYGULAMALAR 


iviviv.pcner.com.tr 











































S PUT SCREEN 


Beklediğimiz oyunların en taze ekran görüntüleri 


V" 



Platform 


C, PS4, XONE 
Çıkış Tarihi: Belli Değ i t 

Zamanında tözleri şehiıieYarası yoliarirı kralı yapmış ilk oyunun ismini, serinin popülerlik olarak tavan yapmasını sağlayan Underground seresinin is© felsefesini benimsemiş gözüken yeni Need for Speed bir şekilde beklenri yaratmayı başardı. Bekleyelim bakalım neyle karşılaşacağız. 




Platform: PC £ 

Çıkış Tarihi: Haziran 2015 (Erken Erişim) 

Turok'tan beri kendisini sevdinebilen, göniümOzoef!) dinozor avlayabileceğimiz bir oyun gelmemişti taa ki ARK'ın ilk videosu aklımızı başımızdan alana kadar. Baldırıçıpfak bir beyhude olarak uyandığınız adada önce hayatta katmaya, sonra yolunuzu bulup küçük bir medeniyet kurmaya çalışacaksınız, üstelik daha şimdiden muhteşem gözüken grafikler eşliğinde. 
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Platform: PC, PS4, XOME, MAC, LINUX 
Çıkış Tarihi: 23 Haziran 2015 

Batman'in Arkhann serisi yeterince göz ziyafeti çekmemize neden oldu şimdiye dek, sıkı durun, Arkbam Knight çok daha fazlasını vadediyor, Pelerinimizi kullanarak tüm şehir üzerinde sürülebileceğimiz oyun serinin 

en iyisi olmaya, eskilerin üzerine kat eklemeye aday. 



| Çıkış Tarihi: 6 Mayıs 2015 [Erken Erişim) 

em ikinci dünya savaşı, hem de RTS sevenler için Blitzkrieg serisinin yeti bambaşkadır. Gompany of Heroes'un görseliiğine sahip olmasa da, müthiş araç çeşitliği ve derin stratejiler üretebilmenizi sağlayan oyun yapısıyla hayatımızın bir dönemine damgasını vuran Blitzkrieg, nihayet günün gereklerini yakalayabilen görselleri ile bilgisayarlarımıza konuk olacak. 
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HABER 


Londra sokaklarında mücadele 


Assassin’s Creed Syndicate'te çete savaşı 


f\ 


erhaba arkadaşlar. Sen Tuna. 

Ve size şu an yeni bir Assassin’s Creed oyunundan bahsedeceğim. 
Evet r yepyeni bir AC oyunu geliyor. Üstelik ''yanlışlıkta’’, aylar önce bilgilen sızmış bir oyun söz konusu, AssassirTs Creed Victory olarak bildiğimiz. İngiltere'de geçeceğini 


anladığımız yeni AC oyunu. Assassin’s Creed Syndicate ismiyle gözler önüne serildi ve yine tüm oyun haber sitelerinin manşetine oturdu. Peki bu olmalı mıydı? 


Aynı tas, aynı hamam 

LEVEL DVD’sinde geniş bir oynanış videosunu da bulabileceğiniz oyunumuz, 1368 senesinin Ingiltere'sinde geçiyor, The City of London adıyla anılan Londra'da yer alan hikayenin ana konusu yine Templar ve Assassin savaşı; Takat bu defa olayiar bir çete savaşı formatmda bize sunuluyor. 
Oyunun başrolünde ikizler var. Birinin adı Jacob, diğerininki Evie. Soyadları 


da Frye. Oyunun büyük bir bölümünde Jacob Frye 1 1 kontrol edeceğimiz söyleniyor ve daha önce yapılan eleştirileri dinlemiş olan Ubisoft, oyunun bazı kısımlarında Evie’yl de kontrol edebileceğimizi vurguluyor. 

Önceki AC oyunlarımın aksine, Jacob biraz daha farklı bir portre çiziyor. 
Halkın arasında dolaşırken normal kıyafetini giyen karakterimiz, bîr takım pis işlere bulaşacağı zaman kapüşonunu kapatıyor ve Assassin fomnatına bürünüyor. Aynı şeyi Evie'nın de yapacağını düşünüyoruz. Dönem kıyafetleriyle gördüğümüz Jacob, kılıç veya bir başka kesici silah kullanamıyor ya da belki kullanmayı tercih etmiyor, Onun silahları bıçaklar, muşta ve tekmeleri. 

Kutu düşürmece 

Oyunun fragmanında da net bir 
şekilde görebileceğimiz üzere, 1863 
Londra'sı tüm haşmetiyle ekranlarımızda. AC Unîty'nin havasım barındıran oyun, yine dönemi güzel 


yansıtmış, buna hiç lafımız yok. Lâkin fragmanda görülen diğer konular, eğer gerçekten “'alfa öncesi" değil de bize final oyunda aynen sunulursa, benim bu oyuna çok büyük eleştirim olacak. 

Dikkat ettiğinizde yapay zekanın yine yerlerde süründüğünü göreceksiniz. 
Düşmanlarınız yine saf saf üzerinize geliyor, onlara çizilen yolda umarsızca ilerleyip katledilmeyi bekliyor. Halk da aynı şekilde garip bir kafada... Hepsi istisnasız sizden korkuyor ve hepsi -aileleri onlara öğretmemiş gibi- alenen size bakıyor sürekli. Bir düşmanı öldürdüğünüzde saçma bir pozisyon¬ da yere düşüp ölebiliyor, orasj burası titriyor ve adeta bir kukla imajı çiziyor. 
Oyuna eklenen yeni bir mekanik, düşmanlarınızı çevre elemanlarıyla öidürebilme konusu. Belki güzel bir düşünce ama AC gibi bir oyun için süper geç kalmış bir yenilik. İşin gizlilik olduğu yerde çevredeki nesneleri kullanamamak neydi zaten? Syndicate’te başı 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boş duran, halatlarla tepeye bağlanmış bir varit grubunu düşmanınızın kafasına düşürebileceksiniz örneğin. Bunu yaptığı nızda da son derece kötü bir animasyon göreceksiniz; eğer gördüğümüz alfa aşamasındaki görsellik düzeltilmezse. 

Çatıdan çatıya 

Oyuna eklenen büyük yeniliklerden biri. BatmaıVin de sahip olduğu halat. 
Çatıdan çatıya atlamak, yerden hızla yükselmek için kutlanabileceğimiz bu halat sayesinde bir takım yem özel öldürme hareketleri de yapabileceğiz. 
Halat kesinlikle çok kullanışlı fakat bu ekipman, acaba AC h nin binaya tırmanma mekaniğini baltalar mı diye de düşündürtmüyor değil. 

Bîr başka yenilik de at arabaları. Londra sokaklarında bolca bulunan at arabalarını, aynı GTA’da araba, çalar gibi çalmak ve kullanmak mümkün olacak. Bu arabaları bazı görevlerde düşmanımızı yakalamak için de kullanacağız, takip edilirken saklanacak bir delik olarak da. Diğer AC 


oyunlarına göre haritanın genişlemesi¬ nin bir nedeni de bu bence. Şöyle ki, yapımcılar Syndicate'ın Unity r den %30 oranında daha büyük olduğunu söylüyor. 
Eh. at arabalarını daracık sokaklarda kullanamayacağımız için de geniş sokaklar eklemek gerek. Unity’nin sokaklarını genişletsek, %30 oranında büyür müydü acaba? Büyük ihtimalle harita gerçekten büyüktür ama insan şüpheye düşüyor* 

Ve gelelim nihayete. AC Syndicate. aynı Unity gibi sadece PS4 ve Xbox One‘a ve elbette PC'ye hazırlanıyor. 23 E kim'de konsollara gelecek olan oyunun PC çıkış tarihi biraz daha sonrasına atılmış durumda ki bu tarih tam olarak bilinmiyor şu an için. 

LEVEL olarak birbirinin tekrarı olan AC oyunlarından çok sıkıldığımızı bildiririz. 
Yeni bir AC oyununa gerçekten ,l yeni" demek için ciddi değişimler geçirmesi gerektiğim düşünmekteyiz; şu haliyle her “yeni" AC oyunu, AC dizisinin birer bölümünden farklı değil. 



Özel paketler 


Önceki AC oyunlarında olduğu gibi bu defa da farklı AC Syndicate paketlorimiz olacak. İçeriğinde Darvin and Dickens Conspiracy adındaki bir saatlik görevi ve Season Pass'i barındıran Gold Edition'ın yanında üç tane de özel paket bulunuyor. The Rooks Ediîion’da ikinci biı ekstra görev, Runaway Train bulunuyor. Bunun yanında Artbook, sounütrack ve çift taraflı Londra haritası da pakete dahil, Charirıg Cross Edstion, önceki paketle olanlara ek olarak 26 cmlik bir Jacöb figürüne de ev sahipliği yapıyor, Paketlerin en pahalısı ve en büyüğü olan Big Ben Edition'daysa önceki paketlerde olanların tümü, 30 cmlik müthiş bir Jacob figürü (26 cm'lik olan yok.), içecek matarası ve birkaç tane daha ufak hediye bulunuyor. 



LEVEL 19 
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Oyun dünyası Bilkent’te 

Campus InGame, ünlü isimlere ev sahipliği yaptı 


T h Üniversitelerde eloelte bir kısmını bizim duyduğumuz, bir kısmından da bihaber olduğumuz birtakım oyun etkini idön gerçekleşmekte. 
Mezunu da Glductom Biikent'freyse sanıyorum ki ilk. defa böyle bir etkinlik yer alıyor ve s^ğolsunfar etkidik ekibinden Değe Tekm ile Cenk AJtunbaş bizimle iletişime göçecek LlEVEUs konuşmacı olarak etkinliğe davet ettiler 
11 ■ 13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 
etkinlik, bir dizi seminer, söyleşi ve sunuşu bünyesinde barındırdı. Üç günlük şiara tonda YouTu- 


be ve Tvvıtch yay ılan yapan ünlü isimlerden dergi yazarlarına ve oyun yapımcılarına kadar birçok, kışı mikrofondaydı. 

Campus InGame’i özet yapan da tam olarak bu anlayış oldu aslına bakarsan^ Çoğu “oyun et* kinliği" birtakım oyun cihazlarının etrafa serpiştirilip İnsanları oyunların başına oturtmaktan iler; geçemryorken InGame ekibi dana farklı bir yaklaşımla, oyun dünyasının tanırsan isimlerini öğrencilerle ve katılımcılarla buluşturmayı seçmiş, çok da iyi bîr karar vermiş, 


1 1 Mayıs günü LEVB, adma katıldığım etkinlik, 
lıem benim için, hem de katılımcılar için gayel keyifli geçen bir söyleşi üdu. Daha çok sûru-eevap şeklînde ilerleyen söyleşide. oyun dünyasıyîa gerçekten ilgilenen katılımcıtarın sorulanın cevaplamak kendi adıma büyük bir keyifti. Söyleşnin sonundaki övgülerden de genel anlamda oturumun güzel geçtiğini anlayarak gururla oradan uzaklaştım. Buradan tüm InGame ekibine tekrar teşekkür ediyor ve bu tip etkinlikleri devam ettirmelerini diliyorum. Elinize sağlık? » 
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Hırs, mücadele, zafer 

Diablo IM’te bir Türk'ün büyük başarısı 

dünya sıralamasında an tepede oturuyordu, 

ürn Diablo III fanatiklerin n okuması gereken arasında DPS konusunda başlayan tatlı rekabet Sonunda tutkuyla oynadığım o r oyuna dair ania- bu haber. Yiğit Nephan adlı arkadaşımızdan ile değişik bir boyut kazandı. O sıralar Keşişimle lacak çok güzel bir anım vardı “ ■ geliyor. Başarısını kendi ağzından dinleyelim: 

“ İblisleri kesmeye başlamam bundan 18 yıl öncesine, bu serinin bende tutku helme dönüşmesi ise The Butcher'în arkamdan ‘Ahhh, fresh meat!" diye kükreyerek kovalamaya başlamasına dayanıyor, 6u nedenle üniversite yıllarına dair en güzel hatıralarımdan birinin de bitirme ödevi yapmak amacıyla buluştuğumuz arkadaşlarla, içkiler ve ambiyansı tamamlayan müzikler eşliğinde, sabahlara kadar Diablo II oynamamız olması sürpriz değil. Diablo lir ün çıkışı yurtdışsnda çalışmaya başladığım yıllara denk geliyor. Eklenti paket* öncesi, müzayede evinin varlığından dolayı rekabetçi bağlamdaoyundan keyif alamamıştım. Müzayede evinin Reaper ot Souls eklenti paket- ile birlikte oyundan kaldırılması vs takas imkanının kısıtlanması sonucunda Diablo liften rekabetçi bağlamda aldığım keyif, birtiktş oynadığımız arkadaşlar 

LEVEL 21 


“Pementa! Elife DPS (EEDPS)'’ dünya sıralamasında 280/lige kadar yükselmiştim. Tüm bunlar "Greater Rifflerın ve “Ancfent Legendary'lerln henüz ortada olmadığı günlere dayanıyor. Dünya sıralamasında üst basamaklara tırmanmamla tutkuyla oynadığım bu oyunda, güzel bir hikayeye sahip olabilmek adına EEDPS srralamasında karakterimi 1 /lige taşıma konusunda karar aldım:. 
Tarihler 11 Ekim 2014’ü gösterdiğinde, Keşiş 1 im le EEDPS dünya sıralamasında 4/lüğe kadar yükselmiştim. Maalesef bu tarihten sonra Keşiş'imle fazla bir gelişme güsteremeyip beş ay sonrasında sadece dünya 3/lüğüne kadar yükselebildim, 
2015 sonesine adırn attığımız günlerde ikinci 
karakterim olan Barber'ımla daha fazla oynamaya başlamıştım, Şanslı bir biçimde Nisan ayı başında 
25. sıraya kadar taşıdığım Damar ım, Nisan ayı 
ortasında 4. sıraya kadar yükselmişti. Tarihler 6 
Mayıs 20151 gösterdiğindeyse Barbarlım EEDPS 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Symphony of the Night'ın devamı mı? 

Koji Igarashi'den Bloodstained: Ritual of the Nîght geliyor! 


Y aşınız yeter mi bilmiyorum ama benim zamanımın en iyi oyunlarından bir tanesi Castlevama: Symphony of the Night'tan başkası değildi, Diğer Castlevania oyunlarına kıyasta çok daha sağfam bir hikayeye ve Castievanıa serisinin oynanışını çok beğenmeyenlere bile hitap edebilen oynanışıyla kısa sürede bir efsaneye dönüşmüştü, Castlevania serisinde daha sonra bu kadar iddialı bir oyun görülmemişti: te ki geçen ay başlatılan Kiçkstarter kampanyasına kadar, SotN’nin yapımcısı ve yönetmen yardımcısı Koji "Iga" Igarashı'nirı Kiçkstarter* da açtığı kampanya, SotN’nin atmosferinde yepyeni bir oyunun habercisiydi, Oyun 500 bin dolar istiyordu, sadece birkaç günde 2.6 milyon dolar topladı. Bloodstained: Ritual of the Nigftt adlı oyun İçin şimdiden bir başarı bile diyebiliriz anlayacağınız. 

Oyunda Mıriam adında bir karakteri kontrol 


ediyoruz. Mıriam lanetlenmiş bir insan ve kam yavaş yavaş kristale dönüşüyor. 
Bunun tedavisi olarak da elbette içn zebanilerle dolu bir kaleye girmek zorunda. 
Ona bu yolculukta bir arkadaşı daha eşlik ediyor ve devasa bir para toplandığı için oy un u bu karakterle de oynayabileceğimizi biliyorum. 

Guilty Gear Xrd Sign'a benzeyen grafikleriyle dikkat çeken Bloodstained, Unreal Engine 4"ü kullanıyor. Bu motor, oyunun 2.5 boyutlu olmasına da vesile olmuş ve böylece daha farklı oyun mekanikler i de görebileceğiz. 

MGS'den tanıdığımız David Hayter'ın da seslendirme koltuğuna oturacağı oyun, PC, PS4 ve Xbox One için hazırlanıyor ve 201 T 'den önce piyasada görme mu mümkün olmayacak. Yine de çok heyecanlıyız! ■ 



Kaykayın kralı! 

Tony Hawk’s Pro Skater 5, seriyi eski günlerine döndürebiiecek mi? 


B ir dönem vardı ki kaykaydan anlamayan, kaykay üstadı olmuş herkes, Tony Havvk’ın ünlü oyununda buluşurdu, Özellikle ikinci oyunuyla biriskte patlama yaşayan Tony Havvk/s Pro Skater serisi, her oyunuyla birlikte düşüşe geçti ve bir noktada tamamıyla ortadan kalktı. 

Tony Hawk; Ride ve Tony Hawk: Ğhred adlı oyunlar üzerinde çalışan Robomodo'nun yapımcı koltuğuna oturduğu Tony Havvk's Pro Skater 5 ise seriyi eski görkemli günlerine döndürmeye çalışacak. PS4 ve Xbox One, öncelikli olarak PS3 ve Xbox 360 için de hazırlan makta olan oyun, sızı bsr kayak aparatı nın üstüne koymayacak. Oyunu gamepad’i- 



mlzle, oturduğumuz yerden oynayabileceğiz. David Gonzalez, Leticia Bufonİ ve And re w Tek kişilik oyun modunun yanında, oyunda Reynolds gibi ünlü kay kayalara yer verecek, 

anlaşmalı bir oyun kısmı ve online olarak büyük ihtimalle yeni kaykayaları da parayla 

oynanabilecek skor mücadeleleri de buluna- satın alıp oyuna ekleyeceğiz. Oyunun çıkış cağı açıklandı. Oyun boyunca karakterimizi tarihiyse henüz belirlenmedi: fakat beklemeye geliştirip yeni yeteneklerle süsleyebileceğimiz değer gibi görünüyor.,, m ve bu karakteri online ortamda da kullanabile¬ 



ceğimiz belirtilmekte. 

Bir takım power-up'larla da süsleyebileceğimiz karakterimiz, daha önceki oyunlarda domates, muz gibi şeyler atabildiğimiz gibi bir takım cisimleri de fırlatabilecek ama bunu neden yapacağımız henüz açıklanmadı. 
THPS5, Nyjah Huston, Aaron Homokı. ishod VVair, Riley Hawk, Uzzie Armanto, Ciro Gole 







Yeni LEVEL Online BETA yayında! 

LEVEL Online yeni görünümüyle sizlerle 


3 yıldır Türkiye'nin en fazla satan oyun 
dergisi olan LEVEL'ın internet sitesi yenilendi, Beta ûiarâk yeni hayatına başlayan LEVEL Online'da, oyun dünyasından anında haberler, eski sayılarda kaçırdığı■ nız ve henüz dergide bile okumadığınız oyun incelerin eleri, makaleler ve videoların yanında Twitch yayınları, aralarında “babam da oyuncu" Derin Biricik ve Dost Kayaoğlu'nun da bulunduğu isimlerden Youtube videoları da yer alacak. 


Masaüstü yanında tablet ve telefon versiyonları ile de yayına başlayan yeni LEVEL Online üzerinden Twitch yayınlarını ta ki.fr ederek, oyunIarda kullanabileceğiniz hediye kodlara ulaşabilir, en sevdiğiniz Youtuber'lann LEVEL Online için çekeceği videoları izleyebilir ve LEVEUa 18 yıldır devam eden yolculuğunda eşlik edebilir¬ 


siniz. ■ 


LEVEL 





Un Mifido**! 




Hişşt, sessiz! 

Ceza’ dan “Suspus” yakında müzik marketlerde 

Killers and Thieves geliyor 

R ap müziğinin en önemli temsilcilerinden CEZA, Esen Müzik etiketiyle yayınlanacak yeni albümü “Suspus" ile müzikseverlerle buluşmak için gün sayıyor. 26 Mayıs'ta müzik marketlerde ve iTunes Store’da, 2 Haziran'da ise tüm dijital kanallarda satışa sunulacak albüm, aynı zamanda LP olarak da yayınlanacak, iTunes Slore'da Mastered for iTunes formalında ve Digital Booklet olarak 12 Mayıs'ta ön siparişe açılan albüm, siparişe girdiği ilk günde 150 albümün yer aldığı top albümler listesinde #1 numaraya yerleşti, 13 yeni parçadan oluşan "Suspus", canlı olarak 275 
saatle, Alper Erinç, Himalaya Sound ve E.D. stüdyolarında kaydedildi. Albümde Cahit Berkay'dan ve Giorgio Moroder'ın Osear ödüllü film müziği "Mıdntght E^presslen sample'iar, Rokabeat'in yazdığı destler, Sansar Salvo düetinin yanı sıra Koslas Tnandafitidis, Fottos Stefos, Da Poel ve İsmail Genç’in müzikleri kullanıldı, ''Suspus'un müzik 



yönetmenliğin! CEZA, düzenlemelerini ise CEZA ile bırhkte Buğra Kunt üstlendi. Albümün fotoğraf çekimleri Atıf Ülkü, grafik tasarım çalışması ise Emre Köşk er / Ket Kolektif tarafından yapıldı, ■ 
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SON DAKİKA! 



Emre, Londra’dan bildiriyor 


Doom 4’ün aşın kısa bir fragmanı yayımlandı ve detayların E3'teki Bethesda konferansında 
verileceği açıklandı. Yeni Doom, id Tech 6 
motoruyla hazırlanıyor ve PC, PS4 ve Xbox One için planlanıyor, 

Ubisoft, Just Dance dışında yeni oyunlannı PS3 ve Xbox 360 için hazırlamayacağını duyurdu, 

Jurassıc Worid'ü bekleyenlere LEGO'dan bir haber LEGO Jurassic Worid 12 Haziran'da piyasada, 

2016 »un ilk çeyreğinde piyasada olması 
beklenen Oculus Bitt in sistem gereksinimleri açıklandı. Nvidia GTX 970 / AMD 290 ekran kartı veya daha üstüne gereksinim duyan sanal gerçeklik cihazı, işlemci olarak da i5 ve üstü, & GB ve fazlası, 2 tane USB 3.0 portu ve Windows 7 SP1 ve üstüne ihtiyaç duyuyor. 

Merakla beklenen Tom Clancy’s Rainbow Six Siege'in çıkış tarihi 13 Ekim 2015 olarak belirlendi. The Dîviston'ın çıkışı için de 20l6 f nın başlan denilmekte. 

Star Wars Battiefront'ta squad ve stnıf sisteminin olmayacağı açıklandı. Buna göne karakterinizi dilediğiniz gibi geliştirebilecek ve istediğiniz silahı, ekipmanı ona verebileceksiniz. 

Ahtapot kollarıyla bezeli Yoshimitsu, Tekken 7'nin karakter kervanına katıldı. 

Eski oyun lan yeni konsollara uyarl am a modası son hız devam ederken 1 bundan nasibini Gears of War ve Dîshonored da alıyor, İki ismin de geliştirilmiş versiyonları hakkında bilgiler E3 N te karşımıza çıkacaktır. 

Heyecan yaratan Miıror's Edge 2 nin de çıkış tarihi hakkında bilgi verildi. Oyunu 2016 nın ilk çeyreğinde göreceğiz. 


S evgili patron Fırat Akyıldız aradığında yine 'durgun bir gündü ama bu durum pek fazla sürmeyecekti. Fırat olabilecek en kasvetli ses tonuyla bir kez daha "Sende İngiltere vizesi vardı di mi, arayacağım birazdan" deyip telefonu kapattığında henüz ne olup bittiğine dair hiçbir fikrim yoktu. 5 dakika sonra telefon bir daha çaldı, ikinci telefon konuşmamızdan hatırladığım 6 kelime var bunlar sırasıyla: basın, davet. Disney, İnlimty, Star. Ware. Sanırım nedenini pek fazla açıklamama gerek yok. 
asimda önemli olan iki kelime; sondaki o birdin için yaratılmış ikili, Velhasıl toplandık Londra’ya Disney İnfinity 3,0 ■ Star VVars'un basın etkinliğine gittik, Bilmeyenler için öncelikle bir Disney İnfinity'nin kon sent m i açıklıyorum, daha sonra direk merak, etliğiniz kısımlara giriyorum, Disney infinity (Dİ), oyunu aldığınızda oyunun kutusundan çıkan, konsolunuza bağladığınız bîr s en sor ped ve bu sensör ped ile çalışmak için yapılmış, Disney in sahip olduğu aşağı yukarı tüm karakterlerin ufak heykelcikienrıi kullanarak (sahip olduğunuz karakter heykeli ped'e koyduğunuzda oynadığınız karakter haline gelmek sureti ile) oynadığıma bir oyun. 
Disney İnfinity 3.0 lifedir peki diye sorarsanız, bu düzeneğe (ne mutlu bize ki!) Star Warsün dah l edilişidir. Daha önce Disney İnfinity dünyasına girmemiş biri olarak, neyle karşılaşacağımı beklemeden gittim etkinliğe ve açıkças: bu oyun beni çok etkiledi, ne açıdan derseniz hemen açıklayayım: Günümüzde Oynadığımız oyunlara baktığım zaman görüyorum ki. ya birilerini ikiye bölüyoruz, ya birilerinjrı kafasına sıkıyoruz ya da oynadığı mız oyun o kadar rekaüelçı oluyor kı birbirimizin kafasına sıkmak istiyoruz, Dü'de ise durum farklı. Çocukluğum¬ da oynadığım Crash Bandicoot oyunlarında hissettim kendimi bir anda, Q?ay bölümü bitirmek ya da karşımdaki abiyt hang: hareket le haklarım değildi, eğlenmekti ve bölüm hiç bitmemeliydi! Her şey o Kada 1 ' oyuncak, her 


şey o kadar saf eğlenceydi kı uzun zamandır oyun oynarken bu keyfi almadığımı farkettim, özlemişim. Dİ 3,0, star Wars başlığı altında iki oyunla çıkıcak karşımıza, bunlardan ilki Star Wars: Rise Against the Empire kor, ıkincisı Star Wars: Tvvilight ot the Republic. 

Bir de Pixar J ın yeni animasyonu inside Out’un oyununu deneme fırsatım oldu oradayken kı o da bir aynı derecede keyifliydi, detayları Level Online'da bulabilirsiniz bu oyun ile ilgili. 

Star Wars: Tvvilight of the Republic 

Ingılizce'de prepuel dönemi olarak geçen, ilk üç kimin (Epısode sırasına göre ilk üç, çekiliş sırasına göre değil, :) kapsadığı dönemde geçen bir playset. Bu oyunun kutusunu aldığımızda oynanabilir karakter olarak The Ctone Wârs animasyon dizisinden tan dığimiz Ashoka T arx> ve hop im iz in tanıdığı Ana kin Skywalkar çıkıyor. İki heykelciğin de inanılmaz detaylı ve güzel olduğuna da değinmek isterim (aslına bakarsanız hepsi öyleler}. Bu oyunda kullanabileceğimiz diğer heykelcikler ise Obi-Wan Kanobi, Yoda ve Darth Maul. Kutumuzu alıp hangi heykelcikle oynamak istediğimize karar verdikten sonra ise oyuna giriyoruz, Oyunu o döneme bağlayan çok güzel bi r hikayesi var bu hikaye ise şu: Daha önce Klor, ordusunun yok ettiği bir droid fabrikası kimliği belirsiz bir düşman tarafından, esrarengiz bîr şekilde tekrar aktif hale getiriliyor ve maceramız dişliyor. 
Bu noktada da oyunun yapımcılarından birinin Devıl May Gry serisi veya Heavenly Sword'tan tanıdığımız Ninja Th&ory olduğunu söylemeliyim sizi ere, Anakimn çok agresif bir oyun tarzı varken, Ashoka bir çok düşmanla bir kerede çok rahat mücadele ediyor, Gbt-VVan ise daha taktiksel ve defansif bir oyun tarzına sahip, Yoda'yı sorarsanız, sormayın, o Yoda. Hepsi birbirinden eğlencefi ve güzel, özellikle de manasızca kan gölü yaratmadıkları düşünüldüğünde. ■ 


İçeriğinde tüm DLG’leri barındıranı Far Cry 4: Complete Edition duyuruldu. Oyun sadece PC ve PS4 için piyasada olacak gibi duruyor. 
[Xbox One’ı unuttular mı ki?) 

Payday 2'nin yapımcısı Overkîll, büyük ihtimalle Payday mantığında çalışacak olan yeni bir oyun hazırlığında ve bu oyun da The Walking Dead'den başkası değil. Oyun FP$ türünde olacak ve anlaşmalı görevler içerecek. 

MKX1e, Outvvorld Marketplace'te arka planda dolanan yaşlı teyzeyi artık bir Brutatity olarak kullanabiliyorsunuz. Blanche adındaki teyze rakibinizin üstüne atlıyor ve suratını dağıtana kadar onu yumrukluyor. 


24 LEVEL 



Ulusal Turnuva öncesi... 

TüSOT, bir sezonu daha geride bırakıyor 


M ayıs ayını geride bırakırken TtiSGT'ta 12014-2015 sezonunun da sonuna geldik. Ulusal Turnuva döneminin yaklaşması nedeniyle turnuvalar da bu ayda hız kesme¬ den devam elti. TüSOT Star Wars X-Wing grubundaki oyuncular Ulusal Turnuvaya davet kazanabilmek için son ana kadar mücadele etmeye devam ettiler. 

Bu ay ilk turnuva, 10 Mayıs 2015 tarihinde Ankara Oversoui'da gerçekleştirildi. B tipi olan ve Oğuz kan Fındıkoğlu tarafından düzenlenen X-wing turnuvasına 8 kişi katıldı. 
Yeni oyuncuların yer aldığı ve Rebel tarafının büyük bir başarı kazandığı turnuvada Arda Turgut, rebel filosuyla ilk turnuva birinciliğini kazandı. Aynı turnuvada Rebel filosuyla Halil Kardıçalı ikinci ve yine Rebel filosuyla Genco Caner üçüncü olma başarısı gösterdi. 

İkinci turnuvamız 17 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul Pegasus'ta gerçekleştirildi. Berkay Mumoğlu tarafından düzenlenen B tipi X-Wing turnuvasına da toplam 8 kişi katıldı. 
Işık Beiül'ün imperial filosuyla birinciliğini kazandığı turnuvada, yine impeha! filosuyla Görkem Demircioğlu ikinci, Sçum filosuyla Ura! Urgunlu üçüncü oldu. Bu turnuvada ayrıca Uğur Korfalı stajını tamamlayarak TüSOT Hakem Ailesine katılmaya hak kazandı, 

31 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek A Tipi Yeşil turnuvayla TüSOT’ta 2014-2015 sezonu sona ermiş olacak ve oyuncular Ulusal Turnuvayı beklemeye başlayacaklar. 


Star Wars X-Wing Ulusal Turnuvası bu yıl 21 
Haziran 2015 tarihinde, Tunç İper tarafından gerçekleştirilecek. İstanbul'da Pegasus Oyuncakla gerçekleştirilecek organizasyon için Ulusal Turnuvaya katılmaya hak kazanmış oyunculara davetleri yapılmaya başlandı. 
Büyük bir rekabetin yaşanacağı ve sezonun en iyisinin belirleneceği organizasyonda şimdiden tüm oyuncularımıza, başarılar diliyoruz. 
Ulusal Turnuvası organizasyonu ile ilgili gelişmeleri Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz. ■ 


TÜSOT 

TÜRKİYE SAVAŞ OYUNLARI TOPLULUĞU 






R edbull ve ESL' mn ortaklığında organizj edilen Türkiye'nin en büyük Duta 2 turnu vasi "Redbull Son Şampiyon” geliyor! Online elemelerin ESL platformu üzerinden düzenle neceğf, 20,000 Tl değerinde Ödül havuzu sahip bu turnuvaya katılmak için nttp://so sanı piyon redbull.com/ adresine gidip- kayd yapabilirsiniz 
6 Haziran'da başlayacak online elemeler 3 maç 
üzerinden oynanacak, Online elemelerden galip çıkıp sik 8' e katarı takımlar İse 11-12 Haziran tarihlerinde final etabında son ikiye kalabilmek için karşılaşacak, Büyük Final' de ise “Son Şampiyon" u belirleyecek iki takım 14 Haziran 
20 i5 tarihinde İstanbul Volksvvagen Arena' da 



turnuvanın en iyisi olmak ve büyük ödül için 


mücadele edecek! 



Lşague of Legeods severler için ESL Türkiye 


ile ou yıl ülkemizde düzenlenmiş oian Taıvvan Excellerıce Gamma Cup, 10 Mayıs tarih nde İstanbul Yapı Endüstri Merkezi’ nde finalleri gerçekleşerek sona erdi Asus. FSP. G gany- te. m w in. M&. Thermaltake ve Tretnscend in sponsorluğu ile sürpriz ödüller dağılarak, Dark Passage ve HWA takımının prafesyone! oyuncularının da gelmesiyle etkinliğe katılan herkes eğlencelı dakikalar geçirdi. 

Turnuvada: m 238 taktım arasından 'irisle adını yazdıran ilk 8 takım çilline finallerde büyük ödül için kıyasıya mücadele etti, Feni Karakaya ve 2. Emre Ürük' ûn sunumuyla oldukça zevkli ve heyecanlı maçların yaşandığı turnuvanın galibi ve 20.000 Tl Tık ödül havuzunun en büyük pay sahibi ise Babs lakımı oldu. 2 .' 
fiği 380 Volt alırken, 3, o!an lakım ise Zone Esports oldu. 

Taiwan Exc©l3ence Gaming Cup finallerine gelemeyen s-spor severler ise bu heyecanlı maç’an etkinlik boyunca Baze TV ekranların¬ dan canlı yayın ile takip etti. Taıvvan Exeel1enee Gaming Cup' ı kaçıranlar Isa turnuvanın bütün maçlarını htrps://wwvv,youtube.com/tvbaze adresinden izleyebilirler. ■ 














HAZİRAN SAYISINI 
KAÇIRMAYIN! 



rtgh l CHIP DVD IÇERlĞl ARTIK 

a İm jg ■ HERKESİN KULLANIMINA AÇIK VE BEDAV 


H*IW» »15 » «*Hm.HHBlUWIl • MM İMİNİM IKHMOOMlfi 


■ Kısıtlamalar ■ Zararlılar 


Uygulama içi satın alma yok 

Gereçte ücretsiz yazılımları bulabileceğiniz en doğru ve en yeni adresler 


DİKKAT. Her ücretsiz 


Mp^ , ^«HacRer’lara karşı en 
• ^ ^ iyi ftk yardım çantası 

İletişiminizi meraklı gözlerden korumak için en iyi araçlar 


WtfhCWIPÇHK 1 ifl 




aZ îlOt .JOOfeT -X jfacebook^ı 
500$ altı en iyi seçenekler 


En iyi messenger hangisi? 

İnternetteki 

filmleri kaydedin 

VouTubc ve benzerlerinde en iyi film & dizileri bulun 


m titoiKiçitumoın 

Kullanıcılar Façşbook’u neden terk ediyor? 'işte size tam nakli neden... 


I 


PC'NİZE MÜEUCMEREl 

Kısıtlı bütçeler 'için en iyi bilgisayar terfi ipuçlarını dizler için bir araya getirdik 


1 



T&MI 11 SMFftlPUU) 

Windovjs, Office, Donanım, Fotoğraf,, Mobil. Sosyal Ag 
Km onlarca pratik çözüm 


Dijital Dergi Aboneliği için; 


www.elVlecmua.com 
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Trine 3: Artifacts of Povver 

Louvre’da sergilenecek oyun yapmışlar,,, 

Sayfa 30 



Cali of Duty: Black Ops III Killing Fioor 2 

İnsanların burun kıvırırken saiış rekorları kırdırdığı Bir saniyede on düşman öldürebilirim diyenler 

seri; geleceğe doğru yol alıyor örfine mı? 


VVH40K: Regicide 

Koskoca bir evren ö’eB karelik tabloda kozlarım paylaşıyor 


Sayfa 28 


Sayfa 31 


Sayfa 32 





















BAKIŞ Analiz 


Cali of Duty: Black Ops 


Büyük isimler, büyük izler bırakır 

B lack Ops ll’de olanlardan yıllar sonrası... Menendez'in drone'ları ulusu ikiye bölmüş, iki taraf da defanslarını geliştir m iş, yem bir savaş için hazırlık peşinde. Dünya büyük bir kaos içerisinde olmasa da. bunun olasılığı bile msanları paranoyaya itmiş durumda. Evet, adeta Advanced Warfare'dan bahsediyo¬ 


ruz ve Black Öps lif ile Advanced VVarfare arasındaki benzerlikleri ilerleyen dakikalarda da saymaya devam edeceğiz. Cali of Duty lisansı bu gidişle hiçbir zaman ortadan kaybolmayacak ve biz de Black Ops 99 çıkana kadar oynamaya devam edeceğiz... 

Tuna Şentuna 



Burada gördüğünüz asker, her ne kadar Advanced VVarfare'dakı arkadaşlara benzese de Treyarch iki oyundaki askerlerin birbiriyte alakası olmadığını savunuyor. AW h dekiler exo-skeleton giyiyordu, burada askerler genetik olarak güçlendirilmiş ve birer fetpack'e sahip. 


Oyunun senaryo kısmında ünlü oyuncuların seslendirmelerine yer verilmiyor bu defa. Hatta karakterimiz bizim şekillendireceğimiz bir fonmatta Olacak. Onları upgrade edebilecek ve yeni yeteneklerle donatabileceğiz. 
Senaryo kısmını don kişi anlaşmalı olarak da oynayabileceğiz üstelik. 
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Senaryo kısmının görünen tarafında daha büyük haritalar yer alıyor, dizisellik azalıyor. Örneğin Kahire'de geçen bu bölümde büyük bir drone saldırısı oluyor ve geniş alanlarda, istediğimiz yere derleyerek savaşa kat ilebiliyoruz. 



Eğer oyunu anlaşmalı olarak oynarsak diğer karakterler de farklı sınıflan dan üyeler seçebiliyor, Daha doğrusu karakterini farklı yönde geliştirerek oyunda daha efektif ilerleyebiliyorsunuz. Bir kişi yakın dövüşte iyiyken, bir diğeri tetikçilikte iyi olarak savaş alanını doldurabiliyor. 



Oyunun muftipiayer kısmı da gözler önüne serildi bile ve burada da büyük birkaç yenilik bulunuyor. Önce'iklt olarak Actıvision'ın MOBA'lardan etkilenmiş olması söz konusu. Artık seçeceğiniz sınıflar gerçekten birbirinden farklı ve kendilerine özel yetenekleriyle oyuna farklı bîr hava getiriyor. 


Senaryo kısmı olsun, multıplayer olsun, geleceğin teknolojisi oynanışa da etki etmişe benziyor. Titanfall'dakı duvarlarda koşma, Crysis ve AVV'deki yerde kayma burada, AVV'deki çift zıplama da yine oyunda. Tüm bunlar karakterlerimizi çok daha atik yapacak. 



Karakterlerimizi kozmetik olarak farklı şekillere sokabileceğimiz oyun, bize işlevsel anlamda da bir ton kişiselleştirme olanağı sunacak. Bir silaha tam beş farklı parça takabilecek, karakterlerimizin yeteneklerini farklı yetenekler içinden seçebileceğiz. 



Tltanfafl, Crysis ve AW'nin brr birleşimi olan Black Ops III. bakalım iyi bir hikaye getirebilecek mi seriye? Eğer bunu başarırsa yine bir şans veririz kendine lâkin diğer türlü bizden ona fazla puan çıkmaz,,. 
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Yapım Frozenbyte 
Dağıtım Belli değil 
Tür Bulmaca/ Platform 
Platform PC 
Web trire3.com 



Trine 3: Artifacts of Povver 

Üç kafadar, yeniden heyecan peşinde 


B azı yapımcılar oynanışa önem verir ama ellennde iyi bir görsel yönetmen olmadığından, oynanış iyi olsa da oyun bir şekilde herkese bitap etmez. 

Bazı yapımcılar da sanata parayı basar, oynanış havada kalır. Frozenbyte’taki arkadaşlarsa her iki yöne de yatırım yapmışa benziyor ki ortaya boy leşine iyi bir yapım çıkmış. 

Daha önce Trrne oyunlarından hiçbirini oynamamış olanlar, bayağı bir şey kaçırıyorsunuz ama bunun telafisini Trine 3 ile yapabilirsiniz, Trine serisi, üç karakteri kontrol ettiğimiz ve onların özellikleri sayesinde önümüzdeki engelleri aştığımız bir çeşit platform/ macera yapımıydı. Üç karakter de birbirinden farklı özelliklere sahip olduğu için önünüzdeki engelleri aşmak için uygun karakteri kullanmanız gerekiyordu, Trine 3 J te de durum pek değişmişe benzemiyor. 
Pontius, Amadeus ve Zoya kontrolümüzde ve üç karakter de birbirinden bir hayli farklı. Pontius kılıcı ve kalkanıyla savaşıyor, kalkanıyla menzilli atışları engelliyor ve yine bu kalkanıyla havada, süzulebıliyor. 
Amadeus, büyücü arkadaşımız. Onun yeteneği de yoktan bir kutu var -etmek ve çevredeki nesneleri kaldırıp başka yerlere koyabilmek. Oyunun en atletik karakteri Zoya ise sahip olduğu halatla atletik hareketler yapabiliyor, çeşitli nesneleri halata bağlayıp çekebiliyor, 

Oyunun hemen başınde bu üç karakteri de tanımamız adına karakterleri tek tek yönettiğimiz birkaç farklı bölümde seyahat ediyoruz, Daha sonra Trine adlı büyülü taş bizi toparlıyor ve üçümüzü bîr araya getirip asıl hikayeye yolluyor, Bundan sonra da üç karakter hep yan yana ilerliyor. Daha doğrusu, yan yana görünümündeler fakat sadece tek bir karakter görüntüde kalıyor, Oyunun yegane amacıysa turuncu üçgen prizmaları toplamak ve önünüzdeki engelleri aşmak. Mesela bir alana geliyorsunuz, ufak bir tahterevalli duruyor. Bunun bir tarafına ağırlık yığmak 


için Amadeus'u kullanıyoruz ve tahterevallinin hafit kalan ucuna çıktıktan sonra Pontius'a geçiş yapıp kalkanımızla süzülerek ilerideki platforma tutunuyoruz. Oyun genellikle bu çeşitte “bulmaca” bölgelerine bölünmüş durumda ve bunlara geldiğinizde kiminle neyi başarabileceğinizin bir planını yapıp ona göre harekete geçiyorsunuz. 

Oynanış, mantıkta çok güzel gözükse de nesnelerin birer tüy gibi dağılması, daha doğrusu genel anlamda oyundaki yer çekiminin biraz saçma hareket etmesi beni üzdü. Sanki daha sonradan oyuna bir fizik motoru yardım edecekmiş gibi bir hal var şu an. 
Bu yüzden bir yerlerden düşmeniz veya bir nesneyi tam yerine koyamam anız işten bile değil. 

Bu sıkıntılı detay dışında oyunun parladığı en önemli nokta, belki de görselliği. Oyun o kadar ama o kadar iyi gözüküyor ki resmen rengarenk bir rüyada gibi hissediyorsunuz. Hele Amadeus'la tanıştığımız o plaj,,. Gerçekten uzun süredir böylesine renkli ve iyi gözüken bir oyun oynamamıştım. (Ori güzeldi gerçi.) 
Her ne kadar şu anki haliyle Trine 3 bir klasik olmaya aday değilse de eğer üzerinde biraz daha çalışılırsa çok sağlam bir oyun olabilir. Oyunun iki boyuttan çıkıp üçüncü boyutu da içinde barındır ması da gayet iyi ayarlanrnrş, hiç sırıtmışa benzemiyor. Bakalım oyun çıktığında ne kadar ilerleme kaydedilecek... 

■ Tuna Şentuna 
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Yapım David Wehie Dağıtım Tripwine Interactive Tür FPS, Aksiyon 
Survival Horror Platform PG, PS4 Çıkış Tarihi 21 Nisan 2015 


Killing Floor 2 

Geldim, gördüm, ARKANDA!!! 


S llling Floor, artık bir seri haline gelmiş bulunuyor, 

' ••••Killing Floor 2 çıkmadan önce beklenüler ve bekleyenler çok fazlaydı, Erken erişime açıldığı günden beri oyunculardan çoğunlukla olumlu tepkiler alıyor ve beklentileri karşılayabildiğim gösteriyor bizlere. 
Şimdi belirtmem tazım, Killing Floor hiç oynamamış biri "Nedir aga bu oyun?" derse ne derim diye düşündüm, Bir kere oyun FPS ve zombimsi yaratıklar olan Zed’leri yok etmek amacınız. Hatta burada en ya km örnek Left4Dead serisidir. Dalga dalga, a km akm gelen yaratıklar, co-op desteği ile herkesin birbirinin ardım kollaması vs... Benzerlikler var; ancak hikaye tarafından bakınca da oyunu Resident Evil ile bağdaştı rabilenleriniz de çıkacaktır. 

Oyunun ana hatları, Killing Floor'un ilk oyunu ite aynı diyebiliriz. 6 kişiye kadar çıkan co-op desteğç oyu nun en güçlü tarafı belki de. Takımını kur, sınıfını seç ve dal.,, (Biilboard reklamı tadında bir slogan belki ama oyunun genel tadı bu.) Bir kere maça girdiğinizde, maçların periyotlardan oluştuğunu göreceksiniz. 
Her bir periyodun bitmesi için de belli sayıda Zed'i paramparça etmeniz gerekmekte. Eski oyundan farkları da var elbette. Örneğin ileri karakollar (Outpost), artık oyun başladığında kapak bir kapıya sahip değil. Öyle “Ohhh iki dakika yatayım!* yok. 
Killing Floor 2 yan gelip yatma yeri değil ama kapıları kaynaklayabiliyorsunuz. O zaman biraz dinlenme 



şansınız olur, Yine ilk oyun ile arasındaki farklar, bu oyunun daha fazla aksiyon içeriyor olması, daha vahşi bir atmosfer oluşturmuş olması ve âdma yaraşır bir şekilde daha fazla kan dökülüyor olmasıdır. Unutmadan eklemek gerekli, Killing Floor 2'de solo oynarken hayatta kalma şansınız çok düşük. Zaten oyunun amacı co-op oynamanız olduğu için bu konuya takılmaya gerek yok. 
Bilin ki sonra ama neden LEVEL beni uyarmadı demeyin. 

Geleyim oyunun grafiklerine, ilk oyunun 2005'te geldiğini düşünürsek, gelişim elbette ki çok yüksek. On yıllık bir beklemenin ardından doyurması gerekiyordu; ancak belki benim çıtam yüksektir, bilemiyorum ama oyun beni doyuracak kadar iyi değildi. Tanrı olarak o "Killing" hissini alamadığım noktalan mevcut. Ben daha fazla yeri geldiğinde beni iğrendirecek, yeri geldiğinde korkutacak, yeri geldiğindeyse gaza getirerek "Ooooffff beaaa!" 
diye tepki verdirecek bir görüntü alamadım. 

Küçük detaylardır s izlere bu hisleri sağlayan. O küçük detaylarda kolay fark edilmez. Genelinde çok iyi olan bir oyun da olsa, küçük detaylar eksikse sıkıntı vardır bence. Sesler ise bir öncekine nazaran daha iyi, Bi'kere böyle oyunları kulaklık ile oynamalısınız, yoksa sesleri yeterince soğulmazsınız. Ben kulaklığımdan gelen seslerden tatmin oldum. Uzaklardan gelen seslerle yakınlaşan seslerin ayrımı ve yarattığı his gayet güzeldi, Kısacası, şu an erken erişimde olan Killing Floor 
2. zombı katliamı yapmak isteyen herkes için kesinlikle ideal bir oyun. Kağıt üzerinde çok daha yüksek potansiyele sahip olsa da şu an erken erişim ve oyunun mod desteğine açık olması gibi sebepler yüzünden tamam değil gibi. Ancak oyuncuların istediklerini veriyor bu hali. Hatta Left40ead serîsini sevenler için de bir bakılması gerekenler arasında, Oyunun Dying Light ve Left4Dead ile ne kadar kapışabileceğim zaman içerisinde görebileceğiz, Şu an görünürde işler iyi gidiyor gibi duruyor ve benden de geçer notu atıyor ki ben çok FPS hayranı bir oyuncu değilimdir, m 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Yapım Hammerfalt Pubtıshıng 
Dağıtım Hammerfall PubMshing 
Tür Strateji 

Platform PC< İOS, Android 
Web warhammer4ü kreg icide, com 


Warhammer 40.000: Regicide 

Burada hayat yok! 


Özellikler 

Karakterlerin kendi türlerine göre özellikleri bulunuyor ama esas fark yaratan, oyuncu olarak tahtaya direk l jyg ulayabildiğimiz özellikler. 
Misal, tek bir hareketimizle birden çok düşman bir iminin saldın yapmasını engel I eyeblliyor .karakterimizin canını yükseltebiliyor, kendisine kalkan verebiliyor ve daha birçok denge bozacak hareketi gerçek leştirebiliyoruz. Yine da her özalhgm birkaç lur bekleme süresi olduğunu belirtmekle fayda var. 



Orc bulamaç ni 2 ez sonra hazır! 
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Y ine bir erken erişim oyun ile karşınızdaysm en sevdiğim okur! Bu sefer ekrandaki isim Warhammer 40,000: Regicide ve gerçekten görmeyi beklediğimden çok farkla bir yapıda, Malumunuz, artık VVarhammer Fantasy ve 4QK dünyalarına dijitaf oyun tutkunlan da alıştı ve en az minyatür oyunlarını deneyim edenler kadar yakından takip ediyorlar. 
Fakat Regicide ne masaüstünde deneyim ediğimiz oyun modeline, ne de dijital platformda bugüne kadar oynadığımız 4OK oyunlarına benziyor. Nasıl mı? Anlatayım... 

Satranç ve VVarhammer ayni masada! 

Warhammer 40,000: Regicide, iki farklı oyun modeli ile karşımıza çıkan ve tıpkı Satrança benzeyen bir yapıda. Yan? öyle üs kurmak, asker basmak gibi gerçek zamanlı strateji oyunlarının temellerinde bulunan özelliklere sahip değil, Bu oyun direkt olarak SjîS'e bölünmüş bir oyun tahtası üzerinde deneyim ediliyor. Şaşırdınız mı? Vallahi ben çok şaşırdım! 

Yine de şaşkınlığım kısa süre içerisinde yerini eğlenceye bıraktı. 

Oyun erken erişimde olduğu için çok fazla seçenek söz konusu değil. Şimdilik Space Marine Chapter’ları olan Bfood Angels ve VVhite Scar'ı ya da direkt Şpace Orks taraflarından birisini seçerek, oyuna dahil olabiliyoruz. Oyun tamamlandığı zaman sanıyorum 40K evrenindeki diğer ırklardan bir kısmını daha kullanabileceğiz gibime geliyor ki yaratılan oyun dinamiklerini üst seviyeye taşımak içEn farklı ırkları kontrol edebiliyor olmak bir anlamda şart, VVarhammer 40,000: Regicide iki farklı oyun modeli sunuyor: Classic ve Regicide, Classic kısmı, tahmin edebileceğiniz üzere genel geçer satranç oyunundan başka bir şey değil. Tek fark, taşların 40K figürlerinden oluşması. Regicide modelindeyse işler bir hayli farklı işliyor. Bu modda taşlarımız 


yine satrançta olduğu gibi hareket ediyor. Fakat bu sefer her taşın farklı özelliği bulunduğu gibi, bir de oyunun geneline etki eden yetenekler devreye giriyor, Karakterlerin özelliklerinin başında mesafe ve düşmanın yapısına göre vurma yüzdeleri geliyor, Menzilli saldın, yakın saldırının yanı sıra,. Jump Pack'li ve AL olarak sayılan birimler, uzağa zıpladıktan sonra daha kuvvetli bir yakın saldırı yapabiliyor. 
Misal, Terminatör birimleri kendisini iyileştirebiliyor ya da Librarian rakibinin hayat puanını çalabiliyor. 
Savunma tarafında da genel kurallar mevcut; her ünite saldırmak yerine savunmaya geçmeyi tercih edebiliyor. Regicide oyun modu insiyatif ile çalışıyor. 
En fazla beş, er az bir in siy atıf imiz bulunuyor kı genelde bu rakam üçe sabitlenmiş durumda. Her tur bir ünitemizi hareket ettirebiliyor, üzerine üç farklı saldın, savunma ya da yetenek kullanma hareketine yeltenebiliyoruz. Ayrıca rakip taşı direkt olarak ylyebiiİyorsak, herhangi bir saldırıya gerek katmadan tıpkı Satranç oyunuyor gibi yok edebiliyoruz. İşin en keyifli tartıysa tüm bunları yapıyorken bir yandan derin stratejiler kurup, bir yandan da VVarhammer 40K evreninde bulunan harika bir tema üzerinde eğlenebilmek. 

Açıkçası, VVarhammer 40,000: Regicide ilginç ve bir o kadar da keyifli bir oyun. Tamamlanmasını dört gözle bekliyorum! ■ Ertuğrul Süngü 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Home is VVhere One Starts 


Küçüktüm, çok küçük... 

kula giden, her zamanki saatinde beni almaya 

gelen san otobüs ünümde uzaklaşırken, sadece arkasından bakabilmişim. Gün yeni yeni ağarıyordu; güneş uçsuz bucaksız uzanan ormanın ardında kendini ancak göstermeye başlamıştı. Turuncu renkler sonbaharın akaçlara bıraktığı o kederli tonlarla buluşmuş, geçmişe uzanan bir hava yaratmıştı adeta. 
Babam.., Bu yokluğun ortasındaki yerde, bir çeşit prefabrik yapıda bana kol kanat geriyordu. Aslına bakarsanız bunda pek iyi değildi. Bu yapıdan içeri adım attığımda aldığım alkol kokusu... Almamıştım o kokuyu, sadece hayal etmiştim ama tüm bu dağınıklığın ortasında gerçekle beynimin bana oynadığı oyun birbirine karışmıştı. M Ev" demekten çok uzakta gördüğüm bu yapıyı bir süre gezdikten sonra yeniden dışarı adını attım, temiz havayı sonuna kadar ciğerlerime çektim. 

Evin hemen batısında bir kulübe varda, ona doğru ilerledim yavaşça. Kulübeye babamın izni olmadan adım atamıyordum ve kapısındaki kilit yüzünden değişen bir şey olmadı: yine içen girememiştim. 

Çok zamanım vardı,,. Dolaşmaya devam ettim. Önce batıya düşen bitap kulübeye uğradım ve duvarda¬ ki o şekle uzunca bir süre baktım. Bu şeklin esası bir yabancı tarafından çizilmişti ve onu gördükten sonra taklit etmeye çalışmış, benzetebildiğim kadar benzetmiş ama karaladığımdan çok daha iyi oldu¬ 



ğunu bildiğim için hep orijin atini görmenin hayalim kurmuştum, 

Kulübeden ayrılıp yukarı doğru ilerledim. Ağaçların korumasında yürüdüm, birkaç metal plakadan kurduğum diğer evimi, gerçek evimi buldum. Bu küçük kale belki başkaları için sadece bir çöplüktü ama benim için donanımlı bir evden daha huzurluydu. Annemle birlikte otan fotoğrafım her şeyi unutmama yetiyordu. Tek bildiğim, burada mutlu o id uğ umdu,.. 

Kendi inşa ettiğim evimden uzaklaşıp daha da yukarı çıktım. Sarı renkteki başaklar önümde uzanırken ilerlemeye devam ettim ve geçmişte korkarak çevresinden uzaklaştığım eski mezarlığı buldum. Bugün hiç kasvetli gelmiyordu; korkunç hiç değildi. Etrafında gezerken tüm vücudumu bir cesaret kapladı, babamın odasına dönmem gerektiğini anladım. 

Odasına girdim, şifonyerın çekmecesini açtım Sadece tek bir anahtarı aldım; içerisine girmemem gereken o kulübenin anahtarım Kulübeye yavaş adımlarla ilerledim, kapışma gelince derin bir nefes alıp kilidi açtım Beni tüm güzelliğiyle bekleyen, tek bir pembe bisiklet 

Küçük bir kızın hayali olabilecek, her şeyden uzaklaşmasını sağlayabilecek tek bir hayal Ve küçük kız adımını pedala attıktan sonra tüm korkularından, yaşadığı tüm kötü anılardan hızla uzaklaştı. 

Rüzgarı arkasına alıp adeta eserek umut dolu bir 

hayata doğru ilerledi 

Ev, hayalini yakaladığı o anda gizliydi 

Ev, onun kal bin deydi.,. 

Not: Home is W here One Starts kısa ve duygusal kısmı yoğun, Göne Home benzeri bîr oyundan başkası değil Bu oyunu sıradan bir metotla anlatmak yerine size oyunun hikayesini kendi anlatımımla aktardım. Bu yazıyı yazarken de VVerner Ta ub er'in Dreamcaicher't bana eştik etti; siz de okurken bu parçayı arka plana koyabilirsiniz. 

Tuna Şerıtuna 


Oculus Rifl 


Bir şekilde belki bir yerden Oculus 
Rıft ed i nrrı işsiniz- d ir. Eğer böyle bir şey yaptıysanız bilmelisiniz kî oyunda Oculus 


oır oyunu ucuıus 
RiFtle oynamanın tadı gerçekten bambaşka, 
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POPULAR SCIENCE HAZİRAN SAYISINDA 


KARŞINIZDA DÜNYANIN EN HIZLI 
SAVAŞ UÇAĞI. 

► Jurasslc Park: Dinozorlar geri mi dönüyor? 

► Enerji alanında çığır açan beyinler. 

► Eion Musk dünyayı değiştirmeye hazır, peki biz buna hazır mıyız? 

► Yeni güneş panelleri bir harika. 

► Neden unutuyoruz? 

► Kök hücre tedavisi mucize mi aldatmaca nn? 

► Okyanuslardaki plastikler. Üstün insan yaratmak. 

Ayrıca yeni icatlar, ilginç makaleler, birbirinden ilginç görseller ve Artırılmış Gerçeklik videoları. Popular Science dergisinde sizi bekliyor, 



HAZİRAN SAYISINI 
KAÇIRMAYIN! 


DERGİDE 
Bu simgeyi gördüğünüz sayfalarda video izleyebilirsiniz 











Topluluk tonlamasıyla bilimkurgu 


M edeniyetin yüksek seviyelere ulaştığı ülkelerde beni çok kıskandıran bir alışkanlık ortaya çıktı: Topluluk tonlaması Kickstarter veya Indiegogo hatta Patreon gibi sitelerde yükselen bu alışkanlık, insanların beğendikleri projelere küçük ödemeler yaparak o projelerin hayata geçirilmesini sağlamaları üzerine kurulu. Elbette, tahmin ettiğiniz gibi, video oyunları da bu imkandan çok güzel yararlandılar ancak bu oyunları incelediğimizde çok ilginç bir detay görüyoruz: Oyunların büyük kısmı bilimkurgu oyunları. 

Yani, hepimizin alışık olduğu o, "bilimkurgu çok popüler bir tür değildir/ önyargısı yü¬ 


zünden oyun yapımcıları uzun yıllar boyunca ve çok da başarılı oldular. Wing Gommander bilimkurgu oyunlarından uzak durdular. Bı- serisinin ünlü yapımcısı Ghris Roberts, bılırrtlimkurgu oyun fikirleri ile kapılarına gelenleri kurgu video oyunlarına artık ilgi gösterilmediği 

geri çevirdiler için video oyunu yapmaktan vazgeçmişken, 

İşte bu ortamda, birkaç ünlü oyun yapımcısı, Kickstarter sayesinde yeniden oyun yapımcılı-Kickstarter'da başlattıkları kampanyalarda ğına döndü ve topluluk tonlamasıyla yürüttüğü bilimkurgu oyunlarına fon aramaya başladılar Star Citizen projesinde 100 milyon dolara 

Chris Roberts, bilimkurgu video oyunlarına artık ilgi gösterilmediği için video oyunu yapmaktan vazgeçmişken, Kickstarter sayesinde yeniden oyun yapımcılığına döndü 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yaklaştı, El ite: Dangerous gibi olağanüstü bir uzay simülasyonu, herhangi bir yapımcıya gitse toplantı iğin randevu bile alamayacakken, topluluk fantam ası sayesinde hayata geçti, şu anda sayısız uzay gemisi 400 milyar yıldızın içinde oradan oraya uçup duruyor. 

Küçücük bir oyun olmasına rağmen büyük başarı sağlayan, hatta şu sıralar benzerleri ortaya çıkan uzay gemıs; mürSttabatı yönetme simülasyonu FTL r yine topluluk tonlaması sayesinde ortaya çıktı Level'da övgüyle bahsettiğimiz 4X uzay stratejisi, Stardrive serisinin çıkış noktası da yine Kİckstarter.., Kaldı ki. Steanrüin 


topluluk tonlaması sistemi elan Eariy Access sayesinde de yine sayısız bilimkurgu oyunu hayata geçti ve çok da başarılı oldular 

Dolayısıyla, tüm bu başarılı oyunlar bize şunu göstermiyor mu? Halk bilimkurgu istiyor! 

Bilimkurguya ilgi az, kimse bilimkurguyu önemsemiyor, bilimkurgu popüler bir tür değil gibi önyargıların aksine, insanlar daha sadece fikir aşamasında olan bilimkurgu oyunların hayata geçmesi için yüzlerce milyon dolar para yatırıyor, Bilimkurguya olan talebi bundan daha güzel gösteren delil olabilir mi? 


Bence bizim de artık, aklımızdaki bilimkurgu projelerini topluluk tonlamasıyla hayata geçirme zamanımız geldi, Projelerimize yüz milyon dolarlar gelmeyeceğini tahmin etmek zor değil ama en azından projenin masrafını çıkartarak hayata geçmesini sağlasa bile hepimiz için büyük bir gelişme olacaktır.. Düşünsenize, Türkiye artık bilimkurgu projelerini finanse edebilen bir toplum haline dönüşecek. Video oyunu olur, kısa tüm olur, sinema filmi olur, kitap/roman otur, öykü otur, web sitesi olur. Olur da olur.,. Bence, bu ihtimali artık düşünmeye başlayın ve aklınızdaki bilimkurgu projesini topluluk fontaması sitelerine taşıyın, ■ 
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EA Sports: UFC 

Neredeyse konsol versiyonları kadar başarılı 

Sayfa 41 



Star Wars Rebels: RM 

SW:Rebels'ın ilk resmi oyunu ne kadar iyi? 


Mortal Kombat X 

Çok r çok kötü bir rYtobal çevrimi. 


VVİre Defuser 

Doğru kabloyu kesmenin dayanılmaz hazzı! 


Sayfa 41 


Sayfa 42 


Sayfa 42 





























Sigils: Battle for Raios 

iPad'e yeni Aksiyon-RPG 

G amefûfge Avusturya 'hin lider oyun geliştiricisi ■Sprotng, SigiJs: Ra^os Battle for Raîos'u sız bu dergiyi okuduğunuz sırada piyasaya sürmüş olacak. Uzun süredir tablet Jer için bir aksiyon RPG üzerinde çâjşan firma i bu oyunda MÛBA İle rol yapma oyunu oynanışımı birleştiriyor ve sürükleyici PvE ve PvP partileri için mükemmel bir oyun dengesi vadBdryor Tüm kahramanlar, çok Farklı şekillerde kombine ettikleri ve hem saldırı, hem de savunma ıçm kutlanabildikleri bireysel yeteneklere sahip, iPad sahibi olup RPG'yi sevenler mutlaka göz atacaktır. ■ 



KLM’nin yeni oyunu: Jets 


Havaalanında oynayana bonus var. 


ocukluğumuzun havaalanına inen uçakları izlemekle geçen günlerinde, muhteşem renkleriyle her zaman favori - mizdi KLM, Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden bin olan firma bu kez yeni bir 'kağıt uçak' oyunuyla geri dönüyor, üstelik 


Hollanda'da Schıpol havaalanında oynuyursanız bonus puan kazanma şansı île birlikte. Kağıt uçağınızı Amsterdam'm caddeleri, nehirleri ve tramvay'lan arasından uçuruyor, sıra tabanlı multiplayer rnodu ite insanlarla rekabet edebiliyorsunuz, ■ 




Pac-Man 35 yaşında 

Yeni labirentler ve multiplayer geliyor. 

Y aş 35. yolun yarısı diye gidersek, artık hem oynanışı hem de kendisi İhtiyarlayan Pac-Man u uzun ömürler dilemekten başka bir şey gelmiyor elden. Çocukluğumuzun kahramanı, önümüzdeki aylarda sinema salonları ile buluşacak olan ve başrolünde olacağı Pixe!s filminin öncesinde :35.yaş hedîyesi olarak yanJlandı. Yem latıfrer• tter yani multiplayer rnodu ve daha ‘natro* bir görüniuye kavuşan oyun, filmin de luzganm arkasına alıp satış listelerinde usl sıralara yıikselebltecek 11 n her•' beraber göreceğlz. ■ 



Minecraft’a kontrolör desteği 

Dev update yolda. 


P > 

Ü lkemizde oldukça fazla oynayanı bulunan ve bazı ilginç yasaklar ile de karşılaşan Mineçraffın cep versiyonu yakında oyun kontrolörü desteğine kavuşacak. Mojang'ın oyun geliştiricisi Tommaso Ghecchi'ye göre mobil 


versiyonu bekleyen tek yenilik de bu değil, yeni kullanıcı arayuzü tasarımı, yeni yerelleştirme seçenekleri, balığa gitme, botlar ve yeni karakter skin 1 feri çok yakında sunulacak 0.11 update'i ile kullanıcılar ile buluşacak. ■ 
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Tür Yarış Platform iOS t Android Fiyat Ücretsin 

EA Sports: UFC 

Dayak zamanı, 


M emleketimizin kültürüdür t>/ noktada güreş, fakat bc yağlanıp ballanırken, insanlar minderde de bu sporu devan ettiriyor ve bize de oyunu oynamak düşüyor bu noktada. Mindere çıkıp dövüşe başlıyor uz. Her şeyden önce çok keyifli bir kariyer modu bizi bekl.yor. Tahnün edeceğiniz üzere kariyer madunda kendi güreşçimizi yer silmefetî alıp, rakiplerimize yeri sildirtmeye doğru ilettiğimiz bir düzen var, Ge’-şımırruzın bir parçası da bu günlerde çok moda olmaya basamış eten 


kari birikime stetemf, Bu kartlardan çıkacak olan özel hareketle' ya da güreşçiler, hem kona rw> geliştirmemizde hem de oyunu farklılaştırıp kişisel teşt mnemizde bere çok yardımcı otuyûr. Oynanış ese basit, hafif vuruşlar için okrana foklarken, orta seviye güçteki vmjşlar için parmağımızı ekranda kaydırıyoruz, güçlü bir vuruş İçinse parmağımızı aşandan yukarı kaydırıyoruz, İki kare tıkadığ;m?zda blok seçeneğimizi kullanırken, yıkandan aşağı bir pamak hareketiyle ratepten'mizden kaçabiliyoruz. 


Bu da sırayla rakiplerinizin ağzım kırıp kendilerini pes etmeye zorlarken Pdukça sevindirici br hal oyar, çünkü tabiri caizse kan kokusunu almışken bir anda "kredi kartı numarası neydi ya?" d .ye düşünmeniz gerekmiyor. Sonuca varmak gerekirse EA Sports UFO bir motıil oyunda beklemediğimiz kadar detaylı ve keyü, bir free to piay’cten de beklemeyeceğimiz kadar' free \o play". Biraz adam dövmek istiyorsanız, kelime anlamıyla, düşünmeden İndirin derimi ■ Puan: 8,2 



r 



Tür Strateji Platform İOS Fiyai Ücretsiz 


lf?| Star VVars Rebels: Recon Missions 


Star VVars Rebels: Recon Missions 



ik sezonu geçtiğimiz acarda sona ören {hem de ne biçim sona eren!!; SW Rebels'ın ilk resmi oyununu incetıyoruz bu hatta; SVV evreninde 3 ve 4'üncü ti İm arasında geçen zamanda imparatorluğa karşı ilk isyan bayrağını çeken Ezra, Karan ve Hora üçlüsünü oynuyoruz. Bilmeyenler için Ezra hikayemizdeki yem padavan iken , Kanan Öder BB'dan güç bete kurtulmuş ye saklanmakta ola 1 ". 
Jedi şövafyeıuız. Hem ise içinde ydcuuk eteğimiz gemrım pek yetenekli pilotu, Oyunumuz b r arca- 


da-plalfotiTi oyunu, Br paımağırruzla karakterimizin cırt iği yönü tayin ederken, diğeriyle aleş ediyoruz. 
Oyunda iki tip silah kullanıyoruz, bunlardan biri tahmin edebileceğiniz, gibi lightsaber. diğeri de klasik bir SW 8lasteri Bu ik* silahı kullanarak kahramanlarımızı onlarca Stormtrooper Drold ve TTE Fıghîer'lann içinden geççin, ssy salım isyanlarına devam edebaeoekleri bir yere götürüyoruz, Kontrolce dönmek gerekfe, basit tutufrnası oenceoyunun aksalığna inanılmazyararn.-ş, Birde 


zaman zaman i tem örod'ler hem Slom’ıîroopGirtar, hem de T1E Fıgiıterilar İle dövüşmemiz: gerekince fps ’de dıjşüşrer yaşayabiliyoruz. Böüm aralarında ise karargahımda dönüyoruz, her bölüm sonunda kazardığmız "Hope" puanlan ile üssümüzü düzenleyip geliştiraöiliymjz Hatta sağdan sofa imparatora ölüm bayrağı bre açabiliyoruz Tamam abarttım biraz ama fikri acyosunuz. Somca gelmek gerekirse SW: Refctes: Recon Missions, her SW teninin mutlaka oynaması gereken bir oyun. ■ Puan: 8*3 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■ MOBIL 



En Popüler Ücretsiz iOS Oyunları 



1. aa 


j 2* Candy Crush Sağa 
H» 3. Oddwings Escape 



“ 4, Asphalt 8: Airborne 

5. Gash of Claris 


En Popüler Ücretli iOS Oyunları 


1„ Plague İne. 




2. Minecraft: Pocket Edition 


r 3. GTA: San Andreas 


< t- 4. VVornıs 3 



5. Construction Simulator 2014 





En Popüler Ücretsiz Androİd Oyunları 



t. aa 


SubYvay Sı ntens 


. Crimlnal Case 


, Candy Crush Sağa 


. Eam to Die 2 


En Popüler Ücretli Androİd Oyunları 



1. Construction Simulator 2014 




2, Fhe Dark Knight Bîses 


3, Minecraft.: Pocket Edition 


* 4. TİK. Root. 


t ] 5. Heok 


Tür Strateji Pl iü-; mı İOS, Androİd F.,.; Ücretsiz 




Örümcek adamcılık oynamaya hazır mısınız? 


T arık Özgür'ün ürettiği bu sonsuz platform oyununda amacımız VVooshy adındaki karakterimizi, alimizden örümcek adammışız gibi attığımız iplerle engellerden kaçırmak ve havada süzülüşüne yardımcı olmak. Asla gözü yormayan görseller, zen müzikler, eğlenceli oynanışla birleşimce sanki oyun "kesin bağımlılık yapacak şekilde tasarlayalım" düşüncesiyle yapılmış. 
Oyunun ekstrem bir zorluğu da yok, her şey hareket zamanlamanız ile alakalı. 
Oyunda tek yapmamız gereken Wooshy suya düşmeden, ya da engellerden birine çarpmadan sallanmaya devam edebilmek, 


İlerledikçe W00$hy‘e yem giysiler açmak gibi bir şansımız da var. Uzun zamandır oynadığım en basit ve eğlenceli oyunlardan biri elan VVooshmee için sevgili Tarık 
Özgüde teşekkür ediyoruz m Puan: 9 



Tüı Aksiyon Platform iOS, Androitf Fiyat Ücretsiz 

Mortal Kombat X 

Bitse de gitsek 

E vet konsollarla beraber cep telefonlarımıza da vurdu Mortal Kombat X çılgınlığı, fakat ne yazık kı cebimizde bu vuruş büyük ekranlarda olduğu kadar şiddetli hissedilmedi. Oyun fena gözükmüyor ve bir Mortal Kombat oyunundan bekleyeceğiniz üzere bolca kan da mevcut oyunda.,. Bunun dışında oyunun iyi yönlerini pek sayamayacağım. Mortal Kombat dünyasından tanıdığımız karakterlerden kendimize üçlü bir grup oluşturuyoruz ve çoğu zaman adı bile olmayan karakterleri kınp dövmeye çalışıyoruz, Fataliteler de oyunda çok nadir karşımıza çıkıyor, çıktığında da önemsiz tanımadığımız birinde 


kullandığımız için anlamını yitiriyor. Oyundaki başka bîr sıkıntı da neredeyse her karakterin her hareketinin aynı olması. MK semsinin standardına yakın bile değil, bu nedenle pas 
geçmenizi tavsiye ederim, m Puan: 5 





Tür Puzzle Fîatform i O S, Androİd Fiyat Ücretsiz 

Wire Defuser * 

Bom Bom Bom Bom! 


G eçen senelerde vizyona giren Oscarlan falan toplayan bir film vardı, The Hurt Locker diye, sanırım "Ölümcül Tuzak" olarak çevrildi ülkemizde, "Bir bombayı etkisiz hale getirmek naşı bişey” gösterdi bize, gerildik hep beraber izlerken. O da gergmük miymiş, size bir doz W ire Defuser tavsiye ederim, Oyunda amacımız basit, oyunun bize verdiği ipuçlarını kullanarak bir bombayı nasıl etkisiz hale getirece^ ğimizi bulmak. Bir nuzzle oyunu için de orijinal bir fikir diye düşünüyordum ben de ilk dakikalarda. Hayır, hayır değilmiş. Oyun başlarda sizi parmağınızı oraya buraya koydurup işinizi çok kolay gösterirkem yanm saat sonra hangi vanayı nerden sıkıp 


hangi tuşa basıp hangi göstergeyi yüksek tutmanız gerektiğini unutturuyor. Oradan oraya çılgınlar gibi parmaklarımızı hareket ettirirken bom! Patladık... Sonuca gelmek gerekir ise, Wire Defuser epeydir oynadığım en orijinal oyunlarından biriydi e Puan: 7.7 































■ DOSYA KONUSU | FPS Oyı 


"Ahi nasti çaktaorpketi kafasına! işte 8b oyuğ böyfc oynanır. Haydi beyler; zafere az kafcty 10 "Kür daha rarsak, maç bizimdir. 
Reâeemer'sn yerim kim bitiyor? Tamam, biriniz Redeem&r'ı kapsm; rakip takımın ele - manian hasar artırma power-ufj inin başına üşüşünce hepsini havaya uçun ırsuı ;uz Bey fer Link Gundan uzak duruyoruz. Sîz Orada rakibinizi efekttik şokuna uğratmak pn eşelerken suratınızın ortasına roketi basıyorlar. 
Shock Rifîe'ı da sadece iyi nişan alabilenler kullansın. Birisi de mutlaka yakanda Sntper Riffe'ı alıp "soteye yatsın*.,. 

Gayef favaya girmiş, sağa sola emirler yağdırırken beni astında pek de kimsenin sallamadığını anladım, Yine de oyun arkadaşlarımla mutluydum. Bani dinlemiyorlar 


gibi gözükseler de dinliyorlardı. Zafere çok az kalmış ti 

Arkadaşlar son düzlüğe girdik. Kimse ölmemeye baksın; beş kafa daha aldık mı maç bizi... Eeeabt Bak Cannon 't ben alacaktım ya. Kaldım Enforcer'fa düdük gibi! Aha, biri Rûcket Launcher düşürdü. Şimdi kimse kaçamayacak benden. Şuradan "Doubfe Jump*} yapıp roketi aşağıdaki amcamın kafasına. . Kaçtı şerefsiz! O zaman sana hediyem, roket atarın alternatif atış özelliğiyle gelen üçlü roket bebeğim! Bundan da kaç da göreli., DOUBLE KiLUHaha; dğer adam oraya nereden geldi ya?! Nasıl? Bizim ekipteki bir adarnnak Cannonla.üstüne giderek avcump mt düşürdü? Süpermiş, Haydi son iki beyler, Son bir. KAZANDIK! 
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...diye yazmıştım 90 sayı önce 


vet, üzerinden yıllar geçmiş, daha dün oynadığınız bir FPS'den bir kesil anlatmışım Unreal Tournament 3 incelemesinde, Hızı, aksiyonu, dıyaloğu, oyundaki silahlan, stratejiyi anlatmak adına hazırladığım bu inceleme FPS, yani First Person Shûûter’lan özetler nitelikteydi, 

lik FPS doğduğundan dendir bu türün önü kesilmedi, kesilemedi, insanları gerçekliğe belki de en çok yaklaştıran, doğal bir oynanışa sürükleyen en etkili tür olduğundan vazgeçilmeze dönüştü, Tabii bu bahanelerden bir tanesi; bir diğeri de FPS’lerdeki aksiyon yükünün son derece fazla olması. İyi bir FPS'de biraz zaman geçiren bir kişi, adrenaline, aksiyona o kadar fazla doymaktadır ki bir süre o FPS'nin etkisinden çıkamaması son derece doğaldır. Hele ki oyundaki senaryo da tatmin 


ediciyse, tadından yenmez, 

Az sonra okuyacaklarınız FPS'ferin tarihi, FPS'lerin dönüşümü ve günümüzdeki FPS algısı üzerine odaklanan bir dosya konusu, Bu dergiyi alıyor, bu sayfaları çeviriyorsanız en az bir tane FPS oynamış olduğunuz da bir gerçektir; o yüzden arkanıza yaslanın ve tarihteki yolculuğun tadını çıkartın... 

Nazi Almanya'sı 

Bu sayfalardaki bir kutuda FPS türünün çıkışında aslında hangi oyunların rol oynadığını detaylı bir biçimde bulabilirsiniz fakat o oyunlar için “FPS” demek pek mümkün değildi. 
FPS'nin bir tür olması ve herkesçe bilinen, sevilen bir bağımlılığa dönüşmesindeki oyunun adt VVölfenstein 3D’den başkası değil ve bu ismin hala yaşanmasından ötürü siz de şu an 





yabancı sularda değilsiniz. 

Zamanında bir PC sahibi olduğumda, VVölfenstein 3D çoktan piyasaya çıkmış ve Doom'un gelmesine de ramak katmıştı, İşte ben o zamanlarda VVölfenstein 3 D'yi keşfetmiştim ve neden bu kadar sevildiğini de anında 
anlamıştım. Her ne kadar tavan yüksekliği 2 
metre gibi dursa ve tüm düşmanlarımız birbirinin kopyası gibi gözükse de o dönemi için oyun mükemmel bir teknolojideydi, FPS kamerası denen şeyi de krnnse doğru düzgün görmediği için anında bu oyununun bağımlısı oldu, Üstelik yapımcılar sadece basit bir aksiyon oyunundan ötesini planlamıştı. 
Karakterimizin yürüyüşünde bile bir gerçekçilik, gizliliklerle dolu kalede de yapacak bolca iş vardı. Gizli duvarlar, gizli geçitler, gizli nesneler, 
skor mücadelesi derken VVölfenstein 3D 1992 
yılına damgasını vurdu. Oyun Sharevvare olduğu için belirir bir kısmı parasız da oynanabiliyordu ve bu sayede oyunu denemeyen, bilmeyen kalmadı, 

VVölfenstein 3D'den sonra -benim için FPS'nin tanımı olmuş olan- Doom ortaya çıktı, id Software’ın bu müthiş oyunu, dönemi için PC’Ierin vazgeçilmeziydi. Bir Assassin's Creed'i şu dönemde herkes bir şekilde d uyduysa, o dönemde de Doom ismi vardı. Daha da güzeli, Doom FPS türünün tanımlayıcısı hale gelmişti. 
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çeşitliliği son derece tatmin ediciydi ve sahip olduğumuz silahlar heyecan verici bir konumdaydı. BFG 40K adındaki silah, o dönemin en çok konuşulan silahı olmuştu herhalde. O dönemde bilgisayarlar genellikle RAM kapasitesiyle ölçülüyordu, RAM’in yanında elbette işlemci de önemliydi ama işlemci iyi olsa bile o RAM sürekli eksik kalırdı, Doom, dönemin yaygın bilgisayarı 386'larda çalışmayı reddediyordu ve hatta 486 h lârın SX versiyonuna bile sırtını dönmekteydi. Bende de 4S6SX var. 
bir ihtimal oyunu çalıştırırım diye düşünüyordum ama bir baktım ki sadece 2 MB belleğe sahibim, (Şimdiki GBlarla karşılaştırınca nasıl hissettiniz?) O sıralar internet de yok. Doom 1 un 
4 MB bellek istediğini dirilerinin laf arasındaki 
söylemlerinden öğreniyorum. Zar zor bir 2 MB bellek daha satın aldırdıktan sonra başına oturduğum Doom'un beni ne denli etkilediğini de size kelimelerle arılatmam mümkün değil. 


1993 yılında oyuncularla buluşan Doom’u, 
daha da güzel hale gelen Doom ll takip etti. 
“Doom gibin" türü iyiden iyiye oyun firmalarının yeni oyunlarındaki tür belirleyicisi olurken id Softvvare’dan Heretic ve bunu takiben Hexen adında, Doom’un fantastik çağlarda geçen versiyonu çıktı. Bu iki oyunda ateşli silahlar yerine oklar, kılıçlar ve büyüler kullanıyorduk, Heretic'le çok aram olmasa da Hexen, unutamadığım oyunlar arasında yerini almıştı. 
Vaktinin Skyrim 'ıydi benim ve yaşıtlarım için. 

Hail tû tbe King 

Yıl 1996 olduğunda 3D Realms ve GT Interactive ortaklığında, belki de ilk Doom’un admı bir kenarda bırakmamıza neden olacak olan oyun geldi, Bu oyunun da elbette Duke Nukem 3D’den başkası değildi. Duke Nukem o vakte kadar iki boyutlu bir platform oyunu olarak piyasada yer almakta ve iki oyunuyla da 


Game Show adındaki güzel derginin FPS türünü “Doom gibin" olarak tanımlamasına yol açan Doom, her anlamda VVolfenstein 3D’den daha ilerideydi. Görsellik daha iyiydi, yaratık 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adını pek de duyuramamaktaydı. 3D Realms'in yetenekii ekibiyse bu ismi FPS ortamına taşıyarak gerçekten devasa bir üne sahip oldu. 
O donem Duke Nukem'ı bitmeyen, oynamayan kalmamıştı ve bilgisayar sistemlerinin yavaştan kendisini bulmasıyla, oyunları çalıştıracak sistem oranı da yükselmişti. Duke Nukem 3D herkesçe beğenildi, beğenmeyen kişinin yüzüne bektimadı ve nihayetinde unutulmaz oyunlar arasındaki yerini aldı, Bunda Duke Nukem'm karakteri ve oyundaki espri potansiyelinin, daha önce FPS’lerde denenmeyen bazı oyun mekaniklerinin bulunmasının önemi de büyüklü. 

Duke Nukenı SD'den hemen önce piyasaya çıkan bir oyuna da dikkat çekmek gerekiyor bu noktada ve o da Star Wars: Dark Forces’tan başkası değil. Star VVars'u konu edip de FPS türüne taşıyan ilk oyun olma unvanını taşıyan Dark Forces, çok iyi bir oyun olmasa da Star Wars fanatiklerini tatmin edecek bir oyundu, Doom’un devamı olarak görülen ve "Doom 



gibin" söz öbeğinin yerini kendi ismine bırakmasını dileyen 1996 yapımı id Sofîvvare oyununun ads da QuakeTen başkası değildi. 
Herkesin bilgisayarlarını yenilemesini isteyen, çok iyi hır bilgisayar iniz yoksa sizi yarı yolda bırakan ve multiplayer maçlarında tüm grafik ayarlarını kısmanızı isteyerek saçma bir görüntüye kavuşan Guake, son derece başarılı bir oyun oldu, Senaryosu çok tatmin edici olmasa da grafikleri ve multiplayer olanaklarıyla oyuncuların yerlerinde hareketlenmesine neden oldu. 

Konsol dünyası 

FPS konusunda PG halkının keyfi yerindeydi ve klavye+mouşe İkilisi FPS oyunlarına insanların 


birkaç saniyede alışmasını sağlıyordu. Henüz platform oyunlarının hakimiyetindeki konsollardaysa FPS konusunda aydınlanmayı Nintendo 64'teki GoldenEye 007 gerçekleştirdi, Şimdi o dönemde Türkiye'de Nintendo 64‘ü nereden buluyorsun... Herkes PC/ci zaten, bu GoldenEye furyası bana uğramadı. Lakın 1937 yılındaki çıkışıyla bu oyun öylesine büyük bir ilgi gördü ki GoldenEye 007 r yi oyun basını yere göğe sığdı ramadı, Ben de o sıralar yabancı dergileri almaya gayret gösteriyorum, Golden Eye 007'nin sürekli kapak konusu olması, sürekli övülmesi bende büyük bir meraka yol açtı lâkin hiçbir zaman bu merakımı, oyunu oynayarak gideremedim, Özellikle multipiayer'daki başarısıyla, bir oyunun illa aksryûnu tavana 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vurdurarak ünlü olması gerekmediğini gözler Önüne seren oyun, Nintendo 64'ün de en iyi oyunları arastadaki yerini almayı başardı. 
Konsoldan devam edeceğiz ama 1998 yılının iki önemli ismini de araya sıkıştırmak lazım, Bunlardan bir tanesi Epic Gaımes'in Unrsal'ı. 
Muhteşem oyun motoru Unreal Engine ile hazırlanan Unreal, getecekte geçen senaryosuyla da Ouake'ın en büyük rakibi olarak görülmüştü, Unreal daha sonra Unreal Tourna menfa dönüştü ve piyasanın en hızlı onlıne FPS'leri arasına girdi, Unreal Tournament İli 'ten aldığım keyfî size anlatmam mümkün değil örneğin; Counter-Strike alışında herhangi bir onhne FPS’d e bu kadar çok zaman harcamamıştım. 

1998 r in bir diğer büyük olayı da Half-Ufe’tı 
elbette. Valve'ın hazırladığı Halt-Life, dönemin "Doom’’n olmuş ve herkes tarafından büyük bir 


beğeniyle karşılanmıştı, Gordon Fneeman'ın ismi en çok bilinen isimler arasında yer alırken herkes Half-Life’ı konuşur olmuş, devam oyunu için oe sabırsızlık göstergeleri ortaya çıkmıştı. 
FPS türü genellikle PG öncelikli İlerlemesini sürdürürken, Dreamworks Interactive ve E A Medal of Honor'ı Playstation One için piyasaya sürdü, Anatog gamepad olmadan oynanması mümkün olmayan Medal of Honor, iyi oynanışı ve İkinci Dünya Savaşı'nı konu etmesiyle de bambaşka bir tecrübe sunmaktaydı, Benim konsol FPS'terin e adım atmamı sağlayan oyun, 
2000 yılının Playstation'daki en iyi FPS'leri 
arasındaki yerini de aldı. (Zaten başka yoktu sanırım,} 

Master Chief’in izinden.*. 

Yılı 2001 ettik, piyasadaki PS2 ve Xbo* çekişmesine geldik. Muhtemelen Microsoft'un 



en akıllıca hamlelerinden biri Bungie iEe anlaşarak Hak/yu Xbox’a taşımak olmuştur. 
Halo her ne Kadar ülke sınırlarımız içerisinde çok bilinip çok ünlü olmasa da Amerikan gençliğinin favori oyunlarının başında yer almaktaydı. Senaryo kısmından öte, insanların Xbox'larını kolunun altına alıp birbirlerinin evine gitmesine ve Xbûx'lan birbirine bağlamasına yol açan Halo, bir efsane olmasını bu oyuna borçlu değil belki ama Hab’nun geleceğinin sinyalleri bu oyunla birlikte alındı. 

2004'e geldiğimizde bir başka fenomen, Haif-Life 2 piyasaya çıktı. Birçok kişinin "oynadığım en iyi FPS' r olarak nitelendirdiği Half-Ufe 2, biiim--kurguyla fazla haşır neşir olan bendenizi çok etkilemedi ve yine popüler güruhun dışında kaldım. Half-Ufe 2 r yi Episode 
1 ve Episode 2 takip etti, üçüncü Episode 
gelecek denildi, böyle bir şey bir türlü geçmedi. 
O vakitten beridir beklenmekte olan Half-Life 3 
ise, size peşinen söyleyeyim, eğer bir şekilde piyasaya çıkarsa beklentileri kesinlikle karşılamayacak. O yüzden beklemekten vazgeçin lütfen. (Valve fantastik bir hareket yapıp Star Citizen tadında devasa bir oyun çıkartmazsa tabii.,.) 

Modem çağ 

FPS oyunlarım İkiye bölmek gayet mümkün. 

Cali of Duty 4: Modern VVarfare öncesi ve sonrası. Bu oyunun öncesinde olanlar, aslında oyun dünyasının saf çağım nitelendiriyor bana, sorarsanız. Bir FPS oyunu piyasaya sürülürken elbette maddi kaygılar vardı ama o oyun, yapımcı firmanın hayalleri ve hevesiyle ortaya çıkmış bir yapımdı. Yayıncının talepleri eibette Oluyordu lâkin Modern VVarfare ve sonrasında gördüğümüz modern FPS'terdeki yıllık periyot ve oyuncuları sağılacak birer inek gibi görme 

































güdüsü daha alt plandaydı. 

Cali of Duty serisi, 2. Dünya Savaşı termali bir oyun olarak piyasaya çakmış ve hatta üçüncü oyunu sadece konsollarda görülmüştü, Medal of Honor'la kol kola ilerleyen seri, ActivİsiorVın akıllı hareketiyle, dördüncü oyunda modern çağa geçmiş ve insanoğlu afallamıştı, Modern VVarfare 1 ın hakkım yemek olmaz; şimdiye kadar hiçbir FPS oyununun başaramadığı bir sinematik tecrübe sunmaktaydı ve oyundaki bölümleri şu an bile resim gibi hatırlamamıza neden olmuştu. Activssion bu noktada golü attığını hemen anladı ve Cail of Duty lisansı, şirketin lokomotifi haiine geldi. 

EAIn Medal of Honorü yorulmuş ve E A de Battlefield serisiyle piyasada kendince var olmaya devam ediyordu. Battlefield 1942 iyi bir oyundu ama EA'in Modern VVarfare akınını yakalaması ancak Battlefield 3 ile birlikte 


mümkün oldu. Battlefield 3 iyi bir oyundu elbette fakat Cali of Duty'nin dallanıp budaklanarak ilerleyen, farklı yapımcılarla, farkiı oyunlara dönüşen halinden bir adım gerideydi, Battlefield 4 ve Battlefield: Hardfine ile seride tutarlı bir ilerleyiş göstermek istemekte olsa da, CallI of Duty'nin ünü bir adım daha ileride bana sorarsanız. 

Peki bu gidişat, nasıl bir gidişat? FPS türü ne hala geldi? Maalesef iyi bir konumda değil bana sorarsanız. Orijinal yapımlar git gide azalıyor, Cali of Duty büyük bir tekrardan ötesine geçemiyor. Modern VVarfare'dan yeterince ekmek yediğini anlayan Activision, Advanced VVarfare'a geçiş yaptı fakat ortadaki oyun, geliştirilmiş askerleri kontrol ettiğimiz, teknoloji¬ nin biraz daha ilerlediği bir CoD macerasından ötesi olamadı. Bundan daha vahimi, bu ay ilk bakışım da yaptığımız Black Ops III bana sorarsanız, Infinîty VVard'un hazırladığı Advanced VVarfare seriye bir takım yenilikler getirdi belki ama Treyarch tarafından hazırlanan Black Ops İll r kendini ve diğer oyunları taklit, etmekten öteye geçemiyor, Bir de Treyarch dememiş mi, "Evet Advanced VVarfare 1 ! 
andırıyor olabilir ama biz bayağı farklı bir oyun yaptık. '' Barı itiraf et, de kı, "Advanced VVarfare çok tuttu, Activrsion da bu kulvarı takip etmemizi istedi, iki oyun birbirine birçok alanda henzedı." Diyemezler tabii: milleti kandırmaya çalışmak daha kolay. Black Ops IIi fitanfall, Crysis ve Advanced VVarfare 1 ın milyon dolarlık bir birleşimi. Para olunca ekip de iyi oluyor tabii ve bu üç iyi oyunu karıştırınca odaya da "iyi gözüken" bir oyun çıkıyor. Fakat oyundaki duvarda koşmaları, kaymaları, drone’ları, teknolojik silahların tehdidi altındaki ulusları zaten kaç kez gördük. Görmedik mi? 
Multiplayer kısmı deseniz yılfardır CoD oynayan birisinin aynı şeyi neden bir kez daha para verip yaşamak isteyeceğini asla anlayabilmiş değilim. 
Maalesef yeni, modem FPS'lerde ruh yok. Bir askeri savaştır, bir mücadeledir gidiyor ve bu yapımlar sürekli satışların en tepesinde. Bu oyunlar hızla tüketiliyor, üzerinizde hiçbir etki bırakmıyor ve birkaç saatlik eğlenceye tonlarca para dökmüş biçimde oyunun başından 


kalkıyoruz. 

Grytek'in zamanında ürettiği FarCry, devrim gibi bir oyundu. Görselliği ve oynanışıyla harikaydı, orijinaldi. Oyun Grytek'ten çıktıktan sonra, Ubisoft seriyi sıradan bir orman savaşına döndürdü. Özellikle üçüncü oyun «ie dördüncü oyun arasındaki o korkunç benzerlik, firmanın J 'ne yapsak satar" dürtüsünün açık bir göstergesi. Devasa bîr alan koyup oyuncuyu içerisinde özgür bırakmak da artık, işe yaramıyor bana sorarsanız; Far Gry 4 r ün ortasına gelip de oyundan sıkılmamak resmen imkansız. Sıfır senaryo, basit bir atmosferle yapımcılar "oyun yaptık" diyebiliyor ya, resmen hayret ediyorum. 

Günümüz -özellikle FPS türünde- orijinalliğin, farklılığın, güzel anlatımın, derinliğin para etmediği bir düzeni benimsemiş durumda. 
Oyuncular bu ucuz anlayışa karşı bir duruş takınmazsa da daha çok Cali of Duty ler, Batüefieid'iar, Far Cry'lar göreceğiz, bize bir şeyler katma olasılığı olan oyunlardan da mahrum kalacağız. Her zaman yeniliğe karşı büyük bir heyecanla bakan biri olarak, konu FPS 1er olunca geçmişteki o naif hayalleri ve sevinci mumla aradığımı fark ediyorum... 

* Tuna Şentuna 
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Her şey toz bulutuyken... 



MIDI Mazs 

Battlezone dışında 30'lerde çıkan çoğu oyun ya kimse tarafından bilinmedi, ya da çok küçük bar kitleye hitap elti zira teknoloji halen yeterli değildi. Operation Wûtf gibi tabanca aparatıyla oynanan oyunlar belirli bir başarı yakalamış olsa da bunlara da tam olarak FPS demek pek mümkün değildi. 1987 yılında Atari ST için piyasaya çıkarı MIDI Maze ise FPS oyunlarım bir adım ileri taşımayı başardı, 

1991 yılında Game Boy için de Faceball 2000 
adıyla piyasaya çıkan oyun, kocaman, sarı smiley'len başrole oturtmuştu, Oynanış diğer FPS oyunlarından pek farktı değildi fakat oyunda çok büyük bir yenilik vardı: Multıplayer. Bayağı zorlu bsr sunucu kurul um undan sonra oyunu arkadaşlarınızla oynama imkanına kavuşuyordunuz. 


Y azının içerisinde FPS türünün VVotfenstein 3D ile adımlarının atıldığını söyledik, ama elbette bu oyundan önce bir takım FPS denemeleri olmuştu. Bunların bazıları satışa çıktı, bazılarıysa deneysel birer proje olarak kaldı, 

Maze War ve Spasim 

Video oyunları ortaya çıktığında Pong'dan ötesi de hemen denemeye koyulmuştu aslına bakarsanız. 1974 yılında, iki tane oyun yapımcısı, Steve Colley ve Jm Bovvery iki ayn oyun üzerinde çalışmaya başladı. Colley’in oyununun ismi Maze War idi ve şimdi yapsanız, "Ooo, çok minimal, çok tarz, "denilecek siyah-beyaz, sade 


grafiklere ev sahipliği yapan bir görselliğe sahipti. Oyun her ne kadar FPS kamerasından oynanıyor olsa da aslında bir bulmaca oyunuydu. 
Labirentte çeşitli gözleri arıyor ve onları bulunca ateş ederek puan topluyordu nuz, 

Spas;m ise yine 90 derecelik açılarla dönebildiğiniz bir uzay sim ülasy onuydu. Yavaş kontroller, yavaş ilerleyiş bu deneyin bir oyun olmasını pek sağlayamadı. Her iki oyun da üniversite öğrencilerine gösterilen radika! oyun projeleri olmayı başardı. 

Battlezone 

Maze War ve Spasim'den etkilenerek hazırlanan ve arcade sistemlerine gelen ilk oyunlardan biri Battlezone oldu. 1980 yılında çıkan bu oyun bir tan simülasyonuydu ve çoğu oyuncu FPS 


kamerasınr, FPS oynanışını bu oyunla ilk defa deneyimledi. Siyah ve yeşil grafikleriyle dikkat çeken oyunun arka planında patlayan volkanlar gibi detaylar da bulunuyordu. Skor tabanlı oynanışıyla bağımlılık da yaratan oyun yıllarca arcade sistemlerinde büyük sükse yaptı. 

Phantom Slayer 

TRS-8Ö Color Computer ve Dragon 32/64 adındaki, benim bile ilk defa duyduğum bilgisayar sistemleri için 1982 yılında hazırlanan Phantom Slayer, Battlezone kadar adı duyulmuş bir oyun olmasa da ev bilgisayar sistemlerine gelmesiyle belirti bir üne sahipti. Rastgele oluşturulan labirentlerde ruhların peşinde koştuğumuz oyun, her bölümü atladıkça daha da zorlu ruhlarla bizi buluşturuyordu. 


























































En kötü 5’ 


Bazı FPS oyunlarını beğenmiyoruz. bozalarına "idare eder" deyip geçiyoruz ama bazı FPSler 


eğlence sunuyordu oyunculara. Senous Sam 2 
ise yapımcıların bir çeşil para kazanma yöntemi 


oyunu anlatmak için sadece "sıkıcı" kelimesi yeteriydi Eğlenmenin mümkün olmadığı bir FPS oyunu 






var kî oynamak için gerçekten bir adada sonsuza dek yalnız yaşayacağımızı bilmemiz gerekiyor. [O zaman bile şüpheli.) İşte karşınızda tarihin, adı duyulmuş olan en kötü beş FPS oyunu! 

Dai katana 

Yapım: ton Stomn Platform; PC Çıkış Yılı; 2000 


olarak piyasaya sürüldü. Senous Sam'de ne varsa burada da aynısı vardı, birkaç tane de ufak yenilik getirilmişti ama oyun o kadar fazla tekrar ediyordu, o kadar monotondu ki oyuncular oyunun yarısına bile gelmeden oyunu bir kenara bırakmak istemişti, Serious Sanı 2 maalesef oyunculardan ve basından kötü puanlar aldı, yapımcıların Serious Sam ile kazandığı güven de yok oldu. 

Eİite Forces: Navy Seals 

Yapım: Valusoft Platform: PC Çıkış Yılı: 2003 


da elbette sürekli karadandı da karalandı.. „ 

Duke Nukem Forever 

Yapım: Gearbok Software Platform: PC a PS3 a 
XböX 360 Çıkış Yılı; 2011 


Günümüzde de bazı oyunların çıkmasını bekliyor da bekliyoruz ya, eskiden de durum farklı değildi. 
Lâkin bir oyunun yapımı genellikle çok da uzamaz ya da zaten o oyunun yapımından haberimiz bile olmazdı, biranda ortaya çıkardı. John Romero 
adındaki oyun yapımcısı, oyun dünyasına 1062 
yılında adım atmış otsa da adım id Software'da, Doom üzerinde çakışarak duyurmuştu, Dcom'dan sonra Guake'in hazırlık aşamasında Camnack ile tartışan Romero firmadan ayrılmış ve lon Storm'da çalışmalarına devam etmeye başlamıştı, lon Stomn'un iddialı oyununun ismi de Daikatana'ydı ve arkasında Romero olmasından ötürü oyun büyük bir beklentiye yol açmıştı. Tam üç yıl boyunca hazırlı kaçamasında kalan ve bolca reklamla, makaleyle desteklenen oyun çıktığında herkesin hayalleri yerle bir -olmuştu zira oyun çok ama çok kötüydü. FPS ile RPG'yi bîr araya getirmeye çalışan oyun her ıkı alanda da çuvallamış, kötü ve zayıf oynanışıyla da herkesi çileden çıkartmıştı. 
Oyun o kadar kötüydü ki Romero resmen alay konusu olmuştu, Romero'nun kariyeri de bu oyundan sonra resmen yerle bir oldu, 

Serious Sam 2 

Yapım: Cro Team Platform; PC Çıkış Yılı: 2005 


Rainbovv Six, SWAT gibi, tim bazlı oyunların çıkış noktasıdır belki Eİite Forces. Ne var ki böyle bir çıkış yerine oyun hiç var olmasaydı daha iyi otafoilindi. 
Üstelık THQ yılmamış, ikinci oyunu bile yayımlamayı kabul etmiş zamanında, pes! Oyun grafiksel olarak dönemi için bile yerlerde sürünmekteydi, bunu geçsek de mekanlar, oynanış o kadar kötüydü kİ oyunu oynarken resmen acı çekiyordunuz. 
Eİite Forces kimsenin hatırlamak istemeyeceği FPS oyunları arasında yerini alırken ikinci oyundan sonra uyduruk bir Nintendo DS oyunundan başka bir oyun ortaya çıkmadı. 

Darkest of Days 

Yapım: Phantûrm EFX Platform: PC, Xbox 360 

Çıkış Yılı: 2010 


İlk Serious Sam oyunu zamanı için inanılmaz iyi bir oyundu. Resmen FPS görüntüsünde bir Shoot'em Up oyunuydu ve çok büyük bir 


Blj oyunun adı rlk açıklandığında oyuncular arasında heyecana yd açmıştı zira oyunun isminden gelen o gizemli hava, oynanıştaki "zamanda yolculuk" temasıyla birlikte belirli bir beklenti yaratıyordu. 
Evet, oyunda zamanda yolculuk ediyorduk takat bu kurgu o kadar kötü işlenmişti ki yolculuklar hiçbir şey ifade etmiyordu. Oynanış, çok akıcıydı; genellikle aksiyon yerine yürüyüş vardı ve elimize tutuşturulan silahlarda birbirinden kötüydü. Bu 


Belki Daikatana'yı 3 yıl bekledik ama kimse bekleme konusunda Duke Nukem Forever'm eline su dökemez. Oyunu 10 yılı aşkın bir süre bekledikten sonra nihayet Gearbox Softvvare'ın konuya el atmasıyla birlikte oyuna ulaştık fakat keşke ulaşmaz olsaydık dedik. Eskinin o esprili, o yaratıcı oyunu, sadece oyun piyasaya çıksın diye iteleme bir şekilde hazırlanmış ve ismi yüzünden satacağı bil ndüğinden de üzerine pek uğraşılmamıştı, Oyunda yenilik namına zaten bir şey yoktu fakat Duke Nukem'ın ruhunu taşıyan hiçbir öğe olmamsa nedeniyle de onca yıllık beklemenin sonucu alınamadı. Duke Nukem Forever bir yüz karasıydı ve Geerbox'ın da en kötü işlerinden bir olarak tarihe geçti. 




^ 1 





































10 ilginç FPS bilgisi 

-4 Xbox 3GÜ’ın ilk 1 milyondan fazla . satan oyunu no Xbox 360‘a özel bir oyundu, ne de çok ünlü bir isimdi. 
Bu oyun Cali of Duty 2"den başkası değildi,,, 

2 Xbox 360'dan gidiyoruz. CoD: Modem YVarfare 2’nin Stimulus Package adındaki DLCsi 24 saat içerisinde bir milyon adetten fazla satınca, “Xbox Live’ın en hızlı satan DLCsi 1 olma unvanını yakaladı. İlk haftanın sonunda bu rakam 2.5 milyona yaklaşmıştı, (Sonra niye DLC var diyoruz,,,) 

3 Daha bu yıl çıkan oyunuyla, 1992'den beridir süren en uzun FPS serisi unvanı da elbette VVolfenstein'ın. 


Q xeox 360 


UVE 


4 İlk multiplayer FPS, 1987 yılında 
yayımlanan MIDI Maze olarak biliyor. 
Toplamda 16 kişiye destek veren oyun, zamanı için büyük bir teknolojiydi. 


5 1997 yılında açıklandıktan sonra ancak 
2011 yılında piyasaya çıkmayı başarabilen Duke Nukem Forever, en uzun süre hazırlanan FPS oyunu olarak da biliniyor. 

6 ilk el konsol cihazı FPS oyunu olma 
unvanı da yine MIDI Maze'in, Game Boy 1 da Faceball 2000 olarak piyasaya çıkmıştı 

7 1998 yılında hazırlanan Unreal Engine. 300’e yakın oyuna destek vererek en çok kullanılan ve en başarılı olan oyun motorları arasında yer alıyor. 


8 İlk ücretli FPS oyununun adı da 
Battlezone’dan başkası değil. Arcade sistemlerinden sonra Atarı 2600 sçin de hazırlanan oyun bir bayii beğenilmişti. 


9 Xbox Live’da 13 milyon kadar 
oyuncusu bulunan Cali of Duty 4; Modern VVarfare, zamanı için en çok oynanan online oyun oiarak bilinmekteydi. 


-4 PG’de çıktıktan sonra SEGA Dreamcast için de hazırlanan 
Ouake 111 Arena, konsollardaki ilk multiplayer FPS elma unvanına da sahip. 
Üstelik Dreamcast's PC ile bağlayarak eross platform desteği de sağlanabiliyordu. 
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ROLEPLAYING 

GÜNLÜKLER 
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Ait kültür hakk|nda her 

Jm/, ı 


«t. 


burada.,. - Ertuğrul Süngü 



HT 
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R PG Günlüleri okuyucuları herkese merhaba lar! Bo ay siztere gerçekten çok güzel bir haberim varı asi-nda bu haber baha çok İstanbul’da ikamet edenleri ilgilendiriyor gibi durabil r ama genel olarak tüm FRP ve RPG severlere hitap ediyor. Efendim Ftegasus Oyuncağın bir kafe ite dört yıl önce camiamıza katılmasından sonra, bu seter de Kadıköy semalarında bir cafe kendisini gösterdi; Goblifı FRP & Oyun Cafe, Beri de hiç vakit kaybetmeden soluğu mağazanın ortakların¬ dan birisi olan Onur Sabuncu'nun yanında aldan ve sîzler ;çln bu güzide röportajı yaptım, Gelin bakın, Kadıköy de nasıl b-r eve sahibiz... 

Ertuğrul Süngü: Onur selamlar. Ön edikte yeni dükkânın hayırlı olsun, Nereden çilkı bu zamanda FRP Cafe açmak? Uzun zamandır aklında mıydı yoksa zamanla ööyîe bir cafe açma isteğin mi uyandı? 



Onur Sabuncu: Merhaba E? tuğr Asi ı da asıl istediğim, oyun ve FRP ne ilgili ürünler satan ufak bir dükkân açmaktı ki bunu da Beyoğlu Halep Pasajında açtım, Ancak daha sonra gelen insanlar keşke Kadıköy'de güzel b-r mekân açsanız diye mesajlar atmaya başladı. Bu sıramda da Kaan Kural, LoL ite sunuculuk içm görüşüyordu. 
Bir şekilde muhabbet açıldı ve beraber içerisinde FRP, VVarhammer, Magic gibi masaüstü Oyı inkarının yanında, bilgisayar oyunlarının da oynanabileceği, isteyenlerin Tvvitch vb. gibi sitelerden cardı yayın yapabileceği bir yer açmaya kara* - verdik. 
Esas ot kon, çocukluğumuzun böyle yerlerde geçmesi (Sihir ve Saklı Kent gib-: yerier.) ve o zamanlara duyduğumuz özlemdi tabi E.S: o zaman daha genel bir soru sorayım; 

1996 ile 2005 yılları arasında özellikle İstanbul'da 
bukTitın FPR Cafe'ter sence neden yitip gitti? O 



zamanla bu zaman arasıdaki en büyük fark sence nedir? 

Ch$: Önceki sor jnun üzeriı o ıy oldu bu Dediğim gibi, küçüklüğümüz (Tıpkı senin de olduğu gibi.) o FRP Gafe'lerde geçti. Ancak yurt dışında bu tip mağazalar çoğalıp büyürken, bizde maalesef yok oldu. Bu da toplumun bu lip oyunlara ön yargılı bakış açısından kaynaklanıyor, O dönemlerde çakarı haberlere toplumun bilgisizliğe de eklenince, aileler bu tip yerlerden soğudu. Bu sadece alt kültüre hitap eden mekânlar için değil, baz? müzik türleri çin de gsçeriiydi. Bizim jenerasyon büyüdü, sonraki jenerasyon Cte bu şekilde yetişince, -duraklama dönemine girdik, tfr yandan yeni jenerasyon dyitflan daha çok. bilgisayar odaklı düşünmeye başladı ve bir yere gidip,, arkadaş edinip oyunlar oynamak yerine, evinden önüne oyunlar oyna* mayı tercih etti vs. Ancak günümüzde özellikle en line oyunların inanılmaz şek İde büyümesi ve bu oyunların Online da olsa interaktivite içermesi, arftk insanları evlerinden oynamak yerine arkadaşlarryte buluşup oynamaya iliyor. 
Dolayısıyla önümüzdeki donemin parlak olduğunu düşünüyorum. 

E.S: Gobîin Oyun KjUübü tamamen alt kültüre hizmet eden bir dükkân, buna şüphe yok. 

Peki, genel olarak sıralamak gerekirse, dükkânı ziyaret eden insanlar ne gibi ürünlere ulaşabiliyorlar? 

O.S: Gobün Oyun Küîübü'nde güncel öterek, Magic The Gathenrçj Yu-Gi-ÖH 1 X-Wmg, Ar* mada, VVerhammer 40K. VVarhamır ar Fantasy ürünlerine ve ayrıca anahtarlık. T-SlYm hatta cüzdan gibi çeşitli oyun aparattanna ulaşabilirler. 
Çokyaknda sevilen oyunların lisans haklarım 










NE OKUDUM v 


NE İZLEDİM v 

The Angry Video Game Nerd 

Adından da anlayacağınız gibi fazlasıyla oyun oynayan bir Nerd'ün oyunlar hakkmdaki düşüncelerini izlediğimiz bir seri bu. Yani direk bir dizi gibi düşünmeyin ama her bölüm birbirinden farktı oyunların ele alındığı, bir yandan incelemelerin yapıldığı ama daha ziyade eski ile yeniyi sürekli kıyaslanan bir şov düşünün.,. Tabii içeri sinde bolca atarın da bulunduğunu unutmamak 


NE DİNLEDİM v 

VVardruna 

13 Mayıs Çarşamba günü İstanbul KüçükÇiftlik 
Parkta harika bir müzik gösterisi düzenleyen grup, kelimenin tanı anlamıyla Nordic Folk müzik yapıyor. Hani böğürtü ve yüksek metal müziğin olmadığı, tam bir Folk müzik var ya, hah işte bu insanlar onu icra ediyor, 2003 yılından bu yana 
birbirinden farklı parçalar ürete ekip, ancak 2009 
yılına gelindiğinde ilk albümlerini piyasaya çıkara- 


gerekiyor. Özellikle 8ü'lerin sonundan ve 90Harın bildiler. Runaljod Gap Var Ginnunga ve Runaljod başından bert oyunlarla haşır neşir olanlara Yggdrasil albümlerini bir çırpıda dinleyeceğinize tavsiye ederim. garanti verebilirim. 



Designers & Dragon s 70 

Günümüzde çok fazia miktarda insanın ilgisini çeken Fantastik diyarlar ve bir o kadar da önemli otan FRP oyunlarının köküne inmek ister mrydiniz? 
Eğer cevap "evetT ise o zaman bu kitap tam da sizin için basılmış. Hatta kitap demek yanlış olacak, o aynı zamanda bir seri, 701i yıllardan 2000'lere kadar FRP sektörünü bir bir ele atan dört kitaptan bahsediyorum. Dedim ya, "Bu iş nenede başladı? 
Nasıl bu hale geldi?" şeklindeki tüm sorularınızın cevabını, dört kitaplık seride gönül rahatlığı ile bulabilirsiniz. 



alarak üretimine de başlayacağız. 

E.S: ReW dükkânın sunduğu ürünler hariç -de bu ürünlerle alakalı bir oyun alanı mevcut mu? Mevcutsa ne gibi oyunları Gobflln Gafe'de oynamak mümkün? 

O-S; Şöyfe belirtefim, Dükkânın -koltuk kapasitesi 
00. Kart oyunu turnuvalarında (Magd, Yu Gi-OH! 
gibi) bu kapasitenin tamamını kullanabiliyoruz. 
Bunun yanında, 10 rnasals X-Wing îumı*vası, üç masalı VVarhammer turnuvası düzenlemek mümkün. Diğer masaüstü kulu oyunları iç.n uygun otan yedi maşamız mevcut. Bu kapasitenin yarında, 10 adet Asus G20 oulunan bir bilgisayar bŞ&münnüz bulunuyor. Burada istenildiği kadar beşe beş, üçe üç ve bire bir turnuva yapılabilir. Masaüstü ve bilgisayar bölümü birbirinden tamamen' ayrı; dolayısıyla aynı gün bir masaüstü ve bir h lg- sayar oyunu turnuvası yapılabilir, Ayhca isteyen yayıncılar Tvvitch odama kutlanarak kendi yayınlarını da yapablrnekteler. 

E.S; Twitch odasında neler planlıyorsunuz? 

O.S: Tvviteh odası biraz dalfâ oyunlar sevdirmeye yönelik olacak. Elbette yapacağımız turnuvaların finallerini yayınlayacağız. Bunun yanında herkesin tanıdığı simalarla oyunlar hakkında sohbetler can ı röoodaısar. ürün tanıtımları da olacak, Çok eğ ¬ lence!; bir kanal bizleri bekliyor ancak biraz baha zamanı var, (Bekliyoruz! - ErtuğruR E.S: Dükkân içerisinde ne gibi ekinlikler mevcut? 
Oyun günleri, masa üstü oyun etkinlikleri, farklı turnuvalar gibi? 

O. S: Aslında şu an için bu günlen oturtmaya çalışıyoruz, Kesin olanlar. Cuma günleri Friday Night Jylagic ve Perşembe günlen de Magic îhs Gatjıering drafijanmtz, Ancak çok yakında 


düzenli X-Wing, VVârhammer, Yu-Gı OH 1 Magc, Hearthstone, LoL, CStGO. ve Fifa lurnuvalanmızı duyuracağız, İsteyenler ■wwwdaoebook. 
com/gobtinkafe adresinden etkinliklerimizi takip edebilir. 

E*S: Mekân duşunda da büyük etkinlikleriniz olacak, mı? 

O.S: Aslir da Gabi*' 'îr. dışında I r du crçanrzas yon firmamız mevcut, Freeöird Agency, Geçen senelerde HcckOîf, Öpeth, Haggard, Anathema, ESlhd Guardian gibi birçok konser gerçekleştirdik. 
İlerleyen dönemde de oyıjn ve oyunculara yörelık büyük etkinlikler gerçekleştireceğiz, Bu konuda birçok marka ve isimle görüşüyoruz. Oyunlarla iigiK amatör ruh ve profesyonel organizasyon bilgimizi birleştirip çok güzel etkinlikler yapacağız. 
E.S: ti&teyı ne tarzda müşteriler ziyaret ediyor? 
Belirli bir zümreye mi hitap ediyor yoksa her 


kesimden İnsan geliyor mu? 

O-S: 11er tarzda müşterimiz var, Bundan da çok mutluyuz, insanlara bu oyunları anlatmayı ve öğretmeyi seviyoruz, zaden iyi oyuncular da yeni başlayanlara yardımcı oluyor, bu da komünıtenln gelişmesini sağlıydı Kapımız herkese açık, 

E.S: Mekânda yiyecek-içecek bulunuyor mu? 
O.S: Evet, sınırlı ■ la olsa içecek vo yiyecek servisimiz var. 

E,S: Rski, Gob n Cafe Kadıköy in neresinde, hangi saat vo geriler açık, gelmek isteyen veya sorusu olanların kullanabileceği bir telefon numarası var mı? 

O.S: "an adresi; Caferağa Mh. Miralay Nazım Sk. No; 25/A. Ren Sineması’nm bir üst sokağında bulunuyor. Saat 11:30 - 23l00 arasında lıpr gün açığız. İsteyenler 0532 061 08 33 no'lu telefon¬ dan bize ulaşabilirler, 
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PCNET'İN HAZİRAN 
SAYISI BAYİLERDE! 



HoloLens 

Microsoft, gerçek hayatla sanal dünyayı birleştiriyor 


En iyi yazıcılar 

Her amaca uygun, hemen satın alabileceğin i z yazı lan seç î ik 


Süper tarayıcı 

Her gön kullandığınız weto tarayıcınızı daha da geliştirin 


NASIL rAPlüR? 


YENİ PROJE 
ADIM ADIM 34 SAYFA 

■/ MP3'LERE ALBÜM KAPAĞI EKLEYİN 
•/ DAHA İYİ SELFİE ÇEKİN 
■/ DİSKİNİZİ DOLDURANLARI BULUN 

TARAYICINIZI KURTARIN 

Wsb tarayıcınızın giriş sayfası veya a rama motoru Teknolojiyi se yiyoruz n- ^ vı : ,i fr : . mu değişti? Ele ge girilen taraytanıa kurtarabilirsin iz 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İnternetin içinde gizli bir internet daha var. y Görünmeyen, yasadışı olan her şey orada. 
Orası, daha iyi W internetin de öncüsü olabilir. 
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Geleci 
Donuş 

20151© geçen bilimkurgu klasiğindeki leknolojiler şimdi ne dürümda? 


Facebook'ta 

pazarlama 

Firmanızı veya markanızı sosyal medyada en iyi şekilde temsil edin, daha büyük kitlelere ulaşın 
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EN YENİ ÜRÜNLER, WEB SİTELERİ, YAZILIMLAR VE MOBİL UYGULAMALAR 


wtv Hr.pcflef.com.fr 
































The VVİtcher III - VVild Hunt 

Serinin üçüncü macerası mükemmelliğin sınırlarını zorluyor 

Sayfa 56 



Project CARS 

Şimdiye kadar gördüğümüz ■eri yakışıklı slmülasyon 

oyuna - 



VVolfenstein: The Old Blood 


Block 'N Load 


Akıllarda kalan ilk bölümün mirasını ne kactar taşıyabilecek? 


Her oyun türünün en eğlenceli tarafları bir araya gelirse,,. 
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Yaşamı gezinen bir gölgeden İbaret zavallı bir komedyen, •ağıra çağıra saatini doldurur sahnede ve bir daha luyulmaz olur sesi; bir ahmağın anlattığı masaldır bu, vazı çıktığınca, hiddetli ve hiçbir anlamı olmayan. ” 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■ İNCELEME | The VVitçher 3: Wild Hunt 




“Gördüklerinizin yalnızca yansına inanın, duyduklarınızın hiçbirine ." 

- Edgar Allan Poe 

■ i Kaliteli oyun az bulunuyor" biye belki de en çok yakınılan dönemdeyiz. İşin garip kısmı, 
2015 yılı dünyanın en önemli şahıslarını bir bir 
aramızdan alıyorken (-kî bence Maya kıyameti bu) oyun dünyasında birbiri ardına bomba patlatıyor. Çok uzun süredir oyun yılına bu 


oyunu bulunuyor ama bu oyunlar geçmişleri, üretilen ilk oyundan geriye gitmiyor! Çok az oyunu, dijital ortamdan önce başka bir platformda var oldu, Fakat konu VVitçher olduğu zaman akan sular duruyor! Zaten durmuyorsa o suya inanmayın, kıskaniyordur! Şirndi ilk satırdan oyunu övüyormuşum gibi görünebilir biliyorum ama bence 1993 ve 1995 yılları arasında çıkan kısa hikâye silsilesinin, zaman içerisinde kitaplara, oradan filme ve diziye, 


Gördüklerinizin yalnızca yarısına inanın, duyduklarınızın hiçbirine. - Edgar Allan Poe 


kadar iyi bir giriş yapmamıştık dersem, çok da abartmış olmam sanıyorum.. Hele hele sektörün fazlasıyla yavaşladığı, batta durma dönemine geldiği yaz aylarından hemen önce The VVitçher 3: Wild Hunt gibi bar oyunla karşılaşmak gerçekten muazzam bir deneyim. 
Genelde geçmişten gelen oyun serrleri revaçta ve bu ne yazık ki bir süre daha böyle gitmeye devam edeceğe benziyor, Sıfırdan üretilen ve yüksek notlar alan oyunları bulmak biraz zor; o yüzden VVitçher'a bu kategoride sorgulamanın pek bir mânası Olmadığını düşünüyorum. Tabii Ptllars of Etemity gibi tamamen hayranlardan toplanan paralarla yapılmış ve şimdiden efsane olmayı başarmış isimlere diyecek bir şeyim yok; e artık birleri de yapsın değil mi sevgili okur? Tüm bunları neden mi anlatıyorum? 
VVitcher'ın bir seri olduğunu unutmamak gerektiğini ve aynı zamanda çok ama çok köklü bir geçmişten geldiğini vurgulamaya çalışıyorum da ondan. Piyasada birçok devam 


son olarak da oyuna dönüşmesi inanılmaz bir başan hikâyesinden başka bir şey değildir. 
Anlayacağınız VVitçher, bir RPG oyunu olarak günümüzdeki birçok RPG yapımından çok daha detaylı bir dünya ve hikâyeye sahip. 
Tamam, on yıllar içinde yazılan hikâyelerle günümüzdeki oyunun senaryosu kesişmiyor olabilir ama Gerait yine aynı Gerait ve oyunlarda gördüğümüz bazı karakterler, aslında çok uzun süredir bayattalar! Demem o ki VVitçher 
3 sadece dijital bir piksel yığınından çok 
ama çok daha fazlasına sahip. Şimdi gelin, hikâyenin tadını kaçırmadan sîzlere onlarca saatimi verdiğim bu güzide oyunu incik mıncık edip anlatayım! 

Hafıza yine yok 

Çok geç olmadan değinmekte fayda var: 

Daha önceki VVitçher serilerini oynamadan üçüncü oyuna dokunmayın. Yani zaten kitaplara ulaşıp hikâyeleri okumak zor; bari 














ilk iki oyunu oynayıp, neyin nesi olduğumuzu bir miktar anlamakta fayda var. Serinin ilk oyunu 2007 yılında aramıza katılmıştı, GeraEl «simli karakteri kont rolü müze sunan oyun, BioWare’in Aurora Engine isimli grafik motorunu kullanıyordu. Donemi için kaliteli grafikler sunan VVitcher, Enhanced Edition’u çıkana kadar birçok sorun yaşadı. Hikâye içinde geçmişi hatırlamayan Geralt, biz ilerledikçe belirli verileri toparlamaya başladı. VVitcher olduğunu öğrenen karakterimiz, artık eskisinden çok farklı bir karaktere dönüşmüştü, Oyunıın geneline, manevi duygular hükmediyordu ve oyuncuyu da ahlaki açıdan zorlayıcı durumlara düşürerek, tüm oyunu değiştirecek bir cevap vermesini zorunlu kılıyordu, Kimilen için çok iyi, kimileri için "karmaşık" bir oyun oldu Witcher, Zaten ilk zaferi de bu noktada kazandı, zira oyunu kötüleyen insanlar, genelde nereden saldıracaklarını pek bilemiyorlardı. 
2012 yılında piyasaya çıkan The VVitcher 2: 
Assassins of Kings ise oyun mekaniklerini kökünden değiştirdi. Bu sefer hafızası yerinde olan Geralt'ı, oyunun henüz başında Temeria Kralına suikast düzenlemekle suçlanıp hapiste yatar şekilde bu itiyorduk. Krala suikast fikri üzerinden harikalar yaratan yapımcı ekip, kısa sürede 1 J milyon VVitcher 2 satmayı başarmıştı. İkinci oyunun en büyük özelliği, karakterler geliştirme mekaniklerinin en üst düzey* de seyretmeğiydi. Ayrıca ilk oyunda fazlasıyla eleştiri oklarının yöneltildiği savaş sistemi, ikinci oyun ile baştan aşağıya değişti. Havok motoru ile birlikte REDengine'i, RathEngine’i ve de SpeedTree gibi motorları kullanan oyun, dönemi için dudak uçuklatıcı kalitede grafikler ile çıkagelmişti. Nitekim sonunda The VVitcher 



3; Wild Hunt'ı görebildik! İkinci oyunun bilişini ve de VVitcher dünyasının bitmek tükenmek bilmeyen savaşlarım takip eden üçüncü oyunda, pek tabii yine Geralt'ı kontrol ediyoruz. 
Kendisi bildiğimiz, sevdiğimiz Geralt yine, bitmek tükenmek bilmeyen Haluk Bilginer sesinden hiçbir şey kaybetmemiş. Adam karizmatik konuşmak için yaratılmış ya da konuştukça karizması artsın diye; artık emin olamıyorum! Tabii bu ses tonu bir yerden sonra baymıyor değil. Yani sanki bir adamı zorfa gırtlaktan konuşturuyodarmış gibi bir ses çıkıyor. Hani her an öksürüp boğazım temizleyecekmiş gibi duruyor, Kılık kıyafet de yine bildiğimiz sevdiğimiz VVitcher Geralt konseptinde. Dünya olarak da olabildiğince Orta Çağ temasını kullanan VVitcher, aynı sistemi Geralt üzerinde de fazlasıyla uygulamış. Senaryonun geneline baktığımızda, sürekli bir takip, sürekiı bir koşuşturmaca görüyoruz. Öyle görünüyor ki Geralt'ın son hafıza kaybından Pli yana aşk hayatında büyük değişiklikler otmuş. Oyunun ilk kısımlarında uzunca bir süre Yennefer'ın peşinden koşuyoruz. Sorunların ne derece büyük olduğunu, taaki kendisine ulaşıncaya kadar anlayamayacağız. Öyle görünüyor ki bir süre onu arayacağız.,. Tabii hikâyeyi Ser verip sır vermeden anlattım ve daha da fazla detaya girip tüm keyfi kaçırmayı hiç mi hiç istemiyorum. Tek söyleyebileceğim, tüm karakterlerin hikâye akışına büyük etki etmesi. 
Oyunun başında yanımızda olan Vesemir ile de bir süre sonra yollarımız ayrılıyor. Uzun süredir videosu ve görselleri gezinen efsane Griffon savaşını yaptıktan kısa süre sonra Vesemir ,l 8en kaçtım panpa' r diyor. Yine de oyunda pek yalnız takıldığımız söylenemez. > 


VVitcher Sense 


Yazımda da bahsettiğim üzere, oyunda üç farklı stil sayesinde farklı miktarlarda para kazanabiliyoruz. 
Fakat gelirimizi biraz daha arttırmak için Mark sistemi ve 
Execut@ de düşman öldürmemiz gere kiyor. Bu şekilde ortadan kaldırdığımız her birim için fazladan Efficıency puanı alıyoruz, 































































Northern Realms Diyarları 


Novigrad 

Redania’nın krallığın kurallarına tabi olmayan özgür şehri Novigrad. The VVitcher Uhde başrolü kapmış gibi gözüküyor,. Ortaçağ Amsterdam'ına yakın bir mimari, oyundaki en önemli limanlardan biri, bolca zenginlik, bolca yolsuzluk, dünyada savaş sürerken yolunu bulup bundan nemalanan, keyfini sürenler,, hepsi bu güzel şehirde. 



The Mire 

Diğer adıyla "korkunç Mire' 1 . Northern Realms diyarının en güneyinde yer almakta ve coğrafyanın en tehlikeli yaratıklarından bazılarına ev sahipliği yapıyor ki bunların arasında böcek görünümlü çeşit çeşit Endriega'lar ve heybetii Liscionos’lar da var. Bu yüzden yeterince güçlenmeden buraya uğramayı aklınızdan bile geçirmeyin, 


Oxenfurt 

Kuzey Krallıklarının kıyıya konumlu, güzel şehri, sanatçıların,, şairlerin, ressamların, doktorların, sanat evlerinin mekanı mekanı konumunda, adeta bir Cihangir! Krallığın en büyük üniversitesi olan ve Shani île DandetoıVu da ağırlamış Oxenfur1 Akademisi ve köprülerin birbirine bağladığı adacıklarıyla Oxenfurt ta bazı kritik ğuestler için bolca zaman geçireceksiniz. 



White Orchard 

Hikaye tem da burada başlıyor, genel anlamda hem bizi ısındıran, hem de VVitcher 3 ün grafik motorunun kapasitesini gösteren manzaralar sunan, tam bir dönem diyarı White Orchard. 
ilk köyümüzü burada ziyaret edecek, ilk Gwent oyunumuzu burada oynayacağız. Adını diyarda bolca bulunan çeşit çeşit orkidelerden aldığını söylemeye gerek yok aslında. 



CrovvHs Perch 

No Man 'S Land'in izole, duvarlarla çevrili köyü Crows Perch (ya da Kanlı Barondun inicin daha önceki sahibi Vserad, orduların yaklaştığını öğrenince aveneleri iSe beraber Fyke adast'm kaçmış ve köy bugünkü sahibi olan Philipp Strenger, yanı Kanlı Baron’a geçmiş. 
Bu çorak köyde 2 kontrat ve 8 yan görev bizleri bekliyor. 



S kel lige İsle s 

Karaya vurmuş gemi enkazları, sahile yayılmış iskelet parçaları, her yana yayılmış yaratık, yuvaları, rüzgar ve buzun hüküm sürdüğü tepeler. 6 kara parçasından oluşan ve yaşayanların Vıking / Iskoç özellikleri gösterdiği bir takımada. Merkezinde yer alan Ard Skeflig bunların içinde en büyüğü ve hikayenin sonlarında buraya yolumuz düşecek, 













20 adet The VVitcher 3 (Xböx Onej oyunundan 
birini kazanmak içrn; 

Aşağıdaki sorunun cevabım levefâlevehcom. 
tr adresine gönderen ckuyüculanmızdan doğru yanıt veren Hk 20 kişi The VVitcher lll'ün Xbox One indirme kodunun sahibi olacak: 

“Oyunun ilk birkaç saatini peşinde pervane olarak geçirdiğimiz Vengerberg’fi güzelin ad* nedir?” 


Katılım Koşullan; 

-3 HazirarVdsn itibaren "The VVitcher 3 yarışma sı" konusu ile gelecek yanıtlar değerlendirmeye alacaktır. 

-Son katılım tarihi 15 Haziran'dır. 

-The VVitcher lll'ün XboxOne indirme kodunu kazanan 20 okuyucumuza kodlan, 15 
Hazirandan itibaren mail yolu ile dağıtılacaktır, mailinizi boş bırakmayın,;) 


20 Adet 

THE 
VVİTCHER 3 

(Xbox One) 
Kazanma Şansı 


LEVEL 61 









































1NGELEM 


İlSOAM/CLEAB 


Gemi 

Kimilen için ılgırvç ûJatnlir ama VVitcher 3'de ufak kayıklar ila bölgeden bölgeye seyahat edebiliyoruz. Bunun en büyük avantajı, at ile uzun sönecek yolculukları, kayık vasıtası ile bir iki dakikada tamamlayabiliyor Olmak. Üzerinde kayık işareti olan noktalardan, denize açılmamız mümkün. Kontrol tamamen bizde olduğu için, görev haricinde de yolumuzu kısaltmak için kayığa atlayıp gitmek çok iyi br fikir. 


Yan görevler haricinde genelde hep farklı bir karakter ile yol alıyoruz, Yan görev demişken konuyu biraz açmakta fayda görüyorum, Tıpkı birçok RPG oyununda olduğu gibi VVitcher 3'de de yan görevler büyük önem anz ediyor. 
Ana görev haricinde, ikincil görev, VVitcher Contracts ve de Treasure Hunts olarak sıralanan dört farklı görev kısmı bulunuyor. 

Tu m bu başlıkların altında birbirinden farklı görevler sıralanıyor. Kimi görevleri aldığımızda seviyemiz onlara yetmiyor ama birçok görev alındıkları anda tamamlanabiliyor Yeterli seviyede eşyaya sahip olduğumuz sürece iki üç seviye yukardan görev yapmak mümkün, Önemli olan görevler arasında kaybolmamak. 
Size tavsiyem, haritadan haritaya atlamadan önce elde avuçta ne varsa bitirmeniz yönünde olacak. Haritalar devasa olduğu için bir defa kaçırdığınız göreve gen dönmek kimi zaman ıstırap olabiliyor. Aslında harita üzerinde bulunan yer yön tabelaları sayesinde istenilen noktaya "ışınlanmak" mümkün, Tabii bu hareket bile o bölgenin alakasız bar noktasında 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Ayaklarımı yediler? Benim ayaklarımı yediler! 


unutulmuş görev için dakikalarca at sırtında koşmamızı engelleyemiyor. 

Savaşmadan nasıl sevişeceğiz? 

Gerait" ın önceki oyunlardan bildiğimiz İki farklı kılıcı da sırtında yerini almış bulunuyor. Kılıçların farkını bilmeyenler için hemen açıklayayım. 
Birisi çelik kılıç ve insanlara karşı br hayli etkili. .. İkinci kılıcımızsa gümüş ve yaratıklara ölümcül darbeler vermemize imkân sunuyor. 
Bu noktada değinmem gereken bir şey var. 
Şimdi o savaş karambolünde hangi yaratığa karşı, hangi silahı çıkaracağım diye düşünenler vardır ki bu doğru bir düşünce. Fakat yapımcı ekip bu duruma kesin bir çare olarak Geralfın savaşa girerken otomatik olarak 


"doğru" kılıcı çekmesini sağlamışlar. Genelde tek bir türde düşman birimi ile muhatap olduğumuz için yanlış kılıca denk gelmek gibi bir şey olmuyor, Ha eğer siz yanlışlıkla diğer kılıcı kuşandıysanız, düşmana yapacağınız ilk saldırıdan sonra Gerait otomatik olarak doğru kılıca geçiş yapıyor. Ufak gibi gözüken, çok önemli bir detayı göz ardı etmeyen GDProjekt RED ekibine kucak dolusu sevgiler yolluyorum! Kılıçlardan bu kadar bahsetmişken, savaş mekaniklerine değinmeden geçmeyelim en sevdiğim okur. İlk VVıîçher'ı ve de VVitcher 2'yi beğenip, beğenmeyen oyuncuların büyük bir kısmı, bu oyunlardaki savaş sistemlerini baz alarak eleştiride bulunuyorlardı. Aldığımız büyük darbelerde Gerait bir iki saniye 
















VVİtcher dünyasına hükmeden karakterler 


Geralt 

RMa'li Geralt olarak bilinen karakter hem bir VVitcheı; hem de hikâyenin ana karakteri olma özelliğine sahip, Andrzej Sapkowski ve oyunlarda da net bir şekilde resmedildiği üzere, VVİtcher’lar yaratık avcısı olarak karşımıza çıkıyor, Hemen hepsi insanüstü güçlere ve saçma seviyede ktlıç kullanma tekniğine sahip. 


Trıss 

Marîbor'lu Triss Merigold. Tanıyanların çok iyi bileceği üzere kendisi bir büyücü,.. "Tepedeki 14T olarak da bilmen Triss, esasen Batlle ot Sodden Hil! esnasında öldürülmüş olduğu düşünüyor. (Burası gerçekten karışık) Yennefer ve Geralt'm hep yanında ve Geratfa bi,râz âşık. 


Yennefer 

Vengeröergli Yennefer. Aedirn'in başkenti Vengerberg'de yaşayan bir büyücü, Büyücü konseyinin en küçüğü oima özelliğine sahip olan bu güzel kızımız, ilerleyen zaman içinde Lodge of Sorceresses tarafından da istenecekti ri için tam bir anne gibi olan Yennefer, tabii ki Geralt'a aşık! 
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■ İNCELEME | The Witcher 3: Wild Hunt 



Efsun 

Kimileri için İlginç olabilir ama Witcher 3"de Wiîcher 3 ! de craft, yani zırh ve silah üretimi büyük önem arz ediyor. Evet, özel silah ve zırhlara kavuşmak gerçeklen önemli ama onları daha da özel hale getirmek esas farkı yaratıyor. Bunun için oyunla bulunan Runestone ve de Gtyphleri kullanıyoruz. Eğer ilgili eşyada bu taşlar için bîr slot bulunuyorsa, herhangi bir yerde taşı eşyaya ışl övebiliyoruz. Başlangıçta pek tabii ufak bonuslar veriyorlar ama oyun ilerledikçe yarattıkları fark da büyüyor. Görevlere ulaşmak içinse etrafınızda sizinle konuşmak isteyen herkese cevap vermeniz şart; ummadık yerden görev çıkabiliyor. Bir de üzerinde ünlem olan ve "Görev var, GÖREV!" 
şeklinde bağıran NPC'Ier var ki o kısmı zaten kolay. 

İlk VVitchertı ve de Wıtcher 2'yi beğenip, beğenmeyen oyuncuların büyük bir kısmı, bu oyunlardaki savaş sistemlerini baz alarak eleştiride bulunuyorlardı. Kimisi ilk oyundaki mekaniklere hastaydı, kimisi de ikinci oyundakine... Nitekim bu sorunun köklü bîr değişiklikle çözüldüğünü görüyorum. 

REDengine 3 ile hazırlanan Wilhcer 3, resmen National Geographic fotoğrafçısı olmamı sağladı. Gün ışının doğuşu, yerküreye vuruşu, ışığın yansıması, su grafikleri, ağaçların detayları, her bir noktanın ince ince işlenmesi beni benden aldı! 


> kıvranabitiyor ki akıllı bir düşman o dakika işimizi bitiriyor. Yavaş ve hızlı saldırılarımız arasındaki fark gerçeklen muazzam. Kullanım alanları, düşman üzerinde yarattıkları etki ve kontrollere yaptıkları genel etki ile iyice kavranmaları gerekiyor. Saldırı komdolarımızın hangi aşamasında komboyu bırakıp kenara zıplayabileceğimiz! çözmek, savaşın en Önemli parçası. Önceki oyunlardan beri hayatımızda olan Sign büyülerimiz, özellikle savaşlar esnasında fazlasıyla hayatımızı kurtarıyor, Ayrıca konuşmalarda düşmana "Mind Trick” atan sign sayesinde oyunun gidişatı bir anda değişebiliyor. Aard, Ignı, Yrden, Ouen ve Akü olarak sıralanan sign büyülerimiz, kendi içlerinde geliştirebiliyorlar. Aslında VVıtcher 


3 ? te daha önceki oyunlara göre çok daha detaylı bir karakter geliştirme menüsü bulunuyor. 
Her seviye bir adet özellik puanı anlamına geliyor. (Etrafta bulacağımız taşlardan da özellik puanı kazandığımızı unutmayın.) Bu puanlarla Combat, Sign, Alchemy, General ve de Mutagen s kısımlarından farklı özelliklerimizi gelişti rebiliyoruz, Mutagen ve General kısmı hariç, her sırasında beş adet özellik bulunan toplamda beş sıra yetenek mevcut. Hepsi de kendi içerlerinde geliştirilebiliyorlar. İşte sevgili okur, burada ne tarzda, bir Geralt yöneteceğime ortaya çıkıyor. Ayrıca tüm yetenekleri aktif hale getirmek de ne yazık ki imkânsız. Şöyle düşünün, dokuzuncu seviyeye kadar bir ad el Mutagen ve en fazla üç farklı yeteneğimizi 



İşte yapılmayı bekleyen pano görevlerinden bir kare. 
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VVitcher dünyasına hükmeden karakterler 


Vesemir 

Hah f işte adamım! Kendisi Kaer Morhen’deki en eski ve en deneyimli Witcher. Gerslfm bada gibi gördüğü Vasemir, tüm VVitcher'iar tarafından da önemsenen bir karakter. Yaratık lar hakkında fazlasıyla etkileyici bir bilgiye sahip olan Vesemir, aynı zamanda kılıç konusunda da tam bir usta. 


Ciıi 

Cirilla Fiona Elen Riannon,., Bilindiği kadar? ite Belteteyn bayramında dünyaya gelmiş. Gintra prensesi, Pavetta ve Puny'nm pek sevdiği bir tanecik kızı. Onu ana senaryoda esas önemli kılan özelliklerinden birisi de Çala nf he Kraliçesinin torunu olması. Anlayacağınız o sadece ufak bir kız değil. 


Emhyr 

Bu da bir diğer önemli abimiz. Kendisine iyi bakın çünkü hemen her yerde karışımıza çıkacak! Emhyr var Emreis olarak tanınan şahıs, hem romanlarda, hem dizide, hem filmde hem de oyunlarda Nılfgaard'ın imparatoru olarak resmediliyor, Yani bu adam bir acayip! 










I V. 


Kitaplar 


Ki mil ari bu ismi çok iyi tanıyor, kimileri be işte bu satırları okurken tanı ima fırsatı buluyor. VVilcher esasen Andrzej Sapkowskı isimli bir ahimizin yazdığı kısa hikâyelerde ortaya çıkan, farklı bir fikir. Hayranlan tarafından kısa surede The VVitcher olarak anılmaya başlanan seri, bir dişi kısa hikâyenin bir araya gelmesi ile meydana gelmiş iki kitaptan oluşuyor, fşirı garip kısmı, hikâyelerden iki tanesi yayınlanan üç kitaplık seride mevcut değil. The Last VVish, The Sword of Destıny ve Something Ends, Sometbings Begins olarak sıralanan toplama kısa hikâye kitapları ile 
1993 ve 2000 yıllan arasında kendisini 
gösteren VVrtcber, ne yazık ki çok ileri tarihlerde İngilizce çevirilerine kavuştu, Aynı dönem içerisinde BlOöd of Elves, Times of Contempt, Bapîism of Fire, The Tower of t he Swallow, The Lady of the Lake ve Storm şeklinde sıralanan romanları da gözler önüne serdi. Tüm bu eserler meydana gelmeden önce Fhe VVıtcher, Plonyadaki "Fantaskyka r isimli bir dergide yayınlanan kısa öykü serisinden başka bir şey değildi. Fakat ondakf potansiyel 
1986 yılında yayınlanan ve The VVıtcher 
olarak adlandırılan ilk hikâyenin dergi içerisinde yapılan yarışmada üçüncülük ödülünü almasından belliydi, Yayınlanan ilk hikayelerin en büyük farkı, aynı VVitcher dünyasında geçmesine rağmen, 
çok uzun yıllar öncesini baz almasıydı, 15 
kısa hikâyede yayınlanan bu seri, daha sonra bir cilt olarak satışa sunuldu. Toplamda 14 farklı dile çevrilen The VVîtcher, ilginç bir şekilde İngilizce çevirilerine çok geç kavuştu, 



kullanabiliyoruz. İsterseniz bu seviyeye kadar dokuz farklı yetenek açmış olun, hiçbir önemi yok. Sırası ile dokuz, 16 ve 28- seviyelerde, ne gibi bir yetenek grubunu kullanacağımızı Önceden planlamak hayat kurtarıyor. Bu arada Mutagen kısmı kendi başına bir başlık. 
Her sekmenin bir rengi var ve farklı renklerde özellikler sunan Mutagenler bulunuyor. Her dokuz seviyede bir Mutagen ve üç yetenek slotu mevcut ve Mutagen'le alakalı koyduğumuz her bir yetenek için, Mutagen daha da güçlü hale geliyor. Misal, oyunu başında kullandığımız 50 Vitality veren Mutagen. alakalı her yetenek ite 50 daha fazla Vitality veriyor. 

Oyun içinde oyun arayanlara! 

Gelelim bence oyunun en eğlenceli yapıtaşları ndan birisi olan Gwant isimli oyuna. 
Günümüz RPG'lerı başta olmak üzere, birçok büyük yapımda, oyun içi oyun yapısı ile karşılaşıyoruz. Bu duruma verilebilecek sanıyorum en kuvvetti örnek GTA V olacaktır. Bildiğiniz üzere oyunun ana bir senaryosu var ama aynı zamanda canı sıkılanlann Tenis ve Golf gibi oyun içi oyunları deneyim etmesi mümkün. 

Bu hem oyun içi zenginliği arttırıyor, hem yapımcıya büyük bir prestij sağlıyor, hem de oyunun oynanabil iri iğini uzatıyor, Tamam, GTA V'ıJe bulunan yan eğlenceler çok iyiydi ama sonuçta sıfırdan yapılmış bir oyun düzlemi sunmuyordu. İşte Witcher 3 ile birlikte beğenimize sunulan Gvvant isimli oyun tam anlamıyla baştan aşağıya inşa edilmiş, özel bir yapım. 
Anlatılana göre eski bir Dwarf oyunu olan Gvvant tamamen kartlarla, bire bir mücadele şeklinde deneyim ediliyor. Onu özet yapansa çok ama çok detaylı bir yapım olması! Oyun için yan bir oyun ne kadar detaylı olabilir diye soruyorsanız, şimdi sıkı durun; dev gibi bir cevap geliyor! 


Dediğim gibi Gwanfı birebir şekilde deneyim ediyoruz. Oyunda toplamda dört farklı deste bulunuyor. Bu dört deste, aynı zamanda VVitcher dünyasında bulunan dört farklı fraksiyonu simgeliyor. Her fraksiyonun oyuna derinden etki eden bir özelliği bulunmakta, Nilfgaar, berabere olan durumlarda kazanmış sayılıyor; Northern Realms, galip bitirdiği turların ardından fazladan bir kart çekerek yeni tura başlıyor; Monsters: her tur sonunda rastgele bir bîrim kartını masada tutuyor; Scoia’taet, kimin ilk başlayacağını seçiyor. Diğer kart grubuna kabaca ordu kartları diyebiliriz. 
Bu kartlar kendi arasında uç farklı cinse ayrılıyor. Yakın dövüş, menzil ve mancınık olarak sıralanan ordu kartlarımızı, oyun tahtası üzerinde aynı şekilde sıralanmış noktalara İnerek kullanıyoruz, Her ordu kartının saldın gücü bulunuyor. Amaç, tur sonunda en yüksek 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^ Kötü espriye maruz kaldıktan sonra biz. 


saldırı gücüne sahip olan taraf olmak! Bugüne kadar deneyim ettiğim kart oyunlarının aksine. 
Gwant'da kart çekme mekaniği bulunmuyor. 
Benim için alışılması gerçekten zor bir dînamik ama oyunun sunduğu ipuçları sayesinde çok da zorlanmadığımı belirtmek isterim. 
Oyuna başlarken toplamda 10 adet kart çekiyoruz. Bu kartlardan iki tanesini desteye atıp yerine iki yeni kart çekebiliyoruz. Haricinde her yem tur başladığında fazladan bir kart çekme ihtimalimiz bulunuyor, İki sıfır, iki bir gibi sonuçlarla biten maçlarda, eldeki kartları çok düzenli harcamak ana hedef. Yani sırf ilk turu kazanacağım diye eldeki tüm kartları harcarsak, ikinci ve üçüncü turda rakibe boş boş bakıyoruz zira rakibin saldırı gücü bir bile olsa, bizi yenmiş sayılıyor. Turun sonlanması için, her iki tarafın da "pass" demesi gerekiyor ve ancak bu noktadan sonra toplam saldın gücü hesaplanıp kimin galip olduğu ortaya çıkıyor, Buraya kadar sıkılmadan gaibiyseniz ne mutlu bana ama ne yazık ki daha bitmedi! 
Gwant 1 ın temellerini anladıktan sonra sırada "special" kartların kullanılması devreye giriyor. 
Özel kartlar tıpkı ordu birimleri gibi üç farklı başlığa ayrılıyor. Kart, yakın dövüş sekmesin¬ 


de, rüzgâr menzilli silah sekmesinde ve de yağmur mancınık sekmesinde bulunan tüm birimlerin saldırısın bire düşürüyor, ilk etapta tek seferlik kullanımı varmış gibi düşündüğüm bu kartlar, meğer bir defa kullanıldıklarında oyunun sonuna kadar etkilerini sürdürüyorlarmış. Ayrıca birimlerin saldırıları sıfır yerine bire düşürüyor olması da stratejik olarak büyük önem arz ediyor çünkü bu kartlar her iki ta* rafa da etki ediyor. Ordu kartlarımızın bazıları da kendi "special" özelliklerine sahipler. Misal, benim gördüğüm en kuvvetli özellik, aynı karttan iki tane olduğu zaman saldırılarını iki katına çıkaran abifer. Bir saldırılı olan iki oluyor ama dört saidınlı ve bu özelliğe sahip olan abiler gerçekten büyük fark yaratıyorlar. Rakip special kart kullandığı zaman biraz üzülüyoruz ama hala her kartın iki saldırıda kalıyor olması, debuff halindeyken bile büyük bir avantaj sağlıyor. Orduların bu iki tip karttan hariç bir de Liderleri bulunuyor. "X” tuşu ile özelliklerini kullanabildiğimiz lider kartları, genelde denge bozuyor. Açıkçası Gvvart, kart çekmeden deneyim edilen bir oyun için hiç de fena olmamış. Farklı bir fikir, ilginç dinamikler. Eğer girdiğiniz, her bölgedeki Gvvart oyuncusunu 


Film ve Dizi 

Şimdi geldik işin iyice ilginçleştiği noktaya. 
The H ester olarak adlandırılan ve belki de vakti zamanında VVitcher nedir bilmeden izlemiş olabileceğiniz bu film ve yetmezmiş gibi televizyon dizisi gerçekten de bizim bildiğimiz VVitcher karakterinden başkası değil! Yani bazen şaka gibi geliyor olabilir ama doğruya doğru... Malum, oyunlarla aynı isimde film ve diziler çekilmesine alıştık. Böyle bir anda adı farklı, yayını farklı işler görünce şaşırmadan edemiyor 
insan. Öncelikle filmden başlayalım. 2001 
yılında vizyona giren film, direkt olarak Andrze] Sapkawski r nin üreîfiğı VVitcher kısa hikayelerinden baz alınarak beyaz perdeye aktarılmış. Yönetmenliği Marek Brocfzki'nin üstlendiği filmin senaryosunu Mıchaİ Szczerbic üstlenmiş ve yapımcılık tarafında da Lew Rywin bulunmuş. Michal Zebrowski tarafından oynan (Şerait rolü, bence tartışmaya açık bir kalitede. Filmi izlerken kimi zaman "Tam da Geraft" dedim, kimi zaman da "Bu ne biçim?" diye sorguladım. Fakat görünüşün hiç de fena olmadığına değinmekte fayda var. Yine de benim düşüncelerimden daha ziyade filmin hayranlar tarafından deliler gibi eleştirildiğim gözden kaçırmamak gerekiyor. Dizi kısmına baktığımızdaysa işlerin biraz daha iyiye gittiğini görüyoruz. Filmden bir yıl 
sonra, yani 2002'de vizyona giren seri, 13 
bölümden oluşuyor. Her ne kadar filmden çok daha kaliteli bir yapıya sahip olsa da ne yazık ki dizinin de çok iddialı bir yapım olduğunu söylemek ne yazık ki imkânsız olur. Tabii her uyarlamada olduğu gibi The Hexer'da da basılı yayından çok daha farklı bir senaryo akışı bulunuyor. 
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VVitcher çizgi romanları 


Yani bazıları yazılanları okudukça şaşıyordur enrıın.in'ı ama VVitoher dünyası gerçeklen ama gerçekten bizim oyunlarla olan bilgimiz¬ den çok daha büyük. Hatta o kadar büyük ki d?zı. filnn, roman derken bir de çizgi roman kısmı bulunuyor. Şaka gibi gelebilir, trollüyor gibi de gözükebil rim ama tüm bunlar gerçek azizim! Anürzej Sapkowski tarafından kaleme alman The VVitcher serisinin, ilk olarak 
1993 ve 1995 yıllarında ve akabinde 2011 
yılı ite yayınlanmaya başlamış çizgi romanları söz konusu. Bu yıllar arasında sadece Polonya'da yayınlanan çizgi roman serisi, toplamda altı sayıdan oluşuyor. Daha sonralar; bu çizgi romanlar iki seıilik bir versiyonda satışa sunuldu. Açıkçası ben de û döneme denk gelemedim zaten gelsem de Lehçe bilmediğimden ötürü çok iteri gidemem dim diye düşünüyorum, Ayrıca kitaplar bir miktar tünemiş durumda ama iyi bir internet araştırması sonucu bulabileceğinize eminim, labii hem Lehçe, hem de bulma sorunu çekiyorsanız o zaman sizi daha modern çizgi roman serilerine alalım, Ha unutmadan, 
201 1 yılında iki sayılık bir seri daha yayınlandı, Ona ulaşmak kolay ama "LEHÇE!" Stz 
anladınız... Neyse sonunda bu dram 2014 
yılında son erdi. Özellikle The VVitcher 2: Assasskıs of Kings dönemini baz alan 2Ü11 serisinin ardından, bu sefer çok daha oyun 
odaklı bir çizgi roman ile karşılaştık. 1993 
ve 1995 arasında üretilen seriter ne kadar kitaplara bağlıysa, The VVitoher 2014 çizgi roman serisi de bir o kadar oyunlara bağlı. 
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yenip kart edinmezseniz, kısa sürede çok güçlü kartlara sahip oyunculara denk gelip, hiçbir şekilde rakibinizi alt edemeyeceğinizi de buraya not düşeyim. İlk turu kazanmaya çalışmak yerine, sonraki iki tura odaklanmak çok daha doğru bir hareket. Şimdi diyeceksin ki ne kart oyunuymuş arkadaş, neden bu kadar detaylı anlattın. Aslında iki sebebi var; birincisi oyun gerçekten eğlenceli, İkincisi bu oyundan deli gibi para kazanabiliyoruz! Hatta bence Gvvant, oyunun resmen bug'ı. Eğer oynamayı bir defa öğrenirseniz, ortaya deli gibi para koyup, iki katını alabilirsiniz. Açıkçası bu oyundan kazandığım paralar ile Wıtcher 3'ü hiç zorlanmadan deneyim ettim, İşte bu yüzden Gwant'ı bu kadar detaylı anlatım. 

VVitcher 3 dünyasında hayatta kalmak 

Oyunun da sürekli yaptığı bir uyan var; “Bolca save edin!” adamlar haklı, VVitcher 3 dünyası devasa ve içerisinde envai çeşit düşman birimi barındırıyor. Anlayacağınız kimin, nereden çıkacağını hesaplamaya imkân yok. Bir bakmışsınız oracıkta yemişler sizi.., Peki, bu durum için ne yapmak lazım? Aslında cevap basit: Savaşa her zaman hazır olmak! Tıpkı eski oyunlarda da olduğu gibi zırh ve silah yapan zanaatkarlar bize bu konuda büyük oranda yardımcı oluyor. İlgili eşyayı üretecek zanaatkârın yeterli yeteneğe sahip olması şart. Yani 10. seviye bir eşyayı, gidip yedinci seviye bölgedeki bir şahsa y apt ıramıyoruz. 
Harita üzerinde bulunan "Soru işaretli* noktalardaki gizli noktalara ulaşabilirseniz, büyük ihtimalle seviyeniz için en iyi silah ve zırhlara kavuşacaksınız dernektir, Hammaddeye ulaşmak da ne yazık ki benzeri bir yoldan geçiyor. 


Evet, bazı eşyaları yok edip, kaynaklarını alabiliyoruz ama bir görev esnasında genelde çok daha fazlasına ulaşmamız işten bite değil, Önemli olan VVitcher Sense öze İliğim izi sürekli açık tutarak, etrafta bulunan farklı noktaları takip etmek. Bir diğer kritik özellik de Alchemy. 
İlk VVitcheddaki kadar olmasa da bu yetenek dalı yine büyük yer kaplıyor, VVitcher haritasının hemen yer noktasında toplanacak bir şey ter bulmak mümkün. Bu bir noktadan sonra can sıkıcı hale geliyor olsa da olabildiğince hammadde toplamakta tayda var, Alchemy yeteneğini geliştirerek tüketilen iksirler büyük fark yaratıyor. Ayrıca ürettiğimiz bombalar ile savaşın gidişatım kökünden değişiirebiliyoruz, AlchemyYıin ne kadar önemli olduğunu anlamak için, Bestiary kısmına göz atmanız yetecektir. Yaratıkların gene! geçer doğalarım anlatan Bestiary, aynı zamanda hangi yaratığın, hangi yağ. bomba ya da elemente karşı zayıflığı olduğu da net bir şekilde resmediyor. 
Oyunun bugüne kadar yayınlanan tüm videolarında dudaklarımızı uçuklatmayı başaran o efsane grafiklerin “doğru” olduğunu görmek, benim için apayrı bir mutluluk, REDengine 
3 ile hazırlanan VVitcher 3, resmen National 
Geographic fotoğrafçısı olmamı sağladı, Gün ışının doğuşu, yerküreye vuruşu, ışığın yansıması, su grafikleri, ağaçların detayları, her bir noktanın ince ince işlenmesi beni benden aldı! Hava olaylarıysa cabası! Bir anda yağmur bastırması ama bu sırada bulutların nasıl toplandığını görebilmek, akabinde yağmurun "çat" diye kesilmek yerine, yavaşlayarak azalması ve akabinde koştuğumuz yöne doğru güneşin açması, gerçekten muazzam! Yine de VVitcher 3'ü “En süper bu abr deyip bir 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kenara alacağımız yok. Aksine, tüm bu güzelliklerine gölge düşürebilecek seviyede sorunları da mevcut. Öncelikle savaş sisteminden başlayayım. Yazımda da bahsettiğim üzere, eğer dev bir düşmanla savaşıyorsak, oyun tamamen Dark Souls 2'ye dönüşüyor. Vur, vur r kaç, kaç. Fakat düşmanlar ufaksa ve zamanlamayı doğru ayarlaya biliyorsan ız, sürekli saldırı tuşuna basarak hiçbir savaştan yara bile almadan çıkabilirsiniz. Çünkü bir düşman öldüğü zaman karakterimiz anında en yakın ikinci düşmana odaklanıyor ve sürekli saldın gerçekleştirebiliyor, İşin kötü yanı, hem büyük, hem de küçük düşmanlar varken meydana geliyor. Tam küçükleri ortadan kaldıracağım, hooop Geralt otomatik olarak dev düşmanı seçiyor ve her şey bitiyor. Bir noktada Geralt gibi bir Witcher'ın gücünü göstermek adına genel geçer düşmanları hemen alt etmesi kabul edilebilir ama savaşların bu kadar kolay olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca 


fizik motoru da dönem dönem iyi saçmalıyor. 
Özellikle PC'de at sürmek büyük işkence. 
Hele atımızı otomatik olarak çağırdığımız zaman o kadar alakasız yerlerden gelmeye çalışıyor ki sonunda onun yanına giden hep biz oluyoruz. Ha, yetmezmiş gibi kenar ve köşe noktalara takılıp, biç ilerlemeden tüm staminasmı harcadığına da şahit oldum. 
Özellikle ormanlardaki en ufak dal parçası bile hareketimizi imkânsız hale getirebiliyor. Düşmanların yapay zekâlarında da biraz sorun olduğunu düşünüyorum. Bazen Cüneyt Arkın filmi gibi savaş sahnelen yaşıyorum. Hani etrafımı çevrelemişler, girişseler öleceğim ama herkes o kadar kibar ki tek tek saldırmaktan öteye gidemiyor. Kimi zaman belirli noktalara tırmanamıyor olmamız da beni benden aldı. 
Anlayacağınız bazı teknik aksaklıklar yok değil. Genele baktığımızda, yarattığı beklentiyi karşılayan bir oyun olduğunu söyleyebilirim. 
Toplamda 100 saatten fazla oyun deneyimi 


vaat -ediyor ki benim harcadığım uzun saat - larde ancak üç böige gezebildim, Yapılacak o kadar çok görev var ki 100 saatin genel geçer görevler baz alınarak hesaplandığını rahatlıkla söyleyebilirim. Yaratılan atmosfer, oyunun o dinamik yapısı ve Geralt karakteri ile 
bugüne kadar üretilmiş en iyi Witcher'ın, 2015 
yılının da en iyi on oyunundan birisi olacağına eminim. ■ Ertuğrul Süngü 
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Fantastik grafikleı 
Muhteşem atmosfer 
Kaliteli oyun dinamiklen 
> Sürekli merak uyandıran senaryo 

Saçmalayan yapay zekâ 
Savaşların çok kolay olması 

Alternatif Dragon Age 3^ Inguisition 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Önemli tarihi bilgiler! 

VVitcher dünyasında 1239 tarihi önemli bir yer teşkil ediyor. Bu tarihten i ti beren Güney Nilf gaardıan Empıre topraklarını Kuzeye doğru genişletmeye başlıyor, 1268 yılına kadar devam eden bu genişleme esnasında Ebbing, Maechi, Metinna ve Nazair ele geçiriliyor. 
Meydana gelen savaşlar esnasında ki birinci 


Nilfgaard-Nordling War olarak da bilinir. "Battle of Sodden Hür meydana geliyor. "Mage Hill. 1 "Kite Hill," ya da "Mili of the Fourteen" olarak da bilinen tepenin bu ismi almasının sebebi, Nilfgaerdian ordusunda savaşa katılan £2 büyücüden 14'ünün hayatını burada kaybetmesinden geliyor. tÜO.OOO’den fazla 




s 


\\ 


f 


J 


insanın karıştığı savaşta, 30.Û00YJen fazla ölü ve yaralı olduğu bilmiyor. İşin ilginç yanı, bölgede 14 adet mezar olmasına rağmen, sadece 12 adet bedenin bulunması, Trîss Mertgold da bu 14 kişiden birisi olduğunu söylüyor ama savaştan burnu bile kanama¬ dan çıkıyor. 
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Project CARS * 

Yağmur damlaları gözümüze girerken... 


M ika Hakknerü hatırlayanlar el kaldırsın.. 

Parmaklan görür gibiyim, neticede geçtiğimi? on beşe sene zadında bu ülkede motorsporl arına Olan iğinin artmasında Onun Michael Schumacher ile rekabetinin oynadığı rol tartışı :maz. Aynı Mika Hakkinen emekti I - ğin den sonra ‘bir yanş pilotunun hayatı muhteşemdir hatta bana göre dünya üzerindeki en muhteşem yaşam biçimidir" de demişti ya hani, işte "gelmiş geçmiş en muhteşem yarış oyunu" mortosu ile yola çıkan Project CABS. bizi karting ile başlayan 


kariyerimizde br Fi, bir Le Mans efsanesi yapma vaadiyle yo!a çıkan, arkasındaki topluluktan güç alan ve defalarca ertelendik ten sonra nihayet dizlerle butuşar çok iddialı bir yapım. 

Need tor Soeed: Shifi serisi ile tanıdığımız Slightly Mad, bu oyunu da ayn temeller üzerine inşa etmiş, lâkin grafik motorunu ■özellik!a güneşli gün batimlar ve yağışlı havalarda annesi görse tanıyamaz, bu kadar da iddialı bir giriş yapıyorum arkadaşlar. 
Grafik motorunun sağladığı atmosfer, uygun 



^ Rroject CARS şu ana denk gözümüzün gördüğü en iyi yağmur atmosferini sağlıyor, çok net. 
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koşullan sağladığınızda MUHTEŞEM, yani fırtınalı bir havada LMP1 aracı kullanma deneyimi ;ç*n bile bu oyunu oynamanız gerek. 
Normal hava koşullarında ise oyun NFS: Shifi 2'den çok da farklı gözükmüyor aslında, meh. 
Oyunu anlatmaya kariyer modunöan başlayalım öyleyse, Hakkı nen- Sonum aeher dedik ama bir adamı daha vardı.. Âyrtan Senna.. biraz daha geriye gidelim,. 1078 yılı. Brezilya'dan gelen genç, çok hızlı bir genç bir adam ve onun bir daha hiç unutulmayacak sarı kaskı., Sezonun son kartmg yarışı ve kaybedilen şampiyonluk. 

Bir daha ikinci olmamaya yemin... 

Bizim başladığımız nokta da üç aşağı beş yukarı burası. Oyunun kariyer modu 8 ayn Her 1 © bölünmüş durumda ve bunların ikisi, Gran Turismo'nun ilgili moduınun bıraktığı kötü anılardan sonra burun kıvırarak baktığım karting serilen. Açık konuşmak gerekirse Gran Turismo 
5 ve 6'daki karting araçlarının fizikleri o kaçar 
berbattı ki, kariyerime Formüle Rookie ile başladım, daha ilk saniyede oyunda oluşturdu ğurn tvvıitter hesabindart "Kırşat şampiyonluk için aday gösteriliyormuş, duy da inanma!' diye laf sokmalar başladı. Oyuna etkisi olmasa da bu sosyal medya etkileşimi oldukça keyifli olmuş. Ayrıca her türlü kariyer datanıza da yine profil bilgisi altından ulaşmanız mümkün. 

Astında oyun s -ze kariyerinizi seçme konusunda oldukça cömert davranıyor ve hedefiniz Fi ise, prat kte Karting'den başlamak yerine ben m gibi 










Form ula Rookie'yi soçip, 110 Dey gir gücünde¬ ki ve kontrolü oldukça keyifli bir araçla ilk adımları atmanız mümkün. Lâkin eğe* 

'Realistle 1 kontroller ve direksiyon iki irsi sle oyundan maksimum keyif almayı hedefliyorsanız bu kötü bir tercih, sebebini anlatayım. 
Oyunu tek kışı oynayacaksanız ve açık tekerlekli araçlarla başlarıysanız, daha ilk virajda yarışınızın takla İte bilme ihtimali çok yüksek, Senelerdir her türlü ssmütasyon oyununda direksiyon sallamış olan bendeniz, hayatım boyunca bu kadar takla atmış, İlk virajda (veya sonraki İki virajda) daya karışmış değilim. Sebebi için de fazla uzağa g-tmey in, yapay zeka siz m pistte olduğunuzu sız onlara dokununca veya o si m arkadan temas edince terk ediyor maalesef, Bu yüzden bu dinamiklere alışana kadar bu gibi temaslara toleransı olan kartıng araçlarıyla geçireceğiniz iki sezon sızı çok rahatlatacaktır. Ayrıca kart in g modu gayet "olmuş' arkadaşlar, Gren Turismo'nun aksine attığım her turdan keyif aldım. 
Kariyerimize iki üç tekliften bîrini seçerek başlıyoruz ve bunların kendi içince challenge'Sarr var. "Sezonu kazasız belasız bitirûlim de karpuz keselim yiğidim" diyen samimî bir orta direk takmış mı yoksa mutlak başarı şadıyla sizi kabul eden diğerini mi seçeceğiniz size kalmış (-gerçek hayatta işler bu kadar kolay yürüyor zannediyorsanız size kotu haberlerim var}, İlk sezonlarınız genelde 2-3 turdan oluşan 2-3 yarıştık takvimlerden ibaret ve sezon sonunda takımın sizin için belırled ği hedefin üstüne çıkma durumunuza göre, bir sonraki adımı atabiliyor veya "buraya tekrar çaf Sam' dernek, durumunda kalabiliyorsunuz, Ayrıca Touring 


Car araçla- 1 da kar yöre oaş amak için Oldukça keyifli seçenekler, özellikle ne hedefiniz GT pilotu olmaksa, Gene! olarak kariyer modunun işleyişi bu şekilde, sezon bitiyor, yeni teklifler alıyor, bir sonraki dikey adım; seçiyor veya başka b r seriye yatay geçiş yapıyorsunuz■ Keyifli olduğunu söylemek zorundayım ama sizi pek rde-play havasına sokuyor da diyemem, özellikle araç çeşitliliğindeki zayıflık oyunun kariyer rnodunu ciddi oranda baltalamış. 

Eğer Reafistic ayarlarda oynuyursanız mümkün olduğunca benzer ve birbirini takip enen şenlen seçmenızr öneririm, bu araçların fiziklerine ve pistlere alışma sürenizi önemli 


ölçüde kısaltacaktır. Ayrtca kariyer modunun tam anlamıyla veremediği 'nole-ptey' duygusunu hissetmenin en iyi yolu da bu. 

Araç çeşitliliği demişken, oyunun bu konuda Gran Turismo 6‘ya rakip oimas' söz konusu bile değil. 60 adet araç tüm kariyer moduna dağılmış durumda ve bu rakam öyle veya böyle Gran Turismo’nun yirmide biri kadar. İlginç bir not, Gran Turismo'daki japun aracı bolluğunun aksine bu oyunda bulunan tek japon aracı Mitsubishi Lancer Evo. Bununla birlikte araçlar son derece detaylı tasarlanmış, hatta yazının geri katanında da bolca karşılaştıracağım Assetto Çorsa kadar detaylı araçla r söz konusu olsa da sürüş fizikleri konusunda durum biraz kan şık, anlatayım. 
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Oyun 0 i d en geçirilmiş bir NFS: Shift 2 fizik motoru kullanıyor demişeik. Bu motor aracın direksiyonun ant hareketlerine verdiği tepkilerde bazen saçmalaması o ışında oldukça keyifli bir sürüş sağlıyor, araçların fizik modellemeteıi ete kendi çapında gayet başarıl, her ne kadar GT3 araçlarında bn tutunma biraz fazlaca iyi olsa da (bunun sonucu virajların gerçek dışı bir kolaylıkta dönülüyor olması) genel anlamda hem Fomıula serileri, nem do LMParaçEarı keyif veriyor Fakat. Assetto Çorsa sie kıyasladığınızda Project CARS'ın fizikler konusunda gende kalmayı bırakırı, tur yediğini söylemek zorundayım. Öncelikle AC'da iki tur sürüşten 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sonra koi kaslarınızın titremesine yol açan, yoldaki her kıvnmt. kerblerdekı her yükseltiyi hissettiren, adeta süspansiyonunuzun acı çektiğin hissedebildiğiniz o force fsedback'i Project ÇAFlS'ta beklemeyin Ayrıca oldukça detaylı setup"! ar yapabiliyor olmanıza rağmen vites oran arı dışında bunun pistteki sürüşe çok yansıdığım söyleyemeyeceğim, AC'da yaptığınız ufacık bir ayar bile aracın pistteki sürüşünü değiştirirken Project 
GARSta setup dinamiklen biraz 'yaptık oldu 1 
havası veriyor, 

Assetto Çorsa'ya henüz yağmur eklentisi gelmediğinden bu konuda fizikleri Gran Turismo ile kıyaslamak gerekecek evet 


yağmur güzel gözüktüğü kadar sürüşünüzü do etkiliyor, tan bunu hissedebilmeniz için yağmurlu piste slick lastiklerle çıkmanız şart Yağmur lastiğini araca taktığınız anda her şey bir 'matrisi' e dönüşüyor, yağmur örr anda vvheelspin [şimdi patinaj desem tam olarak karşılamayacak) dışında fiziklere etki etmeyen görsel bir öğe haline geliyor. Bunu halen keyifli bir hale getirmeniz mümkün, ancelıkie o arcade oyunlarda kullandığınız ‘ata binme" kamerasından kurtulup kokprt görüntüsüne, hatta kask kamerası görüntüsüne geçmeniz gerek. Bunu yaptığınızda göreceksiniz ki yağmurlu havalarda atmosfer bile kend= başına sürüşü zorlaştıran h:r etken, Önünüzdeki araçlardan gelen su spreyleri o sun, vızörünüzü hedef almış yağmur damlatan olsun işleri oldukça zora sokuyor ve neden Ayrtors Senna 'yağmur adam' denildiğini bir kere daha anlıyorsunuz. Elim; korkak atıştırmama gerek yok, Project CARS bugüne dek bur yarış oyununda, hatta herhangi bir oyunda gördüğüm en muhteşem yağmur atmosferine sahip, özeli k'e de “Storm" modunda, 

Oyun görüp görebileceğiniz en optirnizo ya da en sistem dostu yarış oyunu sayılmaz. 

Öncelikle çift çekirdekli bir işlemci kullanıyorsa nız oyunu oy nam ay- unutabilirsiniz iki farktı bilg - sayarda denediğimden ve biri Core 2 Duo işlemcili olduğundan net olarak söyleyebilirim kı, iyi bir ekran kari nız olsa bile, en düşük ayarlarda dahi işlemci darboğazı yaşayacaksı nız. Grafikler bu kadar kötüyken bile nasıl («rame atlıyor böyle diye şaşırmayın, atlıyor arkadaşlar, 
Bunun dışında orta sınıf bir ekran karlı ve 4 
çekirdekti heehang bir masaüstü işlemci ile 













oyunu rahatça oynayabilmeniz mümkün, tabii environment m&pping abartmadığınız sürece. 
Kalabalık yarışlar, hava koşullan veya, gün batınımdaki güneş efektleri de performansta ani düşme ere neden olabiliyor ayrıca. 

Online modu en basıl tabir ile sıradan diyebilirim. Gren Turismo gibi oda açabiliyor veya hazır odalara dahil olabiliyorsunuz, onl ne kodu gayet iyi çalışıyor ve serverffer da epey dolu durumda, Yine de ciddi bir yanş çıkartalım diyecekseniz çelik gibi sinirlere sahip olmanızda fayda var. Katıldığım ilk üç yarışın her birinde virajları düz geçerek yarrşı katleden mr beyhude vardı, örnek vermek gerekirse. 
Ayrıca oyunun 'ceza' sisteminin de ciddi 


•şekilde revizyona gitmesi gerekiyor, hayatımda tk defa bir simülasyon oyununda hata yapıp pist dışına çıkmış ve zaten zaman kaybetmişken, bir sonraki turun da sayılmayacağını belirten saçma bir sistemle karşılaşt-m. Bununa beraber pisti kestiğiniz¬ de de birisi sızın yerinize ceza olarak belirli bir süreliğine frene basıyor, ne kadar yaratıcı değil mi? 

Araç çeşitliliği az demiştik, buna rağmen bu araçların seçimleri oldukça iyi yapılmış. 
Çocukluğumun hayal otomobillerinden BM W M3 E30 başta olmak üzere BM W M1, Lotus 
49 gibi muhteşem araçlar, en az kendileri 
kadar muhteşem bir şekilde modellenmiş 



Jackie Steu/art'ın hala hatırlanan Nordschleife sürüşünü tekrarlayabilirsiniz, hem de çok benzer şartlarda. 


dürümdalar. Ayrıca pist çeşitliliği fena sayılmaz. 
Nordschleife dahil 30 kadar pist ve 110 kadar o a farklı kombinasyon mevcut. Bu pistlerin çok. 
büyük bir kısmı da gerçek pistlerden modellenmiş durumda, özellikle Gadvvell Park gibi sadece rrfotorşporlannı çok yakından takip edenlerin bildiği muhteşem bir pisli hatırlayan ve oyuna dahil eden yapmaları tebrik etn em gerek. 

Oyun belk merak edildiği gib gelmiş geçmiş en iyi yarış oyunu değil, ancak belki de aralarında en ■görkemlisi. Oyun arcade'e uzak, simülasyen a yakın bir çizgide seyrediyor ve verdiği sürüş keyfi de oldukça tatminkar, Diğer taraftan ne Assetto Çorsa'm n muhteşem fizikleri, rnod desteği ve Online yarış keyfine, ne de Gren Turısrno'nun araç çeşitliliğine sahip. Buna rağmen rakiplerinin bir araya getirmeyi başaramadığı simulasyomar - cade oengesi, değ işe bil en hava koşullan (-ki bu konuda gerçekten muhteşem), gece-gündüz döngüsü (-güneş batarken araç kollanmak gibisi yok) gibi önemli detayları başarıyla bir araya getirebilmeyi başarmeş. Bu arada eklemiş olasım, oyunun hem Oculus Rtft r hem de FYo^ect Morpheus gibi sanal gerçeklik sistemlerine destek vereceği açıklanmış durumda, 

Drîvectub'ın çuval?aması, Gran Turismo'nun yeni Üyesinin halen uzakta oimast, GRO serişinin ise ikinci oyunla beraber yere çakılmasının ardından, yapılan tüm o ertelemelerin hem oyuna yapılan son makyajlar, hem de piyasaya çıkış tarihinin uygunluğu konusunda Projcot GARS’a yaradığını söyleyebiliriz. Firma en başından beri destekçilerinin yorumlarına çok önem verdi ve şimdiye kadar yapılan tüm değişikliklerde de oyunu takip eden kitlenin az veya çok «mutlaka, payı var. 
Sonuçta da ortaya yakın zamanda daha iyisini göremeyeceğiniz gayet oynama?.' keyifli ve yeni nesil olmanın hakkını da vermeyi başarabilen bir oyun çıkmış. Eğer yarış oyunları ve simülasyönlar ite ilgiliyseniz muhtemelen bu yazıyı okumadan çok önce, taa erken erişim zamanlarında bu oyunu edindiniz demektir, ha o edinmemiş olanlara da kuvvetle tavsiye ediyorum. 

• Kürşat Zaman 


Project CARS 

Muhteşem yağmur atmosferi 
Araç modellemetleri 

Keyifli sürüş fizikleri 

Araç seçeneği yetersiz 

8,2 

Alternatif Assetto Çorsa 
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Wolfenstein 





Hapishaneden kaçma vakti 

A klımdan şöyle fantastik şeyler geçiyor. 

Mesela bir zaman makinesi ya da bir solucan deliği bulmuşum, geçmişe gidebiliyorum. 
VVolfenstein 3DTin tanıtımının yapıldığı. acayip büyük bir şeymiş gibi gösterildiği zamana iyi bir oyuncu dizüstu bilgisayarıyla gidiyor ve açıyorum yem VVblfensteinT 'Rakın s^in oyun ileride böyle olacak.,diyorum. FBI ve ClA direkt üstüme çullanıp hem incelemeye alıyor, insanların yüz ifadesini bile görmeden kobaya 0öfİüştürut i jyonım. 

Bu garip düşüncelerime neden olan şey de oyunların geçmişten günümüze nasıl değiştiği ve benim insanian şaşırtmayı çok sevmemle ilgili olan saçıma takıntımdan ötesi değil. Fakal arkadaşlar, gerçekten açın bir Wdfenstefen 3D ye bakın, bir de The Oid Blood'ı yanına koyun, böyle laik olabilir mi... Teknoloji diğer alanlarda da bu kadar büyük bir hızda gelişseydi bırakın uçan arabayı, büyük ihtimalle sağa sola ışınlanıyor olurduk. 

Bir siz eksiktiniz... 

Başrolde yine B.J. Blazkovvicz var, yiJie silahlar bolca konuşuyor, bunu bilin» Tabı ondan önce şunu sormalıyım: The New Order'ı oynadınız mı? B r kere VVoffenstein: The f\lewOrder'ı oynamadıysanız büyük bir kaysp içerisindesiniz, onu belirteyim Fakat oynaraadjysanız da güzel bir durum var k o da b r giriş niteliği taşıyan The Old Blood'i önden oynayıp asıl güzeli iği 



sonradan yaşama imkanına sahipsiniz. Örneğin ber» The Navy Ordeb oynayıp çok sevdiğim çın l he Od Blood biraz yavan geldi, Ters yönden oynamaymışım oyunları, daha güzel olacakmış. Yapacak bir şey yek... 

Peki bu defa ne oluyor? The New Order'da olanlara giriş niteliğinde olan oyun yine alternatif 1946 yılında geçiyor ve Nazi Almanya'sı dünyayı avucuna almış. Slazkovvıcz de ünlü VVotfen&tein kalesine girerek bir doküman alıp çıkmak üzere harekete geçiyor fakat olaylar farklı bir yöne sapıp iyice garip bir şeye 





Detaylar yine göz kamaştırıyor; Machine Games! 


afer 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dönüşüyor, 

Şöyle beldeyim, öunun 2/3'lük kısmında nispeten daha normal düşmanlarla kararlaşırken, Oyunun sonlarına doğru Helga Von Schabbs ın başının altından çıkan düşmanlarla savaşıyoruz, N&zılenn ParanomnaJ B rimi'nin ürür>ü olan zombı SS askerleri, beklediğimizden dada büyük bir sürpriz yapıyor bize ve ben de şu an bu sürpriz* bozdumI (Oyun içinde çok ipucu var buna gönderme yanan, ben spoıler vermedim,) 

Büyük kaçış 

Daha oyuna başlar başlamaz yakalanıp hapse tıkılıyoruz, Çek güzel-.. Buradan kaçmak niç de kolay değil üstelik. Silahımız yok, ekipmanımız yok,,. İlk önca gizlenmeyi öğreniyoruz ve büyük ihtimalle birkaç kez öldükten sonra da kimseye bulaşmamamız gerektiğini anlıyoruz, Kahraman mız daha bulunduğu delikten çıkarken bir boru ediniyor ve bunu oyun boyunca bir takım işlen gerçekleştirmek ıçn kullanıyor, The New Grder'daki kesme edevatı gibi burada da bir çift boruyla işlerimizi hallediyoruz. Örneğin Blazkowicz P banılan birer tırmanma aparatı olarak kullanarak bazı özel duvarlara Örümcek Adam gibi tırmanabiliyor. Boruları birer yakın dövüş silahı olarak da kullanabildiği gıb br takım askerlerin ekipmanını bozmak iç»n ne bu borulara başvurabiliyor'. Yine de bîr önceki oyundaki kesme aleti çok daha işlevleydi, belirtmeden geçmemek lazım, 

İlk Dölümde saldırgan köpeklerin yanından gizlice geçip elindeki dev mâkineli tüfeklerin hedefi olmadan, bir tramvay gibi üstten güç alıp ilerleyen süper askerlerin gücünü kesmeye çalıştığımız bir oynanışla karşılaşıyoruz. Biraz 


ılerteyn^cc tanıdık yüzler karşımıza çıkıyor ve SiZt gördüğü yerde alarmı basan komutanlara mücadeleye giriyorsunuz Bunlar zaten The New Öröer'ı oynamış olanlara tanıdık gelecek olan öğeler, The Old Bood'a özel oîaraksa yeni «ki tane silah (Özel bir şeyler değiller maalesef,), biraz da zombi nazı eklenmiş. 
Aslına bakarsanız tüm oyun bana bir çeşit, ‘The New Order'a kovmadığımız yerlerden yeni bu oyun yapalım mı?" sorusunun cevabı gibi geldi. Önceki oyunun o yaratıcı bölümleri, muhteşem atmosferi gitmiş, daha mekanik, daha. "Koş, ateş et, patlat,’ kurgusunda hır oyun gelmiş. Bu durumdan memnun olmak da kolay lâkin oynanıştaki monotonluk maalesef bunu engelliyor, Açıkçası ben oyunu taşından sonuna kadar oynarken, zombier dışında heyecanlandığım bîr an olmadı, resmen incelemeyi yazabilmek için oynadım oyunu. Bu durum oyundaki bosa savaşları için de geçerli. Nerede önceki oyundaki bosalar, nerede buradakiler, Hem sayıca azlar, hem de eğlenceli değ İler. 

Koşmak çözüm mü 

Yeni nesri FRTlerde, bildiğiniz üzere ölmek pek zor, Buradaysa pek kolay, Ekranda no bir harita var. ne de size nereye gil meniz gerektiğini söyleyen btr hare. Hatta önünüzü açan, size el inden tutulması gereken çocuk muamelesi yapan yapay zeka arkadaşlarımız da yok.. Burada tek kelimeyle yalnızsınız. 
Düşmanlarınızla paşa çıkmanın birkaç yo^n va". bunlardan en kısa yoldan olanı gizlilik. 
Düşmanın arkasından yaklaş, tek hamlede etkisiz ha'e getir. Daha direki, yel elbette 



A Bu adamın Türk olduğundan şüpheleniyorum. 

silahlan konuşturmak ama gerçekten her yer asker kaynadığı için bunu yapmadan önce hır kez dana düşünmeniz gerekiyor, {Gerçi oyun sizi buna zor ¬ luyor ama komutan olan yerlerde kesiniıkfe önce komutanları etkisiz hale getirmeye çalışın,) Anlayacağınız, modem FPS'lerden bir adım farklı duran, geçmişe daha çok sahip çıkan hır FPS var elimizde. Sız de bolca aksiyon, yeri geldiğinde gizlilikle dolu b-r oyun arayışındaysanız Tne Old Blood'ı tercih edebilirsiniz. Oyun süresi uzun olmasa da yine de oyalıyor, oyunu tamamladıktan sonra FF^S'ye doymuş oluyorsunuz. Fakat The New Ordar'ın mükemmelliğini ararsanız büyük hayal kırıklığına uğrarsınız, söylemedi demeyin ■ Tuna Şentuna 

Wolfenstein: The Old Blood 

Zombiler! 

Bol aksiyon. 

Monotonluk. 

Önceki oyundan gende 

olan özellikler. 

Alternatif VVolfensteim The New Önder 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State of Decay:Year-One Survival Edition 

Diriliş mi, yeniden yapılış mı? 


U ndead Labs'ın bir zonnbı felaketi sonrası bayatta kalma teması üzerine kuntlu açık dünya oyunu State of Decay, ilk olarak 
2013 yılında Xböx360 İçin dijital olarak satışa 
sunuldu. Oyun, uygun fiyat ve vadettiğı farklı deneyimle birlikte kısa sürede oldukça büyük bir başarı yakalamasına rağmen, ardı arkası kesilmeyen teknik sıkıntılarla boğuşmaya deva iti etti. Oyun esnasında kaybolan kaplamalar, kendiliğinden yok olan zomfâiler, kötü ışıklandırmalar ve ardı arkası kesilmeyen takılmalar bu sıkıntılardan sadece birkaçıydı, Bütün sıkıntılarına rağmen oyuncular tarafın dan oldukça beğenilen State of Decay, Xbox □ve 1 dan sonra Sisam'de de satışa sunularak 


PC oyuncularıyla buluştu. Satışlarda kısa surede 1.000.000 barajını geride bırakan State oi Decay için bir devam oyununa kesin gözüyle bakılırken, oyun Year-One Sun/ival Edition - kısaca YOSE ■ takısıyla D inikte elden geçirilerek XboxOne ve PC için Nisan ayının son günlerinde satışa sunuldu. 

Gelm bu YOSE takısının oyuna getirdiği yeniliklere hep birlikte bakalım, Öncelikle “Breakdbwn‘ ve 'üsteline" rıdirilebilir içerikleri oyunun bu sürümünde ücretsiz oîarak yer alıyor, Oyun belli bir senaryoyu takip ede r ken bu indirilebilir içerikler daha açık uçlu bir' oynanış sunuyor Marcus CampbalOn 


kontrolünü alarak başladığımız oyun, üızleri fetaketo başlangıcından birkaç gün sonrasına, kurgusal bir Amerikan şehri olan Danforlh'a götürüyor, Marcus ve arkadaşı Ed. balık tutmak :ç çıktıkian tekne gezintisinden döndükler nde, kendilerim yemeye çalışan İnsanlarla mücadele etmek zorunda kalırlar. Bu insansılardan etrafta kaç tane olduğundan habersiz olan iki arkadaş, neler olup bittiğini anlamak ve güvenli bir yer bulmak için kıyıdan ayrılmaya karar verirler. 
Hayatta kalan bir grup bulduklarında, onlar balık tutarken dünyanın değiştiğini ve ontan yemeye çalışan insansıların birer zombi olduklarım öğrenirler, iki arkadaş hayaita kalan başka binlerini ya da en azından işe yarayacak malzemeler bulmak için dsşan çıktılarında eski bir asker olan Maya Torres'i zomb ilerden kurtararak hayatta kalanların yanına ger dönerler. Maalesef, geri döndükler:nde onlar dışarıdayken bir şeylerm ters gittiğini ve herkesin öldüğünü görürler, pahası Ed'in buradaki zombıler tarafından ısırılması. bu yem grubu bir sığmak aramaya, iter ve hayatta kalma mücadelesi başlar, 

İndirilebilir İçeriklerden ılkı olan Breakdovvn'da sahip oldukları karavanla seyahat ederök hayatta kalmaya çalışan bir grup nsanm kontrolünü ele atıyoruz. Karavan bozuldukça sığınacak bir yer bulmamız ve karavan tamir edi ; ene kadar hayatta kalanları savunmamız gerekiyor. Bu sırada karavanın tamiri içi gerekli olan parçalan ve hayatta kalmamıza yardımcı olacak her türlü malzemeyi tepkiyoruz, Karavanın tamir olmasının ardından tekrar yola koyuluyoruz ve maceramız böyle devam ediyor. 
Grubumuzdaki bireyler birer birer öldükçe de kaçınılmaz sona bir o kadar yaklaşıyoruz. 
Diğer indirilebilir içerik Lifeline ise oldukça ilginç bir oynanışa ev sahipliği yapıyor. Bütün oyun boyunca malzeme arayışına girdikten sonra ateşi* silahlarla dolu bir üssün komutasına sahip olan Aiicia Havvkes'm ve birliğinin kontrolünü alıyoruz, Sivilleri kurtarmak ve on an tenliye etmek için bölgeye giden bu askeri birlik, zomüüere tanrı donanımlı bîr şekilde karşı koyuyor. Kurtardığımız her bir sivilin sorumluluğunu omuzlarımıza, alarak tahliye helikopterlerinin gelmesini bekliyoruz. 
Bu helikopterlerle ayrılan her bir sivil başarı hissimizi perçinliyor. Sivilleri kurtarmanın yanı sıra bölgeye yerleştirilmiş ağır silahlar; ve araçları korumak da diğer görevlerimiz arasında yer alıyor. 

İster oyunun kendisini, ister indirilebilir içeriklerini oynayalım, üs yönetimi her zaman için en önemli nokta oluyor Oyundaki karakterlerin sığmak olarak kuSfandiklan bu üsler topladığımız malzemeler için depo görevi görürken, geliştirilerek daha farklı özellikler e e kazanabiliyor. Bu üslere yiyeceklerimiz bitmeye başladığında meyve sebze üretebileceğimiz bir bahçe ya da malzemeler tükenmeye başladığında eşyalarımızı tamir edebilecek bir atölye kurabiliyoruz, Sonradan kurulan bu 


yapılami inşasının tamamlanması için tohum gibi fark: malzemelere ve H |nfbence” puanlarına ihtiyaç duyuluyor, Influencs puanlarım insanlara yardım ederek, görevler tamamlayarak ve malzemeler toplayarak elde edebiliyoruz. Malzemeleri de yine çevreyi araştırmaya çıktığımız zamanlarda bulabiliyoruz. Oyundaki malzemeler genel olarak yiyecek, silah, laç, yapa malzemesi ve yakıt olarak beşe ayrılıyor. Bu yapı maddeler içir çevreyi araştırmaya çıktığımızda, oyuna BreakdOvvn indirilebilir içeriğiyle eklenen, yanımıza başka bir karakter alabilme ve araçların bagajım kullanabilme özeli i ki erin in ne kadar doğru birer karar olduklarım da görüyoruz, 

Oyundaki hemen hemen her yapının içerisinde araştırabtleceğimiz, araştırırken de savunmasız kalacağımız bölümler bulunuyor, Araştırmalarımızın daha kısa sürmesi için biraz baha hızlı takat gürültü bar tekniğe yönelebiliyoruz, Bu şekilde etraftaki zombiierin dikkatini çekeceğimizi ve kalabalık bir halde geleceklerini unutmamakta fayda var. İki ya da daha tazia zombiyle yumruk yumruğa dövüşmek intihara denk olacağından-, ateşli silahlara sar ılmak gerekebiliyor; ancak aîeşii ailahiann öldürmekten daha çok zombiierin dikkatini çektiğini öğrendiğimizde, muhtemelen ilk kaybımızı da yaşamış oluyoruz. 
Ayrıca, bu ölümlerin kalıcı oiduğunu unutmamakta fayda var. Oyundaki karakterlerin Süper güçlen bulunmayan sıradan insanlar oiduğunu düşündüğümüzde, yaralandıkta 


rında iyileşmeleri, yorulduklarında dinlenmeleri ve üzgün olduklarında sljkinieşmeteri için sığınakta kalmalarına izin vererek başka karakterlerin kontrolünü ele almak, olası kayıpların önüne geçebiliyor. 

Bütün eleştirilere rağmen tekerlekli araçların dinamiklerinde Herhangi bir değişiklik yapılmadığını görüyoruz. Hala birer höyerkraft odasıyla karada Süzülen araçlar ve zaman zaman sapıtan fizik moîcru, tehlikeler] göze alıp araç kullanmayı bırakmamıza sebep olabiliyor. XbûxGne'da lOÖOp çözünürlüğü yeni kaplamalarla yakalayan oyun, en önemlisi dışında çoğu teknik problemini de çözmüş gibi görünüyor. Ne yazık k yeni neslin gücüne rağmen hala ard= arkası kesilmeyen can sıkıcı takılmalar yaşayabiliyoruz. Herhangi bir yem içerik barındırmayan ve yeni nesilde dahi teknik sıkıntılarla boğuşan State of Decay: Year-Gne Survival Editicin, oyunu daha önce oynamamış oyuncular için bulunmaz bu' fırsat olmasına rağmen eski oyuncularına ö r şey vaa- d etmiyor. Yine de sevenlerinin büyük bir tutkuyla Danforthü uç bucak araştırmaya başladığından emir oiahi nz. Ahmet Rıdvan Potur 


State of Decay: Year-One Survival Edi, 

Üs ve malzeme yönetimi 
Strateji tabanlı oynanış 
Ücretsiz indirilebilir içerikler Yeni içerik olmayışı, devam eden teknik sıkıntılar 

Alternatif Dying Light 
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üungeons 2 



Yeraltının tek hakimi 

Y ıllar yıllar önce, pire deve iken, deve "Ben nasıl pireyim fan?” diye hörgücüne bakar iken, bir oyun peydahlanmış, adı da Dungeon Keeper'dan başkası değilmiş. Oyun çok beğenilmiş zira RTS. yani sıra tabanlı strateji oyunlarının hüküm sürdüğü ve iyinin iyi, kötünün besbeter olduğu, yıkılıp yok edilmesi gereken bir dönemde çok değişik bir formül sunmuş ortaya: Sıra tabanlı oyun yerine gerçek zamanlı oynanış ve iyi olmak yerine kötülüğün tahtına otur maki Dungeon Keeper o kadar beğenilmiş ki o dönem oynamayan kalmamış, PC sahiplerinin favori oyunlarından biri olmuş. 

Geçtiğimiz yıllarda da Dungeons adında bir oyun çıkmış meğer, ben de hiç ilgilenmemişim... 
Büyük ayıp! Kürşat Dungeons 2 deyince de, "O neymiş?" diye şöyle bir baktığımda beynimden vurulmuşa döndüm; meğer bu Dungeons bizim Dungeon Keeper‘m takipçisi değil miymiş? 
Hemen atladım üstüne, bir saniye daha vakit kaybetmeden oyuna daldım. Kötülük bu defa benimle vücut bulmuştu! 

Zindanıma giren de kim?! 

Yit olmuş 2015, bu türde bîr oyun hala piyasada yok diye düşünüyorum. Yani hangi oyunda bir zindanı dilediğimizee oluşturup buna adım alanları püskürtmek için adamlarımızı tutup işgalcilerin önüne atabiliyoruz ki? 

Evet, oyunda biz The Ultimate EviI adındaki büyük kötülüğün kontrolünü eyiz. Kendi kendine yer altında hüküm suren bu kötülük, sürekli kötülüğün hazînelerinin peşine düşen işgalci insanlar yüzünden rahatsız ediliyor ve o da buna bir son vermek adına Overworld. yani yeryüzüne karşı bir savaş başlatıyor. Tam başarılı olacakken de güçlü büyücüler tarafından durduruluyor ve gücü dû kısılarak geri yollanıyor yerin altına. Sadece bir el olarak yaşamaya devam eden kötülük, intikam almak ve eski gücüne kavuşmak için 



savaşa geri dönüyor, olaylar gelişiyor. 

Dungeon Keeper zamanında, her bölümde zindanımızı çeşitli düşmanlardan korumamız istenir ve gitgide zorlaşan oyunda başarılı olmak için stratejik hamleler yapmaya çalışırdık, Dungeons 2'de zmdan muhabbetinden öte, yer yüzünde de bir takım aktîvit elerim iz oluyor ve burada da bir çeşit strateji oyunu oynuyoruz. Gelin detaylara inelim.,. 

Bir tuzak, üç asker 

Her göreve başladığımızda yerin altında bir taht odamız bulunuyor ve yerin altını istediğimiz gibi kazab ilmemiz i sağlayan küçük yardımcılarımız da hazırda bekliyor. Zindanımızı istediğimiz gibi oluşturmak, bölümlemek mümkün. Bize hemen söylenen de şu oluyor: Oluşturacağınız mekanlar duvarlarla çevrili olursa daha iyi işliyor; öyle stadyum gibi bomboş alan yapmayın, zindanı odalara bölün. Biz de bu tavsiyeye uyup başlıyoruz kazmaya. Kazdıkça attın madenlerine de rastlıyor ve altın bloklarının etrafım da birer hazine odasına dönüştürerek ganimetimizi saklamaya başlıyoruz. Para işi oyunda önemli zira, çeşitli önemli mekanları oluşturmak ve daha da önemlisi, asker çağırabilmek için sürekli altına ihliyacımız oluyor. 
Askerlerimiz zindanımızın kapasitesi yettikçe çağırabileceğimiz canlılardan oluşmakta. Nedir, Orc'tur, Naga'dır, Trol T dür... Maalesef yaratık çeşitliliği çok az ve yaratıcılık da maksimum derecede düşük. Yıl 2015, hala Orç... Yapsana şöyle Dungeon Keeper'daki gibi enteresan birkaç bir şey. Ama yok, Orc'u çağır, Naga'yı eğit. Buradan büyük bir eksi puan verdim yapımcılara çünkü bu konuda isteseler gerçekten çok daha eğlenceli öğeler ekleyebilirlerdi oyuna, 

Zindanı oluştururken bir yandan da. birkaç tane asker çağırıp ana görevinize bakıyorsunuz, Ana görev eğer ileri bir zamanı gösteriyorsa da ya ona hazırlanıyorsunuz ya da yan görevlere güz atıyorsunuz, Yan görev neymiş, nasıl yaparım 


















diye düşünürken de büyük ihtimalle zindanınızın ilk ziyaretçileri meydana çıkıyor. 

Evet, periyodik olarak zindanınıza yeryüzünden işgalciler geliyor ve bunlar da aynı MÖBA oyunlarındaki gibi belirli bir hat üzerinde ilerleyip taht odanıza varmaya çalışıyor. Yapay zekanın yerlerde süründüğü bu ortamda zindanımızın davetsiz misafirlerini ortadan kaldırmak için ya askerlerimizi- tutup önlerine atıyoruz, ya da tuzak kuruyoruz. 

Birkaç çeşil tuzağımız var. Örneğin bir İanesi, yaklaşınca veya kurcalayınca patlayan sandıklar. 

Bir diğeri, yakınına girince dönen topuzlar. Çok paranız varsa yuvalanan taş,.. Tuzaklar gayet iyi, gayet etkili. Yapay zeka da bu tuzaklar için biçilmiş kaftan olunca, çoğu düşmanınızı bir tane bile asker yollamadan yarı yolda, doğduklarına pişman edebiliyorsunuz. 

Unicom f a pusu 

Yeryüzündeki görevlerde ise şöyle bir dorum söz konusu; bize deniliyor ki şuraya git, şunu yap. Biz de zindanda ürettiğimiz askerleri zindan çıkışına tutup bırakıyoruz ve yeryüzünde belirdiklerinde onları StarCraft oynarmışçasına seçip yönlendirebiliyoruz. Bazı özet yetenekleri olan birimler dışındakiler sadece saldırıp gard almayı beceriyor kı zaten bundan ötesini yapmaya gerek olmuyor. Burada size tavsiyem, yollayacağınız gruba bir veya iki tane Haga Ûueen sağlamanız zira bu birimlerin iyileştirme yeteneği olduğu için yaratıklarınız ölüp durmaz. Ne var ki yeryüzü görevleri, ne kadar çok veya eğlenceli birimi yeryüzüne taşırsanız taşıyın iyi değil, bîr hayli sıkıcı, Oyun mekanikleri de bir 


hayli dandik maalesef. Üzüldüm...Genel itibarıyla oyunda bir kolaylık da mevcut. Hatırlarım, Dungeon Keeper'da bir bölümü geçmek için kanınızın son damlasına kadar savaşırdınız. Buradaysa ne güçlü kahramanlar zindanınızı işgal ediyor, ne zindanınızın başına bir felaket gelip de az üniteyle iş başarmaya çalışıyorsunuz, ne de başka bir zorluk var. Para gam, zindanı şekillendirmek kolay... Her ne kadar üç bölümü tonla zaman harcayıp (Bölümler uzun Sürüyor.) bağımlı gibi oynamış olsam da nihayetinde oyunun yavan olduğuna kanaat getirdim. 
Dungeons teması aslında çok sağlam bir potansiyele sahip. Geliştirilmesi, eğlenceli hale getirilmesi çok kolay. Maalesef (Ne çok maalesef dedmıl) yapımcı firma oyunu sığ bir düzeyde bırakmış. Ne yaratıklara çeşitlilik getirmiş, ne büyülerde farklılığa gitmiş, ne bölümlerde bir heyecan aramış... Bunlara rağmen, oyun birçok anlamda belirli bir kalitenin üstünde. Biraz farklı bir oyun deneyimi istiyorsanız bu oyunu deneyin ama birçok oyun arasında gidip geliyorsanız, Dunge-oms 2'ye pas vermeye çok gerek de yok... ■ Tuna Şentuna 
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Güzel tema 
Grafikler 
Az yaratık 
Kötü büyüter 
Kötü yapay zeka 

Alternatif StarCraft II: Heart of the Swârm 



Çalışın 


Sahip olduğunuz askerler savaştıkça tecrübe puanı kazansalar da onların bir kademe ileri gitmesini sağlamak için bir 
Arena kurmanız ve bu Arena'da onları 


eğitmeniz gerekiyor, Eğitirken de 
Arena''dan ünitenin neye dönüşmesini istediğim seçmeyi unutmayın. 



























İlk oyunu oynayıp şu yazıyı yazsaydık ruhunuz 


uymazdı 


E vet, tam da böyle aslında. Hemen endişelenmeyin, bu duruma iki farklı pencereden bakabilmek mümkün. Eğer serinin geçmişiyle bir bağınız varsa, Garmageddon on beş sene önce nasıl bıraktıyssnfz aynı yerde duruyor, oyunların ruhunu katleden tek bir satır kod yok ReiocarnatiorVın içinde. Diğer taraftan bakalım, oyun fena halde geçmişte kalmış halde, demode yapısından grafiklerine kadar,.. 

Hikayenin başına dönersek, Garmageddon bizim kuşağın gençliğinde önemli yer işgal eden yapımlardan biri, nasıl olmasın ki? 
"Önüne geleni ezebildiğin, diğer araçları yok etmeye çalıştığın bir oyun varmış, duydun mu?" diye kulaktan kulağa yayılan. 
Gameshovv'da çıkmış incelemesinin de giderek büyüyen bu çılgınlığa katkıda bulunduğu Carmagaödon, oyun tarihinin mahkemelik olmuş, toplum üzerindeki etkileri enine boyuna araştırılmış ilk yapımlardan biri. Eğer İlk versiyonlarına sahip değilseniz firmanın birbiri ardına açılan davalardan bunalarak insanları zombiler i! e değiştirdiği anar natif versiyonuna sahip olabildiğiniz oyun {o zombUerl tekrar insanlara çeviren patch hala bir yerlerde olmalı ama o kadar iyi saklamışım ki bulamıyorum) salt eğlence üzerine kurulu, bolca +18 öğeler içeren, kendi tününü yaratmış bir yapımdı. Aslında "Minecraffın uğradığı sansür düşünüldüğünde tekrar spot ışıklarını çekeceği günler uzak değil" yazacaktım ama tekrar bu kadar popülerleşebilecek mi, gelin birlikte inceleyelim. 

İlk ık oyunun yapımcısı. Stainleşs Steel'in 


birkaç yıl önce kickstarier'oa başlattığı bir 
kampanya İle başladı aslında her şey. 400 
bm dolar hfedefiyle yola çıkan firma, hemen her bağış miktarı için oldukça eğlenceli bı r 'ödür çalışması yapmıştı ve i dolar bağışta kickstarter üzerinde isminizin gözükmesin¬ den, 10 bin dolar bağış yapmanız nal in de sız: ülkenizden uçakla aldıktan, İngiltere'ye taşıdıkları* uç gün boyunca misafir edip, bayılana kadar içki içirdikten sonra oyunda yer alacak bir araç için sizin görüşlerinize başvurdukları, hatla hatta sevmediğiniz birini oyunda "ezilecek vatandaşlar 1 listesine alarak modeltedikieri (tabii karşı taraftan izin almak şartıyla} bir seviyeye kadar çeşitli ‘teşekkür hediye!en' mevcuttu. Elbette oyun destek gördü. 620 bin dolar toplandı ve 


oyun arken eriş mo açıldı 
Bu noktada oyunun aldığı ilk tepkileri hatırladım birden ne kadar orijinaline sadık, adeta eski oyunların günümüze uyarlanmış hafi olduğu, birkaç performans sorunu ve kötü grafikleri olduğu ama nasılsa oyun çıktığında bunların düzeleceği.,.hır dakika yahu.,.işlerin sarpa sardığı nokta tam da burası işte. Oyun erken erişime grröiğı gün ne kadar kötü grafiklere sahipse, ne kadar optimizasyön fakiri bir halde ise halen ayrış durumda. Staînless Steel'i açık açık 'parayı kazandıktan sonra oyunun releöse versiyonuna yeterince özen göstermemek ire'' suçlamak istemiyorum ama dürüm tam olarak buna işaret ediyor. 

Oyun daha önce de dediğimiz gibi esin versiyonlara akı oyun yapısın: birebir koruyor. v 


İNCELEME 
























Arena şeklindeki piştide kazanmanın yolu ya lor hesabı yarışı kazanmaktan, ya da tüm rakiplerinizi buruşmuş meta! yığ m lama çevirmekten geçiyor. Greydar'den tul un da Vlad'ın devasa d ra g sterin a kadar ner araç oldukça özgün yetenekler© sahip durumda. Bu araçların renklerini ve jantların değiştireli iliyor, hatta gövcie parçalarını upgrade edebiliyorsunuz ki bu oldukça keyifli tur eklenti olmuş. Staiiıiess Steel'ı de bıraktığımız kadar "mavra“ bulmak da çok hoş, eski oyunlarda olduğu gibi araçlar arasındaki dengeyi kasten hiç umursamamışlar mesela, öyle ki VJad dragster gibi tamamen işe yaramaz, kullanılması imkansız bir aracı oyunda tutmak trollemek değil de nedir size bırakıyorum 

Grafikler kötü arkadaşlar, bunu öyle ’reîro' ile veya Indie' olmakla ilişkilendiretBlmek efe pek mümkün değil, oyunun paçalarından akıyor bu 'eskimiş' grafikler. Eten çok uzun süredir bu kadar kötü şefi ir modelîerneferi, bu kadar düşük çözünürlüklü kaplamalar, bu kadar detaysız araç tasarımları görüüğümü hatırlamıyorum. 
Tamam, problem değ i: deyin geçemiyorum da, çünkü oyun Projeot GAR S't an fazla kasıyor. 
Doğru duydunuz. Carmageddon: Reıncarnatrön benim çok uzun süredir rastladığım en opiimızasyon fak ri oyun, maalesef bu şlj anda gerçekten can sıkıcı boyutlarda seyretmekte ve ileride gelecek yamalar ile ne kadar çözülcbüû’ cek, hiç bilemiyorum.. 

Tabi bu arada yükleme süreleri hakkında iki satır birşeylOr karalamasam olmaz. Bizim nesi C64'termr yükleme hal nde bırakıp gidip yemek y yiyip döne bilme. 11 'de biten minyatür kale y' --.futbol maçı yapıp ger: gelebilme gibi muhteşem ■y^etenoklerfe donalı im ı$ durumdaydı btld ğiniz ” gib:, işte şimdi sıra sizde. Oyunun masaüstüfV ' deki simgesine tıkladıktan sonra gidip yemek yiyebilir, menüden oyuna girmek için enler tuşuna bastıktan sonra da duş alıp bilgisayarla- 


finizin başına tekrar oturabilirsiniz rahatlıkta. 
Durum bu kadar kötü arkadaşlar, hiç bir gerekçe bu oyunun harddiskimde T terabyte yer işgal eden. ağzına kadar rnod yüklü Fhght Simulator X'den daha geç açılmasını mazur gösteremez, 

Oyun için seçilen müzikten hepsinden gyn tutmak durumundayım, çünkü tıpkı esk oyunlar gibi seçimler mükemmel, Daha menüden itibaren gitar riffleri sizi etkisi altına alıyor ve oyunun atmosferine sağladığı katkı inanılmaz boyutlarda, Araç ve arena çeşitliliği de her biri detay yoksunu olsa da oldukça yeteri ve özgün diyebiliriz. 

Bir de tabii Multiplayer kısmı var... Oyunun 'roboof edilirken en büyük vaadi doydu aslında, yapay zekaya karşı değil de, tıpkı Destruclion Derby günleri gibi, gerçek rakiplerle aynı arena yı paylaşmak, eğlencenin uibne vurabilme ihtimali. Grafik ve ûptimizasyon' jonuSUfıdaki s kınlılar neyse k: buraya uğramamış, enline kodu gayet iyi çalışıyor, beklediğimiz kadar da keyitli, tab FPS sorunu Demokles'r kılıcı gibi başınızın üzerinde durmaya devam ediyor. 

Oyun fsıkkındaki duygularım o kadar karışıktı ki, yazmak için son ana kadar beklemek zorunda kaldım Evet oyun çoğu yeniden yapımda görmeyi umduğumuz o duyguya sanip, buram buram ©ski CarmageddafVu hatırlatıyor, Diğer taraftan teknik sıkıntılar buradan köye kadar, ben tamamının zaman içinde çözülebileceği gibi bir umut taşımıyorum üstelik. Oyunun her hatasını göz ardı edebilecek eski tutkunlarım ayn tutuyorum, diğer oyuncular için Carmageddon: Relncamation vakit kaybetmeye değmeyecektir. 
demede oyun modian da bu duruma katkı sağlamıyor Ben kendi adıma, serinin eski oyunlarını oynamayı tercih ederim. 

■ Kürşat Zaman 


Dördü Bir Arada! 


Oyunun steam verniyenunu satın aldığınızda, 
Carmageddon Max 
Pack, Carmageddon 2: 
Carpocaiypse Now ve 
Carmageddon TDR20Q0'e de sahip oluyorsunuz. 
Özellikle serinin ilk iki oyu¬ 


nunu denemeyenlere öneriyorum, Reincamation’da almayı umduğunuz zevki çok daha sorunsuz oyun mekanikleriyle bu ihtiyar yapımlardan alabilmeniz mümkün. 


Carmageddon: Reıncarnation 

Oyun özüne sadık kalmış 
Doğru çalışsa öğlence potansiyeli muazzam 
Devasa teknik sıkıntıları var Grafikler düşman başına 

Alternatif The Next Car Game: Wreckfest 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Kaynak 

HotS’da olduğu gibi burada da herkesi bir noktaya yöneltebilecek erzak yardımı oluyor. 
Bunlar da genelde kolay ulaşflacak yerlere konulmuyor ve bu yüzden de hızlı olan, o bölgeye bir yol oluşturmuş olan, önemi büyük olan bu erzakı kapıyor. 



Block n Load * 

Minecraft Moba ile birleşirse,., 

M OBA denilince akla gelen League of Leğende'lar. DotA'lar. Heroea of t he Storm'tar bir yana, bir de olaya Taam Portrese 2 ile karışık FPS esintisi geldi, acfcrıa da Block N Load denildi. Bu oyunun ismim uzunca bir süredir duymamıza rağmen, tam olarak neye benzeyeceğini anlamamıştık ve bu ay, nihayet aydınlandık. Olay tam da betimlendiği gibiymiş; dilersen üret, dilersen tüket, sonunda da hepsini patlat! 

Nasıl bir oyun örgüsü var hemen anlatayım. 
MOBA'lardaki gibi iki tarafta ueşer kişi oluyo- ve elbette bu beş kişi, farklı sınıfların üyeleri. 

Tabii sınıf deyince de "heaier", H warrior“ gibi Sınıflardan bahsetmiyorum, İlginç isimlere sahip karakterlerden birim tercih ederek sahip oldukları özellikleri© savaş alanına iniyorsunuz. Mesela en bas tinden Ssrge, makineli tüfek ve roketatarıyla daha çok rakiplerini öldürmek içir tasarlanmış bir karakter, Nînja karakterimiz O.P. \Juan r Shinobi ise çok hızlı hareket edip binlerini öldürmekten çok, düşman saflarına sızmakta uzman. 

Karakterimiz seçtikleri sonra da şuan pek fazla sayıda olmayan- haritalardan birinde savaşa başlıyoruz. Savaş dediğim de hemen başlamıyor, öre e uize beş dakikam, hır üs kurma imkanı sunuluyor. Her ski takım da en az bir tane olmak üzere küplere ve bir de Göre ölerek nitelen d re bileceğimiz üs merkezine sahip, Küpler yok edilmeden üsse saldırmak mümkün değil ki bunu yıllar önce Unreaî Tournament'ta gördüğümüzü hatırlıyorum. Dolayısıyla biz de üs kurulurken küp ve üssümüze öncelik tanıyıp onları korunaklı hale getiriyoruz. Burada da karşımıza Minecraft mekanikleri çıkıyor. Aynı Minecraft’ta olduğu gib burada da bloklar, patlatıp bloklardan yapılar inşa edebiliyoruz, 


Örneğin, ilk oyununuzda hemen küpünüzün etrafını duvarlarla çevirmeye başlayacaksınız içgüdüsel olarak kı bu da doğru bir yaklaş m. 
Duvarların dışında tuzakla- da kurabileceğiniz üs kurma anı bittikten sonra da savaş tüm hızıyla başlıyor; 

Rakibi yenmenin yolu, onun üssünü patlatmaktan geçiyor; fakat bunu yapmak için illa önünüzdeki oariz yolu takip etmek zorunda değilsiniz, Dilerseniz sabırla tünel kazabilir, dilerseniz üssün dışından bir köprü inşa edebilir, dilerseniz de hava saldırılarıyla düşmanı yarine çivileyip daha direkt bir saldın benimseyebilir siniz. MOBA’larda olduğu gibi burada da karakteri er i muz kolayına ölmüyor ve üsse dönülünce iyileşebiliyor ve bu da sîzi sürekli saklanmaktan çıkartıp etrafta dolanırken hr şeyler üretmeye yöneltiyor. 

Oyun bana eğlenceli geldi. Bir maçtan sonra hemen pir diğerine geçmek istedim; lakın harita sayısı çok da yeterli değil ve eğer takım arkadaşlarınız ne yaptığını bilmiyorsa ve karşı takım biraz bile iyiyse, kolayca kaybetmeniz işten oıle değil. Düşünün kı tam sağlıkta duran düşman üssünü 100'den sıfıra, sadece küreğimle yavaş yavaş saldırarak indirdim ve kimse fark etmedi. 

MOSA, Minecraft ve Team Fortress birleşimi size heyecan veriyorsa, bu oyunu denemenizi tavsiye ederim. Güzel iş çrknnış.,. 

■ Tuna Şentuna 


Block n Load 

Güzel karışım 
Dengeli sınıflar 
Az sayıda harita 
Bazı oyun mekanikleri 

ıtl Alternatif Team Fortress 2 
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GELEME 



Assassin’s Creed Chronicles: 

Farklı bir boyuttan yeni bir Assassin's Creed 



Y il 1526, yor Çin... Shao Juo, bozguna uğrayan Assassin kardeşliğini [Çın şubesi) yeniden bir araya getirmek için kollan sıvıyor, Omuzlarında ağır bir sorumluluk, sırlında da Ezio Auditçne'nrn desteği var, İnancının peşin - don koşan bir Assassin'le daha karşı karştyayız kısacası, Oyunun hîkayesi özünde bu. ama görünenin arkasında ilginç detaylar var, Misal, Ezio'nun hikayesini anlatan o 3 oyunun (AC2, ACıBrotbefhood ve ACıRevelations} arkasından Ezıo'nun kalan ömrünü konu alan Embers acil; animasyon filmini izlemişsinizdir, Hikayemizin kahramanı olan Shao Jun, işte bu filmde kendini -göstermiş, Ezio'dan nasihatler almaya gelmişti ve bir de emanet almıştı. İşte bu hikayenin başlangıç noktası tam da orası. 
ACC:Chma. aslında AC:Ünity'nir> Soason Paaş'ine dahil olan bir oyun ama Ubısûf!, oyunda bir potansiyel görmüş olsa gerek, olayı Sensen Pass'tn dışına çıkararak ayrı bir kulvardan hikayeyi devam ettirmek istemiş. 

İşin güzel tarafı, fiyatı da gayet makul tutmuş, Hatta bu oyunun devamı olacak 2 oyun daha var- sırada {ACCtRussia ve ACC: İndis.) ki ACC: Ghina’yı gördükten sonra, onları da beklemeye koyuldum ben şimdiden. 

Bir SdûscroSI oyunu deyebiliriz ACG:China için ve boyutu sçin de Ubispft'ün deyimiyle 2.5D tarifini kullanmakta yarar var. Dışarıdan sıradan bir platform oyunu gibi görünse de içende oyunu sıradışt yapan ilginç detaylar mevcut, 

He r şeyden önce, serinin oiğer büyük oyunlannda olmadığı kadar gizlilik ve taktik üzerine kurulu bir oyun ACG:China, 

Tamamı, bir Assassin olarak serinin tüm oyunlarında gizi iFik ve taktık önemliydi ama bu oyundaki fark, bu detayları kullanmadığınız zaman siz : acır bir şekilde cezalandırması Düşmanlarınızı gizlilik yoluyla öksürmediğiniz veya atlatmadığınız zaman, yanı ortama bodoslama daldığınız zaman kavgaya tutuşuyorsunuz haliyle ve alacağınız 2 darbe, ölümünüz dernek oluyor. Ayrıca, ne kadar gizli ve taktiksel oynarsanız, oyun sonunda o kadar fazla puan 


alıyorsunuz ki bu puanlar, yeni yetenekler, Silahlar vs. kazanmanız demek. 

Oyunun giziik ve taktiksel yanından bahsetmişken, biraz daha detaya girelim isterseniz. 
Herşeydeo önce, ıslık çalıp düşmanınızı yamacınıza çekebildiğiniz veya çantanızdaki çatapatları patlatarak düşmanınızın dikkatim başka yöne çekebildiğiniz fonksiyonel hare ketlerini? var, Bunların yanı sıra, duvarlardaki boşluklara, arka plandaki çalılıklara veya bambu yığınlarına, yine ön plandaki tutunabilir yer ere saklanabiliyorsunuz, Rakiplerinizin görüş açılarına yakalanmadığınız sürece sorun yok ama yakalanırsanız kavga başlıyor. Bizzat Ezio'dan öğrendiğiniz dövüş yöntemlerinizi kullanıyorsunuz burada da. Genel olamk saldırı ve savunma ağırlıklı yetenekleriniz var ama karşınızda binden fazla düşman varsa, işler gerçekten zorlaşabiliyor. 

Oyunun görsel yanı için bir nevi çizgi roman tarzı tasarlanmış diyebilirim. Glimax, bu anlamda gerçekten çok iyi iş başarmış, Ubışoft'un diğer mini oyunlarında kullanılan o sanatsal yapı, burada tam olarak yok ki zaten aynı grafik motoru kullanılmamış ama kendine has, muhteşem bir görsel yapı söz konusu. Hatta Shao Jun'ır> yürürken, koşarken, dövüşürken ve düşmanlarını gizlice keserken ortaya çıkan animasyon kalitesi gerçekten çok başarılı. 

Oyunun kusurları da yek değil. Mesela düşman çeşitliliği pek Fazla değil ve hatla düşmanlarınızın yapay zeka seviyesi oldukça sınırlı, Herkes belli bir çerçevede hareket ediyor ve karşınıza çıkabilecek sürpriz oranı çok düşük. Ortama şöyle bir göz attığınız zaman neyi nasıl yapmanz gerektiğini çabucak kestirebiliyorsunuz- Ama tabii yapımcı tarafından bakacak olursak, böyle bir oyun çin olması gerekenler olabilir bunlar. Herşey bir yana, oynanacak oyun sayısının giderek azaJdığ şu dönemde, bence alınması ve oynanması gereken bir oyun AC:China,. Deneyin, pişman olmazsınız. c Ertekln Bayındır 


Mark of Ninja 

Mark of Ninja'yı oy badıysanız direkt fark edeceksiniz, 
ACCr China yapılırken Mark of Ninja'dan epey esinlenilmiş, Hani direkt bir kopyası diyemiyorum -ki 
Mark ot Ninja daha kaliteli bir yapım- ama feyz alınan çok fazla şey var. 



Muhteşem görsel kalite, 
Assassm's Creed hikayesinin eksik parçalarını ele alması 
- Oynanış bir yerden sonra kendini tekrar edebilir. 

Alternatif Mark of Ninja 
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Verdun * 



Gerçek savaşa hoş geldiniz! 

O yun yapımcıları ikinci Dünya Savaşı’ndart ne çok ekmek yedi ama! 2GQ0'h yılların başından son çeyreğine kadar olan sürede, İkine! Dünya Savaşı oyun ar inanılmaz revaçtaydı. O yıllarda iyi kötü bal ki yüzlerce oyun piyasaya sürüldü bu türde. Gerek FPS. 
gerek strateji oyuncuları da fi imalar artık bu ışı cıvıtan a kadar bu oyunları oynadılar. Bu dönemde İkinci Dünya Savaşına dair oyunlar sürü gibi çıkmasına r ağnnen, Birinci Dünya Savaşı'na olan ilgi bir hayli az kaldı ve bu savaşla İlgili çok az sayıda oyun piyasaya girdi, zaten bu oyunlar hiçbir zaman gündeme gelmeyi başaramadı. 

Zaman geçli, 2010’ların yarısına yaklaşırken M2H ve Blackmtll isimli bay imsiz oyun yapımcıları odak bir çalışma ile Vefdun'u duyurdu. Oyun merak edilen Birinci Dünya Savaşı atmosferini önüne ortama t aşım ay t amaçlıyor. 
Birinci Dünya Savaşanın Verdun cephesini eıe alan oyunu evire çevire oynadım. Gerçek savaş ortamım multiplayer bir FPS olarak dizlere sunmaya hazırlanan yanım bakalım neler içer ıy ormuş. 

Bundan beteri Paschendale! 

Öncelikle Verdun muharebesinin Birinci Dünya 
Savaşanın en şiddetli cephelerinden bîr 1 
olduğunu ve bu cephede Alman İmparatorluğu ile Fransa'nın karş 1 karşıya geldiğim belirteyim, Oyunun tümünde savaşları bu cephede yaşıyoruz. Savaşın diğer cephelerini göreceğinizi umut etmeyin, Oynanış ise iki oyun modu üzerinden ilerliyor. Bu oyun modlan Frontlines ve fîifle Deathmatch. Frontlines moduoda savaşı ön cephelerde yaşayanlara katılıyoruz. 
A r ka arkaya birkaç cephe bulunuyor ve bu cepheleri ele geçirmeye çalışıyoruz, Ancak bu işin harsla gürele şekilde, "Elimizde silah var basalım karşı cepheyi!" demekle olmadığını ilk. 
dakikadan öğreniyorsunuz, Oyunda kafanızı cepheden çıkarıp göstermeniz bile büyük 


Sûrun. Rakip takım oyuncuları ortalıkta biraz gezinen oyuncuları istedikleri yere ulaşamadan rahatça öldürebiliyor. Zaten oyunda çok büyük bir oranda tek mermiyle ölüyor veya öldürebrl i yursun uz. Bu da iki rakibin karşılaşmasında hızlı olanın kazanacağın* gösteriyor. İkinci oyun modu Rifie Deathmatch modunda rse herkes kendi başının çaresine bakıyor. Verilen alanda önümüze ç kan he 1 düşmanı vurmaya ve en çok puanı toplamaya çalışıyoruz. 

Oyunun genelinde gizlilik çek önem bir unsur. Düşmana göründüğünüz anda ölüm riskiniz mesafe d i demeksizin oldukça yüksek. 
Ortalıkta koştururken sürekli olarak yem sipere geçmeyi düşünmeniz ve kimyasal gaz alanlarına geldiğinizde maskenizi takmanız şart. Oyun yapısı olarak Verdun, savaş atmosferini oldukça İyi hazırlamış ve savaşın gerçek zorluğunu oyuncuya göstermeyi başarmış 
Verdun, silahlarda da elbette dönemin silahlarını oyunculara sunmuş. Oyun, birinci dünya savaşında kullanılan keskin nişancı tüfekleri, muharebe tüfekleri ve az sayıda makineli tüfek barındırıyor. Ayrıca el bombaları da oyunda yer alıyor. Verdun'un ana menüsündeki müziklere aşık olsam da oyun içerisindeki başarısız sos efektlerinin ve başarısız su efektlerinin oyun zevkirıı b;raz baltaladığını tirat etmek gerek. 

Yine de Verdun fark! türde bir MMOFRS Oyunu arayanlar için oldukça :yi bir oyun. Birinci Dünya Savaş;'na ilgi duyuyorsanız ise mutlaka oyunu Steş irde n e d n rnc l i siniz. ■ Enes Özd em i r 


Verdun 

Başarılı savaş atmosferi 
Birinci Dünya Savaşı konsepti 
Oyun modu miktarı yetersiz 
Başarısız ses ve su efektleri. 

Alternatif Heroes & Generals 
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* Yapım Squad 
Dağılım Squad 
Tur Uzay Simiila$yonu 

Platform PC 

Web kerbal spacep rogram.com 


Kerbal Space Program * 

Astronotların oynadığı oyun 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zaya, bilimkurguya* uzay yolculuklarına ilgıduyu- 
^Jyorsanız, sizi bu ilgiden depar atarak kaçırtacak bir oyunla kartınızdayız 

Uzayın, masal değil, gerçek kısmıyla, yani affetmeyen fizik kurallarıyla tanışmanız* sağlayacak dan Kerbal Space Program, hayalı Kerbal dünyasındaki minik yaratıkçıklanmıza uzay yolculuğunun kapıfannı açmaya çalıştığımız bir tür simülasyon oyunu. Ancak oyun, uzay gemisi kullanma simülasyonu değil, uzay programı yönetme veya başka bir değişle uzay mühendisliği simülasyonu 

Yani, NASA'mo o minik robotları Mars'a nasıl yolladığım merak ediyorsanız, o sorunun cevabını bu oyunda bulabilirsiniz,. Tabi Mars'a bir uzay gemi&i göndermenin ne kadar zor olduğunu öğrenmeden önce, bir uzay gemisini atmosferin dışına çıkarmanın ne kadar zor olduğunu öğreneceksiniz. Tasarladığını uzay gemileri çatapatlar gibi çat pat infilak edecek, düşecek, denize çakılacak, kontrolden çıkacak, sonsuzluğa doğru bitmeyen bir yolculuğa sürüklenecek. Tüm bu sorunların önüne geçmekse sizin mühendislik yeteneklerinize bağlı olacak. 
Yari sürekli hesap kitap yaparak, doğru hesaplamalarla, doğru tasarımı yapmak zorunda katacaksınız. 

Oyundaki bu zor aşamayı geçip kendinizi uzaya çıkabilecek kadar deneyimli bir mühendis haline dönüştürebilirseniz, sıra geliyor yakın çevrenizi keşfetmeye. 
Farklı görevler için yeni uzay gemileri, hatta gezegen yörüngesine oturacak bir uzay istasyonu nışaa etmeniz gerekecek. Eğer bilimsel görevlerden sıkılırsanız, oyun için yaratılmış değişik ınodları indirip bu kez de rakiplerinizle savaşabilirsiniz. Su altından, karadan, hatta karanın altından ya da atmosfer dışından giden acayip savaş araçtan tasarlayıp düşman birliklerini bozguna uğratabilirsiniz 

Kerbal Space ProgramT modem dünyanın fazla akıl! 
çocukları için hazırlanmış d-jital Logo ofarak düşüne- 


b lirsiniz. Elbette Lego firmasının oyunla alakası yok. 
Ama uzay gemileri tasarlamak, evrenin gerçek fizik kurallarına karşı mühendislik zekanızı ortaya koymak ve tüm bunları kimsenin hayatını tehlikeye atmadan bir oyuna dönüşt örebilmek çok keyifti bir oyun ortaya çıkarmış. işin ilginç tarafı, NASA'daki sayısız mühendisin ve astronotun da Tvvitter hesaplarından sürekli Korba.1 
Space Program'da yaptıkları uzay gemileri hakkında lweet'ler atmalar». Oyun o kadar gerçekçi ki, gerçekten uzaya çıkarı astronotların bite ilgisini çekmeyi başarmış durumda. Merakına varsa tavsiye ederiz. Zaten oyun yeni piyasaya çıkmtş olmasına rağmen uzun zamandır Beta versiyonu ile yaygın olarak oynanıyordu ve küçük bâr fenomene dönüşmüştü. Bundan sonra daha da ilgi çekeceğine şüphe yok. a Cem Şanc» 



Kerbal Space Program 


O Detaylı fizik, yaratıcılığı teşvik eden tasarımlar 
O Çok zor, grafik kalitesi süper sayılmaz şimdi kabul edalım. 



ılr Alternatif Space Engineers 








































Life is Strange: Episode 2 (Out of Time' 


Blackvvell Academy'de ortalık kızışıyor! 


N erûû kalmıştık? (Böyle başlamayı seviyorum.) tifo is Strange'in ilk bölümü İçin biraz verip veriştirmiştim diye hatırlıyorum, 

Hatta bu yazıya başlamadan bone ilk yazımı tekrar açıp şöyle bir göz attım, hakikaten verip veriştirmişim. Aslında çek da üstüne gitmemişim ve umut kırıntısı bırakmışım. Neden? 
Çünkü bir arıda kesip biçecek kadar vicdansız değilim çok şükür, Evet, ilk bölümden sonra en nihayetinde ikinci bölüm, Out of Time çıkageldi ve hikayem kaldığı yârden devam elli. Bu arada, aslında bu yazıyı geçen ay okumuş olmalıydınız ama işte... Bazı şeyler planlandığı g;bi gitmiyor maalesef. 

İlk bölümde olanları şöyle bir özetleyecek Olursam... (Dikkat! Bolca spoıler içeri 1 '!) Max. 
Blackvvell Academy'ı kazanıp fotoğrafçılık kariyerini bir üst mertebeye taşıyordu. Klasik bir Amerikan koleji ortamında yen, arkadaşlar ve düşmanlar edinmişti. Öğretmeni Jefterson'a hayranlığı pır yana dursun, okulun tuvaletinde başına gülen o tuhaf olay, Max'in hikayesini bir tık dana ilginçleşti nniştı. Zaman kısa süreli geri sarmak gibi özel bir yeteneğe sahip olduğunu keşfeden Max, o gün bir usanın hayatını kurtarmıştı ki ilginç bir şekilde hayatını kurtardığı insan, çocukluk arkadaşı Chloe'nin ta kendisiydi. Rachel anında bir kız Çocuğunun sırra kadem basmasının sebebini eşelemeye başlayan Max, olayın peşini bırakmamıştı ve olaylar bu doğrultuda ilerleyerek sonunda Arcaöia Bay'in başına kısa zamanda gelecek büyük bir felaketin kapıda olduğunu gözler önüne sermişti. 

Episode 2: Out of Time, yine Blackvvell Academy'de sakin bir günle başladı ve ilk bölümden ziyade, bu sefer oyunun hikayesi beni yavaş yavaş kendine çekmeyi oaşardı Bunun önemli sebepleri de Vardı tabir ki. Misal ilk bolümde daha yem keşfettiğim zamanı geri sarma yeteneğinin hikayenin içine daha değişik yollardan serpiştir ildiğin, gördüm. Yani bu sefer sadece seçimlerimi etkilemiyordu bu olay, eğlenceli taraf' da ortay a çıkmıştı, Chloe 


ile daha bir samimi olduk, eski günlerdeki gibi [Hemen de havaya girerim) kı Rachel' n aslında Chloe'nin kankası olduğunu daha önceden öğrenmiştik. Tabii en yakın arkadaşımıza özel yeteneğimizden bahsetmemek olmazdı ve Chloe kanıl istiyordu. Ona bunu kanıtlamak, benim için epey eğlenceli oldu, itiraf etmeliyim. Aslında genel of arak Chloe ile vakit geçirmek sandığımdan daha eğlenceli çıktı. Chloe.., Seviyor muyum ne? 

Cnioe ile birlikte hikaye yavaş yavaş lerlerken ilk bölüm de dahi, yaptığım seçimlerin hikayenin gidişatında yol açtığı dönüm noktaianna şahit oldum. Bu da beni epey olayın içine çekte. Verdiğim kararlar, zamanı garı s aracı İsem hile bir yerden sonra geri dönüşü olmayan durumlara yol açıyordu. 
Hatta öyle bir zincire kurban gittim k , belki de L fe is Strange maceramın en acıklı ve olmaması gereken sahnelerinden birine tanık oldum. Hikayemi sürekli gizli tutmamın, Chloe 1 den başka kimseyle paylaşmamamın bir sonucuydu bu ve çok acıklıydı. Hatta öyle bir hal aldı ki bölümün sonunda bütün sırlarım patır kütür ortaya çıktı. Ağır bir spoiler yermek istemiyorum ama şu anda hikayedeki karakterlerden dirisi yok öldü Halta bu karakterin Rachei'ın kaybolmasıyla uzak veya yakından bir ilişkisi olabileceğini düşünüyorum ki Max de benimle aynı fikirde. Neyse diyorum artık, olan oidu. 

Yani hikaye yine keskin bir noktada kesildi ve üçüncü bö umun yolunu gözlüyorum alık. 
Olaylar hiç beklemediğim şekilde enteresan bir hat atmaya başladı kı bende ilk izlenimi Kötü olan Life is Strange macerası, artık daha bir ilgi çekici. Hala hîkayeye başlamak tçın kararsızsanız, bence şu anda başlamanın tam zamanı. Geriye kaldı 3 bölüm ve neler olacak, olabilir, olayın sonu nereye bağlanır, hiçbir fikrim yok. Bu da Life is Strange'i epey merak edilir bir kıvama getiriyor Üçüncü bölümde ban yine buralarda olurum, beklemede kalın Eftekin Bayındır 



^ Chloe... Hastasıyım. 


Life is Strange: Episode 2 (Out of Time) 

O Giderek ilginçleşen hikaye. 

O Hikayenin an sağlam karakteri, 

Chloe, 

O Seçimler, olayların akışını artık değiştiriyor, 

© Bolüm kısa, tadı damakta kalıyor. 



ı(| Alternatif Game of Thnones 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İNCELEME 


fi Yapım Acid Ne rve 

Dağılım Devofver Digital 
Tür Aksiyon 
Platform PG 
Web acidnierve.com 




Tek Stkımlık Can 

Titan Souls zor, gerçekten çok. zor. Titanlarla olan savaşlarda tek yanlış halada ölüyoruz. 
Ham can puanı, zch vs. 
gibi herhangi bîr şey yok. 
Ayrıca taktikler bazen çok zorlayıcı olabiliyor 
O yüzden internetten video izi ermeden kaç 
Titan geçeğinizin önemi büyük. Ha, tek seferde 
Ölmek o kadar can sıkıcı kı eminim fo birçoğunuz isyan edecektir. 




İşte etraf böyte sevgIB okurtar, Alevler latan,., 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Titan Souls * 


Sinirlerinizi iki boyutlu bir ortamda denemek ister misiniz? 


G ünümüzde zor oyun kavramı bir baytı değişti. 

Zorluk aıl'k bir hayli göreceli ve her farkı tür, zorluk seviyesini farklı k tefeleri hesaplayarak beliriyor, Günümüzde tek "save 11 dosyas ile ilerlenen türde oyun bulmak zor, zaten gene; geçer oyuncular bu duruma pek s:cak bakmıyor Fakat ille de 
zor oyun isteyenler çin günümüzde Dark Souls 2 
gibi bir yap m bulunuyor. Onun zorluk konusunda şanını duymayan yoktur ama oyun yapısını çok daha basit mekaniklere indirgeyerek, en az Dark Souls 2 kadar zor olmayı başaran çok az oyun var, İsmindeki benzerliğin sadece bir tesadüf olduğunu hiç zannetmediğim Titan Souis. oyun severleri iki boyuttu bîr dünya içerisine sürüklüyor ve ilerlemesi gerçekten rzdırapgibi bir oyunun buz gibi soğuk kollan ile karşılıyor. 

Koca koca düşmanlar 

Titan Souls. tik barak Ludum Dara 28 kapsamında geliştirilmiş bir yapım, 2002 yılından beri aktif otan bu güzide etkinlik, bu güne kadar birbirinden farklı oyun yapımına ön ayak olmayı başardı Nitekim sonunda Aciö Norve isimli indie firma tarafından tamamına aran oyun, daha önce karşılaşmadığımız b r mekanik ile çıkıyo r kaışımıza. Karakterimizin adı sanı yok, yani o sadece bir “karakter. Tek amacıysa karşısına çıkan düşmanlan bir bir yok ederek hiç olmadığı kadar güçlü b r hata gelmek. 
Dedığ m gibi, oyun 2 boyutlu, kuşbakışı ve İzometrik bakış açılarının karışım şeklinde karşımıza çıteyor, Öyle nahılrnaz grafikler beklemeyin; hatta grafiklerin "şirinden" ileriye gtmeyeceğ nl de öeîirlmek İsterim. 

Eğer grafik konusunda bir sorununuz yoksa, o zaman oyunun detaylarına geçebiliriz. Kontrol ettiğimiz karakterimizin iki adei ana özeliği bulu nuyor. Bunlardan îlki. elinde bulunan ok, Saldın tuşuna basık tuttuğumuz süre kadar atış gücü adan okumuzun esas özelliği, aynı tuşa b<r daha 


baslığımızda düştüğü yerden geriye doğnj gelmesi ve bu esnada da karşısına çıkan düşmanlara zarar verebilmesi. Zaten bir noktada oku fırlatma ve geri alına mekaniği, Titan Souls'un temelini oluşturuyor, Karakterimizin kinci özel iğiyse tekte atabilmesi, Karşımıza çıkan düşmanlardan kaçmak için üst üste takta atmak, oyunun kaçınılmaz özel likterinden. Pek; kime ok atıyoruz, kimden kaçıyoruz? Titan Souls'a smini veren vo Titan 0 ‘arak İsimlendirilen devlerden I 

Oyun boyunca tek karşımıza çıkan düşman birim Titanlar. Bir anlamda her seferinde farklı bir boss kesmeye çalışıyoruz. Her Titan 1 m kendisine özel b:r arazisi ve laktiği bulunuyor. İlk olarak Titan'ın zayıf noktasını b ı mamız gerekiyor. Akaidindeyse içerisinde bulunduğumuz bölgede kendisinden ne Şekilde kaçabileceğimizi anlamamız şart, Bu iki maddeden sonra sıra düzgün hedef almaya gelryor. Kimi Titanlar doğru yere yap lan tok atışla yok olduktan gibi, kimilerinin zayıf noktalarına ulaşmak için birbirini takip eden birçok atış yapmamız gerekiyor. Oyunun gene; haritasında hiçbir düşman bulunmaması brazctk can akıcı ama farklı Titanlara ulaşmak için, yol üzer nde farklı bulmacalar çözmeye çalışmak bu durumu bir nebze de otsa kabul edilebilir hale getiriyor. Yine de haritaların fazla boş olduğuna değinmeden edemeyeceğim. 

Günün sonunda birazcık /onanmak, b ra/c k taktık yapmak ve tüm bunların düşük bir bilgisayar Sistemiyle deneyim etmek istiyorsanız. Titan Souls gerçç;4e n ''■ır ka b r seç n m Ertuğrut Süngü 


Titan Soufs 


Farklı oyun mekanikleri 
Bol taktik 
Zorlayan Titanlar 
Haritanın boş olması 

Alternatif La-Mu lana 

















































































Yapsın $t i Hali ve Studıos 
Cağıtın ı Viva Media 
Tür Macera, Aksiyon 
Platform PC, Mac, Unun: 
Web sonofnor.com 


Son of Nor 

Kumların efendisi olun! 


S osyal fon lama projeleri son yıllarda oyunlar için atılan en güzel adımlar¬ dan biri. Bu proıeler, elinde bütçe cima yan bağımsız yapımcıların fikirlerini hayata geçirebilmeleri için oldukça iyi bir fırsat sağdıyor. Tab;i yapımcıların da oyunlarını oyunculara iyi hır şekilde tanıtabilmesi ve bunun bir sonucu olarak hedeflenen miktarda bağışa ulaşabilmesi gerekiyor Son of No' da bu sosyal tonlama projelerinden birisi, Geçtiğimiz sene Kı eksim ter ile bu işe girişen Stillaiive Ştudtos, Son ol Nor için 2200'u aşkın bağışçıdan 160.000 dolan aşkın bağış topladı ve istediği Takarm elde etmeyi başardı. 
Oyunun dünyasında iki farklı ırk bulunuyor: İnsanlar ve Sarahul ırkı. Senaryoya göre Nor simli tanrı “insan ırkını, Lur isimi; tanrı ise kertenkelem sİ ve Skyrım'deki Aragonyalılara benze yen "Saralım" ırkını yaratmış. Bu İki ırk, öncesinde no bîrbîrleriyle savaşmışlar, ne de birbirlerine karşı h r sevgi beslemişler, Daha sonra Sarahul ırkı, büyü yapmayı öğrenerek bu gücü insanları köle etmek için kullanmaya başlamış. Sonrasında İnsanlar da büyünün gizemlerini keşfetmiş ve kendilerini Sarahul ırkının boyunduruğundan kurtarmışlar. Aralarında çıkan büyük savaş sonuç unca, Sarahul ırkı galip gelmiş ve insan ırkı neredeyse yok Olacakken, ilk koz kendini gösteren antik bir ırk (Horastes), insan ırkını kurtarır ve büyük bir çölde onlara yeni bir ev ver i Hikayemiz de işte bu noktada başlıyor, Sarahul ırkı ile İnsan ırkının savaşı hala devam ediyor ve biz de bu savaşta rol oynuyoruz. 

Oyuna başlarken fark'ı geçmişlere sahip birkaç karakterden birini seçiyoruz, Karakterleri özelleştirme seçenekleri oldukça kısıt! tasarlanmış. Bir karakter oluşturduktan sonra maceraya başlıyoruz Oyunun genelinde Sarahul ırkının 


planlarım bozmak çin hareket ediyo ruz. Antik tapınaklara giriyor, buradaki bulmacaları çözmeye çalışıyoruz. Evet, Son of Nor'un pek çok bölümünde bulmaca çözüyor ve platform öğeleriyle beslenmiş alanları aşmaya çalışıyoruz. 
Ancak oyun yapısı ne yazık kı çeşitlilik içermiyor, Aynı tip bulmacaları çözüyor, benzer platformları aşmaya çalışıyoruz, Oynanış zenginliğini kısıtlayan en önemli durum, savsarken genelde ayn tip düşmanların gelmesi ve bizim de ayn tip saldırıları kullanıyor oluşumuz. 
Karakterimiz n saldırıların n büyük çoğunluğu Tolekmcsis gücünü kullanarak gerçekleşiyor Etraftaki eşyaları [Bunlar genelde kaya, odun, fıçı gıbE eşyalar Oluyor.) Telekinesis gücümüzle hareke s etnrip düşmana f çatabiliyoruz. Tele kiri cs ıs gücümüzü doğa kontrol yeteneklerimiz" e harmanlayabiliyoruz. Yan bir kaya parçasını havalandırdıktan sonra onu ateşle kaplayarak düşmana fırlatabiliyor ve daha fazla hasar almasın sağlayabiliyoruz. Ancak oyundaki savaşların hepsinin bu şekilde geçmesr bir süre sonra sıkıcı hale geliyor. 
Grafikler zamanın çok gerisinde. Çok büyük bir proje olmadığı İçin bunu geçtim; ancak çan sıkıcı diğer bir konu da bazı grafiksel hataların olması, Sanki oyun hala bitmemiş hissi veren bu hataların bir an önce düzeltilmem şart. 
Bunu yanında bazen nesneler arası na sıkışmak da oyun zevkini oldukça baltalıyor. Ayrıca multiplayer bölümünde oyuncu olmaması oyunun gereksiz olan bu modunu gözler önüne seriyor. 
Son ot Nor, senaryo takibi bakımından başarısız, teknik hatalara sahip, beni hiç de heyecanlandırmayan bir macera oyunu oldu. Aslında fikir güzel; ancak uygulamada belki de imkanlar biraz yetersiz kalmış, ■ En es Özdemir 



Son of Nor 

Doğayı kontrol yetenekleri güzel Tekdüze oynanış 

£ Senaryo ilerisini merak ettirmiyor Grafikler vasat bile değil 
Teknik hatalar 

Alternatif The Legerıd of Korta 
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İn Verbis Virtus * 


Büyü yapacağım diye bağırmaya mı başladık ne? 
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K im büyü yapmak istemez kf? Mele de sözlerini bir yere yazıp, birkaç seter büyüyü yaptıktan sonra unutup, yeniden okuyup büyüyü yapmak gibisi otamaz, Üstelik bunları; kendiniz, sesli bir şekilde yaparsanız tadından yenmez. 

İn Verbis Virtus, oyundaki tanrıların dili otan "Maha’ki 1 ' dilinde büyü yapabilmenize olanak sağlıyor. Oyun size büyünün telaffuzunu dinletiyor, siz de daha sonra o telaffuza uygun otarak büyülerinizi yapmaya başlıyorsunuz. Sonra bir bakmışsınız kı evin bir odasında, "Obt Kahrıu 1 ' [Telekinezi yapmayı sağlayan büyü.) diye bağıran bir tıp oluvermişsiniz. Tabii unutmadan ekleyeyim, oyunu oynayabilmeniz için hali hazırda çatışır bir mikrofonunuzun olması gerekiyor kı oyun sesinizi duysun ve ona göre büyü yapabilsin. Ses tanıma sisteminin, sesli komut sisteminin kesinlikle başarılı olması gerekiyor. Dürüst olayım, ilk önce bir korktum. Karşımda “Siri" gibi beni yanlış anlayabilecek bir oyun bulmak istemedim. Hatta oyunu incelerken herkesin korkusu da aynı idi; Doğru anlamama olasılığı... Oyunu anında mahvedebildi. Ama o kadar başarılı bir sistemle karşılaştım ki insan gerçekten hayret ediyor. 

Oyunun en bomba kısmı, sesli komuta sahip olması elbette ama bu kadarla bitmiyor. Oyun genel olarak "güzel tasarlanmış bir bulmaca 71 diyebiliriz. Fantastik bir dünyada yolunuzu bulmaya çalışıyorsunuz. En başlarda basit olan bulmacalar [Doğru sıra ile çalıştır, bir şeyler olsun.) daha sonra çok daha zorlu hale geliyor ve gizlenmiş bazı antik eserleri bularak bu bulmacaları aktif hale getirebiliyorsunuz, Çevrenin tasarrmı da karanlık ve gizemli olarak yaratılmış genel olarak. Parlak odalar, taştar ve hatta yaratıklar da bu karanlık ve 


gizemli ortama çok leziz bir tat katmış. 

Oyunun grafikleri ise çok üst seviye değil ama kesinlikle kötü de değil. Hatta oyunun en başlan size mod eklenmemiş, sade bir halde olan Skyrim'in ilk çıktığı zamanki görüntülerini anımsatacaktır. Karanlık ortam, büyülerin yarattığı efektler gayet başarılı. Hatta benim en çok hoşuma giden kısımlar, ortamın karanlığı ve seslerin harmanıyla oluşan gizemli hava. Bir oyunda, hele de böyle fantastik yapılı bir oyunda, içerisinde bulmacalar da içeren gizemli bir atmosfer yaratmak çok önemli diye düşünüyorum, İn Verbis Vırt us bunu başarıyor. Yine de -başta dediğim gibi- üst düzey bir grafik kalitesi beklemeyin. 
Bunu neyle karşılaştıracağınız önemli. Ben başarılı buldum. 

Yapımcı firma pek duyulmuş bir firma değil, İtalyan kökenli olan Indomitus Games'in adını duyuracak olan ve en başarılı işleri de muhtemelen bu oyun. İndie oyunlar kesinlikle son dönemde güçleniyor. Muhteşem fikirler ve denemeler gerçekleştirilmekte, in Verbis Virtus başarılı olursa eğer, büyük firmalar da bu sesli komut sistemini kullanmaya başlayabilir. Böyle çe Olay sadece Kinect teknolojisinin elinde kalmaz. 
Bu sistemi satsınlar Bethesda'ya, "Fus-ro-dah!" 
diye inler her yer! ■ 


İn Verbis Virtus 

Q Kendi sesimiz ite büyü yapabilmek 

0 Oyuncuyu zorlamayan oynanış 
Hikayenin güçsüzlüğü 
Kavga-Dövüş mekanikleri 

i İl Alternatif Son of Nor 
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Yapım Modulaatro Garnes 
Dağılım Modulaatio Garnes 
Tür Aksiyon platform PC, MAC, Unu* 
VVeb rumingwitfirifles.com/wp 


Running With Rifles 

Yine küçük yeşil askerler 



oğuk savaş'ın ‘inceldiği yerden kopsun" dönemlerinde doğmuş, her turlu değişen akımın tam ortasında büyümüş biz seksenler nesli için küçük, yeş I renkteki plastik askerlerin yeri ziyadesiyle ayrıdır arkadaşlar. Bazı çocukluk arkadaşları hatırlandığında* akla ilk olarak o arkadaşlarla askerleri dizerek yapılan 'çakma' masaüstü oyunları gelecek kadar ayrıdır nem de. Ge: gele 1 im o plastik yeşil askerlerle bütün anılarımız güzel huzurlu akşam üstlerinden ve keyifli vakitlerden ibaret değil, 

901 arın ortasında bilgisayar ve konsollarımızı 
adeta The Sima türevleri gibi işgal ederi A.rmy Men serisi, “R r oyun daha ne kadar kötü olabilir?" veya ‘Bir serinin suyu ne kadar çıkarılabilir?" sorularınım I mitlerini o kadar zorlamıştı ki, bu iğrenç serinm her oyununu alıp, hipnotize Otmuş haneler'lor gibi çılgınca oynayan bendenizin akı* başına geldiği andan itibaren bu kütümün tamamen kopmasına yol açtı. Evinde çok ciddi bir maket koleksiyonu bulunan ben, o Anmy Men oyunlarının başında geçirdiğim uzun vakitlerin pişmanlığından olsa gerek, bugüne kadar bir tane bile asker diorama'sı almadım, boyamadım, killerin- içinden çıkanlara da degajı vurdum gitti ufka doğru, eksik olsun Running wîth Rifles, bu sayfanın yazarının usun süredir kaçlığı alışkanlıklarıyla imtihanı ön anlamda; çünkü karşımızda Army Men oyunlarının yapmaya çalışırken komik duruma düştüğü her şeyi gayet güzelce yapabilmiş bir oyun var. 
Runn ng wilh Rifles lam anlamıyla izometrik bir Sattlefield T 942! 

Bu küçük indis aksiyon oyunu, boyuna poşuna bakmadan çoğu oyunda kurabildiğimizden 



fazla çeşit! I kte stratejiler yapmamıza izin veriyor. Bir ismi ve rütbesi o r an -kİ bu rütbe kullanabileceği silahlar konusunda limitini belirliyor- askerimiz, herhangi bir kasık anine oyunda bulabileceğimiz, aslında yemlik vaat etmeyen, lâkin müthiş eğlenceli oyun modlannda arkadaşlarıyla beraber haritadaki stratejik noktaları ele geçirmeye çatışıyor, Bunu yapar • kan rrullpisyfr oynamanızda fayda var zira iletişinim oyunda kurabileceğiniz stratejilerdeki rolü çok fazla. Üsse bodoslama ön kapıdan dalıp PKM ateşiyle kıymaya donmak yerine arkadan dolaşabilir, dikkati kanallara çekip el bombası ve i AW saldırılar: ile düşman n direncini zayıflatabilirsiniz. Oyunda ölü rakipleriniz den ve takım arkadaşların zdan na yere eşyalar düşüyor olsa da silah çeşitliliği epey az. Ayrıca, oyunca araçlar kullanabiliyorsunuz; fakal bunlar da çenen ke düşman ateşi altında daha çabuk ölmenize yol açıyor ve açıkçası oldukça verimsizle* 

Önemli nokta, oyun sizi beti bir plana sadık kalma konusunda zorlamıyor, haritalar açık tasarlanmış ve bu epeyce büyük 11 naritanın her birinde sonuca nasıl ulaşacağınız size kalmış. 
Askerimizin de öyle veya böyle bir kas gücü var vc sırtında 20 kîloiuk hafif makineli tüfeği, elinde de 5 kiloluk Mi6yı tutarken "Bu yükün altında -yi nişan alamıyorum!" diyo sizi uyarmayı da ihmal etmiyor. 

Oyun keyifli arkadaşlar, fiyatı da oldukça uygun ve eğer küçük yeşil askerleri. M.A.S.H dizisini, Battlefield 1942'yı ve mdie grafitleri b rbirine karıştıran, eğlenceli bir shooter arıyorsanız tam ; 70 göre. ■ Kürşat Zaman 




Yahya Çavuş! 

Oyunda ilerlemenin en önemli şartı bu: 
Mmlaka yüksek bir yere tüneyin ve bu sırada elinizde dürbün! i j değil. 

PKM veya M249 hafif makineli tüfek olsun. Size umul s uzca yaklaşmaya çalışan rakiplerinizi doğradıkça bana teşekkür edecek siniz;) 


Running With Rifles 

Yahu çok eğlenceli 
Strateji çeşitliği 
Silah çeşitliliği zayıf 
Singte player yavan katıyor 

Alternatif Hotline Mıamr 2: Wrong Number 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Yapım Crazy Monkey Studios, C la ey s Brothers ' ' 

Dağılım Crazy Monkey Studios ^ 
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Guns, Göre & Cannoli * 

Gangsterler ve zombiler arasında geçen çekişmeli bir savaş... 


Ş imdi, gangster ve zombiyl aynı cümle de görünce bira? garip geldi değ;i mi? 
Guns, Göre & Cannoli de kesinlikle garip bir oyun. Hızlı aksiyon türü elan Guns, Göre & Cannoli'de önümüze çıkan her şeye ateş edip, zorn bileri patlatıp yerle bir edeceğiz; fakat mafya ve gangsterle dolu bir şehirde bu eek kof ay olmayacak, Zombiler dışında diğer çeteler ve askerlerle de savaşmak zorunda kalacağız, 

Guns. Göre & Cannoli. 1925'terin Amerika'sındaki "Prohibition E ra" yani "Yasaklanma Donemi" denilen zamanda geçiyor Bu dönemde kiliselerin de desteğiyle Amerika'da içki yasaklanıyor Kötü özel İlklerinin yanında bu dönemde pek çok iyi şey de olmuştur. Oyunda The Roaring TVventies'den eşinûler görmek de mümkün. 
Yine bu dönemde otomobiller telefonlar, hareketi i resimler gsbi büyük y erillikler olmuştur, En önemlisi ise jazz müziğin revaçta olduğu dönemlerdir, Guns, Göre S. Cannol, bu öğeleri mükemmel oır şekilde yansıtan bir oyun 

Kayıp arkadaşının izini süren Cannoli. bu süreçte şehre birden yayılan zombi salgınına cevaplar bulacak. Oyuna ilk başta tek k=şi olarak başlarken daha sonraları dört kişiye kadar ekibimiz çoğalacak, Cannoli 1 'nin diğer arkadaşlarıysa Pauîıe ve Franklıe. 
Cannoli nin sağ kolu olan PauHe, genelde görevlerde ona eşlik eder ve pek de konuşkan bir karakter değildir. Frankı e -se başını sürekl belaya sokan acemi bir gangsterdir. 
Kendisi diğer kiralık katiller gibi o masa da ekibi, özel yeteneklerinden dolayı onu tolere etmektedir. 

Oyuna başlamadan önce zorluk seviyesini seçebiliyoruz. Easy’den ImpossibJe'a kadar gidiyor zorluk seviyesi, (Impossıble'ı düşünmek bile istemiyorum açıkçası.) 
Thugtovvn'da gangster karakterimiz Vmnie Cannoli ile oyuna başlıyoruz, Elimizde tabancam z, ayakkabılar ve şapka, tam bir 


gangsteriz? Arkadaşımızı bulabilmek için binlerce zombiyle yüzleşmemiz gerekiyor. Oyunda ilerledikçe zombiler gelmeye başlıyor ve bunları tabanca ile bir kerede öidürebiliyoruz, E bu mudur yani? Neyse, devam ediyoruz. Sonra farkediyoruz kı zomb-ier birbirinin aynı değil, hepsinin farklı özellikleri var, Oyun ilerledikçe sıkıntı da artıyor tabii ki Başlardaki havamız sönüyor, tabancamız da artık sönük, kalıyor ve her köşeden akın akın zombiler geliyor. Neyse ki silahlarımız da artıyor ve güçleniyor. 
Tabancanın yanma shotgum bazuka ve alev püskürten silahlar ekleniyor. Ayrıca mototof ve bomba da kutlanabiliyoruz. 
Bomba, kalabalık zombiler için gerçekten iyi bir seçim. Etraftaki eşyaları ve arabaları da patlatabiliyoruz, 

Zo m Dilem gelecek olursak, inanılmaz bir çeşitlilik var, Kimisi silah bile kullanırken, kimisi balta Irlatıyor ya ela etrafa zehirli bir gaz satıyor. Bir iane zombi var ki aman öldürürken dikkat! Lef t 4 Dead'deki Boonner misali, yaratığı öldürünce ekranınıza kan Sıçrıyor ve patlayınca size de hasar veriyor. 
Yanı uzakta olmak en iyisi.,. Bölümlerin sonunda pek de kolay olmayan bos s fight'iars da bulunuyor, 

Oyunun seslendirmeleri ve müzikleri gerçekten başarılı. Özellikle müzikler 1920'lerin Amerika'sını güzel bir şekilde yansıtmış, Ayrıca, al çizimi 2D grafikler de hoş görünüyor. Etraf gerçekten detaylı olarak düşünülmüş, 192Ö'lerdeki arabaları mobilyaları ve klüpler: görmek mümkün. 
Silahtarın ve zombilerin çeşitliliği çok iyi düşünülmüş; fakat bu özelliklerin yanı sıra, belli bir süreden sonra sank oyun kendini tekrar ediyormuş izlen f m i veriyor ve 3 saat gibi bir sürede de oyunu bitirmek mümkün. 
Oyunun zamanı değil de aldığınız zevk önemliyse, □enemenizi tavsiye ederim. Beş zamanlar için birebir, eğlenceli bîr oyun, Simav Ersozlii 



Guns, Göre & Cannoli 

Zombi ve silah çeşitliliği 
Müzik ve 20 el çizimi grafikler 
Oyun süresinin kısalığı 
Kendini tekrar etmesi 

Alternatif Metal Stug 3 


LEVEL 93 









































Yapını Bossa Studios 
Dağıtım Bossa Studios 
Tur Aksiyon 

Platform PC 

Vv'eb iambroad@ame.com 


! 

1 

5 

, 

fi “ i 


am Bread * 
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Cali of Dough-ty 

en hala Surgeon Simulator ile çatışırken. Bossa 

Studios yeni oyunu t am Bread'i çıkardı. Monitör başında sinir krizleri geçirmeye devam, haydi bakalım (Harbiden yahu! Ben mi çok sabırsızım kn. anlamadım gitti.) Adından da rahatlıkta anlayabileceğiniz gibi t am Bread'de, bir ekmek diliminin kontrollerini elimize alıyoruz. Kulağa sıkıcı mı geliyor? Tabii ki, altı üstü bir ekmek dilimi île neler yapılabilir ki, değil mi? 

Yok öyle bir şey arkadaşlar 

Oyuna ilk başladığımda, tutunduğum duvardan tezgaha atlamaya çatışırken fark ettiğim, televizyonun üzerine bowling lopu devirirken fazlasıyla emin ol doğum, hatta roketle evin içinde uçarken tamamen tatmin olmuş bir şekilde anladığım bir şey bu. Uzaya çıkmaktan bahsetmiyorum bile. Oyunda Story Mode, Free Boam, Rampage, Bagel Race P Cheese Hunt, Zero G olmak üzere altı tane oyun nrıodu bulunuyor, Bir de Bossa Studios 1 un Star Wars günü için çıkardığı: Starch Wars ■ A Ne w Loaf (Evet, kesinlikle düşündüğünüz şey.) adında bir bölüm var. Ancak bu bölümü hikaye modunda pazartesi gününü bitirmeden açamıyoruz, aynı şey (diğer oyun moüian için de geçerli. 

Oyundaki amacımız, ana karakterimiz olan bîr dilim ekmeği sağ salim, temiz ve yenilebilir bir şekilde kızartmak. Oynadığımız her bölüm evin farkla bir odasında geçiyor. Garaj ya da banyo gibi yerlerde ekmek kızartma makinesi buldurmadığımızdan (En azından ben bulundurmuyorum.) her seferinde farklı bir yol bulmamız gerekiyor. Televizyonun üzerine bovvling topu yuvarlamak, yanan televizyonun üzerinde ekmek kızartmak.,. Peki bunları nasıl yapacağız? Bir ekmekten beklemediğiniz her şey, yani tırmanmak, tutmak, atmak, sürüklemek ve benzen hareketler ile oldukça sinir bozucu kontroller. 
Yapımcının da dediği gibi, oyun koluyla oynamak 


daha rahat ve kof ay tabii bilgisayar klavyesine kıyasla. Şöyle açıklayayım: Surgeon Simulator'ın kontrollerini düşünün. Şimdi bunları bir tost ekmeğinin üzerine monte edin, Şimdi de o kont rolleri oyun koluna aktarın. Aha, aynen öyle bir durum var ortada. 1234 tuşları ve fareyi kullanarak hareket ediyor, GWER tuşları ile de ekmeğin köşelerini nesnelere sabilleyebiliyoruz. Ancak belirli bir tutunma süresi var ve bu süre dolduğu an tutunduğumuz yeri bırakıyoruz. Bu sebepten dolayr bir yerlere tırmanırken hızlı ve dikkatli olmamız gerekiyor. Her bölümün başında, oyunun geçtiği evin sahibi olan Bay MurtorVın terapistiyle olan seansının raporunu görüyoruz. Yerde fazla kalırsak veya kirli zeminlere basacak olursak, sol üstte bulunan yenilebilirlik barımız gittikçe azalıyor, sıfırlandığındaysa oyunu kaybediyor ve bölüme yeniden başlıyoruz. Sıfırlanacak kadar azalmadığı takdirde ise bölümün sonunda aldığımız puanı düşürüyor. 

Sonuç olarak fl am Bread, bazı hatalar ve bug’lar içeriyor olsa bile hala güncellenmekte ve yenilikler eklenmekte olan bir oyun. Müzikleri ve seslendirmeleri ise oldukça başarılı. Sabırlı bir insansanız ve kontrollerine çabuk uyum sağlarsanız oldukça eğlenebilirsiniz, Ancak yine de geçemediğiniz bir kısım olursa, ekran başında köpürmek yerine kalkıp bir dolaşıp, hava alıp oyunun başına öyle oturun. Bir hayli verimli bir tercih olacaktır bence. Ilgın Ersoy 


I am Bread 

Ekmek olmak 
Yaşasın özgürlük 
Ufak tefek hatalar 
Kontroller biraz zor 

Alternatif Surgeon Simulator 
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Please Don’t Touch Anythıng * 


Kurallar bozulmak içindir... 

minim hayatımızda bi r kez de olsa anne- 

_ mizden veya bir başkasından ‘Aman hiçbir 

şeye dokunma!", "Sakır ona el süreyim deme!" 
gibi cümleleri duymuşuzdur, Bu bize biç engel oldu mu? Tabii ki hayır! Hatta daha da ceztiedici olmuş ve büyük ihtimalle kırıp döküp üstüne azar işitmişizdlr. Oyunu ilk gördüğümde de aklıma gelen bu olmuştu. Düşünsenize» ■orada kıpkırmızı kocaman bir düğme var ve biri ona basma diyor. 

Please Don't Touch Anythıng, ilginç ve beklenilenden tesa süren bir bulmaca oyunu Oyunun aslında çok temel bir yapısı var. Bir arkadaşınızın evindesiniz ve arkadaşınız tuvalete gidip geleceğini, bu esnada da odanın ortasındaki konsola göz kulak olmanızı söylüyor. Tab i giderken “Lütfen hiçbsr şeye dokunma!" demeyi de ihmal etmiyor, Konsolun üzerinde küçük yeşil bîr ekran, talimatların bulunduğu bir poster ve büyük kırmızı bı r düğmeden başka bir şey göremiyoruz, 

İık olarak düğmeye basmakla işe koyuluyoruz. Düğmeye bastıktan sonra da karşımıza bir anahtar çıkıyor. Bundan sonrası aslında tamamen sizin kararınıza kalmış. Anahtarı mı çevireceksiniz yoksa yeniden düğmeye mi basacaksınız... Oyun bu temelde çalışıyor. 
Bastığınız düğmeler birbirinden farklı düğmeler, tuşlar, anahtarlar açıyor ve bunlardan çeşitli kombinasyonlar oluşturup b r sonuca vanyor&unuz, Veya yaramayıp, dünyanın sonunu getirmiş oluyorsunuz! Oyunu her seferinde “Reset" tuşuyla yeniden başlatabiliyorsunuz. 
Oyunun amacı basit: Tüm sonları bulup oyunu tamamlamak, Her bulduğunuz son için bir poster çıkıyor ve konsolun üzerine ekleniyor. 
Toplam 16 tane son var. Bazılarını bulması çok. 
kolay, bazıları ise oldukça zor ve karmaşık, Rastgele sonlar çıktığı için genelde bir sonraki sonu bulmak yerine karışık sırada sonîar buluyorsunuz. 


Çözümler karmaşık olduğundan defalarca farklı tuşıar deneyip çok farktı caşka tuşlara ulaş ılabü iyon Burada dikkat edilmesi gereken nokta ize not almak. Evet, rastgele bir sayıyı girdiniz ve tuttu, Bu durumda bu sayıyı br yere not etmenizi öneririm; çünkü bir sonraki sonuç için en baştan başlamanız gerekecek ve büyük olasılıkla sayıyı unutmuş olacaksınız. Onlarca farklı kombinasyon deneyip hiç bir şey bulamayınca çıldırarak hor tuşa basıp “Aaa ddul da Giyebiliyor insan. 

Please DerVl Touch Arrything oldukça düşük çözünürlüklü ve pıkselll grafiklere sahip. 

Basit ama işlevsel olduğu söylenebilir. Ayrıca müzikleri de zekice ve etkileyici, B;r sona ulaşırken kendinizi dünyayı kuıtanyormuş hissine kapılmış bulabilirsiniz Hanı hep filmlerde gördüğümüz, mavi kabloyu mu kırmızı kabloyu mu kesmeyiyim heyecanım verecek cinsten. 

Oyunun ilgi çekici yanlarından biri de popüler kültüre bazı dokunuşlar yapması, Örneğin, Spa.ce Invaders ve llluminati işaretinin görünmesi gibi. Oyun çok uzun sürmese do eğlencel olduğunu söyleyebildim. Sonların mükemmel olduğu söylenemez ama size bulmacayı çözmüş olmak zaten yeterince iyi hissettiriyor. Sonuçta o düğmeye basmamamız gerekiyordu ama yaptık, Merak kediyi öldürse de sanırım devam edip sonucu görmek, hiç başlamayıp pişman olmaktan ieğil m ■ Burçin Yılmaz 


Please Don’t Touch Anything 

Eğlenceli 
Müzikler başarılı 
Zorlu bulmacalar var 
Kısa 

Alternatif Papers, Please 
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Yapım FourOuarters 

Dağıtım BulkyPix, Plug İn Digital 

Tur Puzzl$ 


Platform PC 

f 

Web $tor«,st$ampowered,com/ 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app/354240 
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Yapım RealmForge Studios 
Dağıtım Kalypso Media 
Tür Strateji 

Web dungeons-game,Gom 

Yahu sevgili oyun yapmaları. 
lesentee bana? İçinizde Kimse yok uz." desin? Herkes birbirini mı pohpoHuyor yaptın mı. yanlış yaptığın söylen' yanı... C_ güzel Dungeon Keeper vardı. Gidip onu ton iy, ör oyun çıkmaz mıydı? Ayıp etmediniz n strateji kısmını eklemeseydiniz olur muydur nedir artık: yıl oldu 2015. Ssrin modanın var 

S çalışmayı Mirsiniz. Re*» YM Karşımdan, ynkrl! ^ 


Yapım CO Projekt RED 
Dağıtım CD Projekt 

JürRPG 

Web ttiewitcher.com/witoner3 


Siz kimlerden, oluşuyorsurm dit soy- mu -Haa sanırım yanlış yönde iterijp- 
■ orada? Bizim sektörde yanlış 
Sizde niye farklı 1 ? Bak elin'zde ne Dir ur etseniz bile şundan daha biraz? İşin içine gerçek zamanlı ız ya? Ayrıca Ordur, Goblin'dir, madem sıfırdan, değişik 

onlara. İlla değişik 



J 



^ Isyanmetre 



VVolfenstein: The Old Blood 

Yapım Machi ne Games 
Dağıtım Bethesda Softworks 
TürFPS 


Block N Load 

Yapım Jagex 
Dağıtım Jagex 
Tür Aksiyon 
Web btockntoad.com 




Web wolfenstein.com 


Woltenstesn ismi de e» b^edlcg 

başladık, nerelere geldik, her şey ■ .-^ım The New Order çûk 

sara Bethesda. Tamam tamam, ha ; ? B @S 

gü^di. Peki bu oyun n,ye güzel deŞ ^ ^ bir 

vard , ddafiunh. yto* -n &> 

öğrenemedi zoımbı nın lu* 9 , Kr seve faydan yOkJ 

r^or. Çiz sen çfc ^ *» ** Bıood'm 

Sinirim sana patladı Microsoft. «yi s,ta sence Bethesda? 

yapmamış olabilirsin ama güzelim bir w «* ou vama sahip dabiiiıdi. Yetenek Sîzsiniz Bethesda, ^ 


"MOBA'iar baş kaldırmış. MOBA'iar baaş 

kardeşimi Düşünsene kncaman ^ öne 5 mlisi , karşl 

“ 2KS yok eU de 

orada ne yapıyorsun, “aca m, ^ d^rl. maden 

rr 

Anca "noob, gg> wp, idîot . Peh, ^ 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LEVEL’A ABONE OLUN 


ABONE FORMU 


: ] İlk defa abone oluyorum [ Yenileme 


Firma Adı; 


Adı Soyadı: 


Doğum Tarihî Mesleki (Görevi): 


Adresi; 


ABONE 
OLMAK İÇİN 

0212 470 0 300 
www.dogan&urda.eûin 


Posta Kodu; Şehir; 


Tel: Faks: Cep Tel: 


E-Mail 


Abonelik Bedelini Q Havale ile gönderiyorum □ Tek seferde kredi kartımdan çek i m i z 


Kredi kartımdan 3 taksitle çekiniz 


□ Advantage □ Axess L! Bonus □ Maximum □ VVorld 


Kart Sahibini Adı Soyadır 

□ Visa Z ! Mastar Card 

Kart No: I-1-1-J-J I-1-1-1-1 I-1-1-1-1 

Son Kullanma Tarihi: - Güvenlik Noı - 

Faturayı Adıma Kesiniz □ Faturayı Firma Adına Kesiniz 

V,Dairesi V,hto: 

Adres: 



Abonelik Seçenekleri 

O 1 yıllık abonelik (10 sayı fiyatına 12 sayı) 


biigileri 

Türkiye İş Bankası 

İstanbul Kurumsal şubesi 

iBAH ; TF13 OOO 64 OOOOD11111 00 39936 

Doğan Bura a Dergi V iıyınc ılık ve Pazarlama A.Ş. 

Not: Banka dekontunu form ile Erirlikte aşağıdaki adrese posta veya laks yoluyla ulaştırınız. 
r Buıık,.ı taralından Havale ücreti talep edilmektedir. 


79 TL 


-Tdksitll Abonelik (Sadece kredi kartıyla yapılan Ödemelerdo geçerköiı.) 
Her ayın 20'sine kadar ulaşan ac-one başvuruları, çıkacak ilk sayıdan itibaren uygulanacaktır. 


8u form 31 Haziran 201S tarihine kadar ışegerllrtir. 


Ooğaıı Burda Dergi Yayıncılık A.Ş. 

Hürriyet Medya TOvvers 34Z12 Güneşli İSTANBUL 

TefcÛZIZ 47 B O 300 

rakş: 0212 410 351343 

E-Posta; abone L^dîOganburda.COm 

Web; www.dDganb.urdai.cdm 
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Apple Watch büyük beklentileri karşılayabiliyor mu? 


Sayfa 101 





xps 13 her zamankinden daha güzel 


LG'nin yeni amiral gemisi nihayet gözüktü 



Sayfa 103 



Teknik Servis 

Oyuncunun dostu Recep Ballaş, dertlere derman 

oluyor... 

Sayfa 104 


Sayfa 102 





























































■ DONANIM 
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İşaretler artıyor 

Apple kendi otomobilini mi üretecek? 

B usiness İnsîder'ın raporuna göre, Apple r ın Al23 Systems ile yaşadığı "çalışanların kafalarını çelip kendi tarafına çekme* sorunu ile alakalı olarak firma avukatlarının mahkemelere verdiği bilgilen Apple'ın otomotiv marketindeki planlan hakkında yeni İpuçları veriyor. Bir belgede belirtilene göre "Apple şu anda. Al23 ile aynı atanda yarışmak adına büyük ölçekli bir batarya bölümü kuruyor. 7 ' Dahası, bütün katılımcılar "Al23 r te çalıştıkları ile aynı olmasa da temelde benzer olan bir batarya bilimi, teknolojisi ve / veya ürünleri ile ilgili b?r alanda çalışmak¬ ta, 7 ' Geçtiğimiz hafta Fiat-Chrysler CEG'su, Tim Cook'un otomobil endüstrisi için bir "müdahale" planladığını söylemişti, • 



Geçiş için aceie etmeyin 

Bir tuğla olarak Nexus 7 

2 013 model Nexus 7'yi Android 5.0 Lollipop'a 
günceltemek isteyen bazı kullanıcılar, tabletlerinin kullanılmaz hale gelmesinden şikayetçi. Buna göre Lolipop yazılım güncellemesi, 2013 model Nexus 7leri ve 2012 model Nexus 7 lerin bazılarını ‘'tuğlaya’’ dönüştürebiliyor. İlk Önyuklemenin ardından Google logosunda takılıp kalabiliyor, Kullanrcılara göre Android İn "kurtarma metfunu" kullanmak ve buradan cihazı sıfırlamak, onu eski haline geri getirmiyor. Tek çözüm, tabletin anakartını değiştirmekten geçiyor. 

Daha kötüsüyse tabletlerin üreticisi olan Muş'un bu durumu garanti kapsamı dışında kabul etmesi ve onarım İçsn 200 dolar talep etmesi. Google'm ise Google Play üzerinden satın alman Nexus 7 leri ücretsiz olarak değiştirdiği söyleniyor. Nexuâ 7'niz varsa ve henüz Androtd Lolipop güncellemesini yüklemedfyserîz, en azından şimdilik bunu yapmamanız tavsiye ediliyor. ■ 



Google Giass için yeni umut 

Firma henüz son sözünü söylememiş 


G oogle'ın dijital gözlüğü Gtass için işler bir süredir iyi gitmiyordu. 
Toplumda büyük tepki aian ve kullanıcıların saldırıya bile uğradığı, dayak yediği Giass sonunda "vazgeçilen" bir ürüne dönüşmüştü. Google, gözlüğü günlük kullanım için piyasaya sürmekten vazgeçip, hastaneler, şantiyeler gibi mekanlarda kullanılması için kurumlara toplu olarak, özel projelerle satma kararı almıştı. 

Ancak şimdi Google'ın verdiği bir iş 


i : anı r Giass ın kaderinin değişebileceğini gösteriyor. Business Insider'a verilen iş ilanlarında Google ekfbirıin dijital gözlük konusuna ilgi duyan mühendisler araması, Google'ın Glase konusundaki kararını değiştirdiğim ifade ediyor. Dünyanın dijital gözlüklere henüz hazır olmadığını dile getirerek Glass'ı geçen yıl gündeminden indiren Google’ın, Microsoft'un sürpriz yaparak Hololens'i tanıtması ve büyük ilgi görmesinin ardından Glass’ı yeniden ön plana çıkarması mümkün olabilir, m 



Hayallerin RAM’ i gerçek oldu 


H er ne kadar satrn almak için çok fazla para ödemeniz gerekecek olsa da, arlık PC'niz için muhteşem bir 128GB RAM kiti alma imkanınız bulunuyor. 
Corsair, iki farklı 126GB DDR4 RAM kitini satışa sunduğunu duyurdu. Kingston ise, yakın zamanda sunacağı setin 3000MHz hızına ulaşabileceğini duyurarak Corsair'e cevap verdi. Geçtiğimiz yıl üst seviye makinelerde yaşanan DDRB’ten DDFt4 7 e geçiş hareketi, daha düşük voltaj, daha yüksek frekans ve daha yüksek kapasite 


imkanının önünü açmaktaydı, Tabii ki ortalama bir kullanıcının 12ÖGB RAM‘e ihtiyacı olduğunu söyleyemeyiz ama bazı kullanıcıların gerçekten inanılmaz olduğu söylenebilecek RAM miktarlarına ihtiyacı gerçekten bulunuyor. Corsair'in iki yeni kitı öze! Dominator serisine ektendi. Bu ikilinin “ucuz* olanı DDR4/24G0 hızında çalışan sekiz adet 16GB DIMM kullanıyor ve "sadece" 1.980 dolar fiyatına sahip,. 
Ayrıca DDR4/2666 kitı ise 2,120 dolara satılıyor, m 
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Apple VVatch 

Bileğinizdeki İPhone mu? 


A pple VVatch, piyasaya şimdiye kadar sürülmüş olan akıllı saatlerden farklı olduğunu iddia eden, cesaretli bir cihaz. ıPhone 
5 ve daha sonraki iPhone'iada çalışan akıllı 
saatin farklı kasa maddelerinden, renklerden, boyutlardan ve kayışlardan oluşan 38 farklı çeşidi bulunuyor. 

Yurtdışı fiyatları 349 dolardan başlayan ve 17.000 dolara kadar uzanan Apple VVatch'un herhangi bir modelinin fiyatının uygun olduğunu söylemek zor. Mesajlar, Posta gibi uygulamaların ve uyarılarınızın sürekli yakını nızda olan bir cihaza gelmesi, şüphesiz çok pratik. Saatin piyasadaki en kapsamlı fitness izleyicisi olmadığı gerçek, ancak VVatch sayesinde attığınız adım sayısı, yaktığınız kaloriler ve kalp ritminiz gibi bilgileri yakından takip edebiliyorsunuz. 

Apple VVatch çoğu zaman bileğinize taktığınız küçük bir İPhone olarak değerlendiriliyor. 

Bu doğru, çünkü kare şekilli VVatch'unuzla epostalarınıza bakabiliyor, Sin'yi açıp onunla konuşabiliyor, çağrı yapıp, gelen çağrılan cevaplayabiliyorsunuz. Android VVear'lı saatlerin hantal görünümüne kıyasla Apple’ın saatinin boyutları da oldukça uygun. 42mm'lik VVatçh'u kolumuza taktığımızda herhangi bir rahatsızlık hissetmedik- VVatch'un 38mm1ik 


modeli de var. ancak büyük model daha iyi pil ömrü ve büyük ekranının daha kolay kullanılabilmesi yüzünden daha çok tercih edilecek gibi görünüyor, 

Peki bu saate gerçeklen ihtiyacınız var mı? 
Saatin davranışlarınızi değiştirdiği ve hayatınızı kolaylaştırdığı doğru, Örneğin iPhone'unuz diğer odada şarj olurken gelen reklam çağrılan ve SMS’leri için yerinizden kalkmanıza gerek kalmıyor. Son mesajınıza 2 saat sonra "tamam* diye cevap veren arkadaşınızın mesajmı da saatinizden kolayca görüp, telefonunuzun yanına gıfmekle kaybedeceğiniz zamandan tasarruf edebiliyorsunuz. Ancak Apple VVatch, iPhone'un yerine geçecek bir cihaz değil. iRhone'da olan, ancak bileğiniz¬ de kullanamadığınız birçok işlev de var. 

Saatle çağrı yapabiİseniz de, onu kullanarak yeni kişiler oluşturamıyorsunuz. Cihaz, sesinizi metne dönüştürüp veya sesli mesaj olarak yollayabilme yeteneğine sahip, ancak bunları düzenlemeye yönelik bir işlev sunmuyor. 
VVatch, temel fitness hedeflerinizi takip edebiliyor ancak GPS'e sahip değil ve uykunuzu da izlemiyor. Üçüncü parti fitness uygulamalarıysa İPhone'unuzun yakında olmasını gerektiriyor. Shazam uygulamasıyla şarkilen dinleyip, isimlerini size söyleyebiliyor ancak 


bunu kendi mikrofonuyla değil, ıPhone'un üzerindeki mikrofonla yapıyor. VVatch sahibi olsanız da iPhone'unuzu hep yanınızda taşımanız gerekiyor, Ancak VVatch sayesinde telefonunuzu daha az kullanıyorsunuz. 

Yeni bir akıllı saat almak konusunda kararlıysanız ve bir iPhone'unuz varsa, Apple VVatch sizin için en kusursuz seçenek, Apple Watch, bazı iOS uygulamalarının işlevlerini ve lüm uyarıları kolunuza taşıyarak, sizi telefonunuzun kilidim sıkça açmaktan kurtarıyor. 

Saatin üçüncü parti uygulamaların gelişimiyle çok daha fazlasını sunacağı bir gerçek. Ancak Apple VVatch, bolca, para dökmeniz gereken bir cihaz ve herkesi aynı anda memnun etmeyi başaramayabilır. ■ Zeynel Oztürk 


Apple VVatch 

İthalat: Apple 
Web: store.apple.com/tr 
Artı: iyi Tasarım, Genellikle akıllı arayüz, iki farklı boyut seçeneği Eksi: Pü ömrü bir gün, 

Önemli uygulamalar henüz yok. Pahalı 
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Dell XPS 13 (2015)* 

Dell’in en yeni arzu nesnesi.,. 


H em rahat taşınabilir oluşu hem iyi performans göstermesi nedeniyle dizüstü platformunda son zamanların eri çok tercih edilen ürünlerinin başında elbette ultrabook'lar geliyor. İnce ve şık tasarımlarıyla her an yanımızda olmayı başaran bu cihazlar, öte yandan yüksek performans göstermeleriyle de hem genel kullanım hem profesyonel kullanımlar için iyi bir seçenek sunuyor. Bugün elimizdeki model ise Dell'in 
kısa bir süre önce lamımış olduğu XPS 13 
modelinin 2015 sürümü. 

Dell XPS 13’ün incelediğimiz modelinin kodu 9343. Bunu söylememiz önemli zira ürünün farklı model numaralarında farklı konfigürasycnda seçenekleri de bulunuyor. Genel tasarım İtibariyle aynı görünen bu modeller, ekran özellikleri ve teknik kadro gibi noktalarda farklılıklar gösteriyorlar. Elimizdeki model olan 9343 modeli ise, tam d okunmatik QHD+ çözünürlüğünde bir ekrana ve Intel i7 işlemciye sahip. Yani elimizdeki cihaz için XPS 13'ün tepe modeli de diyebiliriz, Kadroya ve özelliklere geçeceğiz, ancak önce •söze tasarımla başlayalım, 

Dell XPS 13, fazlasıyla şık görünen bir bilgisayar. Bilgisayar göze güzel görünüyor, zira hem ekran çerçevesi çok ince, hem klavye düzeni derli toplu, hem de gövdesi alüminyum. Aynı zamanda hafif olmasıyla da dikkat çeken laptopün hafif olması için yapısında karbon fiber malzeme kullanılmış. Yalnızca 1.26 kilogram ağırlığında olan cihaz, en kalın yerinde 15 mm'ye uiaşıyor. 


XPS 13'ün incelediğimiz sürümü GHD+, yanı 3200x1800 piksel çözünürlüğe sahip bir model. Bu nedenle yüksek çözünürlük isteyenlerin tercih etmek isteyeceklerini düşünüyoruz. Elbette bunun dışında Full HQ çözünürlüklü modeli de seçenekler arasında bulunuyor. Ekran hem iyi görünüyor, hem iyi görüntü sunuyor. Parlak bir panel kullanılmış, ancak belki de yansıma yapmaması için mat panelin kullanılmış olması daha iyi bir seçenek olabilirdi diye düşünüyoruz. 

XPS 13'ün teknik kadrosu ise yüksek performans isteyenlere hitap edecek cinsten. 
İnlerin yeni 5'ıncı nesil Broadwell mimarisinin temel alındığı bu işlemci, bu yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülen oldukça yeni bir işlemci. 2.40 GHz hızında çalışan iştemci, 
3,00 GHz'e kadar vites yükseltebiliyor. 2 
çekirdekli işlemci, düşük güç tüketimiyle de dikkat çekiyor, 

İşlemcinin yaveri olan RAM hanesine bakirgımızda 9 GB görüyoruz. Bu da diz üst ün de yüksek performans için gayet yeler!i. Ayrıca 
256 GB'lık bir SSD alanın da sahibi olan 
XPS 13'ün GrystalDiskMark okuma ve yazma hızları ise sıralı okumada saniyede 556 
MB, sıra! yazmada ise saniyede 263 MB, Okuma hızını beğendik, ancak yazma hızı daha yüksek olabilirdi doğrusu. 

Peki, XPS 13'ün pil performansı nasıl? 
Hemen bundan da bahsedelim. XPS 13'e yaptığımız PGMark 8 Battery Lite testinde aldığımız sonuç 4 saat 35 dakika Civarındaydı. Sentetik sonucun yanına gerçek kullanım 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noktasmda da ekran parlaklığım azaltıp ses seviyesini de %50 seviyesine getirerek video testi yaptığımızda 7 saat 30 dakika gibi: bîr performans gözlemledik. Buna karşılık Mac-Book Air’in verdiği performansın ise 9 saat civarında olduğunu söyleyelim 
Dell XPS 13. güzel ve kullanışlı bir model, Şu sıralar kompakt yapıda, ancak güçlü performans gösteren bir ultrabook arayışı içinde olan kullanıcıların on az bizim kadar beğeneceklerini düşünüyoruz, Cihazın önemli artıları bulunuyor. Bunlar arasında elbette tepeye oynayan etkenler yüksek çözünürlükte dokunmatık ekran ve teknik kadro. Öte yandan tasarımı da şık ve kullanışlı. Elbette XPS 13’ün eksilen de yok değil. Bunların çoğundan az önce bahsettik, fakat bir ekleme daha yapacak olursak buna hoparlörlerin çok tiz ses verdiğini de söyleyebiliriz. Fakat göze batan önemli bir eksiği yok doğrusu XPS 13'ün. Gayet kullanışlı ve güzel bir model olmuş. Yakından incelemenizi öneririz, 

• Ercan Uğurlu 


Dell XPS 13 (2015) 

İthalat: Dell Türkiye 
Web: www.dell.com.tr 
Artı: Harika Ekran, Yeni nesil işlemci. 
Hafif ve ince, 

Eksi: Ethernet ve HDMl yok. 

Tiz ses veren hopaılörfer, 

Kameranın yeri 







SSD 240GB * 


Kingston HyperX Savage 

Sağlam tasarım / zengin kutu içeriği 


üksek performans almanın yolunun geçtiği SSD'fer, artık sistemlerin olmazsa olmaz depolama birimi. SSD takviyesi yapmadan önce bakılacak önemli modeller piyasada bulunuyor. Ciddi rekabet sağlayan markalar arasında yer alan Kingston'ın daha önce yine yüksek performanslı modellerini incelemiştik. Bugün elimizdeki model ise, Kingston'ın kısa bir süre önce duyurduğu HyperX Savage ailesinden bir model. 
Oyunculara özel ürün ve ekipmanlarıyla dikkat çeken Kingston r ın HyperX markasının bir ürünü olan Savage SSD’de, 4 çekirdekli ve S kanallı Phison SlO kontroldü bulunuyor. 
7 mm'lik tasarımla bizleri selamlayan HyperX 
Savage» kutu içeriğinde genişleme çerçevesiyle geliyor. Kutu içeriğinde gerekli tüm vidalar, hatta değiştirilebilir başlıklı şık bir tornavida da sunuluyor, Bilgisayarının kasasını, içinde yer alan donanım bileşenlerinin Buketleriyle süslemeyi sevenler için bir J HyperX’' etiketi bile yer alıyor kutu içeriğinde. 

Dahası HyperX Savage'ın, SSD'nin dışında bir taşınabilir disk olarak da kullanılabilmesini 


sağlayacak disk kasasıyla geliyor olması, kullanıcı lan fazlasıyla memnun edecektir diye düşünüyoruz, ATTO’da da yine 5Ü0MB/& sıralı okuma ve 530 MB/s sıralı yazma performansını karşıladığını gördüğümüz HyperK Savage, AS SSD r de erişim süre sonuçlarına göre yazma noktasında 
1 ms ile Samsung 850 EVO’nun önü ildeyken, okuma noktasında ise 5 ms ile geriden geliyor. Bunlar büyük farklar değil elbette, 

Toparlayacak olursak HyperX Savage'ın incelediğimiz 240 GB'lık modelt, gerçekten başardı bir SSD, iyi bir SSD takviyesi ile sisteminizi terfi ettirmek istiyorsanız mutlaka düşünmeniz gereken bir seçenek, Performanstyla fiyatının hakkım veren HyperX Savage, yalnızca performansıyla değil, aynı zamanda zengin kutu içeriğiyle ve sunduğu mobii disk kutusuyla onu taşınabilir bir disk gibi kullanmanıza olanak tanımasıyla da ideal. 240 GB Kingston HyperX Savage’ın fiyatı 460 TL civarında, 

■ Ercan Uğurlu 



Kingsîon HyperX Savage SSD 


İthalat: Asnet 
Web: www.asnet.com.tr 
Artı: Yüksek performans, Phison 
SlO kontrolör. Kulu içeriği, 3 yıl garanti. Birkaç r>oktada 
Samsung SSD 850 Evo'nun gerisinde 




LG G4 * 

LG'nin deri kaplamalı amiral gemisi, 


L G'nin yeni amirali G4, çok farklı bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Deri kaplamalı olarak, gelen G4, tamamen el işçiliğiyle üretilen gerçek deri kaplamasıyla fazlasıyla dikkat çekici. Telefonu elinizde tuttuğunuzda edindiğiniz his de gerçekten memnun edici. Bize gelen modeliyle kahverengi deri görünümünde olan telefon, ayrıca farklı renk seçeneklerinde deri arka yüzeyle de kullanıcılarla buluşuyor. 

LG G4 diğer amirallerden farklı olarak arka kapağını çıkartabileceğiniz bir cep telefonu. 
Ayrıca bataryayı da değiştirebiliyorsunuz. 
Özellikle bataryanın değiştirilebilir olması, telefonun önemli artıları arasında bulunuyor. 
G4'ün arka kapağını kaldırdığınızda altında mtcroSD ve SİM kart statlarını görebiliyorsunuz. Telefon kullaacılara Android 5.1 işletim sistemiyle sunuluyor. 

G4’ün ağırlığı 155 gram, kalınlığı ise 9.8 
mm. Özellikle 6.8 mm'lik Galâxy S6 ile yan yana getirdiğinizde G4‘ün daha kaim olduğu görülüyor. En kalın olduğu oval sırt kısmında 9.8 mm'ye ulaşan G4, kenarlara doğru ise inceliyor. Bu da telefonu elinizde tuttuğunuzda oldukça inceymiş izlenimi edinmenizi sağlıyor, O nedenle G4'ü çok kalın bulduğumuzu söyleyemeyiz doğrusu. Aklımıza takılan tek şey, bazı kullanıcıların G4'ü fazlasıyla geniş bulacağı, Boyut itibariyle G3"ton biraz daha genişçe olan telefon, bu anlamda dikkat çekiyor, 

LG G4'ün ekranı, en çok dikkat çeken yönleri arasında görünüyor. 5.5 inç boyutunda olan ekran, G3üe bir noktaya kadar büyük ben¬ 


zerlik gösteriyor. Ekran yine aynı boyutta ve 1440x2560 piksel, yani 2K görüntü sunuyor bizlere, Öte yandan G3'ün eri iddialı olduğu 
538 ppi değerindeki piksel yoğunluğu da 
G4Te arttırılmamış, Buna Corning Gorilia Glass 3'ü de ekleyelim. G3'ün ekranı zaten harikaydı, G4 de onun yolundan gidiyor. Fakat bazı noktalarda G3 r ten çok daha iyi bir ekranla karşı karşıya olduğumuzu da belirtelim. 

LG G4'te Guantum İRS panel kullanıyor. G3'te True HD >PS panel varken, G4'te yeni panele geçilmiş ve bu panel bize daha zengin renkler sağlıyor. G3'e oranla yüzde 20 daha zengin renk ve yüzde 25 daha yüksek parlaklık sunan ekran, kontrastıyla ise gerçekten etkileyici. 

LG G4, işlemci hanesinde Gualcomrn Snapdragon 803 yonga setini bulunduruyor. 
Bu anlamda diğer amirallerden fark yaratan G4, ilk Snapdragon 803'li model Rakipleri gibi 8 değil, 6 çekirdekli iki işlemciden oluşan bu yonga, bize 2 çekirdekli 1.3 GHz hızında Cortex A57 ve 4 çekirdekli Cortex A53 işlemcilerim sunuyor, fek kapasite seçeneğiyle gelen G4, 32 GB'lık dahili hafıza getiriyor, G3'te iki farklı kapasite seçeneği mevcuttu hatırlarsanız, 

Sonuç olarak toparlayacak olursak, uzun zamandır beklediğimiz LG G4, beklediğimize değen bir model olmayı başarıyor. Fakat elit olduğunu da belirtmek gerekli. Son olarak gelen bilgilere göre G4"ün fiyatının 2400 TL dolaylarında olması bekleniyor. 

• Ercan Uğurlu 




LGG4 

İthalat: LG 
Web: www.lg.conn/tr 
Artr: Muhteşem ekran. 
Deri kaplama tasarım, 

Gen işlet ilebil ir hafıza, 

Eksi: Pil ömrü» Parmak izi sensörü yok gerekli 
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■ DONA İMİM Teknik Şems 




*# 


TEKNİKSERVİS 

Sorularınız için donanim@level.com.tr 

adresine e-posta gönderebilirsiniz. 




S: Yeni bir oyun bilgisayarı toplamak istiyorum; İS 4460, MSI GTK 97Q t ASUS H81M-Plus. 
Gorsair (2x4) Vengeance Pro, Kingston 120 
GB HyperX 3K, Zalman Z3 Plus kasa, Gorsair Builder VS 80 Plus 550W güç kaynağı. Sistem özellikleri olarak bunları seçtim, Bütçem 


2500-3000 TL arası, Bu sistem beni ne kadar idare eder ve sizce bu sistemde geliştirmem gereken yerler var mı? İşlemci için stok fan dışında ayrı bir fan gerekli midir? Ayrıca eski sistemimden kalan bir i7 2600 işlemcim mevcut, Sizce yeni işlemci almayıp bu işlemciyle devam edebilir miyim? Eğer edebilirsem onun yerme sistemimde ne gibi değişiklikler yapabilirim? Berke Babacan 

C: İ7 2600 halen daha geçerli bir işlemci. 
Lakın bu işlemciye uygun sökele sahip anakart bulman zor olabilir. Topladığın sistemde bir sorun göremiyorum. Tek eksiği 
bir sabit disk, stok fan i5 4460 
için yeterli ama işini sağlama almak istersen Hyper £12 Evo gibi bir soğutucu da alabilirsin. 


O 


S: Abus R9 28ÛX DirectGU II TOP mu daha iyi yoksa Zotac GTX 770 AMP! Edıtion mı? Ayrıca iki kart arasındaki gürültü farkı ne kadar? 
Yen er İldan 

G: R9 28üX daha güçlü bir kart fakat arada devasa bir fark yok. Yine de Zotac yerine ASUS tavsiye ederim zira Zotac’ın RMA oranları biraz yüksek. 

S: The Grew PC oyununu GT52GMX ekran kartlı lapîop bilgisayar kaldırır mı? E ray Du mikan 

C: GT520MX artık epey giriş seviyesi kalıyor. Ayarlan kısarak açabilmen gerek zira 


çözünürlük 72Ûp çoğu laptopta. I080p otsa idi şansın çok daha az olacaktı. 

S: Bilgisayar özelliklerim: Göre İ5-750S, 4 GB RAM, NVIDIA GeForce GT 220. Çok iyi anlayan birisi değilim ama son çıkan oyunları açamıyorum, DX11 istiyor ve bunun için bazı parçalan değiştirmek istiyorum. Hangilerini değiştireyim neler ekliyim? Veya değişiklik yapsam da bu sistemle olmaz mı dersiniz? 

Mustafa Atakoğlu 
C: Bellek miktarını 6 GB yapın. Bazı oyunlar İçin bu artık şart. Ekran kartını da GTX 
750 Ti aldığınızda epey bar oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz. 

S: Bilgisayarım özellikle internete bağlı iken anlık, donuyor. İlk açılmasından itibaren bir-iki saniyede bir, yarım saniye donuyor. Bu sırada çalan ses vs. var ise bozuluyor... Diğer arkadaşlara, benzer konularda önerdiğin programlar ile RAM lalan kontrol edecektim fakat bilgisayar son günierde internete bile girmiyor, o yüzden programları [ndiremedim. Ne yapmalıyım? Format çözüm olur mu? Eralp Erboğa C: Donanımsal bir arıza varsa format çözüm olmaz. HD Tüne 5.50 kur ve Health bölümünden sabit disk sağlığını kontrol et. Sarı veya kırmızı girdi varsa disk bozuk olabilir. Wmdows e.l 64 Bit'e de terfi etmende fayda var, 

S; Yılsonu tatilinde bir dizüstü PC almıştım, ASUS-X550LB. Ben bu bilgisayarı geçen hafta 8.1 ’e günceilemiştim. Güncellemez olaydım! 
Her PC açtığımda ekrana siyah bir komut satırı penceresi gelip gidiyor. Bazen PCyi aç¬ 


tığımda takılıyor. Bilgisayarı açıyorum oyuna giriyorum mouse imleci dönmeye başlıyor ve sonra donuyor PC, kitlen iyon. Bazen klavye ve mouse kitleniyor. Sadece ekran var. Şifremi girmek için tıklıyorum bir daha hiçbir şey yapamıyorum. Ama bilgisayar donmuyor, Şifreyi girmem gereken yerde çubuk gidip geliyor sadece mouse ve klavyeyi kullanamıyorum. Bunu çözmek için ne yapmam gerekiyor? Utku İp 
C: Windows B’den 8.1 f e güncellenen sistemlerde bu tür sorunlar olabiliyor 8.1 temiz kurulum yaptığında sorun kalmayacaktır. Ayrıca bu işlem sayesinde üreticilerin PC’ye yüklediği gereksiz yazılımlardan kurtulabilirsin. Recovery yapma, temiz kurulum yap. 

S: Haziran ayının sonuna doğru bir bilgisayar toplayacağım ama dizüstü oyun bilgisayarlarına da aklım kaymıyor değil. Âmâ konuştuğum herkes o kadar parayla dizüstünü 2'ye 3'e katlayacak bilgisayar toplarsın diyorlar. Sizce topladığım sistem nasıl? Değişmesi gereken parçalar var mı? Intel Göre i7 462ÛK 3,7 GHz, Gûûler Mastar Hyper T4 İşleme? fanı, Asus GTX97Û ROG STRIX O.C. (bu ekran kartı yerine MSI GTX970 Gamıng 4G kartı önerenler de oldu), MSI Z&7 Gammg o Anakart, Kingston 8GB (2X4) HyperX Savağa Red DDR3 löÜÜMhz CL9 XPM, Seagate 3.5" 1TB Barracuda Sata 3.0 
54MB Cacöe 7200Rpnrı Harddisk, Samsung 
120 GB 840 EVÖ SATA 3.0 SSD, Zalman 
Z3 Plus Midi ATX Kasa, Gorsair Builder VS 80 Plus 650W Güç Kaynağı. Sizce bu sistemde eksik ya da yanlış var mı varsa önerilerinize açığım. 
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SATIN ALMA TABLOSU 

LEVEL'dan herkese göre PC önerileri., 

V" 


DONANIM TURU 

GİRİŞ SEVİYESİ 

ORTA SEVİYE 

UST SEVİYE 

KASA 

CoolerMaster RC-K35Û 600 VVatt 

CoolerMaster RC-K350 600 VVatt 

Corsair Carbide 400R 750 watt 

ANAKART 

MSI 97ÛA-G46 

ASRock Z87 Fatallty Killer 

MSI X99S Plus 

İŞLEMCİ 

AMD FX-6300 

Intel Core İ5-4690K 

Intel Core İ7-5820K 

İŞLEMCİ FANI 

AMD {Stok Fan) 

CoolerMaster Hyper 412 

Noctua NH-U14S 

BELLEK 

Kingston HyperX Beast 2x4 GB 

2400 M Hz 

Kingston HyperX Beast 2x4 GB 

2400 M Hz 

Kingston HyperX 4x4 GB 

2400 M Hz DDR4 

EKRAN KARTI 

AMD Radeon R7 265 

AMD Radeon R9 280X 

AMD Radeon R9 290 

SABİT DİSK 

Samsung 840 EVO 120 GB SSD 

Samsung 840 EVO 250 GB SSD 

Samsung 840 EVO 500 GB SSD 

OPTİK SÜRÜCÜ 

24x SATA DVD yazıcı 

24x SATA DVD yazıcı 

24x SATA DVD yazıcı 


FİYAT 


$25$ + KDV 


1070$ + KDV 


C: İşlemci ve anakartın uyumsuz olması dışında bir sorun yok gibi. 482ÛK Ivy Brıdge-E bîr işlemci. Z97 îse Hasvvell için tasarlanmış bir yonga seti. Bu bağlamda işlemciyi Çore İ5 469GK yapabilirsiniz. SSD de 550 EVO serisi alınabilir, Ahmet Buğra Sevim 

S: 3500 TL civarında bir PC oluşturacağını. 
GTX 970.15 4S90K ve MSI Gaming 5 anakartını kullanarak bir PC yaptım. 3560 lira tuttu. Sizce iıyi midir? Egemen Kakaç 

C: Sistemdeki diğer bileşenleri bilmeden kesin bîr kanıya varmak zor. Kasa, PSU, bellek, SSD ve soğutucu da önem taşıyor. Örneğin böyle bir PC için 550W bir PSU kullanılabilir. 

S: Asus P8H67-M EVG anakartım var. 
NVIDIA GTX 760 almayı düşünüyorum. Ana kartım PCI Express 2.0 destekliyor. Ekran kartının ise PGle 3.0. Herhangi bir sorun veya yavaşlama, ya da yerine uyuşmama gibr bîr sorun oluşabilir mi? Serkan kalyon C: PCI Express geriye dönük uyumludur PCI Express 3.0 ekran kartım 2.0 destekli anakarta takıp sorunsuz ve performans kaybı olmadan kullanabilirsin. 

S: Masaüstü PC toplamak istiyorum. Bütçem en fazla 2.500 TL. 8u fiyata alınabilecek en iyi PG'yi toplarsan memnun olurum. 
Benim aklım daha çok NVİDİA ve İntel’de. 
Ben bu PC’yi genellikle oyun oynamak için kullanacağım. Benim oynamak islediğim oyunlar CoD AW, GTA5 ve BF4 gibi oyunlar. 
Bu oyunları mümkün olduğunca en yüksek ayarlarında açabilecek bir PC istiyorum. 

Fatih Can ŞİPAL 


C: İ5 4690, HS1 anakart ve GTX 960 üçlüsü 
İle söz konusu oyunları oynayabilirsin. 6 
GB RAM, 120 GB SSD, 1 TB HDD ve 50QW PSU bu sisteme yeterli olacaktır. 

$: Önce kötü durumda olduğunu düşündüğüm 
bilgisayarımın özelliklerini vereyim: Intel Core 2 
Puo CPU £4500 @ 2.20GHz 2,20 GHz, 2,00 GB RAM, 32 bit işletim Sistemi, x64 tabanlı işlemci, Tek oynadığım oyun League of Legends. 
Ayarları: düşünerek oynayabiliyordum oyunumu ama geçen gün oyunumun rengi soldu bir anda. Bütün ekranın değil, sadece oyunun, Qynâyamıyorum şu an, (Oyunu silip düzgünce tekrar yükledim dosyalarda sıkıntı yok). Videolarda garip bir karıncalanma sorunu olmaya başladı . 
Arkadaşlarım ekran kartıma bir şeyler olduğunu söylediler ama ben bir bilene sorayım dedim. 
Bilgisayarıma ne olmuş olabilir? Sistemim de 


Bellek miktarın! 8 GB yapın. 
Bazı oyunlar için bu artık şart. 
Ekran kartını da GTX 750 Ti aldığınızda epey bir oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz 




neleri değiştirirsem oyunumu daha iyi oynayabilirim? Ege Rakalın 

G: Ekran kartının bozulmuş olma ihtimali çok yüksek. 

Özellikte de kartın belleği bozulduğunda renklerde bozulma meydana gelebilir, RAM 4 GB olmalı en azından. Ekran kartı olarak da GTX 750 Tİ alınabilir Tabî anakart VIA yonga setli olmamalı. G31/G41 ise de umarım Foxconn değildir zira yine uyum sorunu yaratabilir yeni ekran kartları ile. 



1900$+ KDV 
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MARK 



Son yılların atlanmaması gereken oyunları 


\/ 



AC: Unity 

Yıllardır tek başına suikast yapmaktan sıkılan 
Assassin’s Greed oyuncular, 
Unity'd eki co-op multiplayer desteği sayesinde aradıklarını buldular. 



Advanced VVarfare 

İkinci Dünya Savaşı ile başlayan Gali of Duty maceramızda artık zamanın ötesine geçtik, ileri teknoloji ekipmanlar kullanmaya başiadık. 



BioShock Infinite 

İki oyun boyunca oyuncuları sualtı şehirlerinde ağırlayan BioShock. gökyüzüne çıktığında da aynı başarıyı sürdürebileceğini kanıtladı ve oyuncuları büyüledi. 



Destiny 

Halo serisiyle isim yapan ve yem bir heyecan arayan 
Bungie, Destiny ile yeni nesil konsol oyuncularına yepyeni bir dünyanın kapılarını açtı. 


Yapım Ubisoft 
Dağıtım Ubisoft 

Çıkış Tarihi 2014 


Yapım infinity Ward 
Dağıtım AçtıVision 

Çıkış Tarifli 2014 


Yapım Irrational Games 

Dağıtım 2K Games 
Çıkış Tarihi 2013 





YENİ 


EMBATK 
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Yapım Bungie 
Dağıtım Activisiûn 

Çıkış Tarihi 2014 



Grand Theft Auto V 

San Andreas ruhunu geri getiren, oyuncuya sınırsız özgürlük tanıyan ve seriyi yeniden oyun dünyasının zirvesine taşıyan yapımı saatlerce, günlerce, haftalarca oynayacağız. 


Hearthstone 

Bünyesinde az sayıda oyun ama çok sayıda kahraman barındıran BNzzard, 
VVarcraft'm karakterlerini muazzam bir kart oyununda bir araya getirdi. 


Mortal Kombat X 

Sub-Zero ve Scorpion arasındaki savaş her zamankinden daha şrddetli, daha sürükleyici. 


StarCraft II 

Üçleme olarak piyasaya sürülmesi planlanan StarCraft II 
Heart of t he Svvamfda Zerg ırkını merkeze şiirken Wings 
Of Liberty'nın bir adım önüne geçmeyi başardı. 


Yapım Rockstar North Yapım Blizzard 

Dağıtım Rockstar Games Dağıtım Blizzard 

Çıkış Tarihi 2013/2014 Çıkış Tarihi 2014 


Yapım NetherRealm Studıos 
Dağıtım VVarner Bros 

Çıkış Tarihi 2015 


Yapım Blizzard 
Dağıtım Act i Vision Blizzard 

Çıkış Tarihî 2013 


Puan Arşivi 


MAYIS 2015 

Dârk Souîs II - SûFS 90 

Dyscourse 70 

Fire 75 

Game of Thrones: Ep03 65 

Grand Theft Auto V 95 

Hând of Fate 04 

Hearthstone - Bfackrock ML 02 

Mortal Kombat X 81 

Rite of Eternity 95 

Screamride 70 


StarOrrve 2 

82 

Slarpoint Gemini 2 - E*p 

74 

Star Rular 2 

71 

Stock Car Bctreme 

79 

The Escapists 

80 

Three Fourths Home 

75 

fteHunter: Primal 

65 

VoidExpanse 

70 

Woolfe: The Red Hoo<3 Öiaries 

70 

NİSAM 2015 



Assassin's Creed Rogue PC 

78 

Battlefield Hardline 

86 

Bloodbome 

76 

CitteS: Skylines 

90 

Deathtrap 

80 

DmG:Devtl May Çry - DE 

89 

Etherium 

81 

Final Fantasy Type-0 HD 

65 

HelEdivers 

85 

Homeworld Remastered 

86 

Hotlîne Miami 2: Wrong Number 

37 
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Evolve 

AvP2'den> beri av/avcı ara sindeki dengeyi bu kadar güzel kurabilen bir yapım görmemiştik, sız hangi tarafta olursanız olun, leziz. 


Far Cry 4 

Fer Cry 3'ü oynarken oyunun kotu adamı Vaas'a hayran kalanlar, bu kez de Pagan 
Min 3te tanışıp Himalayalar'ın soğuk atmosferinde Vaas'ı unutmaya çalıştılar. 


Forza Horizon 2 

Yarış oyunları kategorisinin açık dünya temasına sahip bu en iyi örneği, zengin içeriği ve sonsuz eğiencesiy le oyuncuları ekran başına kilitliyor. 


Yapım EA DICE 
Dağıtım Electronic Aris 

Çıkış Tarihî 2015 


Yaptım Ubisoft 
Dağıtım Ubisoft 
Çıkış Tarihî 2014 


Yapım Playground, Turn 10 
Dağıtım Microsoft 

Çıkış Tarihi 2014 


Diablo İli 

14 yıllık aradan sonra piyasaya 
bomba gibi bir dönüş yapan 
Diablo lıı.. güncelleme ve yama desteği sayesinde bir 14 yıl daha ayakta kalabileceğini gösterdi, 

Yapım Blizzard 
Dağıtım Blizzard 

Çıkış Tarihî 2012 





The Last of Us Titanfall 
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Warlords of Draenor 


Playstation 3'ün Playstation 
4 öncesi son kurşunlarından 
biri olan The Last of Us, belki de Playstation 3 tarihinin en iyi oyunu olarak kayıtlara geçmeyi başardı. 


Cali of Duty serisinin yapımcıları tarafından kurulan 
Respawn Entertainment, çok daha hızlı ve adrenalin dolu bir oyunla yeniden karşınıza çıktılar. 


VVorld of Warcraft oyuncuları, adeta 'Tatil adası" havasında geçen Pandana'dan sonra Draenor’a. gerçek savaş atmosferine geri döndüler. 


WATCHDGGS ’ 



Watch_Dogs 

“Açık dünya*' türündeki oyunlara yeni bir soluk getiren yapım, "hack" 
konusuna ilgi duyanların önüne koça bir şehir sunuyor. 


Yapım Naughty Dog 
Dağıtım Sony 
Çıkış Tarihi 2013 


Yapım Respavvn 
Dağıtım EA 
Çıkış Tarihi 2014 


Yapım Blizzard 
Dağıtım Blizzard 
Çıkış Tarihi 2014 


Yapım Ubisoft 
Dağıtım Ubisoft 
Çıkış Tarihi 2014 


Ori and the Blind Fonest 90 

Resident Evil Revetatiöns 2 85 

RIDE 75 

Shelter 2 75 

Sunless $ea 86 

Tormentum: Dark Sorrow 80 

Zombie Army Tritogy 80 

MART 2015 

Castle !n The Darkness 35 

Duke Nukem 3D; Megaton Edition 79 


DyingUgh! 71 

Evolve 93 

Ga m e Of Thrones Episade 2 90 

Grow Home 72 

Heroes of Mighî S Magic İN HD Edition 80 

Süper Stardust U Hra 81 

The Book Of Lfnvvrîtten Tales 2 85 

The-Orıcter: 1836 70 

Total War: Attfla 85 


ŞUBAT 2015 


Assassin's Çreed: Unity - Dead Kings 72 

Blackguards 83 

Gitîzöns of Eartfı 80 

Geometry Dash 80 

Grim Fandango Re m a stere d 95 

Kalimba 85 

Metal Gear Solid V: Ground Zeroes (PC) 80 

Resident Evil HD Remaster 76 

Saints Row: Gat out üf Hell 75 

Vbid Destroyer 80 

Warhammer 40.000; Annageddon 80 
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www.kahramangiller.com 


eb sitelerinin yapımı gün geçtikçe kolaylaştığından artık bolca hobi sitesi de bulabiliyoruz sanırım, Lakın bir siteyi oluşturmaktan çok ayakta tutmak, güncelliğini sağlamak önemli. Kahramangiller'e baktığımızda da, ilk aşamada çok güzel bir tasarım görüyoruz. Sade, neyin nerede olduğu belli, kategoriler güzel ayarlanmış.,. Ana sayfada son yazılan makaleler kategorilerine göre şık bir biçimde sayfaya dağıtılmış. Sitede Anime, Çizgi-Roman, Dizi, Oyun, Kart oyunu, ne ararsanız var. Her kategoride de birçok yazar, birçok makale karalamış; tek bir isim tüm dünyayı yazmamış. (Ben site kursam kesin durum boyfe olur.) Her şey güzelken beni sitedeki içerik azlığı biraz rahatsız etti. Elbette herkesin kendi işi gücü vardır, zamanı oldukça siteye katkı sağlıyordur ama bu haliyle siteyi sürekli ziyaret etme isteği ziyaretçilerde azalabilir, İçerik konusunda da ivme alırsa. 
Kahramangiller’in geleceği parlak. ■ 


Ultron Çağı 
Brian Michael Bendis 

B u ayın teması Avengers, buna hazırlanın öncelikle. (Film kısmında da Avengers var, o açıdan.} Gerekli Şeyler'm filmin çıkışıyla paralel tuttuğu Ultron Çağı, kalın bir çizgiroman derlemesi. Bu bağlamda üzerindeki fiyatı sonuna kadar hak ediyor, öncelikle bunu belirteyim. Belki sorunuz şu olacak ilk olarak, “Filmi izledim, çizgi-romanı neden okuyayım?'' Bildiğiniz üzere Marvel filmleri çoğunlukla çizgi-romanlarla paralel ilerlemiyor. 
Aym şey yeni Avengers filmi için de geçerli ve Ultron Çağı adındaki bu çizgi-romanın filmle neredeyse hiç alakası yok. Çizgi-romanda Red Hulk gibi karakterler de var. aslında ÜStrûn'u gerçekte kimin tasarladığı da var r zamanda yolculuk da var. X-W en'den karakterler de var. Filmde kinden çok daha kapsamlı bir hikaye sunan Ultron Çağı, mükemmel çizimi ere de sahip, Dolayısıyla filmi izlediyseniz bile bu çizgi-romanı kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. * 


VVolfheart 

Winterborn 

İ ki yıl kadar geç keşfederek kendisiyle tanışma imkanı bulduğum VVolfheart, ilk bakışta Moonspelhn geçtiğimiz aylarda tanıttığım eski albümünün izlenimini verse de burada grup adi VVolfheart, albüm adı da VVinterborn, 11 parçadan oluşan albümü tanımlamak için Melodik Death Metal diyebiliriz ama parçalarda Doom'a çalan taraflar da yok değil. Mükemmel bir giriş parçasıyla açılan albüm hızla brufal vokallerle ivme kazanıyor ve yeri geliyor yavaşlıyor, yeri geliyor hızlanarak sizi başka bir diyara çekiyor. İlk aşamada parçalan birbirinden ayırmak pek kolay olmasa da albümü birkaç kez dinledikten sonra aldığınız keyif daha da fazlalaşıyor. İşin güzel tarafı albüm hiçbir zaman çekilmeyecek kadar teknik hale geliyor. (Çok teknik metalden hoşlanmıyorum.) Grup güzel bir atmosfer benimsemiş ve onun içinde sizi güzel bîr serüvene çıkartıyor, a 
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Macabre O men 
Gods of War - At War 

994 yılanda kurulan Macabre Gmen, 
2005'ten önce btr albüm çıkartanı artlış olsa da ne yaptıklarını biliyorlarmış, 2015'te piyasaya çıkan Gods of War - At War da ikinci ve belki de en kaliteli albümleri. Üstelik grup dediğimiz Macabre Om en sadece iki kişiden oluşuyor ve bu anlamda bence daha da büyük bir saygıyı hak ediyorlar. Sekiz parçalık albüm bir başlıyor, aynen o şekilde de devam ediyor. Duraksama, hız kesme yok. Bu albümü kulağınıza takıp (Albümü kulağa takmak?) ya uzun bir yolculuğa çıkacaksınız ya da yürüyüp gideceksiniz. İş yaparken, dur biraz müzik dinleyeyim diyerek dinlenecek müzik değil. Grup bolca enstrüman ve güzel melodilerle süslediği albümünde bana sorarsanız şahane bir iş başarmış. Brüt al vokaller arka planda kaldığından çok yorucu bir maraton da. 
olmuyor. ■ 


Avengers: Age of Ultron 

N e filmdi! Bir filmi soluksuz izlemenin tarifi Avengers: Age of Ultron'dan başkası değil bana sorarsanız. Bir de IMAX kalitesinde izleyince., gerçekten bambaşka oldu her şey. Transformers kopyası İlk Avengers filminden sonra Marvel evrenine gerçekten dokunan Age of Ultron, Bruce Banner ve Tony Stark'ın ürettiği bîr çeşit yapay zekanın kontrolden çıkıp insanlığı tehdit etmesini konu ediyor. Avengers ekibinin klasik üyelerinin yanında, Marvel evreninde mutant soykırımında büyük önemi bulunan "Scariet VVitch" Wanda Maximoff ve kardeşi "Guic kail ver" Pietro Maximoff da bulunmakta. Görsel açıdan kopmuş gitmiş olan filmde Huİk'ın geri planda olması biraz hayal kırık'ığı yaratsa da film genel anlamda çok tatmin edici. Yapımcıların Marvel evrenini bir bütün olarak düşündüğünün göstergesi otan "Credits sonrası* kısmı da izlemeyi ihmal etmeyin. ■ 


Blitz 


B uraya Mad Max'i yazmak isterdim ama ona henüz gidemedim, bu aya sığmadı kendisi. Onun yenne bir Jason Stat ham hayranı olarak henüz yeni izfemeyi başardığım ve beğendiğim Blitz'den sizi haberdar etmek istedim, 2011 yapımı olan bu filmi zaten izleyen izlemiştir ama eğer henüz izlemediyseniz bir yerlerden bulup mutlaka tadına bakın. Klasik aksiyon patlaması yaşayan, Staitham'ın dövüş sahneleri ağırlıklı filmlerden farklı olarak, daha ağır tempolu ve atmosferi daha sağlam bir film ortaya çıkmış. Kendne Blitz adını takmış bir polis katilinin peşinden koşan Statham, filmde bir polisi canlandırıyor. Filmin sonunda da çok güzel bir dokunuş var, senaristlere saygım bir kat daha arttı, Statham hayranları için kaçırılmaması gereken bu filmi ortalamanın üzerinde bîr film izlemek isteyenlere de tavsiye ederim, m 
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Adım Adım Anadolu 


B ence şu hayatta ne kadar gezersek, ya da gezebilirsek hayat o kadar güzelleşiyor. 

Ben şanslıyım ki -her zaman olmasa da- gezebileceğim işler yaratabiliyorum kendime. Ya da ontar gelip beni buluyor. Diyeceğim şu ki, son günlerde ben yine bir gezdim.., ifk olarak rotamı Mardin'e çevirdim daha doğrusu bir arkadaş grubu ile rotamızı Mardin'e çevirdik. Öncesinde Diyarbakır'a ufak bir ziyaret, Batman ve Haşan keyfe uğrayış da gerçekleştirdik, Mardin hep görmek İstediğim bir yerdi. Eğer Garne of Thrones izliyor ve ızierken kendinizi kaybediyorsanız Mardin’de de kendinizi Kaybetmeniz olası. Bir anda Daenerys Targaryen çıkıp da halka seslenecekmiş gibi bir hissi var. Ejderhalar konusuna girmiyorum bite. Ya da benîm hayat gücüm biraz geniş. Eski sokaklar, Mardin Kalesi'nin görkemli görünüşü, insanların tatlılığı filan derken çok keyifli günler geçirebiliyorsunuz. 
Sîzlere yemek konusunda pek tavsiyede bulunmayacağım çünkü her şey et üzerine kuruluydu ve ben et yemiyorum ama; Ezta Art adını taşıyan 


mekanda Süryani Şarabı içip güzel müzik dinlemek, eski sokaklarda yürüyüp çarşının tadına varmak, Mezopotamya Otantik Gafe’de güzel bir kahvaltı edip Mezopotamya Ovası'na bakmak sizleri mutlu edecektir diye düşünüyorum, Hazır oralara gitmişken Deymlzafaran'ı ve Mor Gabriefi de görmeden dönmeyin, üzülürsünüz. 
Üzülün istemem. 

Ardından 1 günlük bir Bodrum seyahati gerçekleştirdim. Her ne kadar iş için olsa da ben yine eğlendim elbet. Sanırım eğlenmek benim göbek adım ama haberimiz yok. 

Gelelim bu ayın müzikli kısmına. Malum, müzik olmadan olmaz, O sebeple rotamı Kapadokya’ya çevirdim ve bu yıl ilk kez düzenlenen Cappado* festivali ile hayattan çalınmış bir haftasonu geçirdim. Peri bacaları arasında kurulan sahnelerde güzel konserler, insanı mutlu eden doğa yürüyüşleri, gastronomi, meditasyon ve oksijen barındıran bu festivalde şapşal şapşal gülümseyerek sokaklarda yürümemek mümkün değildi. Evet, bir sürü aksilik vardı -gidenler 



ıor 


bilir- ama yine de güzellikler sayesinde onlara delicesine takılmamayı başardım sanırım, Mercan Dede eşliğinde açtılışmı yaptığım festivali. 
İlhan Erşahin konseri ile devam ettirdim, Aşk Vadisi'nde gerçekleşen 'yürüyüş' adı altındaki hiking'de bir yandan korku dolu dakikalar yaşarken bir yandan da çok eğlendim. Cappado* Şölen adını verdikleri ve "Doğadan Sofraya" konseptini benimseyen şölende yerel halk tarafından hazırlanan lezzetlerle midemi tıka basa doldurdum, lyeoka île "Simply Failin" dedim, festival sayesinde Mum ille tanıştım. Şamanik Ses Meditasyonu'na katılarak daha önce hiç yaşamadığım bir deneyim yaşadım. Müzik ne acayip bir şey değil mi? Müziksiz bir hayat düşünmek, mümkün değil. Bugüne kadar müzik sevmeyen bir insan görmedim ama varsa bir tanışmak isterim, nasıl bir dünyaları var merak ediyorum 

Ardından Antalya'ya bir merhaba yaptım ve çocukluğumun bsr döneminde orada yaşadığım anıları yadeftim. Ve şu an size bu satırları Konya'dan yazıyorum. Hayır hayır, endişelenmeyin (henüz) delirmedim. Yalnız Konya da ne acayip yer di mi? Mevlana , semazenler, sufifik.,. Hep ilginç gelmiştir 
6u aralar hayattaki en büyük soru işaretlerim¬ den biri kendime bir Playstation alıp almamak, Levef ın da etkisi yok değil. Zaten oyun oynamayı çok seviyorum da korkum bağımlı olup evden çıkmamak. Öyle arkadaşlarım var mesela dışarıdan istedikleri yemekler, kısa uykular ve tuvalet molaları dışında ekran başında yaşryorlar. 
Zaten bir yerden sonra iletişim de zor oluyor Onlarla, frekansları değişiyor. Neyse ben bunu düşünürken kendime gidip eğlence olsun diye paten aldım. Bir tarafımı kırar mıyım bilinmez, ama sağda solda beni "imdaat duranııyoruum!" diye bağırırken bulmanız olası. Son olarak eminim çok merak ediyorsunuzdur (E) o yüzden sizi merakta bırakmayayım, 206,070 adım atmışım bütün ay, Ortalamayı kendiniz yapın, Önümüzdeki ay size Adana. Ankara, Samsun ve İsparta’dan bahsedebilirim. Ya da belki de etmem. Çek ısrar ederseniz bahsederim ama. 
8ye. h 
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Beni Eskiden Bir Kız Çok Üzdü 


VVİtcher başarısını grafiklere borçlu değil 

5 w 5 w 


M ayıs ayında nihayet beklediğimiz VVitcher 
3 piyasaya çıktı, İlk iki oyununu da severek oynamış bir VVitcher hayranı olarak üçüncü oyunun başarısından da mutlu oldum» Çoğu oyun yapımcısı, başarılı bir' seri yakaladıktan zaman cıvıtmaya ve oyunu sulandırmaya başlarlar. Daha çabuk ve daha hızlı para kazanmak için, "ne yapsak satıyor nasıl olsa" mantığı ile daha bitmemiş, bozuk, sorunlu 
Oyunları piyasaya sürerler. Neyse ki, VVitcher 3 
için henüz böyte şikayetler duymadık. 

Ancak şu detaya da dikkat çekmek istiyorum. 
VVitcher serisinin başarında, süper ötesi muazzam grafik kalitesi ve 3D motorunun pek etkisi yoktu, İlk oyundan bu yana VVitcher'ın serüvenini takip edenler hatırlayacaktır, ilk oyun biraz da sorunlu bir grafik motoruna sahipti ve grafikler çoğu zaman kırılıp bozulabiliyordu. 


üstelik ilk oyun FPS bile değildi. Adamımız GeraJt, izomerrik bir bakış açısıyla, taktik savaşa giriyordu ki, o yıllarda bu tür atraksiyonlar oyuncular tarafından çok da hoş karşılanmıyordu. 

Yine de VVitcher çok başarılı oldu çünkü yapımcıları, ellerinde büyük oyun yapımcılarının dev projeleriyle yarışacak, 3D oyun motorları yapacak büyük bütçeler olmadığın bilinciyle, oyunda ağırlığı içenğe vermişlerdi, Yani çok güçlü bir öykü ve oyun içindeki çok sayıdaki nesne etkileşim imkanı, sayısız buy üter, güçlü RPG içeriği derken bir de baktık, adı sanı duyulmamış bir PolonyalI yapımcının elinden çıkmış, sorunlu grafikleri olan VVitcher isimli küçük bir oyun yılın oyunlarına aday.. 

Bu başarının ardından yapımcı cıvıtma* 


yıp, oyunun devamım daha başarılı bir grafik motoruyla ama çok daha zengin içerikte, daha derin bir öyküyle piyasaya sürdü ve daha da başanlı oldu, PolonyalI yapımcı CDProjekt artık işin sırrını çözmüştü, Bir oyunun ne kadar güzel bir öyküsü, ne kadar derin bir senaryosu, ne kadar zengin bir içeriği varsa, o kadar başarılı oluyordu, 

Şimdi oyunun üçüncü bölümünde, bu kez serbestçe dolaşabildiğimiz bir Sandbox ortamında, haritanın her yerinden yeni öyküler çıkıyor ve adamımız Geralt, elinde kılıcıyla bir öyküden diğerine koşturuyor, üstelik bu sefer, önceki oyunlardan çok daha başarılı olarak yapımcısına yüz milyonlarca dolar kazandıracakmış gibi görünüyor, İçeriğe, öyküye, senaryoya değer vermenin ödülü her zaman böyle bir başarı duyar. ■ 


















■ KARE 


Ayça Zaman 

ayca@level.com.tr 


Sponsorsuz Sayfa 



Bavulspor 


-yaman kavramı çok tuhaf, Aşk-nefret İlişkimiz Z__var resmen kendisiyle. Bunu bu sene çok daha iyi anladım bir de, malum geçtiğimiz ay 30 yaşına girdim, Ben ve 307! Benim neyime 30, sevgiG okur? 
20'lî yaşlanırım başında, üniversitenin de verdiği o gazla daha karalı, geleceği pri pırıl gören bir halim vardı. 30'lara yaklaştıkça, kariyer denilen sistemin orta yerinde debelendikçe o idealist, dediğim dedik 
Ayça'dan da eser kalmadı. Sız buna "sistem 11 
deyrn r ben bunu "yaşlanmak" olarak adlandırayım; pek de önemli değil galiba, insanın doğduğu yer kaderiymiş gerçekten. Daha fazlasını ve iyisini yapabileceğini bilseniz bile bazen bulunduğunuz smılar yüzünden istediklerinizi gerçekleştirmeniz mümkün olmuyor. Bu noktada, delirdim işte ben. Çek da güzel oldu. Geçtiğimiz yıl bu zamanlardan beri elimde bavul, oradan oraya kendimi atıyorum. 

Sorunun başta İstanbul olduğunu düşündüm. 
Hepimiz gibi,.. İlk suçu kalabalığa, trafiğe, saçma sapan çalışma sistemlerine, vakitsizliğe ve hayat pahaJAğına attım. Bir yenden sonra hepsi birleşinse içinden çıkılmaz bir ha! alıyor çünkü. İstanbul'la boşanmak için epey sebebim varmış. Sonra işleri tek tek freelancer'iığa dökme karan aldım. Masa 


başında gerçekten fenaJaşyoıum artık. Her hangi bir yerden halledilecek yazılar sürekti aynı duvara, bakılarak yazılırsa basın bülteninden farksız bir şeye dönüşüveriyor, ben de cyborg'a dönüşüyordum o aralarda işle, O işleri bitirmek için İstanbul'da 1 saat 
45 dakikalık yol çektiğimi düşünün bir de sabah-akşam. Bu hayatın getirisi kariyer veya isminizin önüne eklenen bir takım pozisyonlar Oluyor; götürüşü ise uzun vadede mutsuzluk ve amaçsızlık.,. 

Sonra yine bize geldiler, "Bize" dedim, çünkü kadim dostum Burçin'le böyle kararlan vermek hep daha güduteyict oldu. Yıllardır freelance çalıştığımız patronumuz “Gelin buraya, organizasyon lan buradan halledin" dedi. Tam zamanlı işlerimizden çıkmamız, İstanbul'da halledilecekleri halletmemiz bir ay sürmedi ve la- tam! Nerede yaşacağımızı bile bil meden, sadece 2 bavul eşyayla bâr gecede bütün sisteme veda ettik. Herkesin hayalini kurduğu “bâr balıkçı kasabası ve deniz manzarası" gibi otmadı bu pek. Devasa kayaların ve mağaraların olduğu, "güzel atlar ülkesi" denilen Kapadokya'dabuluverdik kendimizi. Bütün kış sürekli Irar yağdığını düşünürsek, benim o güzel adar görmem 3 ayımı falan akdi işte. Manyak gibi niye -25 derecede taşınma karan 


aldık zaten, onu da pek bilmiyoruz. 

Sonrası mı? Şu anda bu yazıyı mis gibi bir terasta yazıyorum, rahatsız edici bir sakinlik var etrafta. 
Yapacak şey çok az, Kendi sınırlarım ve sabnnı test etmen için muhteşem bir yer. Edemediğin yerde sıkıntıdan ölebilirsin. Senin olan o 2 bavul eşyadan başka hiçbir şeyin yok, masaüstu bilgisayarım bile yok şu âh. konsolu geçtim,., ıPad'im en büyük destekçim mesela, Hesrthstone'da büyük işler başarıyoruz. Burada yeni insanlarla da tanışıyorsun tabir ki ama İstanbul'da salaş bir yerde balık yemeyi de çok ödüyorsun sevdiğin insanlarla. Otelde yaşama kavramına hiç girmiyorum, geçtiğimiz ay her sabah otel değiştirdim 15 gün boyunca bisiklet turu vesilesiyle. 

Su döngüye dönüştü g^iba. bir yera yerleşmek aklımdan hiç geçmiyor. Sorun İstanbul da değilmiş meğer, onu anladım. Sorun tamamen bendeymiş, bunu sorundan sayarsak. Göçebe olmayı çok sevdim ben, burada ne kadar kalacağım, ayılırsam nereye gideceğim de hiç belli değil. Bildiğim tek şey yer değiştirmeyi artık çok sevdiğini. Bavul hazırlamak da terapi gibi geiryor artık, o iki bavulla ve güzel bir planla başka yerlere de uçabilirim. Kim bilir? ■ 


















Ertuğrul Süngü 

ertugrul@level.com.tr 


Bir Sonraki Dünya 



Her şey dijital demek değil 


D ijital oyunlar aldı başını gidiyor. Yarattıkları pazarda tek başlarına bir hâkimiyet kurdular. Artık "oyun" dendiği zaman "bilgisayar oyunu 1 " olarak nitelememiz gerekmiyor, Oyun kelimesi doğrudan dijitali işaret ediyor. Aslında bu hiç de şaşılacak bir durum değil, zira milyonlarca insan son 
20 yıldır bunun olması için ter döktü ve 
bu durumu kalıcı halde bırakmak için çok daha fazla ter dökmeye devam edecek. 
Tamam, oyun kelimesinin işaret ettiği nokta değişkenlik gösterdi ama bu demek değil kı herkes aynı şeyi düşünüyor, 

Tarih çağlarının tozlu sayfalarında çokça karşımıza çıkar oyunlar: Spor akt ivilesi şeklinde olsun, strateji oyunu şeklinde olsun ya da halk arasındaki folklorik bir deneyim olsun... Yani demem o ki oyun kavramı çok uzun süredir insanoğlunun hayatında ve bugün, tarihin dijital yansımalarını görüyoruz. 
Peki, tüm bu dijital dünyalar arasında, geçmişle bağlarımızı koparmadan modernist bir şekilde hayatlarımızda olan oyunlar mevcut mu? Pek tabili Kimileri için bu oyunlar yok 


denecek kadar az gibi görünse de aslında miktarları her dönem fazlasıyla artıyor. 
Özellikle kutulu masa üstü oyun sektörü her geçen gün yeni yapımlarla karşımıza çıkıyor. Buradaki "yeni" kısmına takılıp kalmak lazım,,. Dijital oyunlar düzenli olarak birbirlerinin kopyasını üretmekten uzağa gidemezken, kutulu oyunlarda yenilik ve farklılık hep üst seviyede seyrediyor. Kabul, her kutulu oyun harika değil ama en azından yarattığı farklılıkla insan üzennde olumlu bir etki yaratmayı başarıyor. Bir noktada belirli malzemelere bağlı kaldıkları doğru ama üretilen yeni fikirlere şapka çıkarmaktan başka çare yok. Benzeri bir durum figür oyunları için de geçerli ama üst noktada en büyük farkı yaratan, kutulu oyun ve figür oyun mantığını birleştiren yapımlarda. Bu tarzda ürünlere verilebilecek en iyi örnekler¬ den birisi şüphesiz Fantasy Flight Games’in ürettiği, Star Wars X-Wing Miniature Game olacaktır. Hem kutu oyunlarda olduğu gibi bol malzeme ve tahta kullanımı, hem de figür oyunlarının temelinde yatan figürlerin 


oyuna ekleniş! onu bambaşka bir noktaya taşıyor, Aynı zamanda VVarhammer gibi dev masaların ve büyük orduların kullanıldığı oyunların ortalama üç saate yayılan oyun sürelerine nazaran, 50 dakika ile bir saat on dakika arasındaki oyun süresi ile de kısa sürede çok fazla oyun deneyimi etmemize ön ayak oluyor. Yenilik konusundaki fikirleri tartışmaya pek tabii açık ama iki platformu bir potada eritmeyi başarması büyük Önem arz ediyor. Esasen değinmeye çalıştığım nokta, masa üstü oyunların düşünülenden çok daha fazla yeniliğe ev sahipliği yapması, Oyun demenin sadece dijitali işaret ettiği günümüz dünyasında, etrafa biraz daha bakmak gerekliğini düşünüyorum. Ardı ardına çıkan kutulu oyunlar, kendisini sürekli geliştiren kart oyunları ve de minyatür oyunları dur durak bilmeden fark yaratmaya devam ediyorlar. Şunu da unutmamak gerekiyor ki dijital oyunların temellen, her daim masaüstü oyunlar üzerinde atılıyor ve fark her daim ilk etapta masaüslünde başlıyor. 
m twitt&r.comfErtugrutSungu 









Batman: Arkham Knight 


"Gotham City kanatlarınızın altında" 


1 Temmuz’da piyasada! 


Nos: tçerik koşullara göre değişkenlik gösterebilir, 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Büyük yapımlar 

MOBA’ların işgal ettiği online oyun piyasasında, büyük MMORPG'lerin adı neredeyse anılmaz oldu. Tamam, World of VVarcraft halen orada, bir yandan WildStar bir şeyier yapmaya çalışıyor, Uzak Doğu halkı kendince bir takım RPG'lerle oyalanıyor ama herkesi kendine çekecek, insanları MOBA’lardan uzaklaştıracak bir MMORPG halen yok ve sanıyorum ki olmayacak da. Oyun dünyası hızlı oynanan oyunların önderliğinde gitmekte ve sanıyorum ki kimsenin “20 tane şu yaratıktan öldür” göreviyle uğraşacak vakti kalmadı. Zamanında WoW’da ne kadar eğlendiğimi bildiğimden, ben hala böyle büyük bir oyun çıkar da insanları kendine bağlar mı diye de düşünmekten kendimi alamıyorum. 
Sonuçta umut dünyası... 

Tuna Şentuna 

tsentuna@levei.com.tr 
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Online Oyun Haber 


Ücretsiz Olarak Steam ’de! 


ronclad Games'in yeni strateji oyunu Sins ve alışılmışın dışındaki görev sistemi ve ot a Dark Age, geçtiğimiz ay Steam'deki dinamikleri ile Sins of a Dark Age şimdiyerini aldı! MOBA ve tek oyunculu RPG den dikkat çekmeyi başarıyor. Duels ya da öğelerini bir araya getiren Sins of a Dark Siege modlannı oynayabileceğiniz oyuna 

Age, karanlık çağlan fantastik bir kurguyla eklenecek olan solo ve co-op maceralar 

harmanlıyor. Karanlık teması, sağlam arka ise sürükleyiciliğim arttıracak gibi gözüplan hikayesi, diyalogları, görsel detayları kuyor. 


Yeni güncelleme, yeni haritalar 


I _ I ourds Online'ın Güney Kore'deki başarılı Sabotaj için eklenen 3 yeni harita; Yer Altı Su 

I i çıkışı ardından Türkçe destekli olarak ka- Kanalı, Tren istasyonu ve Kapalı Fabrika şeklinde 

vuş tuğu muz shooter oyunu Hourtds: TTe Last Ayrıca eklenen Sokak Haritası ile birlikte, zor Hope, yeni yamasıyla karşımızda. Yayınlanan seviye mco'unda oynayınca daha fazla attın ve güncelleme ile birlikte Yan Operasyon Güncelle- tecrübe puanı kazanılıyor. Oyunda bulunan tüm mesl, 3 yeni FVP haritası ve Zor Seviye Görevleri silah şans kutularının, Efsane Eşya bulma oranı oyuna dahil oldu. Yakın Dövüş ve Savaş Alanı da 3 kat arttırılmış durumda. 






INVASION: Nexus 

arbine Studios ve MCSoft, VVildstar'ın INVASION: Nexus isimli en son güncellemesini yayınladı, Oyuna PvP geliştirmeleri ve yeni maceralar dahil eden güncelleme ile, oyunun kişiselleştirme sistemlerine de yenilikler gelmiş durumda. 
20 kişilik tek boss'tan oluşan bir raid, 50. 


seviye kontrat sistemi ve yeni 50. seviye savaş haritası heyecanı doruğa taşıyacak güncellemeler arasında, Oyun boyunca 
farklı aşamalarla elde edebileceğiniz 54 
çeşide ulaşan evcil hayvanlara ve yeni Holo-gardırop sistemine ise bayılacağınız kesin! 



T ree of Savior 

İngilizce versiyon 

H enüz geliştirilme sürecinde olan Koreli MMORPG Tree of Savior’ın ilk etapta sadece Korece yayınlanması planlanmıştı. Ancak daha yayınlanmadan yoğun ilgi gören oyun. İngilizce versiyonu için Stream Yeşil Işık sürecinde yer aldı ve 
12 saat gibi rekor sayılabilecek bir sürede 
tüm dünyadan destek görmeyi başardı. 
Oyuncuları kaos içindeki dünyada Tanrıçaları aramaları için uzun bir yolculuğa çağıran, harika grafikleri ve masalsı renkleri ile dikkat çeken Tree of Savior'ı sabırsızlıkla bekleyebilirsiniz. 



tip 
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V/apımcı ve yayıncı PlayGrid Games ve T PlayGrid Games işbirliğiyle harika bir askeri MOBA hayatımıza girmek üzere. 
Steam'de erken erişime hazırlanan oyun, üç koridorlu MOBA formülünü RTS'ye yakın taktiksel detaylar ile birleştiriyor. 5v5 


takım mücadeleleri ile oyuncular askeri kariyerlerine başlangıç yapıp tecrübe puanı kazanacağı aksiyon dolu oyunun bu satırlar yazılırken kapalı beta sürecinde olduğunu ve şimdiden geçer not aldığını belirtelim. 






Victory Command 

Aksiyon dolu bir askeri MOBA 


Archlord 2 

Guild Battles güncellemesi 


W EBZEN, PvP tabanlı MMORPG oyunu Archlord 2 için Guild Battles güncellemesini duyurdu. Güncelleme ile beraber Guild savaşlarına katılabiliyor, El Dorado adlı yeni yerleşim yerinin keyfini çıkarıyor ve yeni yaratıklara karşı savaşıyo¬ 


ruz. Guild'e her girdiğinizde farklı hediyeler kazanma şansı yalayabilir ve 5 farklı guild alanına giriş yaparak, farklı guild üyeleri ile birbirinize savaş açabilirsiniz. El Dorado bölgesine giriş için ise herhangi bir seviye sınırlaması bulunmamakta... 











Tamriel Uniimiîed Tanıtım Videosu 


\ j MORPG severlerin uzun zamandır v beklediği Elder Scrolls Online: Tamrie! 
Unlimited, yayınlanan ilk tanıtım videosu ile görücüye çıktı. ’Tamriel'de Özgürlük ve Seçim" adındaki videoda oyunda yer alacak Olan kostümleri, eşyaları ve birçok özelliği görmek mümkün. Oyunda yapacağımız 


seçimler ile değişen hikaye sistemini kısaca, açıklayan video ayrıca özgürlüğe ne kadar önem verildiğini de gösteriyor. Göründüğü kadarıyla orijinal oyunun oyuncuların beğenisini kazanan özelliklerin haricinde yeni eklemeler ve bazı düzeltmefe' de söz konusu. Göz atmayı unutmayın! 


Yeni Karakter: Fletcher 


S pfash Damage tarafından geliştirilen ve Nexon tarafından yayınlanan Dirty Bomb, Fletcher adındaki yeni karakterini tanıttı. Patlayıcılar üzerine uzmanlaşmış olan Fletcher, yapışkan bombaları ve bubi tuzaklarıyla ünlü bir mühendis. Bu yeni karakter, C4 patlayıcıları diğer karakterlere göre daha hızlı bîr şekilde yerleştirebiliyor ve etkisiz hale getirebiliyor. Rekabete dayalı olan ve birbirinden farklı özelliklere sahip karakterleriyle oyuncuları takım olma mantığına yönlendiren Dirty Bomb şu an kapalı beta surecinde... 
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Karakterinizi farklı sınıflardan seçebilec ğiniz gibi onu dilediğiniz gibi de kişisel 


VVarsıde 
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Yapım Kraken Games 
Dağıtım Kraken Games 
Çıkış Tarihi 2015 sonu 
Web www, warsidegame.com 


ekipmanlarla birlikte kurşun geçirmez bir asker de yaratabilirsiniz, son derece hızlı bir ninja da. 
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Tamamıyla iki boyutlu olan oyun, aksiyon ile RPG’nin bir karışımı. Oyuncular hızla hareket etmenin yanında karakterlerinin özelliklerini de bilerek düşmanlarının üstesinden gelmeye şıyor, 


LEVEL 11 


Birçok farklı oyun tipinin bulunacağı Warside, takımınızla birlikte kaynak toplama heyecanı da yaratacak, kale koruması da, sadece birbirinizi öldürmeye çalıştığınız Deathmatch heyecanı da. 




- J 
































































Yapım Neople Dağıtım Neople 

Web www.dfoneopIe.com Çıkış Tarihi 2015 sonu 


Dungeon Fighter Online 


Retro görünümlü aksiyon 

Z amanında çok popüler olan SEGA oyunlarını eski oyuncular mutlaka hatırlayacakta 1000 tane oyunun bir arada olduğu SEGA kaset ve CD’leri. Özellikle Sega denince akla ilk gelen karakter tabii ki Sonic. Bu karakter sayesinde tanıştı belki de Sega ile bir nesil. Sonic in yanında sayısız kahramana ev sahipliği yapmış Sega’nın, diğer klasik oyunlarından ikisi olan Double Dragon ve Streets of Rage serileri bulunuyordu. Bu seriler 



2D, yani iki boyutlu side scrolling aksiyon türünde oyunlardı. Bu bahsettiğim oyunları bilenler ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaktır. O dönem özellikle iki boyutlu arcade oyunlarının çok revaçta olduğu bir dönemdi. Yapımcılar bu türü tekrar hayata döndürmek istermişçesine, oyunculara Dungeon Fighter Online'ı sundular. 

Henüz açık beta halinde olan yapım, özlem duyduğumuz bu 2D aksiyonu, online olarak tecrübe etmemize olanak sağlıyor. Açıkçası gayet yaratıcı ve orijinal bir fikir olduğunu söyleyebilirim. Mutlaka çok sayıda oyuncunun dikkati çekecektir Bu yapımın en büyük özelliği, özel efektler ve MMO öğeleri barındırmasının yanında, klasik arcade görünümünü ve derinliğini korumuş olmasıdır. 
Çizimlerinin, tasarımlarının ve atmosferinin gayet tatmin eder nitelikte olduğunu söylemek mümkün. Oyun içerisine biraz daha girecek olursak, bizleri tam dokuz adet sınıf 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karşılıyor. Bunlar Knıghf, Slayer, Fighter, Gunner, Mage, Priest. Thief r Dark Knigh! ve Creator olarak sıralanıyor Yani oldukça çeşitli karakter yelpazesine sahip bir yapımdan bahsediyoruz. Her karakterin ayrı bir giriş hikayesi bulunuyor, Küçük bir çizgi roman şeklinde bu kısmı da atlattıktan sonra oyuna tam anlamıyla girmiş bulunmaktayız. Kısa bir eğitim ve tutorial sayesinde oyuna tam olarak adapte olmanız kolaylaştırılmış durumda, Dungeon, yani zindanlara maksimum dört kişilik olmak üzere, diğer oyuncular ile birlikte party kurup girebilirsiniz ve dungeon sonunda yer alan boss savaşı sonunda çeşitli ödüllere sahip olabilirsiniz. Dungeon savaşları sırasında yetenek güçlerinizi ayrı ayrı kullanarak kombolar yapabilip ya da diğer oyunculara destek sağlayabilirsiniz. Kısacası sınıfları, belirli bir takım çalışması içinde kullanmaktan bahsediyorum, PvE kısmının yanında tabii ki PvP kısmı da bulunan Dungeon Fighter Online, sayısız oyuncuyla da kozlarınızı 


paylaşmanıza olanak sağlıyor. Maksimum seviyeye ulaştıktan sonra arena bölümünde diğer oyuncular sizinle karşılaşmak için orada bekliyor olacaklar. Bu arada karakterlerimizin oldukça detaylı bir yetenek ağacı sayfası yer alıyor. Seviye atladıkça bu ekranda bulunan yetenek seviyelerimizi de istediğimiz ölçüde geliştirmemize olanak sağlanmış. Sonuç olarak fazla sistem gereksinimi olmayan ve eskiyi bir nebze hatırlamamıza yardımcı olan Dııngeon Fighter Online, mutlaka denenmesi gereken bir yapım. Zira yazının başında bahsettiğim Sega klasiklerini daha önce tecrübe etmiş oyuncular için farklı bir anlam taşıdığım da söylemek oyunu mutlaka daha çekici kılacaktır. ■ Abdullah 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Yapım Netmarble Games Dağıtım BUFF 
Web www.houndsonline.com Çıkış Tarihi 2015 


Hounds: The Last Hope 

Kaçın, zombiler geliyor! 


G ears of War h u tartışmak yersiz olur. 

Kaldı ki, Gears of VVar'un çıkışının ardından onu örnek alan oyunlar da onun nasıl bir çığır açtığını kanıtlar nitelikte. 
Hounds: The Last Hope (H:TLH) da Gears of War f u örnek alan, çiçeği burnunda yapımlardan birisi. H:TLH’da Gears of VVar'un yanı sıra Left 4 Dead'den esintiler bulmak da mümkün. İlk bakışta oyuncuların beğenisini kazanmış, iki A sınıfı Oyunu örnek alan bir yapım var. Peki bu konuda ne kadar başarılı olabiliyor? Gelin adım adım HıTLH'u mercek altına alalım. 
Yeni nesil MMO’larda hikaye çok önemli bir konuma sahip. H:TLH da bu noktada rakiplerinden geri kalmıyor. Oyuna giriş yaptığınızda, hem hikayeyi özetlemeyi hem de oyunu öğretmeyi amaçlayan, kısa film tadında bir öğretici ile karşılaşıyoruz. 
Aslına bakarsanız oyunun hikayesi artık kesinlikle bayatlamış olan virüs salgını, 


zombi ve Dünya'yı kurtarmaktan başka bir şey değil Ancak oyunun seslendirmeleri ve sunumu o kadar güzel hazırlanmış ki, artık hepimizin ezbere bildiği bu hikayeyi bile iigi çekici hale getirmeyi başarıyor. Seslendirmelerin ve metinlerin tamamının Türkçe olduğunu da belirtmekte fayda var. 

Öğretici modun ardından, MMO'ların olmazsa olmazı karakter yaratma ekranını önümüzde buluyoruz. Maalesef karakter yaratma ekranı inanılmaz sığ bir şekilde hazırlanmış. Sınıf, cinsiyet ve birkaç basit fiziksel özellik dışında pek bir şey seçme- m İze olanak sağlamıyor. Oyunda dört temel sınıf bulunuyor. Seçmiş olduğumuz sınıf, oyunda neler yapabileceğimizi ya da yapamayacağımızı belirliyor. Bu dört temel sınıf: assault, specialist, tech ve supporftan oluşuyor. Assault, kullandığı kalkanı ile oyunun tank sınıfını temsil ediyor. Specialist„ sahip olduğu bol ve çeşitli bombalar 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shiff 


ile patlayıcılar üzerine uzmanlaşmış olan bir sınıf. Tech, takım arkadaşlarımızı iyileştirmek ve mermi takviyesi yapmak konusunda imdadımıza yetişiyor. 
Support ise, oyunda sniper görevini üstleniyor Ayrıca bir RPG gibi seçtiğimiz sınıfa göre belirli yeteneklere de sahip oluyoruz. Tüm bunları düşününce kağıt üzerinde görev paylaşımı çok önemli gibi duruyor olabilir, ancak PvP modunda işler maalesef böyle yürümü¬ 


yor Yeri gelmişken, oyunda PvP ve PvE olmak üzere iki temel mod bulunuyor PvE’de en fazla 6 kişiden oluşan takımlar halinde bize verilen bir görevi yapmaya çalışıyoruz. Genelde bu görevler şuradan şuraya git, oradan birini kurtar sonra da başka bir yere kadar kurtardığın kişiye eskortluk et üzerine kurulu. Bu yolculuk sırasında bol bol zombi saldırısına uğruyoruz tabiî ki. Oyunun zorluğu normalde değilse, bu görevleri tek başına yapmak 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Online Oyun İlk Bakış 





gerçekten çok zorlayıcı. Güzel yapılmış bir rol bolümü, yüksek zorluk seviyesinin de kolay bir hal almasını sağlayabiliyor Oyunun PvP tarafı ise tamamen assault sınıfı üzerinden dönüyor Önüne kalkanını alan bir assault’u öldürmek neredeyse imkansız. Durum böyle olunca da adım adım üstünüze gelen assault sonunda bıçağına davranıp, tek hamlede sizi etkisiz hale getirebiliyor. Eğer benim gibi sniper oynamayı seviyorsanız hiç bulaşmayın derim. Sniper’lar ne yeterli seviyede hasara ne de oynanabilırliğe sahip. Tüm oyunlarda alıştığımız, sniper oynarken silahın sallanmasını engelleyen ve daha isabetli atışlar yapmamızı sağlayan steady (nefes tutarak silahı sabit tutmaya yarayan olay) oyunda bulunmuyor Dürbünü ilk açtığınızda nişangahınız bol bol titriyor ve belirli bir sürenin sonunda sabitleniyor. 
Olur da yerinizden memnun kalmaz bir iki adım ileriye gitmek İsterseniz aynı ritüe! 
tekrarlanıyor, Bu da sniper oynamayı çok keyifsiz bir hale getiriyor Haritaların da azlığını hesaba katarsak PvP modu kesinlikle sınıfta kalıyor PvE ise bir müddet 


oyalasa da, görev azlığı sebebiyle pek de uzun olmayan bir oyun süresi sunuyor, PvE modandaki görevlerin yanında, karakter yaratma ekranından sonra doğduğumuz şehirde de bazı ayak işleri yapıyoruz, Bugüne kadar herhangi bir MMQ r yu oynamış olan bir oyuncuya hiç de yabana gelmeyecek olan bu görevler topladığımız ıvır zıvırdan nasıl yeni eşyalar üretebileceğimizi ya da mühimmatı- 



sn 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mızın seviyesini nasti yükseltebileceğimizi anlatıyor. Fakat üzülerek söylüyorum bu ürettiğimiz ya da seviyesini yükselttiğimiz eşyalarımız pek de yeterli olmuyor. En iyi eşyalara sahip olmak isteyen oyuncular için mikro ödeme sistemi devreye giriyor. 
Hem de şans faktörü eklenerek. Oyunun marketinde bulunan, nakit olarak ödeme yaparak alabileceğimiz bazı kutular bulunuyor. Bu kutuları kullanarak rastgele eşyalara sahip oluyoruz. Diyelim siz bir kutuyu açtınız ve içinden tech sınıfına öze! bir eşya çıktı, Oyuncular arası alışverişi sağlayan pazarda bu eşyaları satıp, kendinize uygun olanı almanız mümkün. 
Bu pazarda yalnızca oyun içi paranın geçerli olduğunu da ekleyeyim. Ayrıca, tüm bu işleri yaparken pek de zorlanmayacağınızı söylemem gerek. 

Oyun genel olarak kullanıcı dostu mekaniklere sahip -sniper'ı saymazsak tabii-. 
Bildiğiniz gibi oynanış ve diğer mekanikler ne kadar iyi olursa olsun, bunları pazarlayan sesler ve grafiklerdir. Karakter seslendirmelerini her ne kadar beğenmiş de olsam, efektler ve grafikler konusunda aynı şeyi söylemem pek de mümkün değil, zombilerin çıkardığı sesler, silah ve 



patlama efektleri bir süre sonra inanın kafa şişirmeye başlıyor. Grafikler öyle yerin dibine sokulacak kadar kötü olmasa da, takvimlerimizin artık Haziran 2015’i gösterdiğini de düşünürsek kesinlikle çağın gerisinde kalıyor. Seslendirmelerin yalnızca hikaye anlatımında kullanılmış olması ve NPC’Ierin hiç sesinin, soluğunun çıkmaması da oyunun eksi hanesine yazılıyor. Anlayacağınız oyunun pek çok artısı ve eksisi bulunuyor. Benim için oyunun negatif tarafı daha ağır basıyor. 
Eğer türü seviyorsanız şuan için beta sürecinde olan HıTLH'u deneyebilirsiniz. 
Eğer bir TPS sever değilseniz; H;TLH, benim gibi sizi de pek heyecanlandırmayacaktır, ■ Tolga 



Kaliteli seslendirmeler 
Eğlenceli PvE modu 

Kolay oyun yapısı 


% PvE, TPS, PvP 
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Yapım Ons On Soft Dağıtım Ons On Soft 
Web www.rodiniawar.com Çıkış Tarihi 2015 



Rodinia War 

Kore ’den sonra sıra Avrupa ’da 


iesta Online'ın geliştirici Ons Ön Soft;un yepyeni oyunu Rodinia VVar. 
MMORPG dünyasına Kore'den giriş yapan oyun Gerçek Zamanlı Strateji-Aksiyon türünde bir MMORPG. Kore'de büyük başarılara imza atmış ve hatırı sayılır bir hayran kitlesi yakalayan oyun, Avrupa'da da hak ettiği yeri bulmak istiyor. 

Rodinia VVar’da oyuncular kendi şehirlerini kuruyorlar, zamanla büyülttükleri 



şehirlerini devasa imparatorluklar haline getirebiliyor ve kendilerini hazır hissettikleri zaman diğer oyuncuların şehirlerine ya da imparatorluklarına şaşırabiliyorlar. 
Oyunun hikayesi de oldukça ilgi çekici. 
Siyah ejderha Nidhogg ile tanrı arasında uzun yıllar süren öfkeli bir savaş hüküm sürmektedir. Tanrı ve Siyah Ejderha Nidhogg, Rodinian kıtası üzerinde üstünlüğü ele geçirmek için yıllar boyunca savaşırlar. Büyük savaşların sonrasında, Siyah Ejderha Nidhogg tanrı tarafından yenilgiye uğratılır. Nidhogg'un zihnî ve kara enerjisi Dark Sealstone’a saklanır ve tanrıların evi olan Asgard'a götürülün Yüzlerce yıl sonra, Dark SealstoneTjn varlığı bile unutulun Radam, Dark Sealstone ile ilgilenmeye başlar, Hatta bunu obsesit bir takıntı haline getirir. Sonunda dayanamaz ve taşa dokunur. Kara enerji açığa çıkar ve Radam bu enerjinin yayılmasını durduramaz, Taş paramparça olur, gökyüzünden 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Rodinian kıtasının her yerine yayılır. 

Taşın her bir parçasının düştüğü yerden şeytani yaratıklar türemeye başlar. Bu kara enerjiden Death Tree oluşur ve ifk meyvesini verir; Caxias. Önünde büyük bir engel olan Evgeneia İmparatorluğuna karşı kara enerji ve şeytani yaratıkları toplamaya başlan Artık bir çağ atlanmış ve amansız bir savaş başlamıştır. 

Bu güzel hikayeden sonra başlayan Rodinia War, ilginç bir yaklaşımla karşımıza çıkıyor. Strateji oyunlarının sistemini, özellikle de mobil platformlarda oldukça sık karşılaştığımız İmparatorluk mücadelelerini, 3 boyutlu MMORPG savaşları ile süslüyor ve bizlerr yepyeni bir oyun deneyimi karşılıyor. Bu özellikleri ile hem strateji sevenleri memnun etmiş oluyon hem de MMORPG kitlesini kendisine çekiyor. Bizce çok başarılı bir yaklaşım. 


Oyuna başlarken bizden Lord’umuzun ismini, imparatorluğumuz ismini ve imparatorluğumuz flamasını seçmemizi istiyor. 
Bu bilgileri girdikten sonra şehrimiz bizi karşılıyor. Şehir içerisinden kendimize şövalyeler üretebiliyoruz. Surlarla kaplı kalemizin dışında bîr de çiftçilik alanları bulunuyor. Şehirlerimizin refah düzeyini kontrol altında tutmak için dengeli bir strateji yürütmeli ve halkımızı aç bırakmamamız gerekiyor. Scout, Spearman, Gladiator, Archer gibi savaşçılar ile imparatorluğumuzu gücünü artırabiliyoruz, Her bir sınıfın güncellemeleri de yine bu kurduğumuz şehirdeki binalar ve üretimlerle doğru orantılı. Tek tek sınıfların seviyelerini arttırabiliyoruz. 

İstersek ücret karşılığında da şövalye kiralamamıza izin veriyor oyun. Şövalyeler ve ordumuz oyunun en önemli unsurları. 
Topraklarımızı genişletmek ve Rodinian kıtasında hüküm sürmek için daha fazla yere yayılmamız bekleniyor. Tabii ki her yeni yerde yeni yaratıklar ve düşmanlar ile karşılaşıyoruz, 

Yeni yerler keşfetmek için şehir meydanında bulunan Gateway f den geçmemiz gerekiyor. Sadece şövalyeniz ile buradan geçebiliyor, yeni yaratıklar ve düşmanları alt ederek seviyenizi yükseltebiliyorsunuz. 
Strateji öğelerini seviyor ama hep tuşlara basmaktan sıkılıyor ve arada bir de savaşa dahil olmak istiyorsanız, Rodinia War size bunu fazlasıyla sunuyor. Çok uzun zaman sizi meşgul edeceğine ve eğlendireceğine eminiz. Hem yeni bir şeyler denemenin kime ne zarar olabilir. 

■ Gökçe 

İki farklı türün mükemmel bir birleşimi 

■ Strateji severleri fazlasıyla memnun 

edecek detay seviyesi 

■ Çok güzel ve tutarlı bir hikaye 


% F2P RTS, MMORPG 
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Yapım Blizzard Entertainment Dağıtım Blizzard Entertainment 
Web battlemet/heroes Çıkış Tarihi 2 Haziran 2015 


Heroes of the Storm 

Ve açık beta başlar ... 


EVEL olsun, LEVEL Online Oyun Dergisi olsun, sürekli bir Heroes of the Storm'u konuk etme halindeyiz fakat bu defa gerçekten geçerli bir bahanemiz var: Oyun iki gün sonra "live 5 ’ konuma geçiyor ve bir süre önce de öpen beta statüsüne ulaştı! 

Yerimiz dar olduğundan size kısaca burada ne olduğundan bahsedeyim. HotS, Blizzard’tn MOBA dünyasına adım atma çabasından başkası değil. Tabii şahane 


bir ekip oldukları için ellerinden de otomatikman kaliteli bir ürün çıkıyor ve HotS da bu kaliteli ürünler arasında yer alıyor. 

Oyun klasik MOBA formülü üzerine kurulu: Farklı haritalarda, 5v5 maçlar yapılıyor. 

İki tarafın da iki uçta üssü var, aralarda Fort'lar ve kendi başına İlerleyen yapay zeka askerler... Kim, diğer tarafın üssünü önce havaya uçurursa o kazanıyor, olay bu kadar basit. 

Oyunu Blizzard ürettiği için elbette ki oyundaki karakterler de Blîzzard’ın ünlü oyunlarından. Diablo, Kerrigan, Zeratul, Falstad, Nova, Raynor, Tychus, Chen gibi karakterlerin yanında Blizzard'ın pek sevdiği The Lost Vikings bile oyunda yer almakta. Son güncellemelerde Sylvanas oyuna eklenmişken, geçtiğimiz ay da Kael’thas oyundaki yerini atdı, Ateşle arası iyi olan bu Assassin, kullanması pek de kolay olmayan bir karakter ve özellikle teke tek dövüşte kazanmak için gerçekten iyi seçimler yapmanız gerekiyor. Sahip olduğu iki büyük yetenekten bir tanesi, kocaman bir alev topunu düşmana fırlatmak ve bir diğeri de belirli bir alanı alevlere boğan bir Anka Kuşu yaratmak, Kael'thas favori karakterim olmaktan çok uzak ve para verip aldığım için de biraz pişmanım sanırım... 
Gelelim HotS’u diğer MOBA’lardan ayıran özelliklere. Öncelikle burada, her haritada yapmanız gereken bir görev var. Çeşitli Mercenary Camp’leri ele geçirmenin ötesinde, her harita sizi karşı takımdan üstün konuma geçirecek bir olanak sunuyor. Mesela bir haritada madenler açıldığında buraya inip kurukafa topluyor ve kocaman bir Golem yaratıyorsunuz, bir başka haritada düşman üssüne ışınlar yollayan tapınakları tutmaya çalışıyorsunuz. Bu mantık oyunların monotonluktan son derece uzak olmasını sağlıyor ve her mücadeleniz farklı bir heyecan veriyor. 
Diğer MOBA’lardan farklı olarak burada item’iar bulunmuyor. Karakterleriniz oyun içerisinde seviye atlıyor ve oynayış tarzınıza göre, size sunulan birkaç yetenekten birini seçiyorsunuz. Bu da HotS'u tam bir takım oyununa dönüştürüyor, kimse item’larla daha üstün konuma geçip, 


son vuruşu yaptığı için de takımın nefretini kazanmıyor. 

Eğer Blizzard bu oyunu daha önce hazırlamış ve MOBA arenasına çok daha önce inmiş olsaydı çoktan liderlik koltuğuna otururdu fakat MOBA istilası altındaki piyasada şu anda işi biraz daha zor. Ben yine de herkesin mutlaka denemesi ve 10 maçta önce nihai bir karar vermemesini tavsiye ediyorum. ■ Tuna 



• Takım oyunu 

• Ünlü Blizzard karakterleri 

• Haritalarda görevler 


% MOBA, Blizzard, F2P 
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Yapım Spacetime Studios Dağıtım Spacetime Studios 
Web www.callofchampions.com Çıkış Tarihi 2015 


Cali of Champions 


Ufal da cebime gir... 


er ay farklı bir MOBA incelemesi, ilk bakışı okumaktan belki de sıkıldınız. 
Belki de MOBA oynamaktan bile sıkıldınız. Ancak bu durum yapımcı firmaların umurunda dahi değil. Her ay bir yenisi daha, üye sayısı oldukça kabarmış olan MOBA kütüphanesine ekleniyor. Her biri de kendince yeni bir şeyler sunmaya çalışıyor. Açıkçası bu sefer durum biraz farklı.,. 

Cali of Champions (CoC) bize bambaş¬ 


ka bir deneyim sunmayı hedefliyor. Kimi zaman abartıp 40" boyutundaki ekranlarda oynadığımız MOBA türünü, 4” boyutundaki cep telefonlarımıza sokmanın peşinde. 

CoC anlayacağınız üzere mobii platformlar için piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce Vainglory İsimli başka bir yapım bunu denemişti, ancak CoC'ı Vainglory ile kıyaslamak çok büyük hata olur. Çünkü Vainglory alışılagelmiş bir MOBA görünümündeydi. CoC İse oyunculara daha hızlı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Minyon gibi bize yardım eden küçük karakterler oyunda bulunmuyor. Herhangi bir satın alınacak eşya da yok oyunda aslına bakarsanız. Tüm eğlence orb adı verilmiş olan mavi-mor renkli bir kürenin etrafında dönüyor Oyundaki her iki koridorda da birer orb bulunuyor, Orbun çevresinde daha fazla oyuncusu olan takım orb’u rakip takımın merkezine doğru ittiriyor. Bir kuleye kadar ilerlemeye devam eden orb 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kulede duruyor ve saldıran takımın kuleyi yok etmek adına şansı artıyor. Şöyle ki orb kulenin altonda değilken de kuleye saldırma şansınız var. Fakat, minyon gibi ufak yardımcılar olmadığı için kuleler doğrudan oyunculara saldırıyor. Eğer orb kulenin altındaysa, kulenin verdiği hasar azalıyor ve saldırınızın başarılı olma İhtimali de büyük ölçüde artmış oluyor. 


Eğer beş dakika içerisinde bir takım karşı tarafın merkezini yıkmayı başaramazsa, o ana kadar yıkılan kuleler ve ölüm sayıları kazanan tarafı belirliyor. Oyunun bu kadar kısa sürdüğünü düşünürsek, takım oyunu kesinlikle çok büyük bir önem arz ediyor. 
Oyun içerisinde yapılacak en ufak bir hatanın bile telafisi çok zor oluyor. Takım oyununun en önemli noktası ise alınabilecek karakterler ve sınıflardan geçiyor. 
Şuan için duyurulmuş olan beş sınıf ve on iki karakter bulunuyor. Oyunun çıkışında yirmi kadar karakter olacağı da gelen haberler arasında. CoC kafamda sadece, küçük ekranlarda oynanışın nasıl olacağı konusunda soru işaretleri bıraktı. Oyunla ilgili tüm videoların da iPad ile hazırlanmış olması, bu soru işaretlerini arttırdı. Umarım bu noktada sorunlar olmaz ve MOBA türü 


Oyunda karşı takımdan birini öldürünce yalnızca rakibinizden kurtulduğunuz için kuleleri yıkmanız kolaylaşıyor. Zaten kuleler de iki oyuncunun yapacağı bir saldırı ile kolaylıkla yolabiliyor. Kulelerin bu kadar kolay yıkılması size garip gelmiş olabilir. Ancak oyunda başka bir can alıcı nokta daha bulunuyor. Bir oyun maksimum beş dakika sürebiliyor. 


cebimize girmiş olur. 

■ Tolga 


• Hızlı oyun yapısı 
Çığır açabilir 


% MOBA, Mobil, PvP 
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Yapım N2 Games Dağıtım JC Planet 
Web mrjcplanet.com Çıkış Tarihi Belli Değil 

Metal Reaper Online 

Savaş acımasızdır! 


2 Games tarafından geliştirilen ve 
batı pazarına JC Planet damgasıyla pazarlanacak olan Metali Reaper Online aksiyon ve RPG öğelerini harmanlıyor. 
Kaotik atmosferiyle oyuncuları çekmeye çalışan yapımın ön plana çıkan yönlerine göz attım. Hack&slash tadında bir aksiyon oyunu olacak olan Metal Reaper Gnline'a gelin yakından bakalım. 

Metal Reaper Online bir kıyamet sonrası senaryo dahilinde ilerleyecek. Dünya 


Asya ve Atlantik federasyonları olarak iki büyük güce ayrıldıktan sonra bu güçlerin birbirlerine karşı olan politikaları sonucu ve özellikle uzayda koloni kurma rekabeti nedeniyle nükleer bir savaş meydana gelir ve dünyada pek çok şehir harap olur, insanlar açlıkla, hastalıklarla ve diğer pek çok zorluk ile mücadele eder. Tüm bu felaketlerden insanlara hala ders almaz ve yıkılan savaşmaya devam ederler. 2040* lı yıllara gelindiğinde ise bizim mücadelemiz de başlamış olur. Açıklanan bilgiler, gösterilen videolar ve ekran görüntüleri Metal Reaper Onlineün izometrik bir kamera sistemiyle oynanacağını anlatıyor, Diablû benzeri bir oynanışa ve RPG yapısına sahip olacak olan yapımın en büyük farkı pek tabii ki gelecekte, kıyamet sonrası bir senaryoda geçiyor oluşu. Bu senaryo içerisinde sınıfımızı seçerek Metal Reaperün kaotik atmosferine gireceğiz. Gelelim oyunda yer alan sınıflara. 
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Metal Reaper'da sınıf kelimesi yerine branş kelimesi kutlanılıyor. Branş sistemine baktığımızda ise beş branşın oyunda yer alacağı açıklandı. Her branş ise ayrı bir karakteri temsil ediyor. Buradan da oyundaki hazır karakterleri oynayacağımızı, karakter özelleştirme olmayacağını rahatlıkla anlayabiliyoruz. Oyunda yer alan branşlar Nevvbie, Predator, Panzer, Sniper ve Supporter olarak isimlendirilmiş. Nevvbie branşı, Fredric Brovvning isimli karakteri canlandıracak. Newbie'ntn saldırı yetenekleri olduğu kadar destek rolü de oyuna etki edecek. Paul Waterman karakterine sahip Predator branşı ise ağır silahlarıyla ön plana çıkıyor. Roketatar kullanırken ekstra hasar verme kabiliyetine sahip olacak. Sniper branşı tahmin edeceğiniz üzere keskin nişancılık görevini üstlenecek. So-Hui Kang isimli Uzakdoğulu karakteri canlandıran bu sınıfın kritik vurma olasılığı ve zırh delme yeteneği bir hayli fazla. Ayrıca dostlarının dayanıklılık yenilemesini de bulandırabilecek. Wei-Gun Chu isimli başka bir Uzakdoğulu karaktere can veren Panzer sınıfı ise oyunun tank rolünü üstlenecek. Dayanıklı bir zırha sahip olacak ve gerektiğinde kullanmak için bir kalkan oluşturabilecek. Metal Reaperün en önemli destek rolü ise Supporter branşı tarafından sağlanacak., Morina Lascova isimli karakter hem düşmanları yavaşlatma yeteneklerine sahip olacak hem de dostlarının sağlık ve dayanıklılık puanlarının yenilenmesini sağlayacak. 
Metal Reaper'da kullanacağımız silahlara baktığımız zaman ise oyun günümüz¬ den 30 yıl kadar sonrasında geçmesine rağmen nükleer savaşların teknolojiyi engellemesi nedeniyle günümüz silahlarının oyuna hakim olduğunu görüyoruz. 
Günümüzdeki pek çok tabanca, makineli tüfek, roketatar, pompalı tüfek ve keskin nişancı tüfeğini Metal Reaper'da göre¬ 


bileceğiz. Bunun yanında alev silahlan ve elektrikti testerelerde yer alacak. 

Açıkçası ben de çok da heyecan yaratmayan Metal Reaper Online’m çıkış tarihî henüz belli değil. İlk beta testini geçtiğimiz ay tamamlayan oyun benim tahminime göre yaz aylarında “üve” statüsüne geçecektir m Enes 


Kıyamet sonrası senaryo atmosferi Silah çeşitliliği yerinde 


% HackS Slash, Aksiyon 
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Magicka: 

w 


Wizard Wars 


Kılıcımla yararım, asamla yakarım! 


M agicka'nın il oyunu 2011 "in Ocak ayında piyasadaki yerini almıştı. 

Tek kişilik bir senaryoya sahip olan bu oyundaki oyun yapısına o zamana dek pek de alışık değildik. Oldukça zor bîr oynanışa sahipti. Akın akın üzerinize gelen düşmanları savuşturmak pek de kolay değildi. Magicka’nın en teme! olayı ise bir büyücü olarak büyü yeteneklerini ne kadar iyi kullanabildiğimizde gizliydi. 
Farklı elementleri kombine edebiliyorduk ve bu kombinasyon yüzlerce farklı etki yaratabiliyordu. Elektrik ve suyu karıştırarak ölümcül saldırılar gerçekleşebiliyordu. Veya toprak ve taşı kullanarak güçlü kalkanlar yaratabiliyorduk. Ancak tüm bu güçlere rağmen düşmanlan o kadar kolay alaşağı edemiyorduk. Bazı bölümlen çok defa oynamanız gerekebiliyordu. 
Özellikle parmak hafızanızı geliştirmeniz doğru büyüleri yapabilmeniz açısından 


önemliydi. Paradox, daha sonra Magicka için envai çeşit DLC çıkardı. Bunun üzerine herkes Paradox’dan bir Magicka 
2 beklerken, yapımcı firma bir anda Online 
bir oyunla çıkageldi. Magicka: VVizard Wars Magicka evrenini Online dünyaya taşımak için karşımıza dikildi. 

Magicka: VVizard Wars ile arenaya çıkarak gerçek oyunculara karşı mücadele veriyoruz. Yine pek çok büyü çeşidi ve büyü kombinasyonu oyun içerisinde yer alıyor. 
Ancak tüm bu kombinasyonları uygulayabilmemiz için sekiz temel büyümüzü kullanmamız gerekiyor. Bu büyüler VVater, Lighting, Life. Deaîh, Shield, Earth, Cold ve Fire. VVater ile su saldırılan, fire ite ateş saldırıları, Lighting He yıldırım saldırıları, Earth ile toprak saldırıları, Cold ile buz saldırıları gerçekîeştirebiliyoruz. Aynı şekilde Death düşmana zarar veren bir enerji açığa çıkarıyor ve bu büyüyü diğer büyülerle 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kombine etmek oldukça fazla hasara yol açıyor Shield ile kalkan oluşturabiliyorsunuz, Kalkan oluşturmak oyunda oldukça önemli bir rol oynuyor. Oyunda ciddi anlamda gelen saldırılar nedeniyle çabucak sağlığınız tükenebiliyor. 
Düşman saldırılarından korunabiimek 


yorsunuz hem de kendinizi, 

İJk oyunda olduğu gibi bu oyunda da parmak hafızanızın önemli olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim, Magicka'yı hiç bilmeyen birine ise bu durum şöyle açıklanabilir. Oyunda, yukarıda anlattığım sekiz adet büyünün her birine ayrı bir tuş atanmış. En fazla 


Magicka: VVİzarci Wars ile arenaya çıkarak gerçek oyunculara karşı mücadele veriyoruz. Yine pek çok büyü çeşidi ve büyü kombinasyonu oyun içerisinde yer alıyor 


için ise özellikle kaçış sırasında kalkanı zamanında ve doğru yere atmak önemli. Ayrıca Shield yeteneğini Earth ile kombine ederek daha güçlü bir kalkan elde etmek de mümkün. Bunun yanında Earth ve Shield'in daha farklı bir kombinasyonu ile düşmanı kısa süreliğine bir kafese hapsedebiliyorsunuz. 
Anlatmadığım tek yetenek olan Life ise heal yeteneğinizi oluşturuyor. Bu yetenek ile hem dostlarınızı iyileştirebil! - 


üçlü büyü kombinasyonları yapabildiğiniz oyunda, doğu kombinasyonu zamanında gerçekleştirmeniz için hangi büyünün hangi tuşta olduğunu bilmeli ve kombinasyonu hızlıca gerçekleştirmeksiniz. Yalnız yaptığınız büyülerin tümünü saldırırken nereye fırlattığınıza dikkat etmeniz önemli zira bu büyüden kendiniz dahil herkes nasibini alabiliyor. Eğer dostunuza doğru bu büyüyü kullanırsanız o da var olan hasardan payını alıyor Eğer bir ateş topunu çok yakınınıza 


level. 
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We Have Lost a Spawn Pöint 


atarsanız siz de yanabiliyorsunuz. Aynı konu iyileştirme yetenekleriniz için de geçerli. 

Sorun şu ki büyü kombinasyonu gerçekleştirmek İstediğinizde bir anda hangi tuşa basacağınızı anlamak ciddi anlamda bir karmaşaya sebep oluyor. Earth, Fire ve DeathÜ kombine edip ölümcül bir ateş topu yollamaya çalışırken bir de bakıyorsunuz ki bin bir güçle canını indirmeye çalıştığınız düşmana bir heal ışını yollamışsınız! Sonra bir de bakıyor¬ 


sunuz düşman kendi sağlığını sayenizde bir güzel doldurmuş ve bir anda klavye fırlattığınız monitörden duman çıkıyor... 

Bu elemental yetenekleriniz dışında Mastery olarak adlandırılan becerileriniz bulunuyor. Bu beceriler Haste, Conflagration, Revive ve Meteor Shovver olarak dörde ayrılıyor. Her bir başlık içerisinde seviyeniz arttıkça açılan birden fazla beceri bulunuyor. Her bir başlıktan bir adet beceriyi seçiyor ve toplamda seçtiğiniz dört beceri ile savaşlara dahil oluyorsunuz. Bu beceriler sayesinde sağlığınızı bir anda doldurabilir, savaş alanına bir meteor yağmuru yollayabilir, düşmanı çıkması zor bir kafese hapsedebilir veya teleport olarak hızlıca kaçabilirsiniz. Yani bu beceriler elemental yeteneklerinizden çok daha güçlü ve bu nedenle oyunda kullanımları belli sayılarla sınırlandırılmış. 
Diğer bir saldırı yolu ise elinizdeki kılıç İle düşmana çullanmak. Yakın dövüş silahlan her ne kadar takdire değer hasar sağlıyor 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olsa da savaşlar genelde uzaktan gerçekleştiği için oyuna alışmış bir oyuncuya yakın dövüş için yaklaşmak hayli güç 

Magicka; VVizard Wars genel oyun yapısı itibariyle biraz MOBA yapısını temel atmış gözüküyor. Tabi şunu söylemeliyim ki oyun yapısı normal bir MOBA'ya göre çok daha zor. Her an tek hamlede ölme riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Oyun modu sayısının yetersizliği ise üzücü bir durum. Olan modlar ise biraz klasik kalmış. Bu modlar Sout Harvest, Duel ve VVizard VVarfare'dan oluşuyor. Dörde dört gerçekleşen Soul Harvest’da üçlü bir koridor mantığı var. 
Temel amaç düşmanın merkezinde yer atan heykeli yok etmek. Ancak klasik MOBA oyunlarındaki gibi koridorlar boyunca yer alan savunma kulelerini bu modda göremiyoruz. Ormanda yer alan yaratıklar bu modda oldukça büyük önem teşkil ediyor. Ormandaki bu yaratıkları öldürerek ruh topluyorsunuz. Bu ruhlar ise düşmanın merkezindeki heykeli daha kolay indirmenize yardımcı oluyor ve bu heykeli yok eden oyunu kazanıyor. Diğer bir oyun modu ise VVizard VVarfare'da da dörde dört savaşlar sahne alıyor Bu oyun 


modunda spawn noktalarını ele geçirmeye çatışıyoruz. Her bir spawn noktasını ele geçirmek o noktada arkadaşlarımızın tekrar doğmasını sağlıyor Böylece düşmanında spawn noktalarını azaltarak onu zor duruma sokuyoruz. Oyunda yer alan son oyun modu Duelde ise küçük bir arena da bire bir savaşlar gerçekleştiriyor ve düşmanı üç sefer mağlup etmeye çalışıyoruz. 

Magicka: VVizard Wars bazı bağlantı sorunları ve yetersiz oyun modları nedeniyle bir süre sonra can sıkıcı bir hal alabiliyor. 
Bunun dışında Magicka'nın gerçekten zor oyun yapısının bu oyunda da korunuyor olması oyuna yeni başlayan oyuncuları haddinden fazla zorlayacaktır. Ancak yine de Magicka daha önce de olduğu gibi bir süreliğine beni eğlendirmeyi başardı. Zor ve stratejik oyunları seven bir yapınız var ise Magicka: VVizard VVars’u Steam'den ücretsiz olarak indirebilirsiniz. ■ Enes 


Magicka: VVizard Wars 

Envaiçeşit büyü, Magicka evreninin renkli karakteri 

Bağlantı sorunları, ~~7 A 

yetersiz oyun modu. ( , r 

% Magic, MOBA, hardcore 


Online Oyun LEVEL 29 












Sokak basketboluna hazır mısınız? 


iyasada yer alan Online yapımlar arasında beni ve eminim birçok oyuncuyu heyecanlandıran ve çok sayıda kişinin beğenisini kazanan yapımlar, hiç şüphesiz alternatifi çok fazla bulunmayan yapımlardır. Özellikle Online platformda FPS yapımlardan ciddi manada sıkılmış durumdayken, karşımıza böyle bir farklılığın çıkmış Olması sevindirici bir durum. Freestyle 2, cartoon grafikler ile bezenmiş, online bir sokak basketbolü deneyimi sunuyor, Borderiands serisinde de kullanılan bu modelleme teknolojisi, Freestyle 2 için de gayet uygun bir biçimde tasarlanmış. Bu sayede ciddi anlamda eğlenceli bir yapıma dönüşen oyun, fazla sistem gereksinimi olmamasının yanında, göze hoş gelen ve oyuncuyu sıkmayan bir görünüm sağlıyor Tabii aynı zamanda detaylı 


çizimleri de barındıran yapım, basit ve kullanışlı bir ara yüzü de beraberinde getiriyor Tasarımlarının basit, fakat detaylı yapılmasının yanında, detaylı bir oyun sistemi de içeriyor. Basketbol ile çok fazla alakası olmayan oyunculara bile hitap eden bir yapım olduğunu söylemek hiç de yanlış bir tabir olmaz. Genel olarak temponun hız kesmediği ve rekabet dolu karşılaşmalara merhaba dediğimiz Freestyle 2, sokak atmosferini gerçek anlamda oyunculara yansıtmayı başarabilmiş bir durumda. Maçlar sırasında çevreye ve sahaya dikkatlice baktığınızda maçı izleyen seyircileri, binaları, hatta yolun kenarına park etmiş araçları gördüğünüzde, sokak atmosferinin gerçek anlamda hissedilebilmesi önemli bir etken. Sokak atmosferine ek olarak tek pota gerçekleşen karşılaşmalar- 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da, oyunun kurallarının da sokak kuralları olduğunu belirtmekte fayda var* Ayrıca müzikleri ve efektleri sayesinde oyun sıradanlıktan uzak bir oynanabilirlik sunuyor Oyunda cinsiyetleri de dahil olmak üzere seçebileceğimiz Çenter, Smafl Forvvard, Povver Forvvard, Povver Guard ve Shooting Guard olmak üzere beş adet farklı mevki bulunuyor. Bunları gerçek bir basketbol takımının mevkileri olarak düşünebiliriz. Bu sayede basketbolün özüne bağlı kalmış olmasının yanında farklı bir oyun sistemini barındırıyor. Gayet basit ve eğlenceli dakikalar sunan yapım, mutlaka tecrübe edilmesi gereken yapımlar arasında. Fazla ilgi alanıma girmeyen bir tür olmasına rağmen ilgimi çekmiş bir oyun Freestyie 2* Özellikle bu deneyimin onltne platformda olması, oyuna ayrı bir özellik katıyor. Karakter oluşturma ekranı çok fazla detaylı olmasa da güzel 


dizayn edilmiş. Tüm bu artılara rağmen oyun mekaniklerinde küçük aksaklıklar yok değil maalesef. Bu durum özellikle karakter etkileşimlerinde daha çok hissediliyor. Tabii bu kadar artısı otan bir oyunda, bu tür bir sıkıntının olması çok fazla göze batmıyor açıkçası. Fakat yapımcıların bu tür aksaklıkları zaman içerisinde gidereceğinden şüphem yok. 
Son olarak, şans verdiğiniz takdirde, kesinlikte pişman olacağınız bir yapım değil Hatta basketbol ile yakından ilgileniyorsanız, Freestyie 2 uzun süre bilgisayarlarınızın başından kalkmanıza engel olabilir. ■ Abdullah 
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Maaicka: VVİzard Wars 

w 


M 


agicka: VVİzard Wars zor olmasıyla ön plana çıkan bir oyun. Oyuna başlamadan önce temel oyun öğeleri hakkında bilgi sahibi olmanız oyuna kolay alışmanız için 


gerçekten önemli. Bu rehberdeki farklı başlıklar altında ne nedir, ne işe yarar gibi soruların cevaplarıyla Magicka’daki temel oyun yapısı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. » Enes 



Birkaç kombinasyonu ezberleyin 

Pek çok oyuncu kili alarak ön plana çıkmak istediği için destek rolünü sevmez. 
Ancak destek oyuncusu oyunu taşıyacak karakterlerin daha hızlı gelişimi için oldukça önemlidir. Aynı zamanda MOBA türüne yeni başladıysanız destek rolü oyunu öğrenmeniz için en uygun rol olacaktır. 
Çatışmalardan uzakta düşmanı yavaşlatan ve dostlarınıza yardım eden yeteneklerinizi kullanın. Posion Ivy, Harley Quinn gibi karakterler ile başlayabilirsiniz. 



Beceril Penceresi 

Oyunun temellerini öğrendikten sonra farklı karakterleri deneyim etmenin en iyi yolu bu pencerede yer alan PvE modlarını kullanmak olacaktır.. Hem çok zorlamazlar hem de istatistiklerinizden bir şey kaybettirmezler. Oynadığınız kahramandan sıkılıp yeni bir kahraman aldıysanız. PvE maçlarda veya Ivl PvP maçlarında kahramanınızın aktif ve pasif yeteneklerini öğrenebilir ve reflekslerinizi geliştirebilirsiniz. 
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Büyülerinizi doğru secin 


Karakterlerinizin gelişimi için en önemli husus eşyalar. Oyunun gidişatına göre karakterinize uygun doğru eşyayı seçmek galibiyetin sırrını oluşturuyor. Oyunun gidişatı iyi durumdaysa karakterinizin saldırı gücünü daha fazla artıracak eşyalar ile rakibin direncini karabilirsiniz. 
Eğer rakip sizden güçlü ise de daha defansif eşyalar almanız gerekiyor. Ancak bu tür MO-BA'larda özellikle savunma yapmak sadece iyi bir eşyaya dayanmıyor. Kontrollü oynayış ve refleks her şeyden önemli. 


Teçhizat Penceresi 

Stolen Power’lar oyunda kullandığınız yeteneklere ek olarak seçtiğiniz iki ekstra yeteneğinizi oluşturuyor ve bu yetenekleri bir kez kullandığınızda uzun bir süre kullanılamaz oluyorlar. Stolen Povveriar oynayacağınız role ve hatta karaktere göre değişiklik gösterecektir. Tüm bu güçler sayesinde diğer kahramanların yeteneklerini kullanma fırsatını buluyorsunuz bu yüzden hangi yeteneğin kahramanınıza uygun olduğuna doğru karar verin. 



Mağazaya göz atın 

Eğer ormancı bir karakter oymuyorsanız zaten ormanı iyi tanımanız şart. Hangi canavarlar hangi bonus özellikleri veriyor ve hangi sırayla başlamak uygun olur? 
Ormancı bir karakterin tüm bunları bilmesi mutlak önem arz ediyor Bunun yanında belli bonusları almak için diğer karakterlerin de ormancının oynayışını engellemeden ormanı kullanması gerekiyor Ormanı tanıyın, nerede ne var bilin. Ormanı bilmeniz takım savaşlarında da büyük fayda sağlayacaktır. 



Hazine kutunuzu açın! 

Oyunda her MOBA oyununda olduğu gibi her karaktere özel farklı kostümler yer alıyor. Bu kostümler elbette belli bir ücret karşılığı satılıyor ve oyunun gelir kaynağını oluşturan etmenlerden biri. Kostümlerin kimisin fiyatları biraz tuzlu ancak oldukça hoş kostümler bulunuyor ve bu kostümlerden biriyle savaşa girmek genelde oyuncuları ekstra motive ediyor. Paranıza kıyabiliyorsanız bir kostüm alın ve tarzınızı oyuna yansıtın. 
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Online Oyun Liste 


En çok oynanan online oyunlar 


Adventure Capitalist 

Yapım Pîaysaunjs Dağıtım Pfaysaurus 

fi 

Aylık Ucreî Yok Web www.minicnp.conn/games/ advenîure-capitalEst/tr/ 



Clicker Heroes 

Yapım Playsaurus Dağıtım Pfaysaurus Aylık Ücret Yok Web www.clİckerheroes,com 

Dota 2 

Yapım Valve Dağıtım Valve 

Aylık Ücret Yok Web blog.clota2.com 

Heroes & Generals 

Yapım Reto-Moto Dağıtım Reto-Moto 

Aylık Ücret Yok Web www.heroesandgenerais.com 

Robocraft 

Yapım Freejam Dağıtım Freejam 
Aylık Ücret Yok Web robocraftgame.com 

Team Fortress 2 

Yapım Valve Dağıtım Valve 

Aylık Ücret Yok Web www.teamfortress.com 

TERA 

Yapım EnMasse Dağıtım EnMasse 

Aylık Ücret Yok Web en.tera, gameforge.com/news/index 

Unturned 

Yapım Nelson Sexton Dağıtım Smartly Dressed Games Aylık Ücret Yok Web unturned.en.softonic.com 

Warframe 

Yapım Digital Extremes Dağıtım Digital Extremes Aylık Ücret Yok Web www.warframe.com 

War Thunder 

Yapım Gaijin Dağıtım Gaijin 

Aylık Ücret Yok Web www.warthunder.com 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Kaynak; Steam 



























































Bilgisayar ve teknoloji konusunda en doğru adres 



Knoiojl Konusu 

.ckiv. 



ıp.com.tr 


www.facebook.com/ckiponlineturkiye "'j ^ * 


http ://twitte r.com/chp o ^ f ine 


Tum marketlerde 
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App Store'dan 

İndirin 



































PCNET'İN HAZİRAN 
SAYISI BAYİLERDE! 



facebook ’ 

DOSYASI 

“3SSS3»*» 

H ^muçAumAm\ A 

L ÖJ4LEYİ^ A 


HoloLens 

Microsoft, gerçek hayatta sanal dünyayı birleştiriyor 


En iyi yazıcılar 

Her amaç a uygun, hemen sat ın alabileceğin i z yazı lan seçtik 


Süper tarayıcı 

Her gün kullandığınız tarayıcınızı daha da geliştirin 


NASIL YAPILIR? 


YENİ PROJE 
ADIM ADIM 34 SAYFA 

•J MP31E RE ALBÜM KAPAĞI EKLEYİN 
•/ DAHA İYİ SELFİE ÇEKİN 
*/ DİSKİNİZİ DOLDURANLARI BULUN 

TARAYICINIZI KURTARIN 

Web tarayıcınızın giriş sayfası veya a rama motoru Teknolojiyi seviyoruz ı , 115 : W iı : mu değişti? Ele geçirilen tarayıcınızı kurtarabilirsiniz 


Geleci 

gk 1# 4* 

Donuş 

2015'te geçen bilimkurgu klasiğindeki leknolojiler şimdi ne durumda? 


Facebook'ta 

pazarlama 

Firmanızı vey a markanızı sosyal medyada en iyi şekilde temsil edin, daha büyük kitlelere ulaşın 


^«■"^5 TU 
■e-_ 


EN YENİ ÜRÜNLER, WEB SİTELERİ, YAZILIMLAR VE MOBİL UYGULAMALAR 


www.pcnet.(om.tr 



































POPULAR SCIENCE HAZİRAN SAYISINDA 


■ m 


KARŞINIZDA DÜNYANIN EN HIZLI 
SAVAŞ UÇAĞI. 


► Jurassic Park: Dinozorlar geri mi dönüyor? 

► Enerji alanında çığır açan beyinler. 

► Elon Musk dünyayı değiştirmeye hazır, peki biz buna hazır mıyız? 

► Yeni güneş panelleri bir harika. 

► Neden unutuyoruz? 

► Kök hücre tedavisi mucize mi aldatmaca mı? 

► Okyanuslardaki plastikler. Üstün insan yaratmak. 

Ayrıca yeni icatlar, ilginç makaleler, birbirinden ilginç görseller ve Artırılmış Gerçeklik videoları. Popular Science dergisinde sizi bekliyor. 




HAZİRAN SAYISINI 
KAÇIRMAYIN! 


SEYRET 


tlEfiGlOE 
Bu simgeyi gördüğünüz sayfalarda video izleyebilirsiniz 











